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BİR DÖNEMDE KARAR ALMAK ZORUNDA KALMAMIŞTI. MASADA ABD 
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umman, OLAN GELİŞEN ÜLKELER BULUNUYOR. ÜSTELİK TRUMP'IN BAŞLATTIĞI 
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devralan 60 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Bitlis, şirketteki | Marka Seçimi 
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226 | Egemenlik Üzerine Düşünceler 


SORUMSUZLUK BEYANI: Bu dergide yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu dergide r alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 


Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercih 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


12 | FORBES100. YIL | EYLÜL, 2018 


erinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dergide yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 


w 


NBUL TEL.0212 291 5959 


İNDEKS ŞİRKETLER 


L2,3 

24 Gayrimenkul Portföy 
Yönetimi, 92 

3s Kale Gayrimenkul, 44 


â.B.C.Ç 


ABN Amro Bank, 112 


ADM Investor Services, 118 


Adobe Systems, 46 

Ağaoğlu İnşaat, 92 

Aida Turizm, 174 

Airbnb, 108 

Ak Portföy, 92 

Aksoy Holding, 98 

Akzirve Gayrimenkul, 44 

Alarko Holding, 108 

Albaraka Gayrimenkul 
Portföy Yönetimi, 92 

Alexion, 46 

Allergan, 46 

Alphabet, 46 

AMAC Aerospace, 126 

Amazon, 100, 102, 108 

Amdahl Corp. , 46 

Amerisourcebergen, 46 

Amorepacific, 46 

Amplify Snack, 46 

Anheuser- Busch Inbev, 46 

Apple, 66 100, 130 

Arçelik, 58, 84, 140 

Artaş İnşaat, 44 

Arz Gayrimenkul ve 
Girişim Sermayesi 
Portföy Yönetimi, 92 

Asaf, 44 

Aselsan, 140 

ASML, 46 

Assa Abloy, 46 

Aşçıoğlu İnşaat, 44 

Ata Portföy, 92 

Atmaca Grup, 58 

Atmaca Gayrimenkul, 58 

August Home, 46 

Autodesk, 46 

AVB, 140 

Ayakkabı Dünyası, 102 

Azimut Portföy, 72 

Baidu, 46 

Bain, 46 

Bank of America Merrill 
Lynch, 112 

Bank of America, 100 

Bard, 46 

Betek, 32 

Bharti Airtel, 46 

BHP Billiton, 112 

BlackRock, 118 

BMC Software, 46 

Bodur Gayrimenkul, 44 

Boeing, 126 

Boston Scientific, 46 

Brown-Forman, 46 

BYY Finans, 92 

CA Technologies, 46 


Celltrion, 46 

Cerner, 46 

Cherwell Software, 46 
China Molybdenum, 46 
China Shipbuilding, 46 
Chobani, 42 

Cielo, 46 

Citigroup, 112 

Clorox, 46 

Coca- Cola, 46 
Colgate- Palmolive, 46 
Compass, 46 

Condrad İstanbul, 98 
Constellation Brands, 46 
CP AlI, 46 

Credit Suisse, 46 
Ctrip.com, 46 


Çukurova Gayrimenkul, 44 


D.E.EG 


Daimler-Benz, 142 

DAP Yapı, 32, 44 

Dassault Falcon, 126 

Dassault Systemes, 46 

Data Domain, 46 

Dekar Demiröz, 44 

Deloitte, 46 

Delta İzsiz Holding, 44 

Deutsche Bank, 46 

Devbros Denizcilik, 140 

Diageo, 46 

DMY Grup, 140 

Dow Chamical, 32 

DXContinuum, 46 

Dyo,32 

E&Y, 102, 108 

eBay, 46 

Ecolab, 46 

Edward Lifesciences, 46 

Ege Yapı, 44, 92 

EKA, 140 

EMC, 46 

Esas Holding, 102 

Esinder Yapı, 44 

Essilor Intl, 46 

Estee Lauder, 46 

Expedia, 46 

Experian, 46 

Exxon, 46 

Facebook, 46, 66, 130 

Falabella, 46 

Fanuc, 46 

Fast Retailing, 46 

Fleetcor Technologies, 46 

Ford, 66 

Freeport-McMoRan, 112 

Fuji, 140 

Fuzul Yapı, 44 

Gap İnşaat, 44 

Gelecek Gayrimenkul, 44 

General Mills, 46 

Global MD Portföy 
Yönetimi, 92 

Goldman & Sachs, 102 


14 | FORBES100. YIL | EYLÜL, 2018 


Google, 130 
GP Trust, 84 
Griffin Securities, 46 


HLLIK 


Hangzhou Hikvision, 46 

Hermes, 46 

Hershey Co., 46 

Hewlett Packard 
Enterprise, 46 

HOOPP, 42 

HSBC Bank, 102, 112 

ICB Standard Bank, 112 

Ihs Markit, 46 

Illumina, 46 

Incyte, 46 

Inditex, 46 

Indorama Ventures, 46 

Inform, 140 

Infowars , 130 

ING Bank, 112 

Instagram, 66 

Intel, 46 

Intuit, 46 

Intutive Surgical, 46 

Toniga, 46 

İstanbul Portföy, 84 

İş Portföy, 72, 92 

Jet Aviation, 126 


Jlangsu Hengrui Medicine, 


46 
JMI Eguity, 46 
Johnson&Johnson, 46 
JP Morgan, 100, 102, 118 
Jumbo, 58 
Kalender Gayrimenkul 
Portföy Yönetimi, 92 
Karaca, 58 
Kare Portföy, 84 
Keleş İnşaat, 44 
Kellogg, 46 
Keyence, 46 
Kone, 46 
Kontur İnşaat, 44 
KT Portföy, 92 
Kuveyt Havayolları, 126 
Kuveyt Türk, 84 
Kuzu Grup, 44 


.. 


LM.N.0,0 


Larsen & Toubro, 46 

Legrand Group, 140 

Lem, 140 

LG Household & Health 
Care, 46 

Logos Portföy, 92 

Lufthansa, 126 

Luxottica, 46 

Makro İnşaat, 44 

Makyol Gayrimenkul, 44 

Marriott, 46 

Marshall, 32 

Maruti Suzuki India, 46 

Mastercard, 46 


Mavisolar, 140 
McDonald's, 46 
Medline, 102 
Mega-Cap, 116 
Mesa Mesken, 44 
Microsoft, 46 
Mobil, 46 

Molson Coors, 46 
Mondelez Intl, 46 
Monster Beverage, 46 
Morgan Stanley, 102 
Mükafat Portföy, 92 
Nanya, 140 

Naver, 46 

Nef, 44 

Nest, 46 

Netflix, 100 

Nidec, 46 

Norilsk Nickel, 46 
Northern Star, 112 
Nurol GYO, 44 
NXP, 46 

Omurga Portföy, 92 
Oriental Land, 46 
Özdisan Elektronik, 140 
Öztaş İnşaat, 44 


P,R,S,Ş.T 

Panasonic, 140 

Panjit, 140 

Parlo, 46 

Pasific Investment 
Management, 112 

Paychex, 46 

PayPal, 46 

Pegasus, 102 

Pepsico, 46 

Peregrine, 46 

Petkim, 32 

Pilatus, 126 

Polatyol, 44 

Poliport, 32 

Polisan Hellas, 32 

Polisan Holding, 32 

Polisan Kansai Boya, 32 

Polisan Kimya, 32 

Polisan Maroc, 32 

Polisan Tarım, 32 

Priceline, 46 

Protector & Gamble, 46 

Pzifer, 46 

Reckitt Benckiser, 46 

Red Hat, 46 

Regeneron, 46 

Relx, 46 

Re-pie Gayrimenkul 
ve Girişim Sermayesi 
Portföy Yönetimi, 92 

Republic Services, 46 

Roketsan, 140 

RWE, 98 

Sabancı Holding, 102 

Salesforce, 46 

Samsung, 140 


Sancak Air, 126 

Satoz, 140 

Schwab, 118 

Seguoia Capital, 46 

ServiceNow, 46 

Seven Bridges, 90 

Seven Bucks 
Productions, 66 

Shazam!, 66 

Shell, 98 

Shiseido, 46 

Siemens, 140 

Siltaş Yapı, 44 

Sinpaş GYO, 44 

Sirius XM, 46 

Snapchat, 46 

SOCAR, 98 

Sodexo, 46 

SoftBank, 46 

Southern Copper, 112 

Spotify, 130 

Starbucks, 46 

State Street Global 
Advisors, 118 

Sunny, 58 

Sun Pharmeceuticals, 46 

Sur Yapı, 44 

Şafak İnşaat, 44 

Şişecam, 84 

Şua İnşaat, 44 

Tahincioğlu Gayrimenkul, 
44,92 

Tailwind Airlines, 126 

Tencent Holdings, 46 

Terra İlaç, 140 

Tesla, 46 

Texas Pacific Group, 42 

Torkam, 92 

Turcas Petrol, 98 

Twitter, 66 


UUVY.Z 

Uber, 46, 108 
Unilever, 46 

Union Carbide Türkiye, 32 
United Parcel Service, 46 
Ünal İnşaat, 44 

Ünlü Portföy, 92 
Vertex, 46 

Vestel, 58, 140 

Visa, 46 

Volkswagen, 142 
Wager Works, 46 
Waste Connections, 46 
Willis Corroon, 102 
WMware, 46 
Workday, 46 

Yahoo Japan, 46 

Yapı Kredi Portföy, 72 
Yemeksepeti, 108 
Yıldırım Holding, 90 
Youtube, 66, 130 

Z Corp., 46 


DEĞİŞİME KULAK VERİN 


Tüm yatırım hareketlerinizle ilgili gerçek zamanlı bilgilendirme yaparak 
kar — zarar istatistikleri, varlık değerlendirmeleri ve potansiyel 
kazanımınıza dair raporlar üreten dünyadaki tek dijital para platformu 
Bitci.com ile yatırımınızın yarınını bugünden şekillendirin. 


WEDERAL, TES EVE NOTE 


il” .i vE i 
04019) siri Mg 
> tümisi Maiiiinuidiu 
THİS NOTE 15 LESALTENDER p i 7 , HINANISİNİR ( BEJDİMSNİSERIINIA NEN 81 Tİ 
FOR ALİ, DESTS, PUBLİC AMD PRİVATE ” vd g1iDOgi: MMİSİNENANIZ SESBINANINRORİNEDİBA 


21 (> y N a ie. I ınmısınınızığ nmmın'uınınıunuyız! gnaıninının HINinignı 
Sele Gabal e. — Na (1 8 ” ll Tİ giriniz ' BISIR14111018470)1)1813 
Yanmaz aids Çsind San v » >N 1 iğ e Tİ LTE TL LR YAR TT TUT 
: TECRİT İt ir DEE TT Tee İTE 

” IŞIMA İN BSIADUASANISANIKIİ rr. iLE 
8 (MAMİ GLM1HLNLRLA 8 LBLLBAİ BBS 
iT e rr e Tri 
İBLLBUMUMILAMABABUBLNTBEBU ; 
LMLBENİMILMINİMI SUNİ 


Mİİ! mileraininmı9 


Mani 


(maniğ 


fan ük ; alel omuruzzun karımın katrukla rw tsladur zu yülüy oluzuk iye alânu yergi 


www .bitct com 


. sz 
0000 biceon Bi İCI: 


Förb 


Sahibi 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 


Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür: £ TURKUVAZ 
Yasemin Gebeş : 


Genel Yayın Yönetmeni: Burçak Güven 

Yazı İşleri Müdürleri: Eyyüp Karagüllü, Handan Bayındır 
Görsel Yönetmen: Kayhan Erkan 

Editörler: Adil Uçar, Ersun Erdinç, Nilgün Balcı Çavdar, 
Öztürk Turan 

Muhabirler: Belce Örü, Büşra Bozok, Nurefşan Kutlu 
Sayfa Sekreteri: Şükrü Karakanoğlu 

Fotoğraf Editörü: Canan Yetişti Satkın 


FORBES Türkiye Yayın Kurulu: Aclan Acar, 

Richard Anderson, Engin Arıkan, Mehmet Barlas, 

Ümit Boyner, Pembe Candaner, Aykut Demiray, 

Hazım Ellialtı, Muhtar Kent, Aldo Kaslowski, 

Prof. Dr. Fuat Keyman, Vural Öger, Güven Sak, 

Özdem Sanberk, Ali Saydam, Haluk Sicimoğlu, 

Bülent Şenver, Orhan Taner, Cemal Taşhan, Serdar Urçar 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın 
Sorumlusu: Şefik Çalık 

Genel Müdür Yardımcısı: Yonca Ertürk Özeren 
Pazarlama Müdürü: Ferhal Şencan 

Üretim Takip Müdürü: Eyüp Çurlu 

Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı: Zeynep Doğan 


Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı: Funda Baykal 
Reklam Satış Grup Koordinatörleri: Emel Özen 
Reklam Rezervasyon Telefon: (0212) 354 33 61- 63 
Reklam Rezervasyon Faks: (0212) 354 33 75 

Bölgeler Satış Grup Koordinatörü: Aynur Gükcan 
Ankara Reklam Satış Grup Koordinatörü: Ayşe Altun 
Ege Reklam Satış Müdürü: Şebnem Akdeniz 

Adana Reklam Satış Koordinatörü: Güney Yılmaz 
Antalya Reklam Satış Koordinatörü: Şeyda Yılmaz 


Etkinlik Satış Grup Koordinatörleri: Berna Seçen, 
Filiz Özkan 


TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ 
Marka ve Pazarlama Grup Başkanı: Sinan Köksal 


Abone Operasyon Müdürü: Ufuk Kocaoğlu 
www.facebook.com /TurkuvazMedyaAboneHizmetleri 
www.twitter.com/#!/TurkuvazAbone 

Çağrı Merkezi: 444 88 81 

abone(dturkuvazabone.com 

www.turkuvazabone.com 

Yayının Türü: Yerel Süreli 

Yönetim Yeri: Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153 
Beşiktaş/İstanbul 

Yayımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 

Yayın Türü: Yerel, aylık P'İP'P üyesidir. 

Basımcı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 

Basımcı Adresi: Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153 Kat 6 
Beşiktaş/İstanbul 

Basıldığı Yer: Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi, No: 
4 Sancaktepe - İstanbul Tel: (0216) 585 90 00 

Matbaa Genel Müdürü: Mehmet Kamiloğlu 

Dergi İşletme Müdürü: Hakan Demirci 

Basıldığı Tarih: 25 Ağustos 2018 


İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Forbes Türkiye Yazışma Adresi: Barbaros Cam Han No: 153 
Kat: 2,34349 Beşiktaş / İstanbul 

Telefon: (0212) 354 4138 Faks: (0212) 347 06 20 

e-posta: infodforbes.com.tr 

Abone Servisi Tel: (0216) 651 56 51 
abone(dturkuvazdergi.com.tr - www.turkuvazabone.com 
Forbes Türkiye, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından Forbes Inc. ve Forbes Global Inc-in lisansıyla T.C. 
yasalarına göre yayınlanmaktadır. Dergide yer alan yazı, 
fotoğraf, illüstrasyon, harita gibi malzemelerden yazılı izin 
olmaksızın hiçbir şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların 
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


0.4. 00 
Hİ 4 EM 
BURÇAK GUVEN 


Dünyaya İyi Çocuklar 
Bırakmak! 


İçinde yaşadığımız dünya hiçbir zaman gül bahçesi olmadı. Her neslin zorlukları, içinde yaşadığı dönemin büyük krizleri ve zorlu mücadeleleri oldu. 1900'lü yılların başında doğanların en büyük zorluğu bölgesel, ülkeler arası ve hatta dünya savaşları idi. 
Bir sonraki jenerasyon yani 1950'ler ve sonrasında dünyaya gelenler finansal krizlerle 
boğuştular. Daha yakın geçmişe yani son 10 yılda ise 2008'de ABD'de patlak verip sonrasında dünyaya sirayet eden Kredi Krizi'nin ardından sular bir daha hiç durulmadı. 

Yalnızca finansal krizleri kast etmiyorum. Önünüzdeki dönemin en büyük meseleleri, küresel ısınma, doğanın dengesinin bozulması, iklimle ilgili meseleler başta 
geliyor. Ayrıca tükenen kaynaklar, nüfus artışını taşıyamayan bir gezegen, dünyanın 
her yerinde çiçek açan milliyetçi akımlar yüzünden ortaya çıkan gerilimler, savaşlar, 
küresel durgunluk vb. bizi bekleyen zor konular. 

Daha geçen ay dengesiz, küstah, ırkçı, vicdansız, saldırgan ABD Başkanı'nın tüm 
dünyanın başına dert açtığına şahit olduk. Elbette tek başına sorumlu olmasa da yılın 
son çeyreğine girerken küresel piyasalardaki faiz ve kur oynaklığında şahsi katkısını 
yadsımak mümkün değil. Türkiye'nin yaşadığı kur dalgalanmasında da aktif rol aldı. 
Bu, elbette küresel finansal dalgaların etkilerini göz ardı etmek ya da bizim üstlenmemiz gereken sorumluluklardan sıyrılmak anlamını asla taşımıyor. Yalnızca üzerinde 
yaşadığımız yerkürenin giderek daha büyük ve iç içe geçmiş sorunlarla boğuştuğunu 
anlatmak istiyorum. 

Yılın son çeyreğine böylesine karmaşa içinde girdik. Yazın bitimi, yeniden işe, şehirlere, okullara dönüş nedeniyle FORBES için eylül, “Yatırım Raporu” ayıdır. Yılsonu 
yaklaşırken piyasalara, finansal enstrümanlara, iş insanlarının öngörülerine, yatırım 
iklimine, paranın yönüne yakından bakıp son çeyrek için etkin bir pusula oluşturmaya 
çalışırız. Bunu yaparken en çok yatırımcılara, finansal analistlere, servet sahibi isimlere, akademisyenlere, şirket kaptanı profesyonel yöneticilere, iş aleminin başarılı şahsiyetlerine kulak veririz. Para yönetiminde nelere dikkat ettiklerini, hangi sektörleri ve 
finansal araçları tercih ettiklerini sorar ve okuyucuya aktarırız. 

Bu yıl farklı bir yol izledik, genç nesle kulak kabarttık. İş dünyasının başarılı ve 
büyük şirketlerinin ikinci, üçüncü kuşağında görev alan ya da kendi kanatlarıyla uçarak aile işlerini takip eden 40 yaş altı isimlerine sayfalarımızda yer açtık. Çünkü artık 
bugünün kavramları girişimcilik, teknoloji, girişimler, genç liderler vs. 

Dikkatimizi genç isimlere, Y Kuşağı'nın temsilcilerine yöneltmemizin altında yatan 
asıl neden artık dünyanın büyük ve karmaşık sorunlarla boğuşuyor olması. Hem kendi 
geleceğimiz hem de gençlere, çocuklara bırakmaya hazırlandığınız yarın, an itibarıyla 
pek parlak görünmüyor. Şimdiki gençlerin yani bugün “Y Kuşağı” olarak adlandırdığımız ve yaşları 14 ile 36 arasındaki neslin en zorlayıcı konusu, dünyaya bizlerin verdiği 
zararla yaşamak zorunda olmaları. 

Üstesinden gelmeleri gereken öyle çok ve o kadar büyük sorunlar bırakıyoruz ki 
onların ilgisine, yaratıcılığına, çalışkanlığına çok ihtiyacımız var. Bu yüzden de bugün 
onları dinlemek, anlamak, hiç değilse bizden kalan kötü mirasla baş etme süreçlerine 
destek olmak zorundayız. Bu yüzden de bugün tüm dünya liderlerinin, iş insanlarının, 
akademisyenlerin, şirketlerin, siyasetçilerin kısacası bu gezegende yaşayan hepimizin 
üzerine en çok kafa yormak zorunda olduğu konu, finansal piyasalardaki karmaşa değil, 
Y Kuşağı'na kulak vermek, onların gelişimini desteklemek olmalı. 

Gençlere daha iyi bir dünya bırakmanın yolu dünyaya daha iyi çocuklar bırakmak- 


EU Eco-label sert ifikası alabilmek için, kağıt üretimi sürecinde, doğal kaynakların ve kimyasalların kullanımı, enerji tüketimi, hava ve suya karışan emisyonlar ve atık yönetimi 
gibi konulara yönelik katı kriterlerin karşılanması gerekir. Aynı zamanda kağıt, yalnızca, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen geri dönüştürülmüş elyaf ve/ 
veya taze elyaf içermelidir. Bu kağıt, UPM tarafından EU Eco-label reg.nr FI/11/1 sertifikalı olarak üretilmiştir. 
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BURÇAK GÜVEN 


tan geçiyor. Bu yüzden bugünün gençlerinin, çocuklarının geleceği, kariyerleri, istek ve arzuları, dünyayla ilgili görüşleri, yapıp 
etmek istedikleri büyük önem arz ediyor. Bugün dünya nüfusunun ve iş gücünün en büyük kısmını Y Kuşağı oluşturuyor. Bu 
grup şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi eğitim görmüş nesil olarak, 
en önemli icatların yapıldığı, en büyük buluşlara imza atılan bir 
dönemin çocukları. 

Son yüzyılda yapılan keşifler ve icatlar, 10 bin yıllık sürecin 
toplamından bile daha fazla. Onların gündeminde Endüstri 4.0, 
yapay zeka, robot teknolojileri, sanal para gibi kavramlar girdi. 
Teknoloji çağının, bilgi dünyasının çocukları olarak epeyce şanslı 
bir nesilden bahsediyoruz. Cep telefonsuz, İnternetsiz dönemleri 
bilmiyorlar bile. O yüzden de ruhları 9-6 işlere sığışamıyor, her 
şeyi değiştirmek istiyor, mevcudu kabul etmiyorlar; dünyayı kendilerine göre şekillendirme arzu ve iradesi içindeler. 

Zaten bu nesil bambaşka bakıyor dünyaya. Örneğin Alarko 
Holding kurucularından merhum Üzeyir Garih'in torunu Cem 
Garih, dünyada düzenli elektriği olmayan 1,1 milyar kişiyi, temiz 
su erişimi bulunmayan 800 milyon insanı dert ediyor kendine. 
Afrika'da kuracağı bir santralle kaç bin kişinin geceleri ışığa kavuşacağına kafa yoruyor (Sayfa 108). İş hayallerini ve planlarını 
bunların üzerine kuruyor. 

Ne yaman çelişkidir ki sanırım şu ana kadar yaşayanlar arasında, hakkında en kötü konuşulan, en fazla kötü sıfatla yad edilen 
jenerasyon da, uzak ara bu nesil, Y Kuşağı için sabırsız deniyor. 
Her şeyin en iyisini derhal istedikleri, en iyi şeylerin hakları olduğunu düşündükleri söyleniyor. Sadakatsizlikle suçlanıyorlar: Çok 
sık iş değiştirmelerinden yakınılıyor. Maymun iştahlı oldukları 
iddia ediliyor: Deniyor ki hemen sıkılıyor, hiçbir şeyin sonunu 
getirmiyorlar... Sebatsızlarmış! İşe başladıktan kısa bir süre sonra 
ya yönetici/lider pozisyonuna geçmeyi ya da çok para kazanmayı 
bekliyorlarmış. Disiplinsizlermiş; otoriteye başkaldırma ya da 
kaçma eğilimleri yüksekmiş. Zora gelemezlermiş; esnek çalışma 
şartları talep ediyor, sosyal ilişkilerine zaman ayırmayı kritik 
buluyorlarmış... 

Hepimiz, her ölümlü gibi kendi fani ömürlerimizde, yaratabildiklerimizi, üretebildiklerimizi, kısacası maddi-manevi tüm 
mirasımızı, bu nesle bırakacağız. Bazı iyi şeyler bırakacak olsak 
da bilançonun dip toplamında yarardan çok zarar olduğu muhakkak. Geçmişimiz, geleceğimiz, mirasımız kısacası kaderlerimiz 
bu nesille bu kadar iç içe geçmiş durumdayken, bu nesil hakkında 
söylenenler eski dünyanın, arkaik bir bakışın, bugünü anlamayanların, gözünü geleceğe dikemeyenlerin yaydığı dedikodular 
aslında. 

Oysa onlar dünyanın meselelerini biz ve bizden önceki nesillerden çok daha fazla dert ediniyorlar kendilerine. Bizim nesillerimizde dünya nimetleri tükenmez kaynak olarak görülüp heba 
edildi, zarar verildi. Oysa geçen ay Bodrum'da sohbet ettiğim 
Nef İnşaat kurucusu genç iş insanı Erden Timur'un da gözlerinin 
dolduğu, sesinin titrediği an, Afrika için yapabildiklerini atlattığı 
dakikalardı. Bu nesil bizler gibi almaya, sömürmeye değil; yapmaya, onarmaya odaklı. 

Onları daha yakından tanıdıkça, Y Kuşağı için kullanılan 
olumsuz sıfatların aslında onların güçlü tarafları ve bugünün 
şartlarının onlarda vücut bulması hali olduğuna şahit oluyorum. 
Bu yüzden onları iyi anlamanın, yarını kavramak olduğunu düşünüyorum. Ben bu nesle baktığımda şunları görüyorum: Sosyal ilişkilere önem veriyor, her an her yerde birbirlerine bağlı kalıyorlar. 
Sosyal medya, akıllı telefonlar, İnternet vs. sayesinde sınırları 
olmayan, mesafelerin önemsizleştiği bir dünyada yaşıyor ve sınırları kısıtlayıcı buluyorlar. Anlamlı buldukları işlerde çalışmak ya 
da üzerinde çalıştıkları, vakit harcadıkları konuların içinde anlam 
bulmak istiyorlar. Bu, bugünün sorunlu dünyası için ne kadar 
sağlam bir zemin! Zaten işe, paraya, yatırıma bakışları da hep bu 
gözlüklerle oluyor ve dolayısıyla kazanç elde etmenin dünya meselelerini çözmekten ve gezegene saygıdan geçtiğini çoğumuzdan 
daha iyi biliyorlar. 

Sosyal meselelere, yaralara çare bulan girişimler oluşturmak, 
bir yandan para kazanırken diğer yandan içinde yaşadıkları topluma değer katmayı önemsemekten daha değerli ne olabilir? Bireyselliğine önem veren, tek amacı daha çok para kazanmak olan 
jenerasyonların yarattığı yıkımı sonlandırmak onlara kaldı belki 
ama bu, onların anlam arayışıyla birleştiğinde dünyanın geleceğini mümkün kılar oldu. 

Erhan-Emine Sabancı Kamışlı'nın 25 yaşındaki oğulları Kerem 
Sabancı Kamışlı ise networking, liderlik gibi geçmişin popüler 
kavramları üzerine düşünüp bunlara bambaşka bir açıyla yaklaşarak başlıyor işe, paraya, yatırıma. Kendi neslinin bakışıyla 
networking'i “sevilmek, iyi iletişim kurmak olarak yeniden tanımlayarak en büyük birikimini “insan olarak yerleştiriyor işe 
bakışına. Geleceğin liderlerinin “yetişmesine vesile olmak” adına 
da Yenibirlider Derneği'ni hayata geçirerek bu konuya da farklı 
bir tanım getiriyor (Sayfa 102). 

Arkalarında bilimsel gelişmelerin, eğitimlerinin rüzgarı; önlerinde gezegenin, insanlığın en büyük sıkıntıları... Onlara bu 
dünyada bulunuş, bu hayattan geçiş sebeplerini bulmada destek 
olmalıyız. İhtiyaç duydukları anlam da, onlara bırakacağımız 
sorunlarla boğuşma gücü de ancak burada olacaktır. 

İnsanlık tarihinin bu noktasında, bu topraklarda, bu ailede, 
böyle biri olarak doğmuş olmalarının sebebi üzerine kafa yormalarına destek olmalıyız. Bu dünyadan geçişlerini tamamladıklarında, arkalarında bırakacaklarıyla fark yaratmayı hayal etmelerini ve başarmalarını sağlamalıyız. Dünya, onların yokluğunda 
eksik olsun; hayatlarının, çektiklerinin bir anlamı olsun... Onlar 
yaşadıkları için birilerinin hayatı güzelleşsin, bir soruna çare 
bulsunlar ya da bir şeyi öyle güzel yapsınlar ve içine öyle bir aşk 
katsınlar ki insanlık duvarında değerli bir tuğla olabilsinler. Bu 
tuğlayı oraya yerleştirmenin tek yolu da, kendilerinden çok daha 
büyük bir şeyin parçası olduklarını hissettirecek hedefler seçmelerini desteklemek olacaktır. 

Her birinin bu dünyaya, yaşama, içinde bulundukları çağa, 
kendilerinden sonraki nesillere karşı her gün omuzlarında hissetmeleri gereken sorumlulukları var. Bunu her gün hatırlamalarını 
ve ölümlü olduklarını hiç unutmamalarını sağmamalıyız. Aslında 
farkındaysanız kendi yapamadıklarımızı bu nesle yüklüyorum. 
Ama zaten onlar da bu sorumluluğu çoktan omuzlamış durumdalar; detayları da FORBES Yatırım Raporu sayfalarında... 


Evimi çok seviyorum! 
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ÖNGÖRÜ 


BÜLENT TOPBAŞ 


Neler Oluyor? 


üşük faiz dönemlerinde sermaye gelişen 

ülkelere akar, bu ülkelerin cari açıkları yükselir, bol likidite ve 
ucuz krediyle büyüme potansiyellerinin üzerine çıkarlar. Sonra faizler 
yükseldiği zaman bu döngü hızlı 
biçimde tersine döner ve sermaye 
kaçarken ödemeler dengelerini bozar ve krizler oluşur. 

Bu klasik döngüyü 80lerde Latin 
Amerika, 1990'larda Rusya, Uzakdoğu ve 200Vdeki Türkiye krizlerinde tecrübe ettik. 2008 Krizi'nden 
sonra girilen negatif faizli parasal 
genişlemeci evre, bu döngünün pozitif dönemini biraz derinleştirdi ve 
dengesizleştirdi. Şimdi de döngünün 
negatif evresi başladı. 

Eğer Fed'in faiz artırımları bundan sonra sert yaşanırsa, negatif 
evresi de daha derin ve dengesiz 
yaşanabilir. Son dönemde gelişen 
ülkeler borçlanma araçları ve hisse 
piyasalarından kaçış aslında bunun 
korkusu. Şimdilik hızlı bir faiz artışı 
olma emaresi yok. Avrupa Bölgesi 
tarafında faiz yükseliş beklentileri 
düşüşte bile ama Fed'in kontrollü faiz 
yükselişi devam ediyor. 

Öyle ya da böyle küresel piyasalarda likidite azalıyor. Libor göstergelerinden de anlaşılacağı üzere paranın 


maliyeti buna bağlı olarak artıyor. Bu 
da gelişen ülkeler için artan dalgalanma ve risk demek. Yılın ilk yarısında gelişen ülkelerden net sermaye 
çıkışları oldu. Yılın ikinci yarısında 
ortam daha sevimsiz bir hal aldı. Yani 
dış piyasa koşulları sadece Türkiye 
için değil, tüm gelişen ülkeler için 
bozuldu. 

Daha önceki krizlerden ders çıkarıp kırılganlıklarını azaltmış gelişen 
ülkeler bu ilk sarsıntılardan daha az 
etkilendi. Geriye kalanlar ise sermaye çıkışlarını şimdi yapısal kırılganlıkları artmış bir şekilde karşılamak 
durumunda. 

Türkiye piyasaları bir süredir gelişen ülke piyasalarından olumsuz yönde 
ayrışıyordu, geçen ay ortasında yaşananlar ise neredeyse 2001 ve 1994 krizlerini aratır düzeye geldi. Bu hızlı harekette her ne kadar ABD'nin hem kendi 
iç siyaseti için hem de İran'a uyguladığı 
ambargo için Türkiye'yi hedef alması 
etkili olsa da, gelinen nokta aslında 
Türkiye'nin bazı kırılganlıklarının 
bir sonucu. Trump yönetiminin tavrı 
bunu hızlandırıp derinleştirdi. Türkiye 
sermaye çıkışları olduğu bir döneme, 
teşviklerle hem cari açığını hem de 
bütçe açığını yani yapısal kırılganlığını 
artırmış olarak ve dış siyasette ABD ile 
gerginlik yaşayarak girdi. 

201X'teki Kırım işgalinden sonra 


Rusya'nın tabi olduğu yaptırımları 
hatırlarsak... Odönemde küresel piyasalarda bu kadar olumsuz bir hava 
olmasa bile Rus şirketleri ve bankaları da bugün Türkiye'nin olduğu 
gibi zor bir dönemden geçmişlerdi. 
Üstelik bu yaptırımlara bir de düşen 
petrol fiyatları eklenmişti. 

Rusya tek adam yönetimi gibi 
gözükse de ülkenin işleyen gelişmiş 
kurumları ve bunları yöneten işinin 
ehli teknokratlar var. 

Rusya'da yaptırımların ardından 
Merkez Bankası'nın faiz arttırma 
kararıyla ekonomi yavaşlasa da darbeleri yumuşattılar ve ardından ekonomiyi tekrardan rayına oturtmayı 
başardılar. Rus Merkez Bankası 
rezervler açısından da hazırlıklıydı. 
Sonuç olarak Rusya bu işin altından 
kalktı. Yüksek cari açık vermekte 
olan ve özel sektör dış borçluluğu 
emsallerine göre oldukça yukarıda 
olan Türkiye içinse hem şartlar farklı hem de ekonominin dinamikleri. 

Ama ne olursa olsun bu yaşadığımız krizin altında dünya piyasalarının döngüsü ve Türk ekonomisinin 
yapısal kırılganlıkları yatıyor. Bunun 
dışındaki siyasi gelişmeler aslında sadece işin tuzu biberi. Eğer yelkenler 
yanlış trim edilmiş ve bir de yırtıklar 
varsa bu döngüden sağlam çıkılamayabiliyor. 


FORBES | 21 


ÖNGÖRÜ - BÜLENT TOPBAŞ 


Yatırımcı Ne Yapmalı? 


on dönem finansal piyasalarda 
S yaşanan aşırı oynaklık ve bunun 

yarattığı panik havası başta 
döviz kurları olmak üzere finansal 
araçların fiyatlamalarına yansıdı. 

Türk bankalarının orta vadeli 
dolar cinsinden borçlama araçları 
yüzde 10'ların üzerine çıktı. Daha 
da tehlikelisi bu yatırım araçlarında 
likidite kalmadı. İki yıllık TL faizler 
bir sene öncesinin üç katına geldi. 
Hisse senedi piyasası dirençli çıktı 
ama Türk bankaları dolar bazında 
2008 Krizi seviyelerine geldiği gibi 
defter değerlerinin yarısı seviyesinde 
ve neredeyse ortalamada 3-4 yıllık 
kazançları çarpanında işlem görüyor. 
Enflasyondan arındırılmış reel efektif 
kur endeksi serinin en düşük seviyesinde ve düşmeye devam ediyor. 
Kredi temerrüt oranı 2008'den beri 
en yüksek seviyelere çıktı. 

Yatırım araçları içinde en büyük 
dalgalanma ve değer kaybı sanırım 
eurobondlarda yaşandı. Bu piyasada 
neredeyse bir panik yaşandı ve kaçış 
oldu. Birçok irili ufaklı yabancı fon, 
portföylerinde ne var ne yok satarak 
Türkiye'yi yatırım radarlarından 
çıkardı. Bir de üstüne oluşan zararlar nedeniyle eurobond fonlarına 


satışlar gelince fiyatlar düşerek getiriler dolar bazında oldukça cazip 
seviyelere geldi. Özellikle kurumsal 
ve yatırımlarını kollektif yatırım 
araçları üzerinden yapanlar için bu 
ürünler yabancı para cinsinden iyi 
bir alternatif olabilir. Türk bankalarının eurobondları oldukça cazip. 
Ama burada yine likidite yönetim 
kabiliyetine ve kredi kalitesine dikkat çekmekte fayda var. 

Temel fiyatlamalar olarak şirket 
hisseleri iyi seviyelerde. Ama zor bir 
atmosferin içine girildi. Bu koşullardan çıkabilecek bilanço yapısında 
olan ve iç pazar dış pazar dengesi 
iyi şirketler, alım için iyi fırsatlar 
veriyor. Hisse senetleri enflasyondan 
korunmak için de iyi bir araç olabilir. Piyasa böyle dönemlerde banyo 
suyunu içindeki bebekle birlikte 
döküverir. Bu da orta ve uzun vadeli 
yatırımcı için bir fırsat. 

TL şirket tahvillerinde bugünkü 
Hazine faizleri üzerinden yola çıkarsak yüzde 30 getiri sağlayabilecekler var. Merkez Bankası bir süre 
daha inisiyatifini elden kaçırdığı 
kur-enflasyon-faiz kısır döngüsünü 
kontrol etmekte zorlanabilir ve bu da 
faizler için yukarı yönlü bir risk de- 


mek. Ancak özel sektör şirket tahvillerinin çoğu zaten piyasa faizlerine 
endeksli değişken faizli ürünler. Burada şu uyarıyı yapmakta fayda var: 
Yılın kalan bölümünde kredi kalitesi 
yine çok önem kazanıyor. İş modeli, 
nakit akışı, kurumsal yönetim kalitesi 
ve bilanço kalitesi ön planda olmalı. 

Bu nihayetinde herkesin kaybettiği bir oyun. Bu yüzden gerek ABD 
tarafında gerekse Türkiye'de kurumsal mekanizmanın ve ortak akılın çalışacağını; bunun neticesinde 
gerekli doğru adımların atılacağını 
düşünüyorum. Felaket senaryolarına kulakları tıkayıp pozisyonları 
korumak gerek. Yatırımcı açısından 
önemli olan bunun ne kadar fiyatlandığı ve bundan sonrası için risk 
ve getiri dengesinin ne olduğu. Sadece yatırımcının böyle dönemlerde 
likidite yönetiminin hayati olduğunu göz önünde bulundurması lazım. 
Böyle dönemlerde fırsatlar çoğalır 
ama fırsatı realize edebilecek kadar 
masada kalıcı olabilmek için bir likidite yönetimi gerekir. 

Sonuç olarak yatırımcı açısından 
kuyruk risklerin arttığı ama nominal 
ve reel getirilerin de yükseldiği bir 
dönem bizi bekliyor. 


Buffet Göstergeleri Ne Diyor? 


rtan faizler ve ticaret savaş- 
A larına rağmen Nasdag 100 

endeksi yeni zirveler yaparken S&P de zirvesini zorluyor. Artan 
strese rağmen Amerikan hisse piyasasının güçlü kalması aslında olumlu 
birşey. Ama bugünlerde tartışılan 
hususlardan biri de Warren Buffet'ın 
yatırım şirketi Berkshire Hataway'in 
artan nakitleri. Son finansal tablolarına göre şirketin nakdi 130 milyar 
dolar seviyesine gelmiş ki Warren 
Buffet gibi “hissede olmadığı zaman 
kendini çıplakmış” hisseden uzun 
vadeli hisse yatırımcısı için pek alışıldık birşey değil. Buffet son yatırımcı 
bilgilendirme mektubunda makul 
fiyata alacak iyi şirketler bulamadığını açıkça beyan etti. 

Berkshire Hataway'in tarihinde 
nakitte kaldığı pek görülmemiş. Nakde geçmiş olduğu dönemler: 1998- 
1999 arası yani dot.com çöküşünden 
ve 2006-2007, mortgage krizinden 
hemen öncesi. Bu yüzden piyasa 
oyuncuları bu konuya önem veriyor. 
Bir diğer Buffet göstergesi de şirketlerin piyasa değeri toplamının ülke 
gayrisafi milli hasılaya oranı. Buffet'a 
göre bu oran yüzde 70-80”lerdeyse 


piyasada alım zamanıdır, üstü ise 
riskten kaçınma. Özellikle yeni ekonominin getirdiği devasa şirketlerin 
olduğu bir dönemde bu çok geçerli 
bir temel gösterge olmayabilir ama 
diğer göstergede olduğu gibi bu oran 
aynı dönemlerde yani kriz öncelerinde kırmızı uyarı sinyali vermiş. Bu 
oran dot.com köpüğünden önce yüzde 137'e, 2008 krizinden önce yüzde 
100'ün hemen üzerine çıkmıştı. Ve 
bu günlerde de ilk defa yüzde 138'e 
çıkmış durumda. Yani ABD piyasalarına ilişkin bir miktar muhafazakar 
olmakta yarar var gibi. © 
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GERÇEK & YORUM 


STEVE FORBES 


İthal Satış Vergileri 
ABD'yi Zenginleştirmez 


icaret savaşlarıyla ilgili 

unutulmaması gereken 

şey şu: Gümrük tarifesi, “satış vergisi'nin bir 

diğer adıdır. Çeliğe yüzde 25 tarifeyi duyduğunuzda bunu 
çeliğe yüzde 25 satış vergisi olarak 
okuyun. Bu meseleyi böylece netleştirdik. Kullandıkları ürün, malzeme 
ve günlük kalemlere bir dizi yeni satış vergisi getirmek, Amerikan şirket 
ve tüketicilerine zarar verir. İhracatçı 
ülkelerin ABD'den fazla sıkıntı yaşayacağını söylemek bu hakikati çürütmez: Biz de zarar göreceğiz. Anlaşma 
sağlanamazsa Amerikan ihracatçıları 
-özellikle çiftçiler- misillemenin acısını yaşayacak. Aynı şekilde yurtdışında tesisleri olan şirketler: Gelecek 
yıl Çin'de kaç tane Buick ya da Apple 
ürünü satılacak? 

Akılda tutulması gereken bir diğer 
nokta da şu: Belirli şirket ve sektörler doğrudan uluslararası ticaretle 
uğraşmasa da, bunların geleceği de 
etkilenecek. Sonuçta uluslararası 
ticaretle daha yakından bağlantılı satıcılar, tedarikçiler ve finansörlerden 
izole değiller. 1930lara bakın. Birçok 
Amerikan şirketi ithalatçı ya da ihracatçı değildi ama 1929-1930'daki 
Smoot-Hawley Tarife Yasası küresel 
ticareti ve finansal sistemi felç ederek yıkıcı bir ekonomik daralmayı 
tetiklediğinde neredeyse hepsi ağır 
darbe yedi. 

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ABD ile birlikte 
dünyanın geri kalanının büyük bölümü kademe kademe tarifeleri ve 
diğer ticari engelleri aşağı çekiyor; 
bu süreçten hepimiz faydalanıyoruz. 
Tekrar ediyorum, alternatifi görmek 
için 1930'lara bakın. 

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ya 
da Japonya ile oturup bir serbest ticaret anlaşması için müzakere etmek 
harika olurdu. Aynı şekilde NAFTA'yı 
güncellemek... Hiçbir yerde tarife ya 
da engelin bulunmadığı bir serbest 
ticaret ütopyasına hemen sahip olamamamızın nedeni, her ülkede güçlü 
siyasi destek grupları bulunması. 
ABD'ye yumuşak ağaç kerestesi ve 
diğer orman ürünlerinin serbestçe 
ihraç edilmesi konusundaki isteksizliğimizi Kanada'ya sorabilirsiniz. 

ABD aslında ticaretin serbestleştirilmesinde en iyiler arasındaydı. 
Belki de geleneksel anlaşma müzakereleri yürütmek yerine sınırda tek 
taraflı olarak satış vergisi uygulamak, 
sonunda daha iyi ticaret anlaşmalarına neden olacak. Ama en azından 
bazı ülkelerin, siyasi açıdan, onurun 
anlaşmadan önce geldiği sonucuna 
varabileceğini gözardı etmemeliyiz. 

Bu arada tarifelerin en kötüsü uygulansa da uygulanmasa da bütün bu 
belirsizlik, yatırımları yavaşlatacak. 
Pekin'in ticari istismarlarına karşı 
mücadele etmeliyiz. Ama tek taraflı 
hareket etmek yerine ABD'nin müttefiklerimizle birleşik bir cephe oluştur- 


mak, çok daha hızlı meyve verirdi. 

Bir başka, daha kaygı verici faktörün de dikkate alınması gerekiyor. 
ABD'nin körüklediği “herkesle ticaret savaşları” devam ettiği takdirde 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında özenle inşa edilen ve büyük bir savaş yaşanmadan küresel ekonomik refahın 
arttığı en uzun döneme yol açan ittifakları yıpratacak belki de çökertecek. Hükümetin ekonomik yanlışları 
yüzünden ABD ve müttefikleri neredeyse bir nesil boyunca ortalamanın 
altında ekonomik büyümeyle karşı 
karşıya kaldı. Başkan Trump'ın mevzuatsızlaştırma hamlesi ve önemli bir 
vergi indiriminin geçmesi sayesinde 
ABD nihayet bu tekdüzeliği kırmaya 
başladı. Reagan dönemine benzer 
bir büyüme yaşanırsa diğer ülkeler 
de -Başkan Reagan'ın başarılarından sonra olduğu gibi- ABD'yi takip 
edecektir ve büyümeyi köstekleyen 
bazı ekonomi politikalarını değiştirecektir. 

Vergi, para ve yasal düzenleme 
alanındaki kötü politikalar, ABD'nin 
ve diğer ülkelerin yaşadığı durgunlugun kilit nedenleriydi. Tırmanan bir 
dizi ticaret savaşı, toparlanmamızın 
yarıda kalmasına ve 1930'lardakine 
benzer herkesin kendi başının çaresine baktığı bir ortama yol açacaktır. 
Giderek kaotikleşen bir dünya hepimize zarar verecektir ve demokrasi- 
nin düşmanı olan otoriteryen rejimlerin elini güçlendirecektir. 
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Çubuklu'da, ormanın ve doğal gölün 
yanı başında, nadir bulunan 
bir tabiata komşu konumda... 
Geniş metrekareli dairelerde, 

güne kuş sesleri ile başlayacağınız 
bambaşka bir şehir yaşamı 


sizi bekliyor. 
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2011 yılındaki kuruluş aşamasında aldığımız 
karar sebebiyle şirketimizin Türkiye'deki ismini 
BOLTE LOJİSTİK olarak belirlemiştik. Bölgede 
hizmet verdiğimiz müşteri profili çok uluslu 
şirketlerden oluşuyor. Bu yüzden şirketimiz 
yurtdışındaki marketlerde de duyulmaya ve 
bilinmeye başladı. Türkiye'nin en büyük 1000 
sanayi kuruluşunun 107'sinin lojistik servis 
sağlayıcısıyız. Bu firmalar da bizi yurtdışında, 
BDP INTERNATIONAL olarak bildiğinden 
Türkiye'deki şirket ismini global ismimiz olan 
BDP INTERNATIONAL LOJİSTİK LTD. ŞTİ. 
olarak değiştirme kararı aldık. 

8 yılda Türkiye'de bir marka haline gelen 
BOLTE LOJİSTİK olarak 2017'de Türkiye 
İhracatçılar Meclisi'nin yaptığı bir araştırmada 
ülkemizin en büyük 6. Lojistik firması seçildik. 


İstanbul Genel Merkez ve İzmir Şube olmak 
üzere Türkiye'deki yapılanmasını 2011 yılında 
13 kişi olarak başlattık. Bugün itibariyle 
İstanbul bölge merkezimiz haricinde 
Ataşehir'de de bir ofisimiz var. Bunların 


dışında; Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen 
Havalimanı, Bursa, İzmir, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı, Mersin, Adana, 
Eskişehir ve Ankara ofislerimiz olmak üzere 
ülke genelinde toplam 12 ofisimiz ve 215 
çalışanımız var. Önümüzdeki dönemde 
Antalya ve İskenderun'da da ofislerimiz 
faaliyete geçecek. Geçtiğimiz yıl beklentilerimizin üzerinde bir işlem hacmi yakaladık. 
Bu yılı daha da yüksek bir hacimle güçlü 
biçimde sonuçlandıracağız. Bu da bizi 
Türkiye'nin en büyük ilk 5 oyuncusundan 
biri yapmış olacak. Dünya genelinde 134 
ülkede 200'den fazla ofisi bulunan ve yıllık 
2.4 Milyar işlem hacmine sahip olan 
dünyanın en büyük ilk 20 lojistik servis 
sağlayıcısından biriyiz. Hizmetlerimizi 
“Taşımacılık Hizmetleri” ve “Lojistik 
Çözümler” olarak 2 grupta sınıflandırıyoruz. 
Taşımacılık Hizmetleri tarafında Deniz Yolu 
Konteyner Taşımacılığı, Hava Kargo 
Taşımacılığı, Uluslararası ve Yurt içi 
Karayolu Taşımacılığı, Intermodal 
Taşımacılık, Proje Kargo ve Dökme Gemi 
Taşımacılığı ile Depolama ve Gümrükleme 
gibi hizmetler veriyoruz. 

Bunlarla beraber Türkiye üzerinden Irak ve 


Türk cumhuriyetlerine "Transit Gümrükleme" 
ve “Transit Kargo Taşımacılığı”yapıyoruz. 
“Lojistik Çözümler” adı altında müşterilerimize 3PL, LLP, 4PL ve Tedarik Zinciri Yönetimi 
Danışmanlık Hizmetleri veriyoruz. 2017 yılı 
itibariyle 2018 başından itibaren geçerli olacak 
şekilde BDP INTERNATIONAL Genel 
Merkezi, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü 
pozisyonuna beni getirdi. O yüzden şu an 
bölgede merkez olarak hem İstanbul hem de 
Dubai kullanılıyor. Türkiyedeki operasyonların 
yönetiminde kuruluştan beri büyük özveriyle 
çalışan ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapan Sayın Bozkurt Bekişoğlu'nu 2 ay 
önce Ülke Müdürü olarak atadık. Ege ve 
Akdeniz Bölge Direktörü'müz Kemal 
Kocaemre ve aynı zamanda Ticari Direktörümüz Serkan Alabaş da şirket yönetiminde söz 
sahibi olacak. 


Öncelikli olarak Türkiye'nin stratejik ve lojistik 
anlamda ne kadar önemli olduğunu yurtdışındaki firmalara anlatıp doğru tanımlamak gerekiyor. 
Global bir firma bünyesinde kurumsal yapının 
mihenk taşları olup, şirketin içerisindeki o kolej 


havasını korumak, insanların birbirini sevmesi 
ve şirketteki işi kendi işiymiş gibi yapıp, başarı 
geldikçe de bunun karşılığını hem maddi hem de 


manevi olarak alması aslında bizi başarıya götüren 


temel faktör oldu. Her biri gerektiğinde insiyatif 
alabilen, proaktif, tutkulu ve inanan kişilerden 
oluşuyor. Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetim 
Sistemleri ve TT alanlarında iyi eğitim almış, 


donanımlı bir ekibimizin olması bizi 

başarıya götüren temel ögelerin başında 
geliyor. Hep büyüdüğümüz için de 

BDP INTERNATIONALIn üst yönetimi her yıl 
bize yeni bir sorumluluk veriyor. Şirketteki 
çalışanlarımızın aileleriyle birlikte her yıl şirket 
tatili organize ediyoruz. Her şirketin yapmak 
istediğini biz pratikte de gerçekleştiren bir 
firmayız. Bizi başarılı kılan diğer bir faktör ise 
BDP INTERNATIONALn global hakimiyeti 
ve finansal kaynağının güçlü olması, aynı 
zamanda Türkiye'nin bu bölgedeki stratejik 
önemine inanmasıdır. 


BDP INTERNATIONAL TÜRKİYE ciddi 
anlamda satış ve ticarete ağırlık veren ve aynı 
zamanda müşteri ilişkilerini her zaman ön 
planda tutan, çözüm odaklı bir şirket. 

BDP INTERNATIONAL günümüzde 1SO 
belgelerinin tümüne sahip, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası (AEO)'na sahip ve bunu 
Gümrük Bakanlığı'ndan alan ilk global servis 
destek sağlayıcı firmadır. Tedarik zincirinde 
müşterilerimiz tüm lojistik faaliyetlerini ve 
süreçlerini kendi sistemlerine entegre olabilen 
BDP SMART üzerinden yönetebiliyor. 


BDP INTERNATIONAL TÜRKİYE, 9668'lik 
pazar payıyla Kimya ve Petro Kimya 
sektörünün global portföyde en büyük lojistik 
servis sağlayıcısıdır. Bu da bizim Türkiye'deki 
kimya ve petrokimya şirketleriyle anlaşma 
yapmamızı sağladı. Çünkü bu firmalar, 

BDP INTERNATIONALI uzun zamandır 
biliyorlar. Bazıları 50 yıldan beri şirketimizle 
çalışıyor. Türkiye bir otomotiv ülkesi, 


bir endüstri, tekstil ve tarım ülkesi. Biz de 
başından beri bunların farkında olarak 
stratejimizi belirledik. Kimya, Petro Kimya, 
Oil & Gas, Enerji, İnşaat, Otomotiv, Üretim 
Sanayi, Hızlı Tüketim Ürünleri, Savunma ve 
Havacılık Sanayi, İlaç, Medikal, Kişisel Bakım, 
Kozmetik ve Demir & Çelik sektörlerinde 
ciddi anlamda büyümeye devam edeceğiz. 


Bu hedeflere ulaşmamız için de ekstra yatırım 
yapmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de 
gümrükleme hizmeti veriyoruz ama bu 
konuyla ilgili bir satın alma gerçekleştirebiliriz. Onun dışında 2019'un ilk yarısında 
depolamayla ilgili olarak tehlikeli madde ve 
kimyasallarla ilgili bir depo yatırımımız 
olabilir. 


BDP INTERNATIONAL Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge Direktörü Fikret Ersoy 


Toplam gelirlerimizin yaklaşık 96015'ini bu 
sektörlerden elde ediyoruz. Bunun yanı sıra, 
Otomotiv Üretim Sanayi, Retail, İlaç Sanayi ve 
Farma gibi farklı endüstrilerde ciddi bir pazar 
payımız var. Havacılık ve savunma sanayiinde 
Ankara ve Eskişehir ofislerimiz çok başarılı 
işler gerçekleştiriyor. Aktif olarak çalıştığımız 
yaklaşık 3 bin civarındaki müşterilerimizin 
tamamı Türkiyede lojistik harcaması ortalama 
250 bin dolar ve üzerinde olan sanayi 
kuruluşları veya ithalatçılarından oluşuyor. 


8 yıllık süreçte her yıl 96 50'nin üzerinde bir 
büyüme ister istemez bir mental yorgunluk 
oluşturuyor. Biz de bunu şirket içerisinde 1,5 
yıl önce hissettik. Bunun önüne geçebilmek 
için yeni hedefler belirlememiz gerekliydi. 
2017 yazında 2020 hedeflerini ortaya koyduk. 
2020 sonunda BDP TÜRKİYE, şimdiye 
kadarkinden çok daha yüksek bir ciro ve kar, 
1000 çalışan ve Türkiye'nin en büyük |. lojistik 
firması olma hedefini ortaya koydu. Bu da 
bütün çalışanlarımızda ciddi bir heyecan 
yarattı. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ciro 
ve 2018 yılı rakamları, 2020 hedeflerine nasıl 
emin adımlarla gittiğimizin de göstergesidir. 


Yaklaşık 15-20 bin metrekarelik yanıcı, 
yanıcısız kimya ve petrokimya ürünlerini 
depolayabileceğimiz, müşterilerimize 

hizmet sunabileceğimiz bir yatırım 
planlıyoruz. Bu yatırımlarla 2020 vizyonumuza rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz. 


BDP INTERNATIONAL Yönetim Kurulu ve 
yatırımcılarının; şirketin Türkiye'de ofisi 
kurulduğu günden bu yana, ülkemize ve Türk 
insanına olan güvenleri tamdır. Türkiye'nin 
bölge için çok önemli olan stratejik ve lider 
pozisyonu, genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, 
büyüme potansiyeli, fırsatlar ve lojistik 
endüstrisinde bölgede söz sahibi olması bizim 
için çok önemli. BDP INTERNATIONAL 
olarak Türkiye'de kararlı bir şekilde yatırımlarımuza devam edeceğiz. 


Polisan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Emin Bitlis 
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Geleneği 


Polisan Holding'in kurucusu Necmettin 
Bitlis'in Ekim 2017'de, 89 yaşında vefatının 
ardından bayrağı devralan 60 yaşındaki 
oğlu Mehmet Emin Bitlis, şirketteki güçlü 
patron geleneğini yıkarak bütün icrayı 
profesyonellere bıraktı. Bitlis, Polisan 
Holding'in 2018 sonunda 2 milyar liraya 
ulaşması beklenen kombine cirosunu boya 
ve liman yatırımlarıyla katlamayı planlıyor. 


olisan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki devasa fabrikasının orta yerinde yeşillikler içindeki ahşap yönetim binası, fabrikanın geri kalanıyla 
büyük bir tezat oluşturacak şekilde duruyor. 
Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Bitlis'in -kendisi köşk olarak adlandırılsa 
da- bir dağ evini andıran bu yapıdaki odası, eski fotoğraflar, çeşitli objeler ve ödüllerle dolu bir müze gibi. 
Odanın neresine baksanız bir yıl önce hayatını kaybeden 
baba Necmettin Bitlis'in izlerini görmek mümkün. “Sadece bunu ben astım” diyor Mehmet Emin Bitlis, Şeyh 
Edebali'nin Osman Bey'e “ey oğul” diye başlayan meşhur 
öğüdünün işli olduğu bir çerçeveyi göstererek. Babasının 
Polisan'da bıraktığı derin izlerse sadece odasıyla sınırlı 
değil, Şirketin kurucusu Necmettin Bitlis, güçlü ve oto- 
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45 milyon € 
Polisan Kansai Boya'nın 
Gebze'de inşa ettiği yeni 
fabrikası için arazi hariç 
yaptığı yatırım tutarı. 


riter bir patrondu. Öyle ki “Polisan demek 
Necmettin Bitlis demek” cümlesi çok da 
abartılı olmaz. Onun vefatı büyük oğul Mehmet Emin Bitlis'in hayatını radikal bir şekilde 
değiştirdi. Son güne kadar Polisan Holding'in 
yönetim kurulu başkanlığı unvanını taşıyan 
ve Ekim 2017'de 89 yaşındayken hayatını 
kaybeden Necmettin Bitlis, işlerin her aşamasını kontrolünde tutmayı tercih eden ve yetki 
paylaşmaktan hoşlanmayan bir baba ve patrondu. “Disiplinliydi ve işleri delege etmeyi 
sevmezdi. Şirkette oluşabilecek her sorunda 
çözüm adresi olarak Necmettin Bey görülürdü” sözleriyle andığı babasının bu kontrolcü 
yapısı, oğul Mehmet Emin Bitlis'e, holding 
içinde çeşitli görevler ve sorumluluklar alsa 
da, kendine ayırabileceği büyük bir zaman 
kalmasını sağlıyordu. Bitlis, “patron” diye 
andığı babasıyla bu nedenle dönem dönem 
tartışmalar yaşadığını söylese de kendisine 
kalan zamanı keyifli bir şekilde geçirmeyi de 
biliyordu:En büyük tutkusu deniz, tekneler, 
araba seyahatleri ve fotoğrafçılıkla geçiriyordu. Kendi kullandığı arabasıyla iki kere 
İngiltere'ye, birkaç kaç kere de Yunanistan'a 
seyahat edecek kadar zaman bulabiliyordu. 
Ancak o günler Bitlis için artık geride kaldı. 
Babasının vefatının ardından yönetim kurulunda bulunan üç yaş küçük erkek kardeşi 
ve kuzenleriyle yaptıkları aile toplantısının 
ardından ağabey olarak yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Kendisini “pratik yaşamayı 
seven biri” olarak tanımlayan Mehmet Emin 
Bitlis, yeni döneme kişisel hayatını sadeleştirerek başladı. İlk işi, yük olarak görmeye 
başladığı kişisel varlıklarını satmak oldu. 


Ahmet Faik 
Bitlis 
9,8 


: KARDEŞ PAYI 

: 15 Ağutos itibariyle Polisan 

; Holding'te en yüksek hisse oranı 
: yüzde 24,07'şer payla Mehmet Emin 
: Bitlis ve kardeşi Ahmet Ertuğrul 

: Bitlis'te. Kuzenleri Ayşe Melike 

: Bush'un yüzde 10,21 hissesi varken 

: diğer kuzenleri Ahmet Faik Bitlis, 

: Fatma Nilgün Kasrat'ın ise hisse 

£ oranı yüzde 9,8. 


Ahmet 
Ertuğrul 
Bitlis 
424,07 


Fatma Nilgün Ayşe Melike 
Kasrat Bitlis Bush 
9,8 2010,21 
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Bodrum'daki evini, teknesini ve arabasını sattı. 
İstanbul'da bahçeli büyük bir evde yaşamak 
yerine Zincirlikuyu'da bir rezidans daireye 
yerleşti. “Kapımı kilitleyip gidebilmek istiyorum artık” diye anlatıyor bu değişimi. “Geride 
aklımın takılı kalacağı hiçbir yük olmadan.” 
Bitlis'in bu yaklaşımı sadece kişisel yaşantısını 
kapsamıyor. Sade ve esnek yaşam felsefesini 
şirketlerin yönetimine de yansıtmaya kararlı. 
Bu, Polisan Holding'in yıllardır oturmuş güçlü 
patron yönetim tarzından, güçlü profesyonellere dayalı bir yönetime geçeceği anlamına 
geliyor. 

Mehmet Emin Bitlis, babasının tam tersi 
bir patron portresi çizmeye niyetli. “Yönetim 
kurulunda yer almanız veya holdingde hisse 
sahibi olmanız her şeyi bildiğiniz anlamına 
gelmiyor” diyor. En önemli hedefi de, bu 
felsefeye uygun bir yönetim yapısı oluşturmak. Bu sene 54'üncü yılını geride bırakacak 
Polisan Holding'de, Bitlis Ailesi'nin sadece 
sermayedar olarak yönetim kurulunda ana 
stratejileri belirleyeceği ama bütün icrayı 
tamamen profesyonellere bırakacağı tam kurumsal bir yapı kurmayı planlıyor. Bu yapının 
sac ayaklarını ise CEO Erol Mizrahi ve Poliport Genel Müdürü ve holdingin icra kurulu 
üyesi Ali Fırat Yemeniciler oluşturuyor. Mizrahi, 1976'dan beri Polisan Holding'in farklı 
kademelerinde görev alan ve holdingin her 
işine hakim bir isim, Yemeniciler ise Mehmet 
Emin Bitlis'in, Poliport'un yönetiminde olduğu 1994 yılında Union Carbide Türkiye'den 
transfer edilmişti. İki yıl önce Polisan 
Boya'nın yüzde 50'sinin, Japon Kansai'ye satış sürecinin tamamını Bitlis Ailesi adına bu 
iki profesyonelin yürüttüğünü bilmek şirket 
içindeki etkinlikleri hakkında iyi fikir veriyor. 

Polisan Holding, 54 yılı geride bırakan 
Türkiye'nin köklü şirketlerinden. Daha çok 
boya üretimi ile bilinse de kimya, liman işletmeciliği, gayrimenkul ve tarım sektörlerinde 
de önemli yatırımları var. Ancak şirketin 
ana omurgası boya ve kimya üzerine kurulu. 
Mehmet Emin Bitlis'in gelecek stratejisinin 
odağındaysa boya ve liman işletmeciliğinde 
büyümek var. 

Polisan Holding'in 2017'de elde ettiği 
konsolide ciro, 750 milyon lira düzeyindeydi. 
Ancak şirketin boya işinde Japon Kansai ile 


Hedeflerinize HSBC Premler 
deneyimiyle ulaşın. 


HSBC'nin global bilgi birikimi ve yerel deneyimiyle sunduğu 
HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları, birden çok varlık sınıfına 
yatırım yaparak, risk tercihinize uygun alternatifleri tek bir fonda 
toplar. Siz hedeflerinize ilerlerken bir uzmanın yanınızda 
olduğunu her zaman bilirsiniz. 


e Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon (Birinci Değişken) 

s Çoklu Varlık Denge Değişken Fon (İkinci Değişken) 

» Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) 
Global BYF Fon Sepeti Fonu 


Size özel Premier Müşteri Temsilcinize 
bir telefonla ulaşabilirsiniz. 


Tıklayın premier.hsbc.com.tr 
Arayın 0850 2110112 


Ki) HSBCTurkiye o W EHSBC TR HSBCTürkiye 


Birlikte büyüyoruz 


HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır. HSBC Bank AŞ tarafından yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti verilmemektedir. HSBC Premier 
müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Çoklu Varlık Fonlarının yönetimi 
HSBC Portföy Yönetimi AŞ tarafından gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda da HSBC Portföy Yönetimi AŞ ilgili fonların kurucusudur. HSBC Bank AŞ 
ile HSBC Portföy Yönetimi AŞ arasında Aktif Dağıtım Anlaşması bulunmaktadır. HSBC Bank AŞ, HSBC Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu 
fonların dağıtım faaliyetini bu kapsamda gerçekleştirmektedir. Fonların portföylerinin geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönemlerin 
göstergesi olamaz. Fonların izahname, sirküler ve iç tüzüklerine www.hsbcportfoy.com.tr ve HSBC Bank AŞ şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar 
fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve iç tüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Fonlara ait izahnameler, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafınca onaylanmıştır ve Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir. Izahname metinleri www.kap.gov.tr internet adresinde de yayımlanmıştır. 
Mersis No: 2587864588194500 


UDERLİK 


52,2 

Polisan Holding'in sahibi 
olduğu Poliport Limanı'nın 
2018 ilk yarısındaki vergi 
öncesi kar marjı. 


kimya tarafında da Dow Chamical ile ortaklığı bulunuyor. Dolayısıyla kendi payına düşen 
ciro 750 milyon lira olsa da, 2017'de yön verdiği cironun büyüklüğü 1,5 milyar lirayı buluyor. Üstelik rakamlar her çeyrekte önemli 
bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. 2018'in 
ilk yarısında kombine gelirler 1 milyar liranın 
biraz üzerinde gerçekleşti. Rakamlar konsolide edildiğinde ise Polisan Holding”in payına 
düşen rakam 500 milyon liraya yaklaşıyor. 
2018'in ilk yarısında holdingin kombine gelirleri yüzde 30 düzeyinde arttı. Aynı dönemde kar marjının 3,5 puan yükselerek yüzde 
16,9'e gelmesinin de etkisiyle şirketin vergi 
öncesi karı da, yüzde 64 büyüyerek 168 milyon liraya ulaştı. Yılın ikinci yarısında aynı 
performansın devam etmesi durumunda şirketin yılsonu kombine cirosu 2 milyar liranın 
üzerine çıkabilir. 

Şirketin kombine gelirlerinin yüzde 46,7'si 
boya işinden geliyor. Yapı kimyasallarının 
cirodaki payı ise yüzde 43. Dolayısıyla bu 
iki sektör gelirlerin neredeyse yüzde 9O'ına 
kaynaklık ediyor. Liman işletmeciliği yüzde 7 
pay alırken yüzde 3,3 de tarım ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımlardan geliyor. Ancak gelecek yıllarda bu oranlar boya ve liman 
sektörleri lehine değişebilir. Çünkü Mehmet 
Emin Bitlis'in Polisan Holding için kurduğu 


HİSSE PERFORMANSI 


: 2012'de Borsa İstanbul'da yüzde 8,43'lük halka açıklık oranıyla işlem görmeye 
: başlayan Polisan Holding, 15 Ağustos 2018 itibarıyla 387 milyon dolar piyasa 

i değeri üzerinden işlem görüyor. Şirket hisselerindeki sert dalgalanmalar halka 
i açıklık oranına bağlı olarak derinlikli bir hisse olmamasından kaynaklanıyor. 

: Busorunu çözmek için Bitlis Ailesi üyeleri, ellerindeki hisselerin bir kısmını 

: Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirerek şirketin halka açıklık oranını yüzde 25 
: oranına kadar yükselteceklerini açıkladılar. İlk hamle 15 Ağustos'ta atıldı ve aile 
: üyelerinin yaptığı satışla şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03'e yükseldi. 


Hisse Fiyatı (TL) 


Eylül Kasım 2018 Şubat Nisan Haziran Ağustos 
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büyüme stratejisinde bu iki sektör öncelikli. 

Holding, adının özdeşleştiği boya sektörünün en büyük oyuncusu. 2016 sonunda 
Polisan Boya'nın yüzde 50'si Japonya'nın 
en büyük boya üretici Kansai Paint'e 113,5 
milyon dolar karşılığında satıldı. Japonlarla 
yapılan ortaklıktan elde edilen gelirin 45 
milyon euro'su ile Gebze Kimya Organize 
Sanayi Bölgesi'nde (daha önceden şirketin 
elinde olan 142 dönümlük arazi üzerinde) 
Türkiye'nin en büyük boya fabrikası kuruldu. 

Boya Sanayicileri Derneği'nin verilerine 
göre Türkiye'deki boya pazarının büyüklüğü 
yıllık 900 bin ton. Bu hacmin yüzde 6Vi ise 
(550 milyon ton) dekoratif inşaat boyalarından oluşuyor. Kimya Mühendisleri Odası'na 
göre bu piyasanın yüzde 80'inin dört büyük 
kurumsal üretici paylaşıyor: Polisan, Marshall, Dyo ve Betek (Filli Boya). Bu şirketlerden sadece Betek, Borsa İstanbul'da işlem 
görmüyor. BISTte 75 milyon dolar piyasa 
değeri üzerinden işlem gören Yaşar Holding 
şirketlerinden Dyo'nun yıllık üretim kapasitesi 86 bin ton. Yüzde 40'ı Akzo Nobeb'e ait 
Marshall ise BIS'”te 61 milyon dolar değerle 
işlem görüyor. Kansai Paint'e yüzde 50'si 227 
milyon dolar piyasa değeri üzerinden satılan 
Polisan Boya da, holding üzerinden dolaylı 
olarak halka açık. Sektörün büyük oyuncularından halka açık olmayan tek şirket Betek 
Filli Boya'nın Bursa'daki fabrikası yıllık 348 
bin ton üretim kapasitesine sahip. 

Polisan Boya ise Haziran 2018'de deneme 
üretimine başlayan yeni fabrikasından önce Dilovası farikasında üç vardiya çalışarak yılda 180 
bin ton kapasiteyle üretim yapıyordu. Ancak 
yeni fabrikayla birlikte bu miktar yaklaşık üçe 
katlanarak 550 bin tona çıkacak. Ve bütün rakiplerini açık ara geçecek. Polisan Boya, 1985'te 
Dilovası'nda üretime başladığında kapasitesi 
sadece 10 bin tondu. Zaman içinde yapılan ek 
yatırımlarla bu kapasite 180 bin tona kadar 
çıkarıldı. Ancak ortaya, eklektik yapılardan 
oluşan ve devasa bir alana yayılan bir fabrika 
çıkmış oldu. Bu durum şirketin verimliliğini 
kontrol altında tutmayı oldukça zorlaştırıyordu. 
Dolayısıyla Polisan Kansai Boya için yeni fabrika sadece kapasite artışı anlamına gelmiyor. 
Aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve yeni 
pazarlara açılma fırsatı da sunuyor. Şirketin 


—— SİZBİZİM 
MÜŞTERİMİZSİNİZ 


Eger, 
Giyiminize özen gösteriyorsanız 
Kumaş kalitesini hissediyorsanız 
Gömleğinizin bedeninize kusursuz bir şekilde uymasını arzu ediyorsanız 
Trendlere uygun renk ve desen arayışı içindeyseniz 
Dikimde özen arıyorsanız 
Sedef düğme ve benzeri kaliteli detaylar sizi mutlu ediyorsa 


Yüksek kaliteye akılcı fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız 


Siz bizim müşterimizsiniz. 


Beklentilerinizi karşılayamadığımız takdirde, internet sitemizden 
almış olduğunuz ürünü hiç bir masraf ödemeden iade edebilirsiniz. 


Eğer ürünlere dokunmak, size uygun bedeni seçmek ve mağaza 


duygusunu yaşamak istiyorsanız sizi Metropol İstanbul Alışveriş 
Merkezi C Blok D: 187 adresindeki showroomumuza bekleriz. 


EMNANA 


eliz İG 57 57 55 
www.emnana.com 


LİDERLİK 


1 milyar 7 M8 

Polisan Holding'in 2018'in 
ilk yarısında ulaştığı 
kombine ciro. wi 


boya tarafındaki vergi öncesi kar marjı, 2018'in 
ilk yarısında 2,7 puan artarak yüzde 15,7'ye 
yükseldi. Mehmet Emin Bitlis, üretimin tamamının Dilovası'ndan Gebze'deki yeni fabrikaya 
taşınmasının ardından şirketin vergi öncesi kar 
marjındaki yükselişin daha da hızlanacağını 
öngörüyor: “Mevcut fabrikamızın dağınık yapısı nedeniyle elleçleme ve lojistik maliyetlerimiz 
yüksekti. Tek çatı altında olan yeni fabrikamız- 
da birim maliyet ciddi anlamda düşecek.” Yılın 
aynı döneminde rakiplerden DYO'nun vergi 
öncesi kar marjının yüzde 9,85; Marshall'ın ise 
-4,79 olduğu düşünüldüğünde Polisan'ın yeni 
fabrikayla önemli bir rekabet avantajına kavuşacağını söylemek mümkün. 

Polisan'ın yeni fabrikasının kapasitesinin 
Türkiye'deki yıllık dekoratif boya kullanımına eşit olması şirketin yatırım stratejisini 
anlamak açısından oldukça önemli. Şirket 
bugüne kadar ağırlıklı olarak iç piyasaya üretim yapıyordu, ihracatıysa yok denecek kadar 
azdı. Mehmet Emin Bitlis de eski fabrikanın 
kapasitesinin ancak iç piyasaya yettiğini söylüyor. Bu yüzden, zaman zaman yurtdışına 
mal gönderilse bile Polisan için ihracat, hiçbir zaman sürekli bir ticaret kalemi olmadı. 
Ancak şirketin yeni döneminde bu durum 
tamamen değişecek. Polisan Boya'da ortaklık 
kurdukları Japon Kansai'nin dünyanın en 
büyük yedinci boya üreticisi olması ve Türkiye'deki fabrikayı bölgesel bir ihracat üssü olarak kullanma stratejisi de Polisan'ın yurtdışı 
pazarlara açılmasını kolaylaştıracak. 

Polisan Kansai Boya'nın Dilovası'ndaki 
fabrikasının Gebze'ye taşınması holding için 


Liman 
67,0 
1 


i SEKTÖR KATKISI 

; Polisan Holding, 2018'in ilk 

: yarısında 1 milyar lira konsolide 

: ciroya ulaştı. Kombine cirodaki 

£ en büyük payı yüzde 46,7 ile 

i Polisan Kansai Boya alıyor. Kimya 
£ işi ise yüzde 43ile ikinci sırada. 

; Poliport'un kombine ciroya katkısı 
: yüzde 7 seviyesinde olsa da, yüzde 
: 52,2'ye ulaşan vergi öncesi kar 

: marjıyla dikkat çekiyor. Holdingin 
; gayrimenkul ve tarım işlerinin 

: gelirlere katkısı ise yüzde 3,3 

: seviyesinde. 


TT? 43,3 
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Gayrimenkul & Tarım 


önemli bir fırsat daha yaratacak. Fabrika arazisinin hemen önünde faaliyet gösteren Poliport Limanı'nı büyütmek için devasa bir alan 
açılacak. Polisan Holding”in bugüne kadar 
250 milyon dolar yatırım yaptığı Poliport, 
Kocaeli bölgesinin en değerli limanlarından 
biri. Ak Yatırım'ın Eylül 2016'da 615 milyon 
dolar değer biçtiği Poliport, Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) verilerine göre Türkiye'nin en fazla sıvı kimyasal 
yük elleçlemesinin yapıldığı ikinci limanı 
konumunda. Bu alanda ilk sırada yer alan 
Petkim'in limanı daha çok kendi iç faaliyetlerine yönelik çalışıyor. Poliport ise tamamen 
dışarıya hizmet veren bir liman olduğu için 
önemli bir ticari değer taşıyor. Hali hazırda 
160 bin metrekare üzerine kurulu olan liman 
sıvı kimyasal depolama, kuru yük ve antrepo 
hizmetleri veriyor. Müşterileri arasında ise 
Dow, BASF, Bayer ve Shell gibi önemli şirketler var. Gelirinin tamamının döviz cinsinden 
olması, Poliport'un önemini daha da artırıyor. Üstelik limanın vergi öncesi kar marjı, 
2017'de yüzde 471, 2018'in ilk yarısında ise 
yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Bu nedenle 
Mehmet Emin Bitlis'in holding için çizdiği 
gelecek stratejisinde Poliport'un önemli bir 
yeri var. 

Polisan'ın Dilovası'nda tasfiye edeceği 
fabrikası 350 bin metrekare büyüklüğe sahip. 
Bu arazinin bitişiğinde yer alan 30 dönümlük 
başka bir arazi de satın alınarak alanın toplam büyüklüğü 380 bin metrekareye çıkarıldı. 
Poliport'un bu arazi üzerinde genişletilmesiyle birlikte kapladığı alan 540 bin metrekareye ulaşacak. 2022'ye kadar 75 milyon dolar 
yatırım yapılacak limana yeni bir rıhtım ilave 
edilmesi, iskelenin uzatılması ve yeni depolama tanklarının inşa edilmesi planlanıyor. 
Yatırımlar tamamlandığında limanın 35 milyon dolar dolayındaki cirosunun, 80 milyon 
doların üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek 
kar marjı ve döviz geliri düşünüldüğünde 
Bitlis'in, Poliport'u neden öncelikli gördüğü 
çok daha iyi anlaşılıyor. 

Boya ve liman işlerindeki bu atılımların Borsa İstanbul'da işlem gören Polisan 
Holding'in piyasa değerine de olumlu yansıması bekleniyor. Polisan Holding'in yüzde 
8,33'ü borsada işlem görüyordu. Halka açıklık 


ÖYKÜSÜ 


Ailem ve bew yıllardır Six Sewses Wayrawıyız awcak Six Semses Kaplankaya bambaşka. 


Bodruw körfezi boyunca uzawaw oteli özenle koruwaw doğası, isawı geçmişe doğru bir yolculuğa götürüyor. 
Burası; güneş altımda keyifli vakit geçivebileceğiwiz, Akdewiz'iw kewdiwe Was Lezzetleriwi tadabileceğiwiz ve 


ayı zamanda dilediğimiz aktiviteleri yapabileceğimiz gözlerde uzak wükenmel bir kaçış woktası. 


Sunduğu bütünsel wellmess hizmetleri ve gewiş fitmess imkamları simdiye kadar gördüğümüzüm ew iyisi. 
Burada deweyimlenecek o kadar çok. şey var ki... Efes Amik Kewi ve Apollo Tapıwağı'wıw 
kalımılarımı keşfederkew kewdimizi zamawda geri gidiyovmuşuz gibi Wissettik. 


Şix Şewses Kaplamkaya'ya ve Ege Dewizi'wiw turkuaz sularıma geri döwnek içiw sabıvsızlamıyovuz. 


Zacwary Hawsew 
Seattle, Washiwgtow 


SIX SENSES HOTELS RESORTS SPAS TRAVEL * LEISURE USA TARAFINDAN 
2017 VE 2018'DE DÜNYANIN EN İYİ OTEL MARKASI SEÇİLDİ. 


Bodrum körfezi boyunca konumlanan Six Senses Kaplankaya'ya 
tekne, helikopter veya kara yoluyla ulaşım mümkün. Üç restoran ve 


iki bara sahip Six Senses Kaplankaya, modern mimarisi ve yüksek 0 e) 
teknolojisi ile misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi e... 


sunuyor. 10.000 m”'lik alana yayılan, Avrupa'nın en büyük wellness 
komplekslerinden Six Senses Spa'da misafirler bütünsel terapileri 
keşfedebilir ve otelin üç farklı koyda yer alan kum plajlarında eşsiz 
doğanın tadını çıkarabilirler. Daha fazla bilgi için www.sixsenses.com 
adresini ziyaret edebilir ve -90 252 511 00 51 numaralı telefondan 


rezervasyon yaptırabilirsiniz. 


#OUTOFTHEORDINARY SIX SENSES 


KAPLANKAYA 


227 milyon $ 


Polisan Boya'ya, yüzde 50'si 
Kansai Paint'e satılırken 
biçilen toplam piyasa değeri. 


LİDERLİK 


oranının düşük olması hissenin derinlikli bir 
hacim yaratmasına engel oluyordu. Hal böyle olunca hissenin değerinde zaman zaman 
oldukça sert dalgalanmalar gerçekleşiyordu. 
Bitlis Ailesi bu durumun önüne geçebilmek 
halka açık hisselerinin büyük bir bölümü yine 


grup şirketlerinden Şark Mensucat aracılığıyla 


toplamıştı. Mehmet Emin Bitlis, hisse derinliğini artıracak yeni bir adım atmaya niyetli. 
İlk adım temmuz ayında atıldı. Grup şirketi 
Şark Mensucat, Polisan Holding'in yüzde 
7'sine denk gelen borsadan topladığı hisseleri 
iki parça halinde yabancı fonlara sattı. Şirketin borsa performansını destekleyecek diğer 
bir adımsa aile üyelerinin ellerinde bulunan 
hisselerinin bir kısmını, şirketin halka açıklık 
oranını yüzde 25'e çıkaracak şekilde, satma 
kararı oldu. Borsada yabancı fon ve kurumsal 
yatırımcılara satılması planlanan bu hisseler 
geçen ay Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirildi. İlk hamle 16 Ağustos'ta atıldı ve aile 
üyelerinin yaptığı satışla şirketin halka açıklık 
oranı yüzde 10,03'e yükseldi. 

Mehmet Emin Bitlis, yönetim kurulu başkanı olmasının ardından verdiği ilk röportaj- 


DİĞER İŞLER 

Büyüme stratejisini boya ve liman işi üzerine kuran Polisan Holding'in en 
önemli faaliyet alanlarından biri de kimya sektörü. Polisan Kimya, formaldehit 
ve üre reçineleri, beton-çimento katkıları ve yeraltı kimyasalları üretimi 
yapıyor. Polisan Kimya, kullanım alanları sunta, kağıt emprenye, MDF ve 
kontrplak gibi alanlar olan formaldehit reçinenin Türkiye'deki ilk üreticisi ve 
bu alanda yüzde 40 pazar payına sahip. Ayrıca yapı kimyasalları alanında 

da yüzde 20 pazar payı olan Polisan Kimya'nın holdingin kombine cirosuna 
katkısı ise yüzde 43'ü buluyor. Şirketin, Yunanistan'da Polietilen Tereftalat 
Hellas (PET) üretimi yapan Polisan Hellas ve Fas'ta yapı kimyasalları alanında 
faaliyet gösteren Polisan Maroc isminde iki iştiraki de var. Gayrimenkul ve 
tarım sektörleri ise kendi ölçeklerinde büyük olsa da Polisan Holding'in küçük 
işlerinden. Gayrimenkul tarafında Dap Yapı ile yaptığı kat karşılığı anlaşma 

ile Kağıthane'de inşa edilen Z projesi 2014 yılında tamamlandı. Polisan 
Holding'in elinde bu projede satışa hazır 76 ofis ve 26 mağazası var. Şirket, 
Kurtköy'deki 180 bin metrekarelik arazisi 
için de yine Dap Yapı ile anlaştı. Tarım 

ise Bitlis Ailesi'nin endüstriyel olarak 
büyümek istediği ancak Mehmet Emin 
Bitlis'in “yeterince büyük arazi bulamadık” 
diye özetlediği sebeplerle amacına 
ulaşamadığı bir sektör. Polisan Tarım 
metrekare maliyeti yaklaşık 1 lira olan 
Balıkesir'de 4,4 milyon metrekarede ceviz 
ve Karacasu'da 2,5 milyon metrekarelik 
arazide zeytin üretimi yapıyor. 
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da FORBES Türkiye'nin olası bütün sorularını cevaplamak için oldukça iyi hazırlanmış. 
“Dersimi çalışıp öyle geldim” diyerek gülümseyen Bitlis, röportaj esnasında çoğunlukla 
rahat ve keyifli görünüyor. Konuşmasına ara 
verdiği bir anda, az şekerli kahvesinden bir 
yudum alıp odasının camından yakın zamanda tasfiye edilecek eski fabrikaya bakıyor. Hemen arkasındaysa babası Necmettin Bitlis'in 
yağlı boya tablosu var. “Polisan'ın temelleri- 
nin atıldığı 1950'ler hiçbir şeyin olmadığı ve 
her şeyin sıfırdan kurulduğu yıllardı” diyor 
ve ekliyor: “Vizyonları ile büyük bir yokluğa 
rağmen bu denli büyük işleri kurabilen babam ve onun kuşağındaki insanlara büyük 
bir saygım var. Biz o gün orada olsaydık bunu 
becerebilir miydik bilmiyorum.” 

Bitlis'in sorumluluğu ise yaklaşık bir yıl 
önce babasından devraldığı şirketleri geleceğe 
hazırlamak. “Polisan Holding yarım asrı devireli dört yıl geçti. Benim bundan sonraki hedefim, holdingi yetmiş beşinci yılı hazırlamak. 
Şirket için her zaman uzun vadeli düşünmek 
gerekir. Ben de Polisan'ın daha çağdaş ve kurumsal bir yapıya geçmesi için çalışıyorum” 
diyor. Bu yüzden en önemsediği konuların 
başında Bitlis Ailesi'nin üçüncü kuşağını yönetime hazırlamak ve holding içinde yönetici 
havuzları oluşturmak var. Bitlis Ailesi'nden 
Polisan Holding hissedarı olan üyelerinin 23 
çocuğu bulunuyor. Mehmet Emin Bitlis'in de 
bu ay 30 yaşına basan ikiz oğulları var. Bitlis, 
aile şirketlerindeki alışıldık patron görüşün- 
den bir hayli farklı düşünüyor. “Çocuklar şirketlerde çalışmaya başlasın ve işleri öğrensin” 
diye bir derdi olmadığını anlatıyor. Onun asıl 
istediği, ailenin üçüncü kuşağına yönetim 
kurulu üyesi ve sermayedar olmayı öğretmek. 
Gelecekte Holding şirketlerinin icra tarafını 
yönetmek içinse şimdiden profesyonel yönetici havuzları oluşturuyor. 

Mehmet Emin Bitlis'in aile şirketinin başına geçmesinin üzerinden sadece 11 ay geçti. 
Rakamlar, 60 yaşındaki Bitlis'in ilk yıl performansının parlak olduğunu gösteriyor. Ancak 
asıl sonuçlar, boya fabrikasının tam kapasite 
çalışmaya başlaması, liman yatırımlarının 
tamamlanması ve şirketin halka açıklık oranının yüzde 25'e yükletilmesinin ardından çok 
daha net olacak. G 


© KARGOLARINIZI HIZLI VE 
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ. 


Ecer Ürünlerin Dünyada 12 Ülkede 
— Güvenle Taşıyor 


TURKISH 


turkishcargo.com 


Ey Özgürlük! 


1,8 milyar dolarlık servete yön veren Hamdi Ulukaya, 2018'de yeniden evlendi 
ve Chobani'nin 1,5 milyar dolarlık ciroya ulaşmasında büyük rol oynayan özel 
sermaye fonu TPG ile olan ortaklığını bitirdi. Bu operasyonun hemen ardından 
Chobani'nin yüzde 10'unu Kanadalı emeklilik Tonu HOOPP'a sattı. Bu sayede 


GDSANE hf m 


Dö Vm 0 ön 


“2. e 1 


(Healthcare of Ontario Pension 
Plan) satarak yeni bir ortaklık 
kurdu. HOOPP ile yapılan anlaşma, 
“Chobani'nin yoğurt kategorisindeki 
inovasyonlarını artırmasına katkı 
sunmanın yanısıra Ulukaya'ya 

daha fazla operasyonel esneklik 

ve yönetim kontrolü sağlayacak” 
açıklamasıyla duyuruldu. 


Ulukaya, şirketin yönetiminde artık daha özgür. ÖZER TURAN Kural Koyucu /) 
Oldukça geleneksel bir | 
. pazarda faaliyet gösterse | 
m a a 9. de dünyanın en yenilikçi  ! 
' SERVET TAKİBİ 19 şirketlerinden gösterilen  ! 
FORBES milyarderler 18 Chobani'nin bu başarısı, | | 
HOOPP e ği listesinde ilk kez 2013'te yer iz finansal performansına | 
“ns m ğin ! alan Hamdi Ulukaya sonraki (| "© da yansıyor. Şirket, ! 
i yıllarda milyarder unvanını ABD'de Yunan yoğurdu. | 
Yeni Ortak i korudu. Ulukaya 2018 segmentinin yaklaşık / ! 
Kurucusu olduğu Chobani'nin i listesinde 1,8 milyar dolarlık iğ yüzde 40'ını kontrol ediyor | 
yüzde 20'sini 2014'te 750 milyon ' kişisel servetiyle Türkiye'de 1 ve yıllık 1,5 milyar dolar | | 
dolara Texas Pacific Group'a (TPG) 13'üncü sırada yer aldı. 10 ciro elde ediyor. | 
satan Hamdi Ulukaya, Haziran 7 
2018 sonunda hisselerini geri aldı. i i 
Sonrasındaysa şirketin yüzde 10'unu i ö 
Kanadalı emeklilik fonu HOOPP'a il il 
ı 
ı 
ı 
ı 
z 


Yeni Hayat 
Ulukaya 2018'de sadece iş hayatında değil 
özel hayatında önemli bir adım attı. Genç 
milyarder ocak ayında Fransız kökenli ABD 


vatandaşı Louise Vongerichten ile evlendi. Ayran İşi AN 
ABD'de kurduğu Chobani markasıyla ülkedeki 
yoğurt piyasasını ele geçiren Hamdi Ulukaya, i 
2016'da ürün gamına ayranı da ekledi. i 
Yoğurtlu içecek olarak adlandırılan ürün, i 
meyveli versiyonlarıyla piyasaya sunuldu. j 
| 
düm : 
Göçmen 
Politikası 
zi Donald 
Ilham Kaynağı Trump'ın başkan 
Hamdi Ulukaya'nın ABD'de seçilmesinin 


ardından ABD'de 
sıkılaşan göçmen 
politikalarına 
karşın Ulukaya'nın 
Chobani'si, göçmenleri desteklemeye devam 
ediyor. Ulukaya, 2 binin üzerine ulaşan çalışan 
sayısının yüzde 30'unun göçmen ve mültecilerden 
oluştuğunu açıkladı. Chobani fabrikasında 20'nin 
üzerinde dil konuşuluyor. 


kurduğu yoğurt şirketini 10 yılda 35 
milyar doların üzerinde bir değere 
taşıması birçok girişimci için 

de ilham kaynağı oldu. Ulukaya 

da 2017'de başlattığı Hamdi 
Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türk 
girişimcilere 5 milyon dolar bütçeli 
destek programı başlattı. 


DESTEĞE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA 
BURGAN BANK BURADA 


Sağlam mali yapımız, sermaye yeterlilik oranımız ve güçlü 
ana hissedarımızın desteği ile sağlıklı büyümemizi 
sürdürerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun en iyi hizmetleri 
sunmaya devam ediyoruz. 


Sizi de kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa, özel 
bankacılıktan bireysel bankacılığa kadar tüm segmentlerdeki 
hızlı ve kaliteli butik bankacılık anlayışımızla tanışmaya ve 
birlikte büyümeye davet ediyoruz. ” 


Bi / BurganBankTurkiye 


0850 2228222 
www.burgan.com.tr 4 BURGAN 
o 


BANK 


Bi / burganbankturkiye 
EJ/ BurganBankTR 


Marka Seçimi 


FORBES Türkiye'nin geçen ay yayımladığı “Emlak Raporu”, İstanbul'da konut fiyatlarının 

artık homojen bir şekilde hareket etmediğini gösterdi. Bu durum kentin bütün ilçelerine 

yayılan markalı konut projeleri için de geçerli. İşte İstanbul'un 26 ilçesine dağılan getiri 
potansiyeli en yüksek 50 markalı konut projesi... ÖZER TURAN 


er yıl 

Türkiye'de satılan konutların 

yaklaşık beşte 

biri İstanbul'da 
el değiştiriyor. Kent, kalabalık 
nüfusu ve sürekli göç alan yapısının yarattığı doğal pazarın 
yanısıra yabancıların da gayrimenkul alımı için ilk tercihi. Bu 
hareketliliğe yeni havalimanı, 
üçüncü boğaz köprüsü, konut 
stokunun yenilenmesini hedefleyen kentsel dönüşüm gibi projeler de eklenince İstanbul'un 
çehresi her yıl daha da değişiyor. Bu değişimde kuşkusuz 
en büyük pay son 10 yıla damga vuran markalı konut projelerine ait. İlk defa 201te binin üzerine çıkan satıştaki 
markalı konut projesi sayısı sonraki yıllarda bu sınırın altına inmedi -2018'de de bin 100'ün üzerinde. 

İstanbul'daki yoğun yapılaşma ve markalı projelerin 
inşa edilebileceği büyüklükte arazilerin azlığı, büyük 
konut projelerinin kentin çevre semtlerine yığılmasına 
neden olmuştu. Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü 
ve Başakşehir bu açıdan ön plana çıkarken Anadolu Yaka- 
s'ndaysa Çekmeköy ve Sancaktepe gibi çevre ilçeler markalı konut geliştiricilerinin uğrak adreslerine dönüşmüştü. 
Ancak özellikle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 
parsel birleştirme uygulamalarıyla kentin eski merkezleri 
de markalı konut trendinden nasibini aldı. Projelerin, arazi değerlerinin katlanarak yükseldiği çevreden, merkeze 
doğru kayması bazı bölgelerde markalı konut projelerinin 
metrekare fiyatlarını 30 bin liranın üzerine çıkardı. 

Geçen ay FORBES Türkiye'nin 10'uncu kez yayımladığı “Emlak Raporu”nun en ilginç istatistiklerinden biri 
İstanbul'un en ucuz ve en pahalı semtleri arasındaki fiyat 
uçurumuydu. Kentin metrekare fiyatı en değerli semti Bebek (40 bin 869 lira) ile en uygun semti Esenyurt merkez 
(bin 621 lira) arasındaki fiyat farkı 25 katı buluyor. Merkez 
ve çevre arasındaki fiyat uçurumu bu kadar yüksekken bu 
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durumun markalı konut tarafına da yansıması şaşırtıcı değil. 
Kuzu Group'un Ataköy'de 
deniz kıyısında inşa ettiği “Sea 
Pearl” projesinin ortalama 
metrekare fiyatı (32 bin lira), 
Sur Yapı'nın Esenkentte inşa 
ettiği “Semt Bahçeknet”in 
fiyatından (3 bin 500 lira) 9,1 
kat daha yüksek. 

“Emlak Raporu”nun İstanbul özelinde gösterdiği bir 
başka çarpıcı sonuçsa konut 
fiyatlarındaki homojen fiyat 
hareketlerinin son bulması. 
Örneğin bu yıl denize kıyısı olan ilçelerden Bakırköy'de 
fiyatlar yüzde 15 artarken Kadıköy'de yüzde 3,5 geriledi. 
Dolayısıyla yatırımcıların “Getiri Potansiyeli En Yüksek 
50 Markalı Konut” listesini, FORBES Türkiye'nin geçen 
ayki sayısında yayımlanan “Emlak Raporu”ndaki fiyat 
hareketleriyle birlikte değerlendirmesi bu yıl çok daha 
önemli. Zira listede yer alan 50 proje, kentin 26 ilçesine 
dağılmış durumda. 

Bu yıl “Getiri Potansiyeli En Yüksek 50 Konut 
Projesi”ni belirlerken kullanılan metodolojide bazı degişiklikler yapıldı. Geçen yıllarda sıralama yapılırken 
konut projeleri, fiyat, talebi gösteren satış oranı, yeşil alan 
ve sosyal donanımların yoğunluğu, fiyatların bulundukları semtlerin ortalama metrekare fiyatlarının ne kadar 
üzerinde olduğu gibi kriterlere göre sıralanıp endeksleniyordu. Bu yıl daha önce kullanılan kriterlerin yanısıra 
bulundukları ilçelerdeki “son beş yıllık prim oranı” ve 
“projenin satışa çıktığı tarihten sonraki prim oranları” 
da endeks kriterlerine dahil edildi. Bütün bu kriterlerin 
ağırlıklandırılmış ortalamalarıyla toplam endeks deği- 
ne ulaşıldı (bkz. Nasıl Hazırladık?) Buna göre Sinpaş'ın 
Ümraniye'de inşa ettiği “Sinpaş Finans Şehir” yılın en çok 
getiri vadeden projesi oldu. Artaş, Mesa, Öztaş ve Kontur 
ortaklığının Küçükçekmece'deki “Tema İstanbul Bahçe” 
projesi ise ikinci sıraya yerleşti. G 


İLÜSTRASYON: KAYHAN ERKAN 


İSTANBUL'UN GETİRİ POTANSİYELİ EN YÜKSEK 50 KONUT PROJESİ 


| | Ort. M2 Endeks | 


Projenin Adı 


Sinpaş Finans Şehir 
Tema İstanbul Bahçe 
Gueen Central Park 
Yeşilyaka Su 
Çukurova Balkon 
Seapearl Ataköy 
Adam Kule 

Daire Kartal 

Kordon İstanbul 

3. İstanbul 

Nef Çekmeköy 

Nurol Park 

Nurol Life 

Selenium Retro 9 
Satya Yayalar Pendik 


Avrupa Konutları 
Yamanevler 


Nef Bahçelievler 


Nidapark Kayaşehir 
Validebağ Konakları 
Elite Concept 
Taksim 360 

Eston Şehir Koru 
Wish İstanbul 
Aydos Country 
Asmalı Bahçe Şehir 
Makyol Santral 
Nurol Tower 

Keleş Center Airport 
Strada Plus 
Basınekspres 

Tem Avrasya Konutları 
Yeşilmavi Maltepe 
Tempo Cıty 

Topkapı Evleri 


Avrupa Konutları Kale 2 


Nef Kandilli 

3s Firuze Konakları 
Cevizli Bahçe 

Şehir Konakları 
Delta Dubai Tower 
Mesa Orman Çubuklu 
Mesa Koz 

Siltaş Marina 

Park Mavera 3 
İstanbul Inn Levent 
Semt Bahçekent 
Nidapark Bommontü 
Mesa Çubuklu 28 
Metrolife 


Excellence Koşuyolu 


Geliştirici Şirket 


Sinpaş 


Artaş-Mesa-Öztaş-Kontur 


Sinpaş GYO 
Nurol-Mesa 
Çukurova Gayrimenkul 
Kuzu Grup 

Dap Yapı 

Bodur Gayrimenkul 
Ege Yapı 

Asaf 

Nef 

Nurol GYO 

Nurol GYO 
Aşçıoğlu 


Gelecek Gayrimenkul 
Artaş 


Nef 
Tahincioğlu 
Dap Yapı 

Şua İnşaat 
Gap İnşaat 
Polatyol 

Şafak İnşaat 
Sinpaş GYO 
Dekar Demiröz 
Makyol Gayrimenkul 
Nurol GYO 


Keleş İnşaat 


Akzirve 

Nef 

Fuzul Yapı 
Sur Yapı 

Sur Yapı 

Sur Yapı 
Artaş 

Nef 

3s Kale Gayrimenkul 
Esinder Yapı 
Sur Yapı 
Delta İzsiz Holding 
Mesa 

Mesa 

Siltaş Yapı 
Makro İnşaat 
Ünal İnşaat 
Sur Yapı 
Tahincioğlu 
Mesa 

Sinpaş GYO 
Sur Yapı 


Lokasyonu ı KonutSayısı 


Ümraniye 
Küçükçekmece 
Şişli 
Büyükçekmece 
Kartal 

Ataköy 
Maltepe 

Kartal 
Kağıthane 
Başakşehir 
Çekmeköy 
Bağcılar 
Sarıyer 

Ataköy 

Pendik 


Ümraniye 


Bahçelievler 
Başakşehir 
Üsküdar 
Kadıköy 
Beyoğlu 
Bahçeşehi 
Esenyur 
Sancaktepe 
Bahçeşehir 
Bahçeşehir 
Şişli 


Bahçelievler 


Bahçeşehir 
Bağcılar 
Gaziosmanpaşa 
Maltepe 
Kağıthane 
Zeytinburnu 
Zeytinburnu 
Üsküdar 
Avcılar 
Esenler 
Ümraniye 
Esenyurt 
Beykoz 
Kadıköy 
Pendik 
Başakşehir 
Kağıthane 
Esenyurt 
Şişli 

Beykoz 
Sancaktepe 


Kadıköy 


NASIL HAZIRLADIK? 
Araştırmaya konu olan bütün 
projeler yedi kritere göreortalama metrekare satış 
fiyatı, projenin bulunduğu 
bölgedeki fiyatlara göre 
durumu, satılmış konut oranı, 
sosyal donatı ve yeşil alan 
yoğunluğu, satışa çıktığı 
tarihten sonraki prim oranı 
ve bulunduğu ilçede konut 
fiyatlarındaki beş yıllık 
değişim oranı - endekslendi. 
Projedeki sosyal donatı 
alanları; alışveriş merkezi, 
okul, sağlık birimi, restorankafe, fitness salonu, yetişkin 
spor alanı ve çocuk oyun 
alanı olup olmadığına göre 
puanlandı. Ardından her bir 
kriter için oluşan endeks 
üzerinden büyükten küçüğe 
göre 100 puan baz alınarak 
sıralama yapıldı. Örneğin 
satış oranı yüksek olan 
projeler hem talebin güçlü 
olduğu hem de yatırımcı için 
alternatif konut sayısının 
azalması sebebiyle yüksek 
puan aldı. Benzer şekilde 
bulunduğu bölgenin ortalama 
değerinin altında fiyatlanan 
projelere yüksek puan verildi. 
Bu noktada projenin prim 
yapma olasılığının güçlü 
olması gözetildi. Projeler 

her bir kritere göre kendi 
içinde sıralandıktan sonra 
ağırlıklandırma yapıldı: 

Fiyat yüzde 15, yeşil alan ve 
sosyal donatı yüzde 15, satış 
oranı yüzde 15 ve bölgedeki 
fiyatlara göre durumu yüzde 
15, satışa çıktığı tarihten 
sonraki prim oranı yüzde 

20 ve bulunduğu ilçede 
konut fiyatlarındaki beş yıllık 
değişim oranı yüzde 20. Bu 
yedi endeks toplanarak her 
bir proje için 100 üzerinden 
bir değer hesaplanmış 

oldu. Endekste en yüksek 
puanı alan projelerin ikinci 

el piyasada yatırımcıya en 
yüksek getiriyi sağlama 
potansiyeli bulunduğu, yaşam 
kalitesi ve değer olarak da 
rakip projelere göre daha 
avantajlı sonucuna varmak 
mümkün. 
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FOCUS 


Teknolojinin 
Nihai Ikinci Baharı 


Fred Luddy, 50'sine yaklaşırken işini ve servetini kaybetti. Ama bu 
başarısızlıktan çıkardığı dersler sayesinde ServiceNow'u ABD'nin en yenilikçi 
şirketi haline getirdi, kendisi de milyarder oldu. 

KATHLEEN CHAYKOWSKI & MARK COATNEY 
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am da Vegas'a has bir şekilde hayranları, kalabalığı aşmaya çalışan kır saçlı 

ünlüyle selfie çektirmek için Venetian 

Oteli'ne doluşmuştu. ABD'nin en gözde 

bilişim hizmetleri şirketi ServiceNow'un 
63 yaşındaki kurucusu Fred Luddy ile bugün Günah 
Şehri'nde ne Wayne Newton ne Celine Dion ne Siegfried ya da Roy başa çıkabilir: Şirketin yıllık geliştiriciler konferansı Knowledge (Bilgi) için kentte 18 bin 
müşteri, satıcı ve çalışanı bulunuyor. 

“Bütün bu insanlar sizi görmekten mutlu olduğunda, kendinizi gerçekten bir rock yıldızı gibi hissediyorsunuz” diyor Luddy gözleri parıldayarak. Hayranlarıyla buluşmak ve el sıkışmak için toplantıları arasına 
ek ei koyan Luddy sözlerini şöyle sürdürüyor: 
edilmemiş bir duygu çünkü asıl esin 
, Tüm fikirler onlardan geldi. Bunları 

7 


— — rini azmi ucuz ve verimli 


ba — hale getirmek. 
m 
man sız Gağzmnilnmemilzzni 
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EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER 


sadece not ettim ve üzerine düşündüm.” 

Luddy'nin bu tür şımarıklıklarına müsamaha gösterin. 
Kendisi 14 yıl önce 35 milyon dolarlık kişisel servetini 
önceki şirketinde yaşanan muhasebe yolsuzluğu nedeniyle bir gecede kaybetmesinin ardından neredeyse 
beş parasızdı. 13 yıl önce tek kişilik bir müesseseydi; 
ServiceNow'un temel ürününü evinde geliştirmeye çalışıyordu. Altı yıl önceki ilk halka arzın ardından bile şirket 2 
milyar dolar gibi mütevazı bir değere sahipti. 

Kaliforniya merkezli ServiceNow'un bugün 30 milyar dolarlık bir piyasa değeri var ve “Forbes'un 2018 En 
Yenilikçi Şirketler” listesinin ilk sırasında yer alıyor. 6 
bini aşkın insanın çalıştığı ServiceNow'un 4 binden fazla 
müşterisi bulunuyor ve bunların 850'si dünyanın en büyük halka açık şirketlerini içeren “Forbes Küresel 2000” 
listesinde yer alıyor. Geçen yılki gelirleri 1,93 milyar dolar 
olan şirketin bu yıl yüzde 30'un üzerinde büyüyeceği 
tahmin ediliyor. 

500'den fazla şirket ServiceNow'un ürünlerine yılda 
en az I milyon dolar harcıyor. Ne alıyorlar? Çalışanların 
bilişim taleplerini kolayca yönetmesine imkan tanıyan 
basit, esnek bir iş akışı. Nasıl Salesforce tüm temas ve 
etkileşimlerin kaydını tutarak (ve gitgide satış temsil- 


Yenilik nedir? Bunu tanımlamak başarıyla hayata 
geçirmek kadar zor ama size kimin kazandığını 
söyleyebiliriz: Sekizinci yılda da Brigham Young 
Üniversitesi'nden Jeff Dyer ve MIT'den Hal Gregersen 
ile çalışarak hangi halka açık şirketlerin yatırımcıların 
yaratıcılığına ve mucitliğine duyduğu güvenden en iyi 
şekilde yararlanabileceğini kesinlik taşıyacak bir şekilde 
belirledik ve bunu yatırımcıların büyümenin devam 
edeceğine dair inancını tartan “yenilik primi” ile ölçtük. 
Bu yıl listenin ilk sırasında bulut bilgisayar tedarikçisi 
ServiceNow bulunuyor. Metodoloji de dahil daha fazlası 
için FORBES.COM/INNOVATIVE-COMPANIES adresine 


cilerine bir sonraki adımlarının ne olması gerektiğini ei gl 
söyleyerek) bir şirketin dış müşterilerini yönetmesini 
sağlıyorsa, ServiceNow da çalışanların ihtiyaçlarını kar- SIRA ŞİRKET YENİLİK 6. NETFLX Kl 
mp : N ey SEKTÖR ÜLKE PUANI İNTERNET & DOĞRUDAN 

şılayacak bir iç sistem vaat ediyor. Şirket, bilişim hizmet PAZARLAMA PERAKENDECİLİĞİ 
yönetimi yazılımı alanında BMC Software, Hewlett Pac- 1. SERVİCENOW 89,22 dn 
kard Enterprise, Cherwell Software ve CA Technologies SİSTEM YAZILIMI ABD 7. INCYTE 70,59 
gibi yerleşik oyuncuları ekarte ederek pazarın yarısını ele 2. WORKDAY 82,84 GEC M2) 
geçirmiş durumda, UYGULAMA YAZILIMI ABD 8. HINDUSTAN 

el sos a ow'a sıralamamızı belirleyen dol- 3. SALESFORCE.COM 82.27 RE m 67,20 
gun yenilik primini kazandıran şey- ise ölçek potansi- UYCULAMAYAZILAMI 420 
yeli bulunan iki ürün karakteristiğinden geliyor: Basitlik 9. NAVER 64,62 
ve özelleştirilebilirlik. ServiceNow'un araçlarının bilişim — NE e De YAZILIM & HİZMETLERİ 
departmanı tarafından kurulması gerekmiyor. Söz konusu araçlar, faaliyete geçtiğinde talepler, veri noktaları ve 5. AMAZON.COM 7740 10. FACEBOOK 64,42 

İNTERNET & DOĞRUDAN İNTERNET YAZILIM & HİZMETLERİ 


denetim listeleri için tek bir toplama merkezi sunuyor 
ve bunlar da ihtiyaçları öngörmek, sorunları işaretlemek 
ve verimliliği ölçmek amacıyla algoritmalar tarafından analiz ediliyor. 
Yenileme oranlarının genelde en az 
yüzde 90 olduğu bir iş alanında bile 


ADOBE / 13. SIRA 


PAZARLAMA PERAKENDECİLİĞİ 
ABD 


Her Yerde Yapay Zeka 


ABD 


ServiceNow, yüzde 98 oranla çözüm 
sağlıyor. Piper Jaffray'nin uzmanlarından Alex Zukin, “Dünyanın en 
büyük şirketleri için bir numaralı bilişim ortağı pozisyonunu pekiştiren 
ServiceNow kovulmuyor da” diyor. 
Bütün bu özellikler, sadece bilişim 
hizmetleriyle sınırlı kalmayacak bir 
geleceğe işaret ediyor. 

Ama Luddy'nin elde ettiği za- 


Kasım 201'da Adobe yapay zeka ve otomatik öğrenme 
yazılımı Sensei'yi (Japonca “öğretmen anlamına geliyor) 
piyasaya sürdü. Yazılım, bir Photoshop dosyasındaki yüz 
özelliklerini tanıyabiliyor ve görüntüyü yapaylaştırmadan 
kişinin yüz ifadesinin değiştirilmesine imkan tanıyor. 
Sensei, Adobe'un tüm bulut ürünlerinde kullanılabiliyor. 
Bu, şirketin yazılımını yaratıcı bir şekilde entegre etmek için kullandığı çok sayıda 
yoldan biri. “Sonuçta bir sistemde daha önce yapabildiğinizden çok daha fazlasını 
yapabiliyorsunuz” diyor Piper Jaffray uzmanı Alex Zukin. —/gor Bosi/kovski 
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fer aynı zamanda yönetimdeki özellikle kurucularda 
nadir görülen bir yenilikten geliyor: Artık kenara çekilip bebeğinizi bir başkasının yönetmesine 
izin vermenin zamanının geldiğini bilmek. 
Luddy, 2017'de genel müdürlükten baş ürün 
yöneticiliğine “Fred, harika bir danışman, koç, arkadaş ve kullanıcı 
deneyimimizi sürekli iyileştirmeye, 
ürünlerimizin kullanımını giderek pi 
kolaylaştırmaya zorlayan biri oldu” 
diyor daha önce eBay'in genel müdürlüğünü yürüten, şirketin şu anki 
genel müdürü John Donahoe. 
ServiceNow aynı dönemde kurulan Facebook, Tesla ve bir dizi diğer 
kurucu merkezli teknoloji devinin 
önüne geçmiş durumda. Luddy, 
şatafatın yerine bilgeliği zorluyor; 
sonuçta ServiceNow'u (teknoloji 
standartlarına göre) olgun ve geçkin 
bir yaş olan 50'sinde kurdu -tam olarak 49 yıl 
ve 346 günlükken yani ellinci yaşgününden 
iki hafta önce. “Bekleyemedim” diyor Luddy, “çünkü 50 
yaşında şirket kuramayacağımı söyleyen psikolojik bir 
şey vardı” Luddy'nin hikayesi bu hissiyatın yanlışlığını 
ortaya koydu; Silikon 


Vadisi'nde genelde 
“ azımsanan bir yenilik 
Küresel 2000 bileşeniyle birlikte: 
listesindeki en büyük © Deneyim. 
N , n iceNow” 
şirketlerin 850'si erir 
muhteşem yükselişinin 


ServiceNow'un 
müşterileri arasında. 


köklerini, bir ara 4 milyar doların üzerinde 
değer biçilen Peregrine 
adındaki bilişim yazılım yönetimi şirketinin 
küllerinde bulmak mümkün. 13 yılı aşkın bir süre boyunca baş teknoloji yöneticisi Luddy, şirketin lokomotifiydi 
ama sonrasında büyümenin yanıltıcı kaynaklardan geldiği anlaşıldı. Peregrine gelir rakamlarını ve hisse fiyatını 
şişirmek amacıyla iki yılı aşkın bir süre boyunca birtakım 
hileli yöntemler kullanmıştı. 

2002'de bir zamanların yüksekten uçan şirket, aniden 
iflas başvurusunda bulundu ve genel müdür de 
dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yönetici 
hapse girdi. Ceza davasında kendisine herhangi 
bir suçlama yöneltilmediyse de Luddy'nin 35 milyon dolarlık serveti bir gecede buhar oldu. “İşim- 
den gerçekten nefret ediyordum” diyor Luddy —— 
zamanın ve 1 milyar doların insana kazandıracağı 
perspektifle, “O parayı kaybetmek kesinlikle başıma gelebilecek en iyi şeydi.” 


..... 


ORIENTAL LAND / 40. SIRA 


Doğudaki Disney 


Oriental Land, Tokyo Disneyland ve Tokyo DisneySea'nin 
lisanslı sahibi ve işletmecisi. Geçen yıl 30 milyondan 

fazla ziyaretçi çeken bu tesis, Asya'nın en işlek üç tema 
parkı arasında yer almayı başardı. Şirket şimdi tüm bu 
kalabalığın, birikmenin önüne geçecek bir uygulama 
çıkarmaya hazırlanıyor. Uygulama ziyaretçilerin 

cep telefonlarından bilet almasına, otel ve restoran 
rezervasyonu yaptırmasına, etkinlik için bekleme süresini 
kontrol etmesine imkan tanıyacak. “Oriental Land akıllı 
telefon gibi teknolojileri kullanmakta giderek hiç olmadığı 
kadar esnekleşiyor” diyor Jefferies Group uzmanı S. 
Takeuchi hayranlıkla. Ayrıca şirket, yıllık kart sahiplerini 
kontrol edebilecek fotoğraf tanıma sistemleri gibi yeni 
teknolojilere 100 milyon dolardan fazla yatırım yapıyor. 
Şirket geçmişte parkların sihirli ortamını bozacağı 
endişesiyle bu tür yenilikleri sınırlandırıyordu. —Prisca Ang 


DASSAULT SYSTEMES / 48. SIRA 
3-B Uçuşa Geçiyor 
Dassault'nun 3-B iş tasarım ve simülasyon platformları, 14 
sektörden aralarında Tesla, Exxon, Mobil ve Pzifer'ın da bulunduğu 
çok sayıda şirkete güç katıyor. Geçen temmuz ayında Boeing, 
3,8 milyar dolarlık (gelir) Dassault ile şirketin 3DExperience 
—— platformunu havacılık, uzay ve savunma 
geliştirme programlarına entegre etmek için bir 
anlaşma imzaladı. “Dassault'yu diğerlerinden 
ayıran şey, gelirlerinin yüksek bir yüzdesini 
yeniden ar-ge'ye yatırma konusundaki uzun 
2 vadeli kararlılığı” diyor Griffin Securities'den 
Jay Vleeschhouwer, “Onlarca yıldır bu şirketin 
kültürü olagelmiş.” Dassault, Catia V6G ve Solidworks bilgisayar 
destekli tasarım ürünlerinde de güçlü bir satış performansı 
sergiledi. —Carter Coudriet 
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Genel müdür John Do 


ServiceNow'un Santa m 
Kalin! d 
merkezinde. Donahoe —— 
. — 
Dİ 
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başındayken öğrendiklerin 

şirketlere tüketici sınıfı yazılım 

üretmek için kullanmak istiyor. 
a. 


* 
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Üzülmek yerine nefret ettiği şeyi -sıradan çalışanlar 
için başa çıkılamayacak kadar zor olan bilişim depart- 


manlarını- alıp kaybettiği parayı hatta daha 
fazlasını geri kazanmaya kadar verdi. Servetinin buharlaşmasından kısa bir süre sonra 
San Diego'daki evinde işe koyulan Luddy, 
ServiceNow haline gelecek ürün üzerinde 


çalışmaya başladı. 


Bu “yapabilirim” iyimserliği, 
Indianapolis yakınlarındaki orta 
çaplı ağır sanayi kenti New Castle, 
Indiana'nın ürünü. Luddy'nin babası muhasebeci, annesi de bir Katolik okulunda öğretmendi. Genç 
Luddy, kendi tabiriyle umursamaz 
bir öğrenciydi ama makinelere büyük ilgi duyuyordu ve eline geçen 
her şeyi parçalarına ayırıyordu. 17 yaşında 


American Standard'da ofis boy olarak çalışırken bir HP bilgisayarın kurulumuna tanıklık etti ve bu 
makineyi kullanmak istedi. Programlama kılavuzlarının 


yardımıyla (ve 1972'de New Castle'da kod yazma bilgisine 


sahip insan sayısının az olması sayesinde) Luddy 10 gün 
sonra burada programcı olarak işe girmeyi başardı. 
Yazılımın insanların hayatını iyileştirme gücüne dair 


“50 yaşında şirket 
kuramayacağımı 


söyleyen psikolojik 


birşey vardı.” 


şeyi yapmasına imkan tanıyan bir teknoloji 
vermekten daha iyi bir tecrübe yok” diyor 


Luddy o anı hatırlayarak. 


Indiana Üniversitesi'ni bıraktıktan sonra 
(tüm vaktini derslere gitmek yerine program yazarak geçiriyordu) Silikon 
Vadisi'ne gitti ve IBM'in üst düzey 
bilgisayar pazarındaki ilk rakiplerinden Amdahl Corp”ta çalışmaya 


başladı. 


Peregrine'in çöküşü esnasında 
Luddy 30 yıllık programcılık deneyimi sayesinde devrimci bir fikir geliştirdi: Şirketin adından da anlaşılacağı 
üzere Luddy İnternet üzerinden ofis hizmetleri satacaktı, abonelik temelinde (müşteri 
başına, aylık olarak) ve müşterilerin farklı 


ilk deneyimini kısa sürede yaşadı. Yazdığı sipariş 
giriş programı sayesinde 
büro memurunun tüm 
gün boyunca aynı bilgiyi 
içeren sipariş formları 
doldurmasına gerek kalmadı. “Birine daha önce 
yapabileceğini hiç düşünmediği bir 


işletim sistemlerinde disklerden elle yazılım 


SIRALAMA ŞİRKET YENİLİK 

SEKTÖR ÜLKE PUANI 

22. ALEXION 58,04 
BİYOTEKNOLOJİ ABD 

23. CP ALL 57,32 
GIDA PERAKENDECİLİĞİ 
TAYLAND 

24. RED HAT 56,93 
SİSTEM YAZILIMI ABD 

25. TENCENT 
HOLDINGS 56,77 
İNTERNET YAZILIM & 
HİZMETLERİ ÇİN 

26. FLEETCOR 
TECHNOLOGIES 56,50 


VERİ İŞLEME & DIŞ KAYNAK 
HİZMETLERİ ABD 


UNİLEVER / 70. SIRA 
Ürünü Görünmez Kılmak 


Sürdürülebilirlik her zamankinden de büyük bir iş alanı ve Unilever 

her şeyiyle bu alana girmiş durumda. 60 milyar dolarlık satış gelirine 

sahip tüketim ürünleri devi, geçen yıl tüm 

plastik torbalarını 2025'e dek geri kazanılabilir, 
yeniden kullanılabilir ya da gübreleştirilebilir 

hale getireceğini duyurdu. Unilever ayrıca kimya 
şirketi Indorama Ventures ve Hollandalı yeni şirket 
loniga ile sıradan plastiği kirlenmemiş, yeniden 
kullanılabilir formlara dönüştürecek bir teknoloji 
için ortaklık kurdu. Şişelerindeki plastiği azaltmakla 
kalmayan grup, bu işlemi kullanabilmeleri için diğer 
şirketlerle paylaşıyor. Unilever'in baş ar-ge yöneticisi David 

Blanchard, “Bu teknolojinin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına izin 
vermemizin doğru olacağını düşündük” diyor. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


—G.G. 


YAHOO JAPAN / 69. SIRA 


Güç Portalı 


ABD'deki adaşı gitgide gözden yiterken Yahoo Japan ülkenin en büyük 
üçüncü İnternet şirketi olarak hızla gelişiyor. Bu yılın başlarında yeni 

genel müdür Kentaro Kawabe göreve başladı. Kawabe yeni şirketini dijital 
ödemeler ve reklamcılığa daha fazla yatırım yaparak 
ateşlemeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda 

şirket nisan ayında Tokyo merkezli kripto para 
borsası BitArg'ın yüzde 40 hissesini Z Corp. iştiraki 
vasıtasıyla satın aldı. Kawabe e-ticarette de atılım 
içinde ve Yahoo Japan'in yüzde 42'sini elinde 
bulunduran Japon SoftBank, Yahoo Japan'dan 
alışveriş yapan cep telefonu abonelerine cömert 
sadakat programları sunuyor. —PA. 


LG HOUSEHOLD & 


HEALTH CARE 
KİŞİSEL ÜRÜNLER KORE 


55,26 


CTRIP.COM 
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PAZARLAMA PERAKENDECİLİĞİ 
ÇİN 


53,55 


HERMES 
GİYİM, AKSESUVAR & LÜKS 
FRANSA 


52,38 


STARBUCKS 
RESTORAN ABD 


50,77 


ALIGN 


TECHNOLOGY 50,58 
MEDİKAL EKİPMANLAR ABD 


FAST RETAILING 
GİYİM PERAKENDECİLİĞİ 
JAPONYA 


50,57 
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indirmesini gerektirmeyecek şekilde kolayca güncellenebilen... Yıl 2009'tü ve sıradan ofis çalışanı için tasarlanmış 
kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmeye çalışan Luddy, 
“hizmet olarak yazılımın” (SaaS) öncülerinden biri haline 
geldi. Luddy'nin küçük kardeşi Rob (o da Peregrine'de 
çalışmıştı) şirketin ilk satış temsilcisi olarak 2005'te göreve başladı ve ürünü bu şekilde piyasaya sürdüler. 
Piyasanın tepkisi “eh, idare eder” oldu. “Elimizde iş 
akışları yaratmak için bu harika, basit platform vardı 
ve insanlara gidip bununla bütün bu 
şeyleri yapabilirsiniz dediğimizde ilgilenmiyorlardı” diye anlatıyor o günleri 
Luddy. Bir noktada maaşları ödemek 
için otomobilini satmak zorunda kaldı. 
“Bunun üzerine geri dönüp dedik ki 
“pekala, bunun bilişim desteği yönetimi gibi şeyler yapmak için harika bir 


Luddy kod yazmayı 
öğrendikten 10 gün 
sonra programcı 
olarak işe alındı. 


D serisi yatırım turunun liderliğini üstlenen Seguoia 
Capital'ın idari ortağı Doug Leone, o güne dek böylesine 
olumlu müşteri yorumlarına hiç rastlamadığını söylüyor. 
ServiceNow'un gelirleri her yıl ikiye katlanıyordu ve 
şirket nakit akışında pozitife geçmişti. Ayrıca Deutsche 
Bank, Intel and McDonald's gibi müşterilerle anlaşmalar 
yaparak büyürken çalışan sayısını da 100'e çıkarmıştı. 
Luddy, bu noktada egosunu bir kenara bırakarak yerine başka birinin geçmesine karar verdi. Ürünü biliyordu. 
Büyümeyi bilen bir genel müdüre ihtiyacı vardı. Leone, Luddy'nin bir dizi 
görüşme yapmasını sağladı. Hollandalı Frank Slootman'da, Data Domaini 
halka açtıktan sonra EMC'ye satan 
bu ciddi ve mantıklı yöneticide Leone “mükemmel evlilik” fırsatı gördü. 
Slootman, satış ekibinin inşasına ve 


araç olduğunu söylüyoruz; neden bunu 
daha da geliştirip bir bilişim destek 
ürünü haline getirmiyoruz”” Piyasa bu sefer oltaya geldi. 
ServiceNow, ilk kez Temmuz 2005'te JMI Eguity'nin 
liderliğinde düzenlenen A serisi turda 2,5 milyon dolarlık taze kaynak buldu (bunu sonraki yıllarda toplam 
11 milyon dolar getiren iki tur daha izledi). Şirket ilk 
sözleşmesini 2005 sonbaharında offshore kumar sitesi 
WagerWorks'a sattı. Büyüme yavaş seyretti -ilk yıllarda 
birkaç düzine çalışanla birkaç yüz milyon dolarlık gelir -ama çok istikrarlıydı. 2009'da 41,4 milyon dolarlık 


SIRALAMA ŞİRKET YENİLİK 40. ORIENTAL LAND 46,28 


SEKTÖR ÜLKE PUANI EĞLENCE TESİSLERİ JAPONYA 
33. IHS MARKIT 50,40 41. MOLSON COORS 46.07 
ARAŞTIRMA & DANIŞMANLIK İÇECEK ABD 
HİZMETLERİ BÜYÜK BRİTANYA 
42. PRICELINE 45,35 
34. EXPEDIA 49,82 İNTERNET & DOĞRUDAN 
İNTERNET & DOĞRUDAN PAZARLAMA ABD 
PAZARLAMA ABD 
43. CHINA MOLYBDENUM 
35. SIRIUS XM 48,90 45,27 
KABLO & UYDU ABD MUHTELİF METAL & MADENCİLİK 
ÇİN 
36. VISA 48,44 
FİNANSAL HİZMETLER ABD 44. INTUITIVE SURGICAL 45,718 


MEDİKAL EKİPMAN ABD 
37. ANHEUSER-BUSCH 


INBEV 4764 (o 45. BAIDU 45,15 
İÇECEK BELÇİKA İNTERNET YAZILIM & HİZMETLERİ 
ÇİN 
38. KEYENCE 47,50 
ELEKTRONİK EKİPMANLAR 46. MASTERCARD 44,31 
JAPONYA FİNANSAL HİZMETLER ABD 
39. BARD 46,80 (o 47. FALABELLA 44,09 


MEDİKAL EKİPMAN ABD MAĞAZACILIK ŞİLİ 
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ürünün Johnson&Johnson gibi daha 
büyük, daha fazla ödeme yapan müşterilerin ihtiyaçlarına uyarlanmasına odaklandı. Luddy, 
“Frank bizi büyük bir yeni şirket olmaktan çıkarıp işlem 
ve prosedürler uygulayan, asla yapamayacağım şekilde 
organizasyonu ölçeklendiren çok büyük ve iyi işleyen bir 
makineye dönüştürdü” diyor. 

Leone'nin verdiği bilgiye göre 2001 sonlarında 
VMware'in şirket için 2,5 milyar dolar teklif etmesiyle bir yol ayrımına gelindi. Luddy satmak istiyordu 
-ServiceNow”'ın ürün haritasının VMware bünyesi içinde 


ASSA ABLOY / 78. SIRA 
Geleceğin Anahtarı 


Assa Abloy'un adını hiç duymamış olabilirsiniz ama 
muhtemelen ürettiği kilitlerden birini kullanıyorsunuz. 
Geçen yıl 8,9 milyar dolarlık satış gelirinden 1 milyar doların 
üzerinde net kar elde eden İsveçli şirket, satış gelirinin en 
az yüzde 5'ünü ar-ge için harcıyor. 
“Genç insanlar kapıları açmak için 
bir donanım kullanmak istemiyor” 
diyor Genel Müdür Nico Delvaux, 
“Bunu iPhone'ları ya da Apple 
Watch'larıyla yapmak istiyor.” 
Dolayısıyla şirket de geçen yıl akıllı 
kilit alanında faaliyet gösteren San 
Francisco merkezli August Home'u 
satın aldı ve bu yıl Google'ın akıllı 
ev şirketi Nest ile bir ürün ortaklığı 
kurdu. Delvaux daha şimdiden 
ileriye bakıyor: “Önümüzdeki 12 
yılda 250 milyon Çinli'nin daha kırsal bölgelerden kentlere 
taşınacağı tahmin ediliyor. Umut ediyoruz, tüm bu insanlar 
bize ihtiyaç duyacak.” —Karsten Strauss 


daha da gelişebileceğini düşünüyordu ve satış, finansal 
güvenlik anlamına gelecekti. Yönetim kurulu üyelerinin çoğu da Luddy ile hemfikirdi. Ancak Seguoia bunu, 
Leone'nin tabiriyle “şirketi hibe etmek” olarak gördü. 
“ServiceNow'un harika bir ürün-pazar uyumuna sahip 
olduğunu düşünüyorduk” diye konuşan Leone, “Ayrıca 
“kazanan hepsini alır? türü bir pazardalar -Salesforce'tan 
sonraki iki numaralı şirketin adını kimse bilmez bile” 
eklemesini yapıyor. 


bi, şifre kurtarma, ekipman talebi, yeni kullanıcı hesabı 
açılması, arıza giderme gibi sıradan bilişim yardım 
masası görevlerinin merkezileştirilmesi ve otomasyonu, 
bilişim sistemlerinin yönetimi ve basit tasarlanmış portallar vasıtasıyla yanıtlama gibi hizmetler temin eden 
şirket, aslında baş bilişim yöneticileri için bir tek durak 
noktası haline gelmişti. 
2016'da şirketin gelirleri 1,39 milyar dolara, piyasa 
değeri de 12,34 milyar dolara ulaştı. 


Leone işin kolayca 10 milyar dolara kadar gidebileceğini gördü ve 
düşündüğünü de uyguladı: İsteyen 
herkesin hissesini VMWare'in verdiği 
fiyattan satın alacağını açıkladı. Kimse satmadı. Başlangıçta epey zorlu bir 
süreç yaşandı. Üç-dört ay boyunca 
Seguoia, Leone'nin tabiriyle yönetim 
ekibinin en yakın dostu değildi. Ama 
yavaş yavaş şirketin pazardaki gücü 
arttı. Haziran 2012'deki halka açılmanın ardından bile 
şirketin durumu VM ware'e satılsaydı olacağından daha 
iyi değildi. 

Halka arzdan gelen parayı ve yeni hisse ihraç etme 
imkanını kullanan Slootman, yeni temel teknolojiler 
edinmek ve -Salesforce, Microsoft ve hemen hemen her 
büyük teknoloji oyuncusu gibi- yapay zekaya yatırım 
yapmak amacıyla şirket satın almaya başladı. Service- 
Now daha da hızlı bir büyüme sürecine girdi. Olay taki- 


Yatırımcı Seguoia, 
201”deki 2,5 milyar 
dolarlık satın alma 
teklifini “şirketi hibe 
etmek” olarak gördü. 


Ama tam da Leone'nin öngördüğü gibi 
şirket 10 milyar dolara doğru ilerlerken ServiceNow ekibi çok çok daha 
büyüyebileceğini düşünmeye başladı. 
Neden sadece bilişim departmanlarına 
hizmet veriyorlardı? ServiceNow'un 
yazılım ve şöhreti, müşteri hizmetlerinden insan kaynaklarına kadar başka 
alanlara da girebilecekleri anlamına 
geliyordu. Ve Luddy gidişatı belirlemişti. Nasıl Luddy şirketi erken aşamaların ötesinde 

bir büyümeye taşımakta katkısı olamayacağına kanaat 
getirdiyse, Slootman da insan kaynakları ve güvenlik gibi 
alanlara daha derinlemesine dalmasının ServiceNow'un 
yeni bir genel müdüre ihtiyaç duyması anlamına geldiğini fark etti. Şirket geçen yıl eBay'in eski patronu John 
Donahoe'yu göreve getirdi; Luddy de baş ürün yöneticiliğini bırakarak üst kata çıktı ve başkanlık koltuğuna oturdu. Bu değişiklik, geçen ay itibarıyla yürürlüğe girdi. 


HERSHEY / 83. SIRA 


Çikolata Hala Gözde 


Hershey Co. 1894'te kuruldu ama kendisinin 10'da biri 
yaşındaki (ve büyüklüğündeki) bir şirketle aynı hızda evrim 
geçiriyor ve yenilik yapıyor. Sadece aralık ayında şirket, beyaz, 
sütlü ve koyu çikolata barlarının yanısıra “dördüncü çikolatası”, 
kehribar renkli karamelize krema barı Hershey Gold'u piyasaya 
sürdü ve SkinnyPop mısır patlağının sahibi Amplify Snack 
Brands'i satın almak için 1,6 milyar dolar harcadı. Şirket, bu 

yıl portföyünü modernize edecek -sadece tatile has bazı 

özel ürünlerini tasfiye ederek yeni ürünlere odaklanacaklar. 
“Vizyonumuz atıştırmalık sektöründe yenilikçi bir güç merkezi 
haline gelmek ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz, 
özellikle tüketicilerin gittiği yönü dikkate aldığımızda: Daha 
fazla atıştırmak ve daha fazla seçenek aramak” diyor Genel 
Müdür Michele Buck. —Maggie McGrath 
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John Donahoe'nun kesinlikle bir bilişim geçmişi 
yok: PayPal ile ilgilendiği eBay'den önce danışmanlık 
devi Bain'in genel müdürlüğünü yaptı. Ama Luddy'nin 
15 yıl önce yaşadığı “evreka” anında farkına vardığı 
kompleks süreçleri zarif ve basit hale getirme ihtiyacına 
ilişkin muazzam bir vizyona sahip. “Y kuşağı soruyor, 
neden PayPal şifremi 20 saniyede sıfırlayabiliyorken 
iş e-postamı sıfırlamak için 20 dakika ve bir telefon 
görüşmesi gerekiyor?” diyen Donahue sözlerini şöyle 
noktalıyor: “Tüketiciler tek bir akıcı deneyim istiyor 
ve çalışanlar da onlardan farklı 
değil.” Dolayısıyla Donahoe da 
ServiceNow'un ağ tabanlı, kullanımı kolay bilişim destek sistemini bir işletmenin her noktasına taşımak için uğraşıyor. Kurum 
içinde “gelişmekte olan ürünler” 
adı verilen bu hizmetler -insan 


Her bir departmanı tek bir ortak 

online veri tabanına bağlamak... 

ServiceNow'un satışları beş kat 
artıracak yeni hedefi... 


ma sayesinde çalışanlar masalarının nerede olduğu, 
çalışma arkadaşlarının kim olduğu, ofis haritaları gibi 
bilgilere ulaşabiliyor; personel koordinatörüne soru 
yollayabiliyor; bordro ve bilişim sorunlarını iletebiliyor. 
Donahoe'ya göre yeni bir masa telefonunun montajı, 
Uber'den araç çağırmak ya da Snapchatte sohbet etmek 
kadar kolay olmalı. “Bu, teknolojinin hizmetindeki bir 
teknoloji değil” diyor Donahoe, “İnsanların işteki hayatının kalitesini artırmak istiyoruz.” Şirket sadece sevimli 
bir arayüz sağlamıyor. Deloitte içinde kendisiyle aynı 
adı taşıyan bir danışmanlık birimini yöneten Josh Bersin, “Onlar “çalışan deneyimi” diyor ama 
benim için bu verimlilik” diyor 
ve ekliyor: “401k'mı yenilerken 
eğlenceli bir deneyim yaşamak 
istemiyorum; bu işi sadece tek 
bir tıklamayla yapabilmek isti- 


kaynakları ve güvenlikten müşteri hizmetleri, pazarlama, hukuk, finans ve tesislere 
kadar- her bir departmanı tek bir ortak online veri tabanına bağlıyor. Böylece organizasyon veriyi analiz edebiliyor ve veri temelinde harekete geçebiliyor. 

Hedef, satışları beşe katlamak ve 10 milyar dolara 
yükseltmek. ServiceNow geçen yıl çalışanların işe alımdan başlayarak günlük çalışmaya, mevki değiştirmeye, 
izinler ve işten çıkışa kadar tam bir hikayesini tutan 
mobil bir uygulamayı piyasaya sürdü. Tek bir uygula- 


SIRALAMA ŞİRKET YENİLİK o 70. UNİLEVER 39,62 
SEKTÖR ÜLKE PUANI KİŞİSEL ÜRÜNLER HOLLANDA 
me m a ag) 
63. COMPASS 41,25 o71. COLGATE-PALMOLIVE 
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EV ÜRÜNLERİ ABD 
64. JIANGSU HENGRUIJ 
MEDİCİNE 41,12 — 72. UNITED PARCEL SERVİCE 
İLAÇ ÇİN 39,59 
HAVA TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK 
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MEDİKAL EKİPMAN ABD 
72. SODEXO 39,59 
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yorum.” 

Bu süreçte Luddy ve Donahoe, Salesforce, Microsoft, 
IBM ve Workday'i de içeren daha çevik bir grupla rekabet ediyor. ServiceNow'un yegane avantajı; daha pahalı 
olanı satma yeteneği, bilişim hizmetlerindeki hakimiyetini kullanarak ilgili ürünlere yayılabilmesi. Donahoe ile 
birlikte geçen yıl satışlar ve pazarlama giderleri yüzde 
30'dan fazla arttı. 

Harcamalar sonuç verdi. ServiceNow şu anda 2018 
için 2,4 milyar dolar abonelik geliri öngörüyor; bunun 


WASTE CONNECTIONS / 84. SIRA 
Çöpten Gelen Para 


20 milyar dolarlık piyasa değerine sahip atık toplama 
şirketi, her ivmelenmeyi, ani hareketi ve hızlı frenlemeyi 
kayıt altına almak amacıyla 10 bin kamyonuna iki ile altı 
adet kamera yerleştirdi. Tüm kayıtlar sürücülerle birlikte 
gözden geçiriliyor. “Teknolojiyi davranışların düzeltilmesine 
yardımcı olmak için kullanıyoruz” diyor Genel Müdür Ron 
Mittelstaedt. İşe yarıyor gibi görünüyor: 2016'da şirket, 
büyük rakibi Progressive Waste Solutions ile birleşti ve kısa 
sürede bu şirketin güvenlik sicilinde de iyileşme kaydedildi. 
Mittelstaedt, Waste Connections”ı 1997'de kurdu ve yedi 

ay sonra halka açtı. Şu anda ülkenin en büyük üçüncü atık 
hizmetleri tedarikçisi olan şirket 39 eyalet ve Kanada'da 
faaliyet gösteriyor. —/.B. 


büyük bölümü hala bilişim tarafından gelecek olsa da, 
bu yıl “gelişmekte olan” kategorilerin yeni yıllık sözleşme değerinin en az üçte birini oluşturması bekleniyor 
-geçen yılın başında bu oran yüzde 20'nin altındaydı. Bu 
yan ürünlerin sunduğu fırsatın toplam değeri, Credit 
Suisse uzmanı Brad Zelnick'in tahminine göre 34 milyar 
dolar. Bu rakam, bulut tabanlı bilişim pazarının 27 milyar dolar olan toplam büyüklüğünün bile üzerinde. 

Bu alanların tümünü kapsayacak bir sonraki adım, bu 
talepleri, veri puanlarını, denetim listelerini almak, ihtiyaçları öngörmek, sorunları işaretlemek ve verimliliği ölçmek için algoritmalar kullanmak. Şirket, sadece 
hizmeti kolaylaştırmak yerine yapay 
zeka vasıtasıyla otomasyon ve analizi 
iyileştirmek istiyor. Birçok yenilik 
üçüncü taraf uygulama geliştiriciler- 
den geliyor (Müşteriler, örneğin bir 


Bir sonraki büyük fırsat: 
Daha iyi hizmet vermek 
için yapay zekadan 
faydalanmak. 


öngörücü modeller inşa etmesine yardımcı olmak için 
kullanılıyor. Mayıs ayında ServiceNow yeni bir yapay 
zeka şirketi olan Parlo'yu, doğal dil anlama teknolojisi nedeniyle satın aldı; şimdi bunu müşterilerin kolay 
hizmet katalogları, bildirimler ve görev araçlarıyla tam 
teşekküllü akıllı iş uygulamaları geliştirmesine yardımcı 
olmak için temel platformuna eklemeyi planlıyor. 
Bunların hiç biri Luddy'nin şirketinin köklerini kaybetmesine izin verdiği anlamına gelmiyor. Kendisinin 
ihtiyaca dönük pratikliği ServiceNow'un Santa Clara'daki 
merkezinde hala kendini belli ediyor. 
Merkez gayet düzenli ve aydınlık ama 
bakımlı ağaçları ve açık havadaki havuzları, Facebook ve Apple kampüslerinin abartılı oyun alanları ve gösterişli 
tasarımının yanında gayet mütevazı 
kalıyor. Memleketi olan San Diego'da 
öğle yemeği için bir yer seçmesi isten- 


perakende mağazadaki hırsızlık, kırık 
cam gibi güvenlik vakalarını takip 
etmek ya da bir parkta bulunan tehlikedeki hayvanların 
durumunu izlemek için 35 bin özel uygulama yarattı). 
Ve büyümenin önemli bir bölümünün yapay zekadan 
gelmesi bekleniyor. 

Geçen ocak ayında ServiceNow, DXContinuum'u 
satın almak için 15 milyon dolar harcadı. Şu anda bu 
ürün, ServiceNow'un bulut platformu genelinde müşterilerin gelen talepleri kategorize etmesini kolaylaştıran 


diğinde milyarder girişimci, müşterilerine içeride gömlek ve ayakkabının 
zorunlu olduğunu hatırlatan Rudy's Taco Shop'u tercih 
etti. Artık tenise ve 10 yaşındaki oğluna daha fazla zaman 
ayırabilen Luddy yemeğe kot pantolon ve spor ayakkabıyla geldi. Sonrasında kumsaldaki evinde yaptığımız 
görüşme sırasında da öğleden sonra güneşinin tadını çıkarırken “Son altı yıl böyle güzel bir rüya gibi geçti” diyor 
ve ekliyor: “Pek çok kişiyle kucaklaşıyorum ama kimsenin 
beni mıncıklamasına izin vermiyorum.” G 


SIRALAMA ŞİRKET YENİLİK o 85. RELX 36,90 


SEKTÖR ÜLKE PUANI ARAŞTIRMA & DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ HOLLANDA 
77. CLOROX 38,22 
EV ÜRÜNLERİ ABD 86. LARSEN& TOUBRO 36,88 
İNŞAAT & MÜHENDİSLİK 
78. ASSA ABLOY 38,14 ri 
İNŞAAT MALZEMESİ İSVEÇ 
87. SHISEIDO 36,76 
79. ALPHABET 3791 KİŞİSEL ÜRÜNLER JAPONYA 


İNTERNET YAZILIM & HİZMETLERİ 


ABD 88. KELLOGG 36,58 
PAKETLENMİŞ GIDA ABD 
80. NIDEC 37,77 
ELEKTRONİK EKİPMANLAR 
JAPONYA 
81. FANUC 37,67 
SANAYİ MAKİNELERİ JAPONYA 
82. ALLERGAN 37,59 
İLAÇ İRLANDA 
89. REPUBLIC SERVİCES 36,50 
83. HERSHEY 37,56 ÇEVRE HİZMETLERİ ABD 
PAKETLENMİŞ GIDA ABD 
90. HANGZHOU 
84. WASTE HIKVİSION 36,16 
CONNECTIONS 36,99 ELEKTRONİK EKİPMANLAR ÇİN 


ATIK HİZMETLERİ ABD 


91. CHINA 97. ESTEE LAUDER 35,53 
SHIPBUILDING 36,09 KİŞİSEL ÜRÜNLER ABD 
İNŞAAT MAKİNELERİ ÇİN 
98. DIAGEO 35,18 
92. BHARTI AIRTEL 35,95 İÇKİ ÜRETİM VE SATIŞI BÜYÜK 
TELSİZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ BRİTANYA 
HİNDİSTAN 
99. MARUTI SUZUKI 
93. ECOLAB 35,87 INDIA 35,08 


İHTİSAS KİMYASALLARI ABD 


OTOMOTİV HİNDİSTAN 


94. LOREAL 35,77 
KİŞİSEL ÜRÜNLER FRANSA 


100. NORILSK NICKEL o 34,92 
MUHTELİF METAL & MADENCİLİK 


95. NXP 35,66 RUSYA 


YARI İLETKENLER HOLLANDA 
96. SUN 


PHARMACEUTICALS 35,64 
İLAÇ HİNDİSTAN 
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Büyük Fark 


Artan nüfusu, mülteci göçü ve yabancı yatırımcılar... Türkiye'de son 10 senede 


patlayan inşaat projelerine neden olarak gösterilebilecek bu kalabalıklar artık konfor 
aramıyor çünkü kişi başına düşen oda sayısı, yeşillik alan durumu veya asgari gürültü 
kirliliği gibi kaliteli hayat koşullarının temeli sayılabilecek faktörler, büyük kentlerde 


yaşamak isteyenlerin çoktan gözden çıkardığı şeyler. Evler git gide küçülürken 


fiyatları da artıyor. Zira son yedi senede Türkiye konut fiyatları yüzde 106,8 arttı. Bu 


oran OECD ortalamasının (yüzde 24,7) yaklaşık 4,5 katı... 


i Geçen sene 50 binin üzerinde | 
ı o konut satışının gerçekleştiği j 
ı beş kentten (İstanbul, Ankara, | 
ı İzmir ve Antalya) olan Bursa, | 
: bu performansı genel listede: 
İ gösteremiyor zira kent Çanak- İ 
: kale, Isparta, Sinop ve Rize gibi : 
i kentlerin gerisinde kalarak ilk  : 
10'a giremedi -14'üncü sırada. 


54,15 


BÜŞRA BOZOK AKKURT 
100 j SAKARYA i 
i (o) ; 
i 701,7 | 
e z laaan laaan laa 
İ kent olan Sakarya'nın diğer üç veride de İ 
ı (konuttaki tuvalet mevcudiyeti, metre- r 
90 FERİ i kare konut fiyatı, 2017'de satılan toplam i İm 
ı konut sayısı) gösterdiği ortalama üstü : 
92,84 i > e 60,93 
di mi performans, kenti genel listenin beşinci- £.....m m İN 
AYâiri i liğine taşıdı. i Nevşehir 
ie e 49;93 
/N 
80 
İzmir : Burdur kişehi Çankırı : 
ne ş iğ 55-4. --“Asparta: ” ” Eskişehir... e içi 
70,26 Balıkesir A 58,95 59,34 54,26 : Çorum 
59,76 IN N IN : 52,13 
70 İİ na 
Yalova Sakarya 
Antalya 63,13 Ankara - 
EE EY ei e (EF mere e e e GEM be 
57.28 Kastamonu bi 
60 Karabük İ EŞ 


A-karah 


isar 


» © 


Edirne — 53,35 


54,20 Düzce 


: - - — Bilecik 
51,57 i i 200 me 
: & Niğde 
40 i £ NE 55,90 45,15 
Tekirdağ 53,77 Kütahya Kocaeli zi id E İ 
a alı. an. Şii... ei em a AM. NX 
56,58 51-23 “ni -— Yozgat 
: Kırşehir 49,78 
30 İİ 51,18 
Ti DM il li dr Mersin 
KARABÜK © —  —— 
(o) i 
099,9 | 
20 — Konut içindeki tuvalet 


. — YALOVA 
63,20 


Son yıllarda özellikle Arap yatırımcıların ilgi odağı haline 
gelen Yalova, Antalya, Kocaeli, Bursa ve Trabzon gibi 
kentleri geride bırakarak Türkiye'nin konut fiyatı en yüksek 
dördüncü kenti oldu. Diğer üç veride de ortalamanın 


mevcudiyet oranı en 
yüksek iki kentten olan 

Karabük, bu alanda 
Bolu ile yarışıyor fakat 
diğer üç veride Bolu'nun 


—— sonuçları çok daha iyi. 


Genel listede ise Karabük 
29'uncu olurken Bolu'nun 
, sırası 22. 


üzerinde puan alan kent, genel listenin de dördüncüsü. 
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İSTANBUL 


92,84 


: İstanbul'u genel listenin 
i birincisi yapan, şüphesiz 
metrekare konut fiyatının ve 
: geçen yıl satılan toplam konut sayısında diğer kentlere 
göre arasındaki uçurum. 


Zira İstanbul'da bir konutun 


metrekare fiyatı ortalama 
3 bin 778 lirayken satılan 


konut sayısı ise 238 bin 383 & 


olarak gerçekleşti. 


DRL Ma .— 


| ei 


Mayıs sayımızda hazırladığımız 
“İdeal Kentler” haberi verilerine 
dayanan bu liste Türkiye'deki 
kentlerin konut kalitesini gösteriyor. 
Sıralama dört ana başlık (fert 


başına düşen oda sayısı, konutun 
içindeki tuvalet mevcudiyet 
durumu, metrekare konut fiyatı, 
2017'de satılan konut sayısı) 
altındaki verilerin endekslenmesiyle 
oluşturuldu. 


100 
eee i. HAKKARİ EE 
Me İRİNA RK m MMAMDBB3B3BYommmMma ——— 
ı Geçen sene sadece ı i 5 90 
: I2dadetleenaz | MERSİN 
: konutsatışının ı Fert başına düşen oda 1 328 b 
ı yYaşandığıkent | : sayısı en az olan yedi. ! z il i 
ı  Hakkarioldu.. : : kentten (Ağrı,Bat- | Metrekare konut fiyatı: 
lnizizinininini minnie e ei ı man, Hakkari, Mardin, : Türkiye ortalamasının. : 
A (1.403 lira) altında olan — 80 
Şırnak. Kentin diğer Mersin, geçen yıl satılan j 
Kayseri si verilerde de sergiledi- |... 36 bin 540 adetle en çok : 
51,88 i ği olumsuz tablo (dört i konut satışının yaşandığı : 
25 al : veride de son 10'da), ! yedinci kent oldu... 
Liz genel listenin son yp e e 70 
j 10'unda yer almasına i 
' sebep oldu. : 
ara al AMASYLL..yokat : —— : 
50,93 1. İ i 
R 51,75 , ; 
Trabzon iz i ARDAHAN ; 
56,48 j p  — 
1 P v Giresun Tünceli im Gümüşhane J l 650, 3 j 
pi r ik, ! | 
4 : Adana | 53,57 53,28 2 n ı Konut içindeki tuvalet : 
, ii - 51,27 > | V kü REAADMAMAAEAMİU AMAN 4 .- A iü Ği ğ in a mevcudiyet oranı en dü- i  ğimeiriliğetineik 
>, Kg €Ej EE i şük kent olan Ardahan'da j 
ç lm ı heriki evden birinin  : 
ğ Bayburt 55,82 , il 
> e 45,52 ı  içindetuvaletyok.  ! 50 
silim. p >. Erzurum A Ek EM A 
EE mi NN. e KA 1 İz €3) y gi ir 4217 ee a GM eme A 
Üni > Gaziantep 48,31 48,90 <> € ) ' Ny Siirt Van Hakkari 
Hatay 4740 m ©» ki / 39,03 Bittis 39,19 39,25 
45,86 dm e Çİ sirasi e 3787 Kars aa yi 40 
> N 4 —> 43,98 il gara | 
Osmaniye Çi a ğ P Diyarbakır z pa - “a SAZ # as 
a ıyaman 4 İ — N 
Ee 41,08. z Me KR YA 7: YU Gi Lİ 40,84 GR 7 7 LE) > Z Ağdır. 
Kal — © 38,74 m Se yy <> 38,31 
45.38 Şanlıurfa rdahan k 4 N 
N 35,42 <> 35,54 iz €) 30 
Mardin Muş 2 AĞI 
32,24 32,02 3140 
AĞRI yo 20 
; Genellistenin sonuncusu -—- 
Ağrı bin liranın altında- ; 
ki metrekare fiyatıyla - 10 
en ucuz kent. Bu fiyat İ 
düzeyinde yalnızca altı 1 
e kent daha var: Osmani- r... 
ye, Kilis, Mardin, Bitlis, $ 
Şırnak ve Muş. i 
<< |... ..,....... ... , ,  ,..... MK <<, . E— ö 


i Genel listenin ilk 10'unu zorlayan Rize'de (11'inci sıra- 
i da) metrekare konut fiyatı Türkiye ortalamasının 362 
j lira üzerinde. 
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Türkiye'nin üçüncü büyük tv üreticisi 
Sunny, bugüne kadar son kullanıcıya hiç 
ürün satmadı, hiç mağazası olmadı. Ama 

pazarın yüzde 11'ini kontrol ediyor. 


dem Atmaca saatine bakıp aniden “uçağımın 
kalkmasına bir saat kalmış” deyip kapıya 
yöneliyor. Bünyesinde Sunny ve Jumbo mar- 
© kalarını barındıran Atmaca Grup'un Yönedm <A timKurulu Başkanı, asistanına özel tasarım 
minibüsünü hazırlatmasını söylüyor ancak birden mühendislerinin uzun süredir onu beklediklerini hatırlayıp hızlı 
adımlarla üst kata yöneliyor. Asansörleri pas geçiyor ve 
yaklaşık 60 basamaklı merdivenleri ikişer üçer çıkıp Sunny 
fabrikasının tamamen boş üst katının masa, bilgisayar, 
video kamera ile LCD ekrandan başka birşeyin bulunmadığı loş ışıklı bir köşesinde çalışan üç mühendisin yanına 
gidiyor. “Hadi gösterin” diyor. Bu, İnternet üzerinden canlı 
ders vermeye yönelik akıllı tahta benzeri bir uygulama. 
Saydam bir LCD ekrana yazılanlar, kamera vasıtasıyla 
bilgisayara aktarılıyor. Bir program da bu görüntüleri Youtube ya da benzeri kanallar üzerinden canlı yayımlanabilir 
hale getiriyor. Ancak Marmara Maliye mezunu Adem 
Atmaca, LCD ekrandaki yazının ters görünmesinden pek 
memnun görünmüyor, “biraz daha geliştirmeliyiz” diyor 
ve hızla çıkıyor. 

Bu tezcanlılığına karşıt bir sakinlikle konuşan 37 yaşındaki Adem Atmaca'nın üç şirketten oluşan Atmaca Grup'u 
da onun karakterine uygun bir şekilde ama neredeyse 
görünmez kalmaya çalışarak hızla büyüyor. Türkiye tv 
pazarının yüzde IVini kontrol eden Sunny, bu sene sonunda beklentilerin 100 bin adet üzerine çıkarak 1 milyon 
ekran barajını aşacak. Gelirlerini ise yüzde 26 büyümeyle 
1 milyar liranın üzerine çıkartacak. Şirketin kısa vadeli yol 
haritasında da heyecan verici açılımlar var: Beyaz eşya 
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pazarına girmek; kendi markasıyla akıllı telefon üretimi 
ve hastane laboratuvarları için medikal cihazlar... “İnşaat 
ve Jumbo ile birlikte 2017'de 1,2 milyar lira olan konsolide 
ciromuz ise 2018 sonunda Sunny'deki bu büyümeye paralel oranda artacak” diyor Atmaca. 

Bu cironun ağırlığını oluşturan “Teknoloji Güneşi” 
(Sunny'nin sloganı) kuşkusuz Türkiye'nin en ilginç tüketici elektroniği şirketlerinden. Örneğin “Sunny” ismine 
yolda rastlamanız ancak tesadüf eseri mümkün olabilir. 
Hiçbir tabelada, reklamda şirketin ismini ya da logosunu 
göremezsiniz. Jumbo ile aynı yerleşkeyi paylaşan fabrika 
bile banka şubesini andıran bir girişle kamufle edilmiş 
gibi... Masalar, çalışanlar, telefon görüşmesi sesleri, evrak 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 


klasörleri, giren çıkan müşteriler... Tek uyarıcı 
lobideki dev ekranlar... Buranın bin kişinin 

üç vardiyayla 13 saniyede bir ekran ürettiği 
bir fabrika olduğunu ancak uzun koridorlar, 
birkaç kapı ve merdivenin ardından keşfedebiliyorsunuz. “Fabrikamızı görene kadar 
Sunny'nin büyüklüğünü insanlar tam bilmezler” diyor Atmaca, “Oysa biz Türkiye'nin 
üçüncü büyük televizyon üreticisiyiz.” 

Gerçi ciddi anlamda bir dördüncü yok 
ama Arçelik ve Vestel gibi iki büyük devin ve 
bilinen tüm Uzakdoğuların olduğu bir pazarda ayakta kalabilmek hem de yüzde 11 payla 


azımsanamayacak bir iş. Üstelik Sunny bunu 
son çeyrek asırdır rakiplerinin izledikleri- 
nin tam tersi bir stratejiyle başardı. İlk tüplü 
televizyonu ürettikleri 1994”ten beri hiçbir 
zaman bayilik sistemiyle çalışmadılar. Son 
kullanıcıyla hiç doğrudan temas kurmadılar 


ve birkaç deneme hariç hiç mağazaları olmadı. 


“Olmayacak da” diyor Atmaca, “Satmak ayrı 
bir iş. Gayretimiz ürünü satmak değil, satış 
noktasına ulaştırmak.” 

Sahada bir ekiple (bugün 100 kişi) doğrudan perakende noktalarına ulaşarak direkt 
satış yaptıkları bu model, Atmaca'nın ifade- 


Atmaca Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem 
Atmaca, “Ar-ge'deki bir 
mühendisin yaptıkları 
hariç hemen hemen her 
işi üstlenebilecek bilgiye 
sahibim. Çünkü şimdiye 
kadar şirketteki her işin 
içinde yer aldım” diyor. 
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Sunny'nin 2017'deki cirosu. 


740 milyon £ 


Bu rakamın yüzde 90'ı tv 
işinden geldi. 


siyle bugün en büyük rekabet avantajlarından. 
“10-15 yıl önce bayi ağının güçlü olması çok 
önemliydi. Ama bugün birden çok ürünü raflarında sergileyebilen, karşılaştırma imkanı 
sunan noktalar daha çok tercih ediliyor. Ve 
Sunny bu noktaların hepsinde var” diyor. 
Kastı; çeyiz, indirim, gıda ve teknoloji magazalarından irili ufaklı e-ticaret sitelerine 
ve Anadolu'daki 40-50 metrekarelik küçük 
elektronik dükkanlara kadar 10 bine yakın 
nokta (Arçelik/Beko'nun 3 bin münhasır bayisi var). “Bayi yada mağaza ağına para ve efor 
ayırmak yerine enerjimizi mevcut perakende 
noktalarının satabilecekleri en optimum ürünü sunabilmeye harcıyoruz” diyor. 

“Optimum ürün” Sunny'nin tüketicilere 
ve satış noktalarına en büyük vaadi... En ucuz 
değil, en kaliteli de değil, en şık tasarımlı da... 
“Bunların hepsinin dengesini bulmak lazım ve 
biz bunu iyi başarıyoruz” diyor Atmaca, “İnsanlarda “bu fiyata bu tv olur mw diye bir soru 
işareti yaratmıyoruz. Herşeyiyle makul bir 
cihaz sunuyoruz” diye de ekliyor. 

Sunny, kurucusu Hayrettin Atmaca'nın 
İstanbul, Göztepe'de bir apartman dairesinde 
Walkman montajına başladığı günden beri 


INŞAAT İŞLERİ 

Gelirlerin yüzde 85'i elektronikten gelse de, son dönemde basit bir Google 
taramasında 'Atmaca Grup' ismini genellikle gayrimenkul ile yan yana 
görüyorsunuz. Özellikle Nisan 2017'de 103 milyon lira bedelle kazandıkları 
Bahçeşehir Gölet bölgesindeki arazi üzerine inşa ettikleri proje nedeniyle 

son bir yılda sık sık yürütmeyi durdurma kararları ve çevrecilerle yaşadıkları 
sıkıntılarla gündemdeydiler. Arka arkaya düzenledikleri basın toplantıları ve 
gölet bölgesindeki yeşil alanı iki katına çıkarma taahhüdüyle tepkileri bertaraf 
etmiş görünüyorlar. Aslında bu projeyle gün yüzüne çıksa da, “Atmaca 
Gayrimenkul” ile 2011'den beri bu işin içindeler. “Aslında oldukça mütevazı 
olmaya gayret ederiz” diyor Adem Atmaca, “Gölet olmasaydı kimse Atmaca 
ismini inşaat ile yan yana duymazdı. Oysa bugüne kadar 1 milyon metrekareye 
kadar iş yaptık, 2 bin konut ürettik.” Ama bu rakamlara rağmen gayrimenkul 
işine çok sıcak baktıkları söylenemez. Rahmetli Hayrettin Atmaca'nın hayatta 
olduğu dönemde verilen bir karar. Bugüne kadar inşa ettikleri biri halen devam 
eden sekiz projenin çoğunun 
arazileri ve hatta ana hatları 
o yıllarda hazırmış. Adem 
Atmaca, “Trend olduğu için 
girdik. Tecrübe de edindik 
ama ana işimiz hiç olmadı. Biz 
elektronikçiyiz” diyor. Yine de 
inşaata devam edeceklerini 
söylüyor. Tabii “inandıkları 
projeler çıkartabilirlerse.” 
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hep bunu yapmaya çalıştı. 2013'te, 57 yaşında 
vefat eden Hayrettin Atmaca, 11 kardeşin iki 
numarası olarak Ağrı'da 11 haneli bir köyde 
doğmuş, taş ocaklarında çalışmış, kamyon şoförlüğü yapmış ve 1979'da da mobilya ve beyaz 
eşya (AEG) mağazası açarak ticarete başlamıştı. 1987'de ailenin üçüncü çocuğu olarak 
Ağrı'da doğan ve İstanbul'a geldiğinde yedi 
yaşında olan Adem Atmaca hala yılda dört-beş 
kez gittiği memleketindeki günlerini hatırlarken “Babamın yanında çalışırdık. Zaten evimiz 
dükkanın üstündeydi, okula gitmek için dükkandan girip çıkmak zorundaydık” diyor ve 
devam ediyor: “Ben ve kardeşlerim (üç kız, iki 
erkek) babamın zorluk dönemini görmedik. 
Çocukluğumuzda Ağrı'nın vergi şampiyonu 
esnafıydı. Bir varlık oluşmuştu.” 

Hayrettin Atmaca, 1988'de ailesi ve kardeşi Mehmet ile birlikte İstanbul'a göçtü. 
Tahtakale'de kağıt, defter ticaretine başladı. 
Ertesi sene Hong Kong'a yaptığı ziyarette bir 
fuar vesilesiyle “Sunny Japan” isimli bir firmayla tanıştı ve “çuvallar dolusu elektronik cihazla” Türkiye'ye döndü. Ardından da küçük 
bir atölyede Walkman montajı yapmak üzere 
Sunny'yi kurdu (Walkman'leri “Japan” ekini 
çıkarıp Sunny markasıyla satıyordu). 1994'te 
açılan Bayrampaşa'daki tesisle tv, müzik seti, 
uydu alıcısı üretimine başlayan şirket, 2002'de 
Esenyurt'taki şimdiki yerlerine taşındı. 

2002 Adem Atmaca'nın da işlere dahil olmasına denk düşüyor. Üniversite okurken babasının şirkete gelmesini istemediğini anlatan 
Atmaca, “Ama okul biter bitmez işe başladım 
ve evlendim. Bu zamanlama konusuna çok 
dikkat ederim. Bence herşey döneminde en iyi 
şekilde yaşanmalı” diyor ve ekliyor: “Babam 
hemen ateşin içine attı, üç ay sonra 240 bin 
uydu alımı için Kore'ye gönderdi.” 

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Hayrettin Atmaca hem iş insanı hem de bir baba 
olarak çocuklarının gözünde çok önemli bir 
figür. Hakkında hazırlanan kitap ve belgeselde 
anlatıldığı üzere çocuklarının ve kardeşlerinin 
de rol modeli. Ancak Adem Atmaca babasıyla 
ancak altı-yedi yıl çalışabildi. Zira hastalığı 
sebebiyle 2010 olmadan işlerden uzaklaşmıştı. 
Ama vefatı öncesi sorumlulukları dağıttığını, 
bu nedenle hiçbir şeyi kucaklarında bulmadığını anlatıyor. “Aile içindeki dengeler olsun, 


N ihracatın payı. Şirket halihazırda 
Koll Sorcla STRATEJİ 40 ülkeye ürün satıyor. 


7030 


Sunny'nin gelirleri içinde 


işte aldığımız roller olsun hazırlamıştı” diyor. 
Şirkette ağırlıklı olarak üretim, ar-ge ve 
satın almayla ilgilenen Adem Atmaca, babasının vefatıyla 33 yaşında başkanlığı üstlendi. 
Eski görevlerini ise kardeşi Mehmet Nuri 
Atmaca'ya devretti (aileden amcası Mehmet 
Atmaca genel müdürlüğü yürütüyor, ablası 
da işlerin içinde). İlk yaptığı icraat da tamamı 
Hayrettin Atmaca'ya ait olan grup hisselerini 
beş kardeş, annesi ve üç amcası arasında paylaştırmak oldu. Bunu neden yaptığını “Vicdanım öyle dediği için” diye açıklıyor, “Çünkü 
herkesin bir emeği var. Babam bana nasıl bıraktıysa öyle korumak temel prensibim.” 
“Mevcudu korumak”, bugünün teknoloji 
yarışına girmiş televizyon dünyasında gerçekten zorlu bir iş ve gelecek vaat edip etmediği 
soru işareti. Zira 2012'den bu yana 2,8 ile 3,2 
milyon arasında salınan Türkiye tv pazarı adet 
bazında küçülüyor -2017'de yüzde 6. Vakıf 
Yatırım, 2018'de de yurt içi televizyon satışlarının gerilemeye devam edeceğini öngörüyor. 
Buna karşılık üretici şirketlerin ciroları, teknolojik ürünlerin portföydeki ağırlığı nispetinde 
artıyor -2017'de satış gelirleri ortalama yüzde 
10,7 yükseldi. Örneğin tv işinde sektör ortalamasının üzerinde büyüyen Arçelik'in 2017 fa- 


JUMBO DOSTLUĞU 


Adem Atmaca ile züccaciye ve ev tekstili şirketi Karaca'nın yönetim kurulu 
üyesi Fatih Karaca, 11 yaşından beri yakın arkadaş. Ortaokulu birlikte Fatih 
Koleji'nde okumuşlar. Bu arkadaşlık son üç senedir, Nubar Çolakyan'ın çatal ve 
kaşık üretmek için kurduğu 71 yıllık mazisi olan Jumbo sayesinde iş ortaklığına 
da dönüştü. Aslında Jumbo, Kasım 2014'te Karaca-Atmaca ortaklığına 
satılmadan evvel, Bayrampaşa'daki tesislerinden çıkarak Sunny'nin de yer 
aldığı İstanbul, Esenyurt'taki fabrika yerleşkesindeki boş bir binaya kiracı 
olarak taşınmıştı. Atmaca, binanın üzerindeki dev Jumbo tabelasını gören 
Fatih Karaca'nın kendisini aradığını ve “hayırlı olsun” dediğini anlatıyor. “Ama 
daha sonra Jumbo'nun yaşadığı finansal 
darboğaz olunca ve aile de işi bırakmak 
isteyince Fatih ile birlikte girmeyi düşündük” 
N diyor. 20 milyon dolar karşılığında markayı 
alan Karaca ve Atmaca şu anda eşit ortak 
konumundalar. Yönetimini de birlikte 
yürütüyorlar. Kuşkusuz Jumbo, Atmaca 
Grup'un uzmanlık alanları içine girmiyor. 
Adem Atmaca bu noktada Karaca'nın 
uzmanlığına güveniyor. Şu anda ikili markayı 
w tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyor. Adem 


SN 


Da 
N 


Atmaca, Jumbo'nun satış sonrası finansalları 
hakkında pek konuşmak istemiyor. “Küçük 
bir operasyon demekle” yetiniyor. 
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aliyet raporunda da bu konuya işaret ediliyor. 
Büyümeyi “ürün miksinin yukarı çekilmesinin 
ve daha teknolojik ürünler sunulmasının” sağladığı yorumu yapılıyor ve şirketin bir önceki 
yıla göre UHD TVW'de yüzde 42, Smart TVWde 
ise yüzde 30 satışlarını artırdığı bilgisine yer 
veriliyor. 

Bu tabloda İstanbul Üniversitesi'nde finans 
alanında yüksek lisans yapmış Adem Atmaca, 
Sunny'nin “doğasına ve geçmiş yıllardaki dönüşümlere verdiği tepkilere güveniyor. “Artık 
ekranda ortak bir teknoloji var. Dolayısıyla 
önemli olan teknolojiyi ürüne çevirebilmek” 
diyor ve ekliyor: “Teknoloji üreten değiliz ama 
teknolojiyi kullanarak ürüne çevirmek konusunda mahir bir şirketiz. Bu iyi yaptığımız ve 
yapmaya gayret edeceğimiz iş.” 

Bu motto 200”te tüpten LCD'ye geçişte piyasadan onlarca güçlü marka silinirken ayakta 
kalmalarını; 10 yıl öncesine kadar gelirlerinde 
önemli bir paya sahip uydu alıcı üretimini 
(1,5 milyon adet) sonlandırmalarına rağmen 
oluşan kaybı tv üretimine ağırlık vererek hızla 
telafi edebilmelerini sağladı. “Trendleri uygulamak ve hayata geçirmek pazara, tedarikçiye 
yakın olmayı gerektiriyor” diyor ve ekliyor: 
“Bu da iyi yaptığımız şeylerden ve doğru zamanlamayı yakalama yeteneğine sahibiz.” 

Şimdiki dönüşüm akıllı tv ve 4K'da. Son bir 
senede çıkardıkları cihazlarla (Likya ve Ilgaz 
serileri) rekabetin içinde kalmayı başarmış 
görünüyorlar. Ama Atmaca'nın aklında dönemin ruhuna uygun bir şekilde ürettikleri ekranları, tv dışındaki cihazlarda kullanmak var. 
İlk hedef, cep telefonu. Aslında 2016'da Çinli 
ZTE için fason üretim yapmışlardı. Bu kez 
kendi markalarını üretme arzusundalar. Bu 
devirde mi? “Bence fırsatlar var. Yerli üretim 
desteği olursa bu iş büyür. Zaten çok farklı bir 
şey üretmiyoruz, tv de büyük bir cep telefonu” 
diyor. “Ama” diyor Adem Atmaca, “Şimdi asıl 
önemli olan tv alanında sürdürülebilirliği sağlamak. Bugün Sunny'nin pazarda yüzde 25-30 
pay alması, bir rakip eksilmeden mümkün 
değil. Dolayısıyla şu andaki pazar payımızı 
azaltmadan sürdürebilmek bizim için başarı. 
Çünkü sektörün dinamiklerine ve rakiplerin 
gücüne baktığınızda bu pazar payını elde 
etmek ve korumak, pazarın büyümesiyle eşdeğer tutabilmek çok daha kritik” G 
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ABank'ın çeyrek asırlık tecrübesi 
The Commercial Bank'ın uluslararası gücüyle birleşti. 
Alternatif Bank oldu. 
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www.alternatifbank.com.tr - 444 00 55 / 0850 225 00 55 kuruluşudur. 
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FOCUS 


ÜNLÜ 100 


Eğlence Dünyasının 


20'ncisini hazırladığımız yıllık Ünlüler 100 


sıralamamızdaki yıldızların son 12 aydaki toplam kazancı 


geçen yıla göre yüzde 22 artarak 6,3 milyar dolar oldu. 


Floyd Mayweather 
SPORCU ABD 
Boksörün ağustosta Conor McGregor ile yaptığı 
maç 550 milyon dolardan 
fazla gelir sağladı. Para 
lakaplı Mayweather, 
üstlendiği tanıtımcı rolü 
sayesinde 275 milyon 
doları cebe indirdi. 


George Clooney 
OYUNCU ABD 
Britanyalı içki devi Diageo, Clooney'nin kurucuları arasında yer aldığı 
tekila şirketi Casamigos'u 
700 milyon dolar peşin 
ödeme karşılığında satın 
aldı. Clooney bu sayede kendi -hatta gelmiş 
geçmiş tüm oyuncularınkariyerindeki en yüksek 
yıllık kazanca ulaştı. 


Kylie Jenner 
MODEL VE TV YILDIZI ABD 


Judy Sheindlin 
TV YILDIZI ABD 


Dwayne “The Rock” 
Johnson 
OYUNCU ABD 


U2 


MÜZİSYEN İRLANDA 


Coldplay 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Lionel Messi 
SPORCU ARJANTİN 


Ed Sheeran 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Cristiano Ronaldo 
SPORCU PORTEKİZ 


Bruno Mars 
MÜZİSYEN ABD 


Conor McGregor 
SPORCU İRLANDA 


Neymar 
SPORCU BREZİLYA 


Howard Stern 
RADYO SUNUCUSU ABD 


Ellen DeGeneres 
TV YILDIZI ABD 87,5 MİLYON $ 
DeGeneres, kariyerinin 
şu ana kadarki en kazançlı yılında, kendisiyle 
aynı adı taşıyan şovu ve 
Heads Up sessiz sinema 
uygulaması gibi diğer 
projelerdeki küçük şovlarıyla sekiz haneli bir gelir 
elde etmenin yanısıra 
Netflix'te yayımlanacak 
özel stand-up gösterisi 
için 20 milyon dolar ücret alan ilk kadın olarak 
tarihe geçti. 


James Patterson 
YAZAR ABD 


LeBron James 
SPORCU ABD 


Rush Limbaugh 
TV YILDIZI ABD 
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Katy Perry 
MÜZİSYEN ABD 


Robert Downey Jr. 
OYUNCU ABD 


Taylor Swift 
MÜZİSYEN ABD 


Dr. Phil 


TV YILDIZI ABD 


Roger Federer 
SPORCU İSVİÇRE 


Stephen Curry 
SPORCU ABD 


Jay-Z 
MÜZİSYEN ABD 


Ryan Seacrest 
SUNUCU ABD 


Guns N' Roses 
MÜZİSYEN ABD 


Roger Waters 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Matt Ryan 
SPORCU ABD 


Kim Kardashian 
TV YILDIZI ABD 


Chris Hemsworth 
OYUNCU AVUSTRALYA 


Diddy 


MÜZİSYEN ABD 


Gordon Ramsay 
ŞEF BİRLEŞİK KRALLIK 


N 


di 


z 
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David Copperfield 
SİHİRBAZ ABD 


Beyonce 
MÜZİSYEN ABD 


Matthew Stafford 
SPORCU ABD 


Kendrick Lamar 
MÜZİSYEN ABD 


Jerry Seinfeld 
KOMEDYEN ABD 


Kevin Hart 
KOMEDYEN ABD 
I milyondan fazla bilet 
satışıyla “Kevin Hart: 
The Irresponsible Tour” 
komedyene 30 milyon 
dolardan fazla gelir sağladı ve 2018'in en büyük 
komedi gösterisi unvanını elde etti. 


The Weeknd 


MÜZİSYEN KANADA 


The Eagles 
MÜZİSYEN ABD 


MUHABİRLER: KURT BADENHAUSEN, MADELINE BERG, 
HAYLEY CUCCINELLO, REBECCA LERNER VE SUSAN 


RADLAUER 


METODOLOJİ 
Liste hakkında: Ünlü 100 listesi, dünyanın dört bir yanındaki “kamera 
önü” yıldızlarını Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasındaki vergi 
öncesi kazançlarına (komisyon ücreti ve harcamalardan önce) göre 
sıralıyor. Rakamlarımız, IMDB, Nielsen SoundScan, NPD BookScan, 
Pollstar ve ComScore'dan gelen verilerin yanısıra sektör uzmanları ve 
ünlülerin kendileriyle yaptığımız görüşmeleri temel alıyor. 


J.K. Rowling 
YAZAR BİRLEŞİK KRALLIK 


Kevin Durant 
SPORCU ABD 


Jimmy Buffett 
MÜZİSYEN ABD 


47 Lewis Hamilton 
SPORCU BİRLEŞİK KRALLIK 


Paul McCartney 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Drake 
MÜZİSYEN KANADA 


Depeche Mode 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Pink 


MÜZİSYEN ABD 


Lady Gaga 
MÜZİSYEN ABD 


Foo Fighters 
MÜZİSYEN ABD 


Calvin Harris 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Luke Bryan 
MÜZİSYEN ABD 


Russell Westbrook 
SPORCU ABD 


Jennifer Lopez 
MÜZİSYEN ABD 


James Harden 
SPORCU ABD 


Elton John 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


Metallica 
MÜZİSYEN ABD 


Garth Brooks 
MÜZİSYEN ABD 


The Chainsmokers 
MÜZİSYEN ABD 


Jackie Chan 
OYUNCU ÇİN 


Canelo Alvarez 
SPORCU MEKSİKA 


Steve Harvey 
KOMEDYEN ABD 


Simon Cowell 
TV YAPIMCISI BİRLEŞİK KRALLIK 


Billy Joel 
MÜZİSYEN ABD 


Tiger Woods 
SPORCU ABD 


Drew Brees 
SPORCU ABD 


Sofia Vergara 
OYUNCU KOLOMBİYA 


Modern Family dizisinin 
yıldızı, reklam anlaşmalarının yanısıra Head & 
Shoulders şampuanları 
ve SharkNinja Coffee gibi 
sıradan markalarla yaptığı ortak girişimlerden 
hala yüksek kazanç elde 
etmeyi sürdürüyor. 


Sebastian Vettel 
SPORCU ALMANYA 


Derek Carr 
SPORCU ABD 


WilL Smith 
OYUNCU ABD 


Rafael Nadal 
SPORCU İSPANYA 


Alex Smith 
SPORCU ABD 


Phil Mickelson 
SPORCU ABD 


Jordan Spieth 
SPORCU ABD 


Scarlett Johansson 
OYUNCU ABD 40,5 MİLYON $ 


76 Akshay Kumar 
OYUNCU HİNDİSTAN 


Adam Sandler 
OYUNCU ABD 


Damian Lillard 
SPORCU ABD 


Anthony Joshua 
SPORCU BİRLEŞİK KRALLIK 


80 Rolling Stones 
MÜZİSYEN BİRLEŞİK KRALLIK 


82 Salman Khan 
OYUNCU HİNDİSTAN 


Rory Mcllroy 
SPORCU BİRLEŞİK KRALLIK 


Kris Jenner 
TV YILDIZI ABD 


Rihanna 
MÜZİSYEN BARBADOS 


Bruce Springsteen 
MÜZİSYEN ABD 


Kenny Chesney 
MÜZİSYEN ABD 


Trumaine Johnson 
SPORCU ABD 


Imagine Dragons 
MÜZİSYEN ABD 


Jimmy Garoppolo 
SPORCU ABD 


Kyrie Irving 
SPORCU ABD 


Sean Hannity 
ŞAHSİYET ABD 


Giannis 
Antetokounmpo 
SPORCU YUNANİSTAN 


Blake Griffin 
SPORCU ABD 


J. Cole 
MÜZİSYEN ABD 


Ryan Tannehill 
SPORCU ABD 


Von Miller 
SPORCU ABD 


Dave Chappelle 
KOMEDYEN ABD 


Dr. Dre 
MÜZİSYEN ABD 


Nas 
MÜZİSYEN ABD 


FORBES | 65 


Rocktan hi 
bir Parça 


kazanmanın yolunu buldu. 
NATALIE ROBEHMED 


Büyük Resim: Johnson, 
sosyal medya takibini 
nakde dönüştürerek 
Hollywood stüdyoları 
ve yıldızlarının iş yapma 
formülünü değiştiriyor. 
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ÜNLÜ 100 


kayla karışık, potansiyel başkan adayı olarak göstermesi- 
ne yol açan türden bir karizma- kullanarak Hollywood'un 
en güvenilir yıldızına dönüştü. Geçen yıl oyunculuktan 
elde ettiği kazanç -124 milyon dolarlık toplam gelirinin 
büyük bir kısmını oluşturuyor- “Forbes'un Ünlü 100” 
listesini hazırladığı son 20 yılda kaydedilen en yüksek 
rakam ve Johnson'ın 2017'de kazandığı 65 milyon doların 
neredeyse iki katı. 

“Bir numaralı hedef dünya için bir şeyler yaratmak” 
diyor Johnson, mavi puanlı gömleği ve kot pantolonuyla 
klimalı karavanında otururken. Diğer bir deyişle, aynı 
anda her yerde olmak. Oynadığı bir dizi filmin yanısıra 
Johnson'ın büyük sükse yapan HBO dizisi Ballers var 
ayrıca oyuncu, sosyal medyada en akıllıca stratejilerden 
birini uyguluyor. Instagram'da 108 milyondan fazla takipçisi bulunan Johnson, buraya, genelde seyyar spor salonunda iPhone'una doğrudan konuşurken çekilmiş ilham 
verici videolar koyuyor. Diğer mesajlarında -Twitter'daki 
13 milyon ve Facebook'taki 58 milyon takipçisinden faydalanarak- film tanıtımlarına yer veren Johnsons ayrıca 
kişisel gelişim toplantılarında, “ziyafet günü”nü pancake 
istifiyle kutlarken gösteren, hepsi çok sayıda etiket ve 
milyonlarca “like” ile süslenmiş videolar yayımlıyor. 

Johnson şimdi de bu dijital şöhretten para kazanmanın 
yeni bir yoluna öncülük yapıyor. 20 milyon dolarlık yüklü 
avans ödemelerinin ve -FBI rehine kurtarma ekibinin 
liderini oynadığı temmuz ayında 
vizyona giren Skyscraper ile başlattığı- stüdyoların karından pay 
alma gibi uygulamaların yanısıra 
Johnson bundan sonra oynadığı 


MİLYON 


GIŞE 
GELİRİ 


Sosyal Medya Gücü 


Dwayne Johnson'ın Instagram'daki takipçi 


ayrı ücret gerektiren ayrı platformlar olduğu şartını 
koşarak Johnson Hollywood'da bir emsal oluşturmaya 
çalışıyor. 

Stüdyolar, en azından Rock için bu düzenlemeyi kabul 
etmiş gibi görünüyor. Büyük ilgi göreceği düşünülen bir 
film için yapılan promosyon harcaması 150 milyon doların üzerine çıkabiliyor ve bu yine de filmin kapalı gişe 
oynamasını garanti etmiyor. Hayran kitlesinden faydalanan A listesi oyuncular, stüdyolar için yeni bir filmi tanıtmanın daha ucuz ve daha iyi hedeflendirilmiş yolu olabilir. “Şu anda önemli olan yıldız ve sosyal medyanın gücü” 
diyor ComScore'un kıdemli medya uzmanı Paul Dergarabedian. Rock, şimdilik, sosyal medya için sözleşmesine 
ilaveten para talep eden tek oyuncu. Johnson'ın Central 
Intelligence'daki rol arkadaşı Kevin Hart, yıllar önce kendi filmleri ve başkaları hakkında twit atması karşılığında 
Sony'den 2 milyon dolar aldı ama komedyene yapılan 
ödeme, Johnson'ınkinin yanında çok küçük kalıyor. Aslına bakarsanız, stüdyolar şu anda rol dağıtımı kararlarında 
sosyal medya takibi ve ilgisini de dikkate alıyor. 

Johnson'a ilgi her zaman büyüktü. Babası ve büyükbabasının izinden giderek profesyonel güreş işine girdi, 
babasının ringdeki adından -Rocky Johnson- bir parçayı 
alarak “Rock oldu” -bu, oyuncunun hem fiziğini hem 
de tavrını özetleyen bir lakap. Johnson, 2000'de Saturday Night Live'a çıktığında 2007'de kendisine Mummy 


MİLYON 


INSTAGRAM 
TAKİPÇİLERİ 


il , HN 1200 — sayısının artmasına paralel küresel gişe - 720 
her filmde yedi haneli bir sosyal hasılatı da büyüdü. Aşağıda başrolünde 
medya ücreti talep etmekte ısrarcı 1100 — yer aldığı filmlerin -Instagram'da yayına no 
olacak. Diğer bir deyişle stüdyo- başladığından bu yana 10 kat artan- gişe geliri 
lar, TV reklamlarına ya da ilan 1.000 — ve sürekli çoğalan takipçi sayısı yer alıyor. — 100 
panolarına para akıtmak yerine göğe öy 
afişteki yıldızını aynı zamanda 
yeni ücretli pazarlama kanalı 800 — — 80 
olarak kullanacak. “Sosyal medya, 
benim için bir filmin pazarlanma- ie rr 
sında en kritik unsur haline geldi” 600 — go 
diyor Johnson, “Dünyanın dört 
bir yanındaki izleyicilerle öyle bir 500 — m 50 
sosyal medya varlığı oluşturdum lela ku 
ki sunduğum şeyin bir değeri var.” 

Johnson hala film yıldızla- 300 — - 30 

rından beklendiği gibi konuşma 
programlarına çıkıyor, basın tur- e çe 
larına katılıyor ve diğer promos- “dye 
yon görevlerini yerine getiriyor 


(zellikle gerçek paranın gişe 
hasılatından geldiği durumlarda). 
Ama sosyal medya kanallarının 


2013 
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2018' 


2014 2015 2017 


TAHMİNİ GİŞE GELİRİ. 


Returns'de küçük bir rol verecek Universal yöneticilerinin dikkatini çekti. Johnson'ın performansından çok 
etkilenen stüdyo, bu minik karakteri merkez alan bir film 
çekti ve 60 milyon dolar bütçeli Scorpion King dünya genelinde 165 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Bir 
dizi orta halli aksiyon filmi ve sakarinli üç aile filminin 
ardından Rock kendisine mevcut hayran kitlesini kazandıran kas gücüne ağırlık vererek sinema kariyerine yeni 
bir başlangıç yaptı. “Güreş geçmişim izleyiciyle gerçek bir 
bağ kurmamı sağladı” diye açıklıyor bu kararını Johnson, 
“Önce izleyici gelmeli. İzleyici ne istiyor ve onları eve 
mutlu yollamak için yaratabileceğimiz en iyi senaryo ne?” 
Böylesi bir “insanlara istediğini verme felsefesi” Rock'a 
Oscar kazandırmayabilir ama milyarlık gişe geliri getireceği kesin. Uzmanlara göre Johnson pazar araştırmalarında 
takip edilen dört kesimin dördünde de yüksek cazibeye 
sahip: Kadınlar, erkekler, 25 yaş üstü ve 25 yaş altı. 
Stüdyolar için Johnson, 2017'de yüzde 2 azalarak 11,1 
milyar dolara gerileyen Kuzey Amerika gişe hasılatına 
karşı güvenilir bir koruma. Bir şeyleri havaya uçurmanın 
uluslararası dili tercüme gerektirmiyor ve oyuncunun 
en iyi yaptığı şey tam da yurtdışında satan şey (Gişe gelirlerinin yüzde 6ten fazlası uluslararası izleyicilerden 
geliyor). Johnson'ın Samoalı ve Afro-Amerikan melez 
kökleri sayesinde sahip olduğu erime potası görünümü, 


onu dünya genelinde yerel bir kahraman haline getiriyor. 

Johnson başarılı oldukça iş alemindeki 
yatırımlarını büyüttü. Beş yıl önce eski eşi ve 
menajeri Dany Garcia ile birlikte Seven Bucks 
Productions'ı kurdu. Şirketin amacı Rock'ı bir 
aktörden bir girişime dönüştürmekti. Johnson bir filmde rol aldığında, Seven Bucks'ın 
sekiz kişiden oluşan yaratıcı, prodüksiyon ve 
dijital ekibi, senaryonun geliştirilmesinden 
prodüksiyona yardımcı olmaya ve promosyon 
sürecinin yönlendirilmesine kadar her unsur 
üzerinde çalışıyor. Şirket ayrıca bir YouTube 
kanalını yönetiyor ve Johnson'ın medya platformları için mobil içerik yaratıyor. 

“Geniş bir ayakizine sahip olmak icraatta 
bulunmamızı kolaylaştırıyor” diyor eski bir 
varlık yöneticisi olan ve şu anda Johnson ile 
birlikte Seven Bucks Productions'ı, ayrıca bir 
yetenek yönetimi şirketini idare eden Garcia 
ve “Asla yarım iş yapmayız” diye de ekliyor. 

Yaratılan etki, Johnson'ın Apple ve kısa 
süre önce imzalanan Ford ortaklığını içeren 
sponsorluk anlaşmalarına kadar uzanıyor. 

İki kişilik Seven Bucks Creative, eski bir 
“Droga5” yöneticisinin de eklenmesiyle 
Johnson'ın Under Armour bünyesinde düzenlediği “Project Rock” kampanyasını tasarladı. Bu kampanya dahilinde Johnson'ın çok satan bir 
giyim grubu ve yeni bir kulaklık markası bulunuyor. 

Doğal ilerleme: Johnson'ın illa vitrininde ve merkezinde yer almadığı projeler geliştirmek. “Bu, bir sonraki adımımız” diyor Garcia, “Sahipliği üstlenelim, gayrimenkul 
geliştirelim ve yeniden hikayelendirebileceğimiz mülkler 
bulalım.” Önümüzdeki birkaç yıl içinde Seven Bucks, 
başrollerini Rock'n WWE'den meslektaşı John Cena ve 
Shazam”'ın üstleneceği süper kahramanlı aksiyon macera 
filmi Janson Directive'i piyasaya sürecek. 

Seven Bucks, adını kendi aralarındaki bir espriden 
alıyor. Johnson, kariyerinin başlangıcında, Ekim 1995'te, 
Kanada Futbol Ligi'nden ayrıldığı karanlık günlerde beş 
parasız bir halde Tampa'ya vardı. Johnson, tüm servetini 
“Bir adet 5 dolarım, bir adet 1 dolarım ve biraz da bozukluğum vardı” diye anlatıyor ve bir iyimser olarak “Bunu 
yediye yuvarladım” diyor. 

Şu anda net serveti 165 milyon dolara yakın. Bunu 
kendisi açısından doğru zamanda yapılmış bir yolculuk 
olarak nitelendiren Johnson, “Bob Iger'dan (Disney genel 
müdürü) öğrendiğim şey şu ki küresel cazibe açısından 
doğru bir iş yapacaksan bu zaman alacaktır -10, 20 yıl, 
belki de daha fazla” diyor. Önümüzdeki 20 yıl neler getirecek? Rock, tam da duruma uygun bir şekilde, etiket gibi 
konuşuyor: “Sınırsız.” © 
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R RETAİL 


Nitelikli Karar Uzmanınız 


Günlük operasyonlarını yeniden DÜZENLE! 


Tüm bunları 
REIDIN Retail ile yapın: 
Yapay Zeka tabanlı yeni 


Gelişen bölgeleri ve cazibe merkezlerini KEŞFET! 
Şubeni doğru yere KONUMLANDIR! 

Pazardaki değişimi ve rakibini TAKİP ET! 

Cironu ve iş yükünü TAHMİN ET! 

Potansiyelini YÜKSELT! 


nesil nitelikli perakende 
karar uzmanınız! 


(O) REIDIN Turkiye O) REIDIN Turkiye (in) company/REJDIN REIDIN Retail bir REİDİN ürünüdür. 


FORBES 


Yılın son çeyreğine girerken küresel piyasalardaki faiz ve kur oynaklığı 
had safhaya çıktı. Belki de 2008 ABD Kredi Krizi'nden bugüne, bireysel 
yatırımcılar hiç bu kadar zorlu bir dönemde karar almak zorunda 
kalmamıştı. Masada ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam 
etmesiyle alt-üst olan gelişen ülkeler bulunuyor. Üstelik Trump'ın başlattığı 
ticaret savaşları gelişmiş-gelişen bütün ülkeleri zora sokuyor. Türkiye-ABD 
gerginliğindeki gelişmeler ise piyasaları istim üstünde tutuyor. Dünyadaki 
dengeler değişirken TL varlıklardaki fiyatlamalar eşdeğer gelişen ülkelere 
göre çok cazip. Borsa, tahvil, mevduat ve alternatif yatırım araçlarındaki 
getiri oranları had safhaya çıktı. Son çeyrekte dalgalanmaların etkisini 
azaltmak ve fiyat avantajından faydalanmak için portföy oluşturulmalı. 
HAZIRLAYANLAR: ADİL UÇAR - NUREFŞAN KUTLU 
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STRATEJİ 


Hızlı Değil Güvenli Adımlar 


Kemerlerinizi bağlayın ve son yılların en hareketli dönemine hazırlanın. 2018'in son 
çeyreğine ABD'nin yarattığı gerginlikler damga vuracak: Fed faiz artışı, ABD ön 
seçimleri, Trump'ın ticaret savaşları ve ülkelere yaptırım tehditleri... Gelişen ülkeler 
tedirgin, küresel piyasalar ise diken üzerinde. 


0 Ağustos 2018 Cuma günü 
küresel finans tarihine kara 
harflerle geçti... Sebebi her ne 
olursa olsun bir ABD Başkanı 
-hem de Twitter üzerinden- 
bir başka ülkenin yani Türkiye'nin 
yerel para birimine saldırdı. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 
piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin 
gündemlerini anlattığı toplantının 
bitimine doğru atılan bu tweetle birlikte Türk Lirası üzerinde korkunç 
bir satış baskısı geldi ve bir günde 
yüzde 45'lere varan değer kaybı ya- 


ADİL UÇAR 


şandı. Malum, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklu bulunan rahip 
Brunson nedeniyle ağustos başında 
gerilmeye başlayan ABD-Türkiye 
ilişkileri bu “tweet” ile birlikte zirve 
noktasına ulaştı. Trump'ın saldırısının akabinde yaşanan üç-dört gün 
boyunca gerek ekonomi kurmayları 
gerekse kurumlar TL'de yaşanan 
ani erozyonu önlemek için çalıştı ve 
başarıya da ulaştı. Dergiyi baskıya 
gönderdiğimiz 17 Ağustos tarihi 
itibarıyla durum stabil olmaya çok 
yakındı. 


Geçen ay ortasında yaşananların 
önümüzdeki dönemde alınacak yatırım kararlarına etkilerini daha iyi 
anlayabilmek için filmi biraz geriye 
sarmak gerekiyor. 2018 başında ABD 
Başkanı Trump'ın ticaret savaşların- 
da “ciddi” olduğunun anlaşılmasıyla 
küresel ekonomi ve piyasalarda 
gerginlikle başladı. Üstelik ABD'nin 
büyüme rakamlarının beklenenden 
yüksek gelmeye başlaması ve makroekonomik verilerindeki düzelme 
piyasalar üzerinde ekstra bir gerilim 
yaratmaya başladı. Sebep elbette 
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Fed'in beklenenden hızlı ya da beklenenden daha agresif faiz artırımlarına başlaması ihtimaliydi. Fed piyasanın bu korkusu yönünde işaretler 
vermeye başlayınca bütün dünyada 
paranın yönünü belirleyen ABD 10 
yıllık tahvil faizleri yüzde 3ün üzerine çıktı. Ve dolar gelişen ülke para 
birimlerine karşı 2018'in başından 
itibaren değer kazanmaya başladı. 
2008'den sonraki parasal genişleme 
döneminde küresel yatırımcılar için 
ana tema gelişen ülkelerdi. Gelişmiş 
ülkelerdeki faiz ve getiri oranlarının 
düşüklüğü, paranın bollaşmasıyla 
birlikte gelişen ülkelerdeki kazanç 
fırsatlarının ön plana çıkmasına 
neden oldu. Ta ki 2013'te Fed'in ilk 
kez faizleri yükseltebileceğinin sinyali verilene kadar. Ancak piyasalar 
“balık hafızalı olduğu için 
2013'te yaşanan aşırı dalgalanma kısa süre içinde 
yatıştı ve gelişen ülke partisi 
devam etti... İş ciddileşe- 

ne kadar... Trump'ın ABD 
Başkanı seçilmesi ne kadar 
sürpriz olsa da Fed, faizleri 
artıracağını, piyasadaki bol parayı 
geri toplayacağını yıllar öncesinden 
açıklamıştı. Bu stratejinin üzerine 
Trump'ın öngörülemez davranışları 
ve siyasi kabalığı eklenince küresel 
piyasalar ekstra bir gerginlikle beklemeye geçti. Bu esnada Trump ticaret 
savaşlarını resmen başlatarak (detaylarını ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz) küresel ekonomide tehlike 
çanlarının çalmaya başlamasına neden oldu. Her ne kadar Trump'ın ana 
hedefinde Çin olsa da zaten Fed'in 
faiz artırımlarından olumsuz etkilenecek gelişen ülkeler piyasalarında 
dalgalanmalar başladı. 

İşte küresel piyasalar Trump ve 
politikaları nedeniyle istim üzerindeyken Türkiye'de erken seçim 
kararı alındı. Seçim her ülkede ve 
dönemde piyasada bir belirsizlik 
yarattığı için yatırımcılar tarafından 
endişeyle karşılanır. Türkiye'deki 


genel seçimin aynı zamanda yeni bir 
yönetim biçimine geçişini kapsaması 
piyasalardaki belirsizliği daha da 
artırdı. Böylece kur sene başından 
itibaren hem Trump hem Fed politikaları hem de seçim beklentileri 
nedeniyle hareketlenmeye başladı. 


ABD Gerginliği 

Seçimden sonra yeni kabine, yeni 
bakanlıklar ve yeni sistemde oluşturulan kadroların işe başlaması 
döneminde ABD ile rahip Brunson 
gerginliği başladı ve işler geçen 
ayın başında hiç kimsenin tahmin 
edemeyeceği, diplomatik teamüllerin dışında bir şekle büründü. 
Başkan Trump'ın Türk Lirası'na 
açıktan saldırısı piyasalarda kantarın topuzunu kaçırdı. Öyle ki 


Küresel piyasalar Başkan Trump'ın 
izlediği politikalar nedeniyle 


istim üstünde. 


küresel yatırımcılar Türkiye'den 
başlayarak bütün gelişen ülkelerde 
varlık satışına yöneldi. Rusya ve 
Çin'in yanı sıra Hindistan ve hatta 
Arjantin satışlardan etkilendi. Öyle 
ki zaten müthiş zorluk çeken Arjantin 500 baz puan (yüzde 5) faiz 
artırmak zorunda kaldı. Türkiye 
ise Trump'ın fitilini ateşlediği TL 
saldırısına BDDK ve TCMB'nin 
hamleleriyle cevap verdi ve değer 
kaybının önüne geçebildi (17 Ağustos tarihi itibarıyla durum buydu). 
Son çeyreğe girerken yatırım 
stratejisi oluşturmak hiçbir dönem 
bu kadar zor olmamıştı. Zira yaşanan gelişmelerin o kadar fazla 
bileşeni var ki... Siyaset, makro 
ekonomi, ülke çıkarları, küresel 
ticaret, para milliyetçiliği akımı, jeopolitik gelişmeler hatta NATO işin 
içinde... Böyle bir sarmal içinde ve 
gün içinde değişebilen kararlarla 


strateji çizebilmek neredeyse imkansız. Bir-iki gün içinde yaşanan 
TUdeki aşırı değer kaybı nedeniyle 
varlıklarını korumak için dövize 
dönen yatırımcılar -en azından şu 
anda- zararda. İşte bu tür panik 
hareketlere karşı dayanıklı olmak 
özellikle önümüzdeki dönemin en 
önemli stratejisi olmalı. 


Senaryolar Sonsuz 
Yaşanabilecek senaryoları derleyip 
toparlayabilmek ve bunlara göre 
strateji çizebilmek şu an için mümkün değil. Bu nedenle biraz geriye 
çekilerek ve daha geniş bir perspektifte bakılarak yatırımların yönlendirileceği bir dönemdeyiz. Öncelikle iç 
piyasadaki ana senaryolara bakalım... 
Piyasalarda kötümserlerin oynadığı 
bahis Türkiye'nin zayıf tarafı olan cari açığın finansmanının sorun yaratacağı 
üzerine. Sık sık tekrarlanan 
argüman kamu ve özel 
sektörün döviz cinsi borçlarının 400 milyar doların 
üzerinde olduğu ve parasal 
sıkılaşma döneminde ABD faizleri 
artırırken geri ödemelerin sıkıntıya 
gireceği, bu nedenle de kurun ve 
faizlerin artacağı... İyimser tarafta 
olanların argümanları ise Türkiye'de 
büyümenin devam ettiği, şirketlerin 
(borsada açıklanan bilançolarda 
görüldüğü gibi) kar rakamlarının iyi 
olduğu ve özellikle bankacılık sektörünün güçlü yapısıyla zor durumdaki 
şirketlerden minimum derecede 
etkileneceği yönünde. Üstelik yeni 
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yapılanmasının tek elden çalışacak olmasının hızlı karar alma mekanizmasını 
çalıştıracağı ve sorunlara yönelik 
çözümlerin hızlı bir biçimde yürütülmesi de bekleniyor. 

Ekonomide sert bir fren yerine 
yumuşak iniş senaryosu gündemde. 
Açıklanan bazı öncü göstergeler bir 
yumuşak iniş senaryosuyla uyumlu. 
Örneğin nisan-mayıs ortalaması 
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olarak hesaplanan sanayi üretim 
büyümesi yüzde 6,32'ye gerilemiş durumda. Hızlı büyüme için 
ihtiyaç duyulan yatırım malları 
hammaddelerin ithalat verileri de 
son duruma ışık tutabilir. Üç aylık 
ortalamaların yıllık değişimi olarak 
baktığımızda, haziran ayı itibarıyla 
yatırım malları ithalat büyümesi 
yüzde 2,1, hammadde ithalat büyümesi yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. 
2017 içinde bu rakamların yüzde 
30'ları geçtiğini görmüştük. Daha 
da önemlisi tüketim malı ithalat 
rakamı yıllık bazda yüzde 8,5 gerilemiş durumda. Bu da tüketici güveni açısından olumsuz bir gösterge 
olarak düşünülebilir. Diğer yandan 
kredi hacmindeki ortalama yıllık 
artış da yüzde 15lere geriledi. İstihdam tarafında ise son bir yılda yaratılan tarım dışı istihdam miktarı 
ekonomik aktivite açısından önemli 
gösterge. 2017'de 1,5 milyona kadar 
çıkmış olan bu rakam da nisan ayı 
itibarıyla 900 bin seviyesinin altında seyrediyor. 

Tüm bu veriler, ekonomide 
soğuma işaretleri olarak algılanabilir. Gelinen noktada söz konusu 
soğumanın şiddetli bir ekonomik 
daralmaya dönüşüp dönüşmeyeceği 
önem kazanıyor. Yapı Kredi Portföy 
Genel Müdürü Emir Alpay “Şimdilik bu konuda çok yüksek 
bir risk olduğu söylenemez. Anlaşıldığı kadarı 
ile ekonomi yönetimi 
de bu hassas durumun 
farkında ve gerekli tedbirleri almaya hazır” 
diyor. 

Olumlu ve olumsuz 
senaryo sahiplerinin 
ortak görüşü “yapısal 
reformlar”. Ki Bakan 
Albayrak'ın eylül ayında açıklayacağı Orta 
Vadeli Program (OVP) 
bu nedenle önemli. Genel 


kanı bütçede sıkılaşmanın yanı sıra 
bir dizi (mali kural gibi) önlemlerin 
alınarak Fed'in faiz artırımlarına 
sağlam bir bütçe yapısıyla girilmesi. 
Burada bankacılık sektörüne 
bir parantez açmak gerekiyor... 
2018 boyunca rasyolarda herhangi 
bir bozulma yaşanmadı. Takipteki 
alacaklar beklenen seviyelerde. 
Yeniden yapılandırmalar ödeme 
güçlüklerini ortadan kaldırıyor. 
Yapılan stres testlerindeyse bankaların büyük risk altında olduğu 
görünmüyor. Yani sektör sağlam 


“#* TEVFİK ERASLAN | iş PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


ancak finansmanda zorluklar 
olabileceği yani sendikasyonların 
yenilenmesinde maliyet artışlarıyla 
karşılaşılabileceği de bir gerçek. 
Evet belki 2010 koşulları yok ama 
sistem sağlamlığını sürdürüyor. 

Üstelik paranın maliyeti bütün 
dünyada artıyor. Uygulanacak mali 
politikalarla bu maliyeti “küresel 
seviyelerde tutabilmek mümkün. 
Bu nedenle OVP açıklamaları 
önemli. Yatırımcılar son çeyreğe 
hazırlanırken OVP açıklamaları 
omurgayı oluşturacak. 


--# ABD ekonomisinde iyileşmenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Fed'in 


beklenenden daha fazla faiz artırımına gideceği düşüncesini desteklediğinden, ABD 10 
yıllık tahvilinde faiz seviyesi yüzde 3'e yaklaştı. Bu durum gelişen ülke piyasaları 
yatırımcılarının pozisyonlarını gözden geçirmelerine ve ABD dolarının bütün gelişen 
ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. 


--# Geçmiş dönemin küresel ölçekte ana teması olan “gelişen ülkelere para yatıralım” 
bakış açısının kısmen terse döndüğü bir döneme girdik. Nisan ayından itibaren gelişen 
ülke piyasalarından para çıkışı başladı. Bunun etkilerini biz de yaşıyoruz. Seçimlerin 
erkene alınması, ABD ile ilişkilerin gergin seyri bizim piyasalarımızın bu küresel 
trendden daha fazla etkilenmesine yol açıyor. 


piyasamız yüksek ve borsamız görece olarak birçok borsadan daha ucuz. Her iki 
piyasanın da cazip olduğunu söyleyebiliriz. Hazine ve banka eurobondlarında 
da döviz cinsinden yatırım yapmak isteyenler için cazip koşullar olduğunu 
düşünüyorum. 


--# Dünyada uluslararası ilişkilerin gerginleştiği bir dönemden geçiyoruz. 
Yaşanılan gerginlikler sadece Türkiye'ye özgü değil, küresel düzeyde 
uluslararası ilişkiler son 30 yıldaki en büyük gerginliği yaşıyor. 


--# Ülkeler arasında kur, ticaret, hukuk savaşları yaşanıyor, kurulu düzeni 
tehdit eden bir yaklaşım söz konusu. Ülkeler buralarda kendi 
ekonomik çıkarlarını önceleyen, menfaatlerini koruyan politikalar 
izliyor. Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. 


isteyenler için cazip getirilerin olduğu görülüyor. Sene başında 
yüzde 10-11 aralığında bulunan orta ve uzun vadeli faizler, 

şimdilerde yüzde 22-25'lere kadar yükselmiş durumda. Döviz 
yükümlülüğü olmayan reel getiri arayanlar için cazip seviyeler 
mevcut. 


““# Döviz kurundaki ani yükseliş nedeniyle Türkiye'deki varlık 
fiyatları geçmişe göre ucuzladı. Elinde nakdi olan ve yatırım 
yapmak isteyenler bu varlıkları daha ucuza alabilecek. Eylül 
ayı ortasında açıklanacak ekonomik yol haritasına bağlı 
olarak yatırımcılar portföylerini şekillendirebilir. 


»# Faiz ve hisse senedi piyasaları cazip görünüyor. Bireysel 
yatırımcıların bu yatırımlarını fonlar aracılığıyla yapması en 
güvenli yol olur. 
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Fed Sahnede 

Uluslararası piyasalarda ana beklentiler ise Fed ve ticaret savaşları 
üzerinde yoğunlaşmış durumda. 
Fed mart ayında 25 baz puan ve haziran ayında da 25 baz puan olmak 
üzere faiz artışları yaptı. Böylece 
hedef oran yüzde 1,75-2 aralığına 
çıktı. İlave olarak Fed son yaptığı 
açıklamada makro söylemini daha 
agresif bir hale getirdi. Buna göre 
yılın geri kalanında iki defa daha 
olmak üzere 2018 içinde toplamda dört faiz artışı (her biri 25 baz 
puan olmak üzere) beklentisi tekrar 
gündeme geldi. Ancak yine de Fed 
açıklamalarının ayrıntılarına baktığımızda “yükselen politika faizi 
patikasının güçlü ekonomik aktivite 
ile uyumlu olduğu” yönünde bir 
söylem söz konusu. Bu durumda 
para politikasının yavaşlatıcı değil, 
uyumlu olduğunu dikkate almak 
gerek. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası 30 milyar euro'luk 
varlık alımlarını ekim ayından 


itibaren 15 milyar euro'ya düşürecek ve sene sonunda da tamamen 
bitirecek. Tüm bunlar küresel 
likiditenin daralma işaretleri olarak yorumlanabilir. Fed'in sürpriz 
yapması beklenmiyor ancak ticaret 
savaşlarının daha ne kadar şiddetleneceği ve bu şiddetin sadece gelişen 
ülkeleri değil gelişmiş ülkeleri de 
nasıl etkileyeceği merakla takip 
ediliyor. Şiddetin artması sermaye 
hareketlerinde önemli değişikliklere sebep olabilir ve küresel bir 
krizin çıkmasına neden olabilir. 10 
Ağustos'ta küresel piyasalardaki 
gerginliğin geldiği noktayı bizzat 
yaşayarak gördük. 2008 ABD Kredi 
Krizi'nden sonra kendi gölgesin- 
den korkmaya başlayan sermaye 
Trump'ın öngörülemezliği nedeniyle tekrar aynı psikolojiye girmek 
üzere. Bu noktada Türkiye'nin en 
büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği 
ile ilişkilerinin yeniden belirli bir 
noktaya gelmesi önemli. Yatırımcılar AB ile ilişkileri de yakından 
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»-# TL'de stabilizasyonun sağlanması durumunda piyasalardaki mevcut fiyatların ucuz 
olduğu söylenebilir. Diğer yandan açıklanan halka açık reel sektör şirketlerin 2018 ikinci 
çeyrek bilançoları içinde oldukça olumlu performansa sahip olanlar var. 
Dolayısıyla seçici olunması koşuluyla piyasalarda ciddi fırsatlar 
oluşabileceğini düşünüyorum. 


yapan fonları bünyesinde barındıran “fon sepeti fonları" hem daha 
korunaklı hem de getiri açısından daha cazip olabiliyor. Bu fon sepetleri 
portföylerinde eurobond, yabancı hisse senetleri, döviz ve benzeri farklı 
enstrümanlar bulunan birer fon yelpazesini içeriklerinde 
barındırıyor. 


--# Gösterge niteliğinde olması açısından YKP'nin birinci fon 
sepeti fonu getirisi yılbaşından bu yana yüzde 16,30, ikinci 
fon sepeti fonu getirisi ise yüzde 20,80 bileşik faiz 
seviyesinde. Bununla birlikte döviz bazında yatırım yapan 
eurobond, altın veya küresel teknoloji fonları da 
yatırımcılar açısından hem döviz bazında koruma hem 

de cazip getiri avantajı sunuyor. 


amaçlayan yatırımcılar için uygun görünüyor. Küresel 
teknoloji fonları ise ABD'de teknoloji sektörünün lider 
şirketlerine yatırım yapmasını sağlıyor. Örnek olarak bizim 
yönettiğimiz altın fonu yılbaşından bu yana yüzde 43, küresel 
teknoloji fonu ise yüzde 92,50 bileşik getiri sağladı. 


takip etmeli. Kısacası son çeyrekte 
hem uluslararası siyasetteki gerginlik hem de Fed'in hamlelerinin 
yaratacağı dalgalanmalar büyük bir 
belirsizlik? ortamının doğmasına 
neden oluyor. 

Bütün bu gelişmeler yaşanırken 
Türk varlıklarının geldiği seviyeler ise inanılmaz cazip. Borsa 
İstanbul'da birinci sınıf bankalar 
0,50 defter/değerinde işlem görüyor. TL mevduat faizleri yüzde 
23'ler seviyesine çıkmış durumda. Gösterge tahvil faizi yüzde 
28'li seviyelere çıkmış durumda. 
Hazine'nin çıkardığı 2020 eurobond'unun faizi yüzde 9 olurken 
bankaların çıkardığı döviz cinsi eurobondların faizleri çift hanelerde... 


Borsa Fırsatı 
Borsa İstanbul'da uzun yıllardır 
bankaların ağırlığı hüküm sürdü. 
BİST 100'de, yüzde 60”ın üzerinde 
banka hisselerinin ağırlığı diğer 
hisse senetlerini ezdi. Şimdi bir 
kırılma noktasına geldik. Bugün 
BİST 100'de banka hisselerinin 
ağırlığı yüzde 2Ve kadar gerilemiş 
durumda. Azimut Portföy Genel 
Müdürü Murat Salar, “Defter degeri 0,50 olan bankalar bulunuyor. 
Fiyat/kazanç oranları 3-4lü seviyelerde. Geçen yıl bu sektör 50 milyar 
lira kar açıkladı. Bu sene üçüncü 
çeyrekte ellerindeki enflasyona 
endeksli kağıtlar nedeniyle sürpriz 
kar açıklayacaklarını düşünüyorum” diyor. Bankalar şu 
anda neredeyse üç-dört yıllık 
fiyat/kazanç oranlarından işlem görüyor. Sadece bankalar 
değil, diğer şirketler de müthiş 
ucuzlamış durumda. Gelinen 
seviyelere yabancı yatırımcıların 
da uzun süre kayıtsız kalması pek 
mümkün görülmüyor. Özellikle 
ABD ile aramızda çıkan gerginliğin ortadan kalkmasına yönelik 
haberler gelmeye başladığı 
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anda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Üstelik piyasalar bu gibi panik 
satışlarda -özellikle de yabancı 
yatırımcı kaynaklıysa- son derece 
iyidurumda olan şirket hisselerini 
de gözünü kırpmadan elden çıkartıyor. Bilançosunda döviz geliri 
dengesine sahip ağırlıklı ihracat 
yapan şirketler ön plana çıkmış 
durumda. Hisse bazında portföy 
oluşturmakta zorlanabilecekler 
için üç ayrı alternatif bulunuyor. 
İlk seçenek Vadeli İşlemler Borsası (VİOP), ikincisi hisse fonları 
üçüncüsü ise serbest fonlar. Hisse 
fonları borsa alternatifi için iyi bir 


seçenek. Portföylerinde en az yüzde 80 hisse senedi bulundurmak 
zorunda olan fonlardan iyi yönetilen ve komisyon oranları düşük 
olanlar seçilebilir. Böylece uzmanlık isteyen hisse seçim işi portföy 
yöneticisine bırakılabilir. Serbest 
fonlar ise VİOP'tan daha avantajlı 
görünüyor zira bu fonların içinde 
hedge mekanizması da bulunabiliyor. Ufak bir araştırma risk algınıza 
uygun serbest fonu bulmanıza 
yardım edecektir. Ortak görüş hisse senetlerinin çok ucuzladığı ve 
eğer ABD gerginliği aşılabilirse ya 
da en azından piyasalar üzerindeki 


--* 2018 başladığında dolar kuru 3,80'ler civarındaydı ve borsada 120 binler seviyesini 
test ediyorduk. Ancak şubat ayından sonra hem küresel iklim bozuldu hem de erken 
genel seçim gündeme geldi. Haziran ayındaki seçim öncesinde kur 3,80'den 4,80'lere 
geldi ki makroekonomik veriler çeyreklik periyotta yaşanan bu değer kaybını 
açıklamıyordu bence. Son 15 yılda TL varlıklarının bu kadar negatif ayrıştığını görmedim. 


maalesef ABD ile olan gerginlik bir anda gündemi belirledi. Şu anda son derece farklı bir 
konjonktürden geçiyoruz ve fiyatlamalar üzerinde ABD ile yaşanan gerginliğin büyük 
etkisi var. 


stabil hale getirilmesi gerekiyor. Enerjide dışarıya bağımlılığımız zayıf 
karnımız. Bu yüzden daha sene başında cari açığımız GSMH'nin yüzde 
5'iyle başlıyor. Hızlı büyürsek bu oran yüzde 6-7'lere çıkıyor, az büyürsek 
5'lerde kalıyor. Yapısal sorunların başında enerjide dışa bağımlılığımız 
geliyor. 


varlıkları geleceğe dair pozitif potansiyel taşıyor. Bunun en 
önemli göstergelerinden biri hisse senetleri piyasasındaki 
fiyatlamalar. Bankaların işlem gördüğü f/k oranları emsalleri 
arasında yok. Keza eurobond faizleri de bankaların riskinin 
çok üzerinde. TL varlıklar içinde gösterge tahvil faizi yüzde 
22,5 ki enflasyonun çok üzerinde. Bütün bu rakamlar 
potansiyel getiri gösteriyor. 


sorarsanız elbette ki hayır ama işte “algı yönetimi! burada 
devreye giriyor. Şu anda Türk varlıkları için son derece kötü 
bir algı oluşturulmuş durumda. Özellikle yabancılar derine 
inmiyor. Bize düşen kendimizi doğru anlatmamız. 


girişiminden sonraki hafta bizim fonlarımıza 600 milyon lira ile 
en büyük giriş yaşandı. Bu giriş sistemin çalıştığını, liberal 
piyasaların Türkiye'de işlediğini gösteriyor. Bu esneklik olmasaydı 
bunu yapamazdık. 


--* Yatırımcılar son çeyrekte temkinli olmalı ancak Türk 
varlıklarındaki getiri ve potansiyelleri de göz ardı etmemeli. 


etkisi sınırlanabilirse borsanın son 
derece cazip olduğu yönünde. 


Faizler Cazip 

TL varlıklar içinde mevduat ve 
Hazine bonoları, geldiği faiz oranları nedeniyle epey cazip. Bütün bu 
olanların ötesinde bankalar kendi 
aralarında mevduat savaşı verdiği 
için (kredi mevduat oranındaki 
yükselme nedeniyle) mevduat en 
çok tercih edilen enstrümanlardan 
bir tanesi oldu. Ancak Hazine bonolarında da son dalgalanmadan 
sonra oluşan seviyeler yeni bir 
yatırım için oldukça iyi durumda. 
Döviz kurundaki hareketler nedeniyle enflasyonun beklenen ya da 
istenenden daha fazla artacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durum için 
enflasyona endeksli tahviller yatırımcıların tercihi olabilir. Tahvil seçimi yapılırken kısa veya uzun vade 
arasında bir tercih yapma durumu 
söz konusu. OVP açıklandıktan 
sonra bu tercih uzun vade tarafında 
kullanılabilir. Burada önemli olan 
konu, Hazine bono ve tahvillerinin 
tamamen risksiz olmadığını göz 
önünde bulundurmak. Son dalgalanmada yaşanan faiz artışı Barclays 
traderlarına 12 milyon dolara mal 
oldu. Hatırlatmakta fayda var portföylerde hazine bonosu bulundurmak isteyenler için yine tahvil-bono 
fonları önemli bir seçenek olarak 
çıkıyor. Sadece son çeyrek için 
oluşturulacak bir portföyde Hazine 
bonosunun getirdiği fırsatlar göz 
ardı edilemez durumda. 

Bu noktada özel sektör tahvilleri 
(ÖST) ve banka bonolarına da bir 
parantez açılmalı. Hazine gösterge 
faizinin üzerine belirli bir oranda 
faiz eklenerek çıkartılan bu tahvillerde de büyük getiri fırsatları bulunuyor. Ancak -ki bu “ancak” oldukça 
vurgulu- ÖSTlerde şirket batma 
riski önemli bir sorun. Yüksek getirinin cazibesine kapılıp olur olmaz 
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şirketlerin tahvillerine yatırım yapılması kayıplarla sonuçlanabilir. 
Sonuçta ülkenin geçmekte olduğu 
ekonomik durum bazı şirketlerde 
olumsuz etkiler yaratabilir. Üstelik 
ÖST pazarında daha önce yaşananlar gösteriyor ki tahvillerini ödemeyen şirketler için uygulanan elle 
tutulur bir yaptırım yok! Hala tahvil 
ödemelerini almaya çalışan fonlar 
bulunuyor. Bu nedenle evet yüksek 
getiri var ancak seçimler çok dikkatli yapılmalı. Banka bonoları ise 
bu tür handikaplara sahip değil ve 
portföylerde bulunması gereken bir 
enstrüman olarak çıkıyor karşımıza. 


Alternatif Döviz Yatırımı 
Enflasyon nedeniyle döviz bazlı 
yatırım araçları da koruma amacıyla son çeyrekte 
portföylerde bulunabilir. 
Mesela eurobondların 
piyasa fiyatlamalarında 
hisse senetlerine benzer 
anormallik bulunuyor. 


çıkardığı bu kağıtları portföylerine 
koyan ve döviz bazlı alım satım 
yapan yatırım fonlarına bakılabilir. 
Bu fonlarda sadece yüzde 10 stopaj 
bulunuyor. Bu stopajın haricinde 
fona bir de yönetim komisyonu 
ödeniyor. Bu fonlardan alacaksanız 
getiriden bu giderler de düşülmeli. 
Ve altın! Türk yatırımcısının 
gayrimenkul ve dövizden sonra 
en çok sevdiği yatırım aracı altın 
olmalı... Gerek bankaların gerekse 
portföy yönetim şirketlerinin ortak çabalarıyla son yıllarda altın 
fonları, hesapları müthiş büyüme 
sergiledi. Yatırımcıların altın tutkusu emeklilik fonlarında da kendisini gösteriyor. Altın yatırımında 
unutulmaması gereken nokta TL 


Son çeyreğin en büyük riskleri 
"ticaret savaşları'nın sertleşmesi ve 
Fed'in hızlı faiz artırımı olacak. 


edilebilir: Gayrimenkul ve Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonları. Her iki 
fon türü de farklı sektörlere yatırım 
olanağı sağlıyor ve içlerinde bulunan reel varlıklar nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. 


Son Çeyrek Riskleri 

Bu yılın son çeyreği hem küresel 
hem de Türkiye piyasalarında 
oldukça hareketli geçecek. Bütün 
dünya ekonomileri diken üzerinde. 
Ticaret savaşlarının ne yöne ve hangi şiddette devam edeceği meçhul. 
Fed herkesin korkulu rüyası faiz 
artırımlarını hangi sıklıkla devam 
ettirecek belli değil. Suriye'deki 
savaşın nasıl gelişeceği bilinmiyor. 
ABD Rusya, İran ve Çin'e kafa tutmaya devam ediyor ve 
yeni yaptırımlar gündemde. Türkiye de geçen ay 
bu kervana katıldı. Kasım 
ayında ABD ara seçimleri 
yapılacak ve Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 


Panik nedeniyle yabancılar hızla satış yaptığı için banka 
eurobondlarının faizleri dolar bazında çift hanelere çıkmış durumda. DTFH'ların faizi 3,5 seviyesinde 
ancak banka eurobondlarında 11- 
12'li seviyeler hakim. Elbette elma 
ile armutu karıştırmamak lazım, 
DTHarda sadece yüzde 18 vergi 
alınıyor ve banka bunu otomatik 
olarak Hazine'ye yatırıyor. Eurobondlar ise beyannameye tabi ve 
gelir vergisi dilimlerine göre kardan 
yüzde 3lere varan vergi ödenmesi 
gerekebiliyor. Ne var ki birinci sınıf 
bankaların batma riskini aldığınız 
eurobondlardaki dolar bazlı çift 
haneli getiriler incelenmeye değer. 
Aynı durum Hazine'nin eurobondlarında da mevcut fakat faizler 
örneğin 2020 vadeli eurobond için 
yüzde Wlu seviyelerde. 

Eurobond işi biraz karışık... O 
zaman bankaların ve Hazine'nin 


fiyatının iki değişken tarafından 
belirlendiği: Dolar kuru ve altının 
uluslararası piyasalardaki fiyatı. 
Altın uluslararası piyasalarda dolar 
üzerinden alınıp satıldığı için ons 
bazındaki fiyat bütün dünyada tek 
belirleyici. Birim dolar olduğu için 
TUnin dolar karşısındaki değeri de 
altının gram fiyatının ortaya çıkmasında etkili. Son dalgalanmalarda 
altın fiyatları dolar bazında gerilerken Türkiye'de TL'nin değer kaybı 
nedeniyle yükseldi. Uzun vadeli ve 
portföydeki dengeleyici unsur olması nedeniyle altının portföylerde 
değişmeyen enstrüman olarak yer 
alması gerekiyor. 

Son dönemde portföy yönetim 
şirketlerinin kurduğu ve yatırımcı 
almaya başladığı iki yeni enstrüman 
da, yatırımları çeşitlendirmede 
önemli bir alternatif olmaları nedeniyle son çeyrek portföyüne dahil 


Senato'nun da üçte biri 
seçilecek. Kuşkusuz Trump bu 
seçimlere güçlü girmek istiyor ve 
seçim nedeniyle küresel tansiyonu 
zorlayabildiği kadar zorlayacak gibi 
görünüyor. Riskler arasında enflasyon artışına da ayrı bir yer ayırmak 
gerekiyor. Hem mevsimsel etkilerin 
geçmesi hem de kurdaki artışın 
enflasyonu artıracağı ortada. İlk 
etki eylül ayı enflasyonunda görülecek. Enflasyonun dizginlenmesine 
yönelik atılacak adımlar yatırımcılar için çok kritik olacak. Bütün bu 
gelişmeler içinde Türkiye cari açıkla mücadele planını açıklayacak ve 
hem bölgesel hem de küresel ticaret 
savaşından daha az zarar görmeye 
çalışacak. Uzmanlar böyle karmaşık 
bir denkleme hazırlıklı olmak için 
likit kalarak gelişmelere göre fırsatlar çıktıkça TL varlıklarda alım 
yaparak bu zorlu virajın alınması 
gerektiğini söylüyor. 
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SON ÇEYREK 


hee ÇEYREK KORUMA PORTFÖ 


- ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını 
- hızlandıracağı ve bu yıl içinde toplam 
. dört artış yapacağı beklentisi hakim. Bu 


Son çeyrekte Türkiye'yi hem ABD'deki gelişmeler hem de iç piyasadaki gelişmeler etkileyecek. Fed ve ticaret savaşının etkilerine ABD-Türkiye gerginliği de 
- eklenmiş durumda. İçerde ise enflasyon ve faizlerdeki artış piyasalarda endişe 


LİKİT FON / REPO 


Dövizin klasik koruma aracı olarak 
algılanması DTH'lara talebi artırıyor. 
Ayrıca DTH'lar üzerinden opsiyonlar 
ile getiri artırılabiliyor. Kurdaki artış 
nedeniyle enflasyondan korunmak için 
tercih ediliyor. 


Güvenli yatırım aracı olarak görülüyor. Altın fiyatlarında yaşanan hızlı 
hareketler yatırımcıyı cezbediyor. Ons 
bazında gerileme yaşansa da kur nedeniyle altın yatırımı Türk piyasalarında 
cazip. 


Vadesine kadar tutulduğunda para 
kaybetme riski yok. Son çeyrek için 
değişken faizli ya da enflasyona 
endeksli kağıtlara yönelmek gerekiyor. 
Faizlerin geldiği seviyeler çok cazip. 


Portföy çeşitlendirmesi ve risklerin 
dağıtılması için uygun enstrümanlar. 
Ayrıca içlerinde reel varlık bulunması 
önemli. 


Döviz yatırımcısı için DTH faizlerinden 
fazla getiri fırsatı veriyor. Şu anda 
oranlar çok yüksek. 


Hisse senedi sınıf atlatabilecek 

tek yatırım aracı olduğu için tercih 
ediliyor. Likit, ulaşılabilir ve kolay işlem 
yapılabiliyor. Şeffaf bir piyasa. Son 
çeyreğe girerken şirket değerleri tarihi 
düşük seviyelerde. 


Portföy çeşitlendirmesi ve ekstra faiz 
getirisi. 


DTH'ların son çeyrekteki avantajı 
risklere karşı koruması ve portföy 
çeşitliliğini sağlaması. Faiz getirisi de 
eklendiğinde DTH'lar iyi bir koruma 
kalkanı oluşturuyor. 


Alım satımı kolay ve banka tekelinde 
değil. Ulaşılabilir ve likit bir piyasa. 


Vergi avantajı, ulaşılabilirlik ve 
likit olması. Faizlerde iniş trendi 
başlaması halinde ekstra getiri 
sağlıyor. 


Satın alınamayacak gayrimenkullara 
ve ortak olunamayacak şirketlere 
yatırım amaçlı ulaşabilmeyi 
sağlaması. Getirinin (doğru yönetimle) yüksek olması 


Hazine garantili. Fiyat artışından 
yararlanıldığı gibi düzenli kupon 
getirileri de var. 


Bankaların endeks üzerindeki ağırlığı 
yüzde 21'e geriledi ve özellikle ihracat yapan şirket hisseleri yatırım için 
oldukça iyi seviyelerde. 


Hazine'den daha fazla faiz veriyor. 
Vade ve çeşit nispeten bireysel 
yatırımcıya daha uygun. 


GENEL GÖRÜNÜM durum gelişen ülke piyasalarını olumsuz . yaratıyor. Ekonomi yönetiminin bu aylarda alacağı aksiyonlar piyasaların yö- 
: etkiliyor. Başkan Trump'ın ticaret savaş- : nünü belirleyecek. Kurlardaki artış bayram öncesinde dizginlendi ancak vadesi 
; larında sertleşmesi nedeniyle küresel bir £ gelen dış borçlar kurlar ve faizler üzerinde baskı yaratacak. TL varlıkların hiç 
: tedirginlik havası var. olmadığı kadar ucuzladığı bir son çeyreğe giriyoruz. 

YATIRIM TÜRÜ SEÇİM NEDENİ AVANTAJI DEZAVANTAJI 


Her ne kadar kurların şu andaki 
seviyelerden daha aşağı gelmesi 
beklenmese de böyle bir hareket 
başlarsa anaparanın TL karşısında 
erimesi. 


Fiyatlar aşırı oynak ve kur riski 
taşıyor. Altının yatırım aracı olup 
olmadığı konusu hala tartışmalı. 


Hazine borçlanma oranını artırıyor. 
Bu durum faizlere de artış olarak 
yansıyor. İkinci el satışlarda kardan 
zarar etme olasılığı. 


Likit piyasası yok. Bu fonlara 
yatırımın uzun vadeli yapılması 
gerekiyor. 


Kur riski taşıyor. Yabancı etkisine 
daha açık. Faiz artışı riski taşıyor. 
Satıldığı zaman beyanname verilmesi 
gerekiyor. 


Algoritmik işlemlerin de 
yaygınlaşmasıyla birlikte gelşmiş ülke 
borsalarına göre daha az derinlik 
olması dalgalanmanın boyutunu 
artırabiliyor. Uzun vadeli yatırım 
yapmak gerekiyor. 


Şirket iflas ettiğinde ya da tahvil geri 
ödemelerinde sıkıntı yaşadığında 

şu anda bir çözüm bulunamıyor. 
Tahvil seçiminde profesyonel yardım 
gerekiyor. 
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Sessizlik A 
Sürüş keyfi A 
Yakıt tüketimi V 
OTV v 
Temiz bir çevre A 


Teknoloji 


YENİ 


LİDERLER 


Pınar 
Eczacıbaşı 


GP TRUST 
YÖNETİCİ ORTAK 


Eczacıbaşı Ailesi'nin üçüncü kuşak üyelerinden Pınar Eczacıbaşı, Türkiye'deki bağımsız, kendi ayakları üzerinden duran, güçlü 
kadınlarından... Babası Vedat Eczacıbaşı'nı henüz bebekken 
kaybeden Pınar Eczacıbaşı, kısa süreli aile şirketinde çalışma 
tecrübesinden sonra çarpıcı bir karar verdi ve ayrıldı. Kariyerine finans sektöründe şekil veren Eczacıbaşı, Tekstil Bank'tan 
ING Bank'a birçok finansal kurumda çeşitli görevlerde çalıştı. 
2004'den bu yana kendisine ait finansal yönetim ve danışmalık 
firmasında kişi ve kuruluşlara yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor. Öte yandan Genç Yönetici ve İş adamları Derneği (GYİAD) 
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi önemli sivil toplum 
örgütlerinde de aktif rol alıyor. 

Pınar Eczacıbaşı her ne kadar kariyer seçimlerinde ailesin- 
den ayrı bir rota çizse de, şüphesiz yatırım ve iş felsefesinde 
onların rolü büyük. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk girişimcilerinden 
Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve sanayileşme döneminin en önemli girişimcilerinden Nejat Eczacıbaşı'nın olduğu bir ailede büyüyen Eczacıbaşı, “Son derece disiplinli ve işine aşık insanlardı” 
diyor, onlardan çok şey öğrendiğini de ekliyor. 

Pınar Eczacıbaşı'nın kendi prensiplerini ise tutku, disiplin ve 
çok çalışmak oluşturuyor. “Herkesin tutkusu olan işi çok disiplinli ve çok çalışarak yapmasına inanıyorum” diyen Eczacıbaşı, 
şans faktörünün ise ancak işinin başında olan bir insan için etkili 
olabileceğini düşünüyor. 

Başarmak için yapabilecek en iyi şeyin, emek harcamak, en 
iyisini hedeflemek ve hakkaniyetli davranmak olduğunu belirten Eczacıbaşı için iş hayatı uzun bir yolculuk... Bu yolculukta 
mutlaka hatalardan ders çıkartmak, başarısızlıkları göğüslemek 
ve asla pes etmemek ise çok önemli. Zaten iş hayatında da kısa 
vadeli işlerden kaçınmayı ilke edinmiş. “Mutlaka iş planı uzun 
vadeli yapılmış, katmadeğer yaratan işlerde olmak lazım” diyor 
ve kısa vadeli işlerin karlı olsa bile cazip olmadıklarını belirtiyor. İş hayatındaki tecrübesinin ona kazandırdığı diğer ilkeler 
ise devamlı kendini yenilemek, öğrenmeye açık olmak, kararlı 
olmak ve hayat tecrübelerini çalışanları ile paylaşmak... 

Pınar Eczacıbaşı'nın iş felsefesinin bir diğer ayağını ise dünyadaki gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurmak oluşturuyor. 
Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Sanayi 4.0, yapay zeka, 
Nesnelerin İnterneti gibi akımlar iş dünyasını kökünden değiştiriyor. Kariyerinin büyük bölümünü finans piyasalarında geçiren 


Pınar Eczacıbaşı da bu alanlara odaklanmanın önemine inananlardan... “Finans sektöründe olmak bana bu konulara makro 
açıdan bakma yetisi kazandırdı” diyen Eczacıbaşı, günümüz 
şartlarında yeniden hayata atılsa mutlaka teknolojik gelişmelere 
açık bir şirkette çalışacağını ya da böyle bir girişimde bulunacağını belirtiyor. “Fintek, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi araştırma ve bilgiye dayalı konulardan birini seçerdim” diye de ekliyor. 

Dünyada sadece iş alanları değil, yatırım bölgeleri de büyük 
bir değişimin içinden geçiyor. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş Batı 
ülkeleri ve klasik pazarlar cazibesini yitirirken Asya ve Afrika 
gibi alternatif pazarlara yatırım artıyor. Pınar Eczacıbaşı da 
yatırımcıların alternatif pazarlara yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde gelişmeye açık coğrafyalarda özellikle Afrika ülkelerinde fırsatlar olacağını ve Uzakdoğu ile Asya 
piyasalarının daha da önem kazanacağını belirten Eczacıbaşı, 
Türkiye'nin ise yatırımcılar için coğrafi olarak avantajlı bir bölge 
olmaya devam edeceğini düşünüyor. 

Gelecek için ise umutlu... Vizyonunu teknolojik gelişmelere adapte edebilen şirketler için çok iyi fırsatların olduğunu 
söyleyen Eczacıbaşı, “Kendine yatırım yapan ve en gelişmiş 
teknolojiyi insanın hayatını kolaylaştıracak alanlarda kullanan 
girişimciler mutlaka servet yaratacaklardır” diyor. Geleceğin 
lideri olacak gençlere tavsiyesi ise oldukça basit: “Kısa vadeli 
işlerden kaçının. Kararlı olun. Dünyadaki gelişmeleri takip edin 
ve her adımınızı uzmanına danışarak atın.” —Nurefsan Kutlu 
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Sizin geleceğiniz, 
bizim de 
geleceğimizdir. 


Yeniliklerimiz, şehirlerin daha az enerji 
kullanmasına, soluduğumuz havanın daha 
temiz olmasına ve elektrikli taşımacılığı 
yaygınlaştırmaya yardım eder. 

İşte bu yüzden, BASF'de, 

gelecek konusunda iyimseriz. vi EN 


Daha fazla bilgi için: 
wecreatechemistry.com 


7 A 


We create chemistry 


BORÇLANMA ARAÇLARI 


u yılın başında gösterge faiz yüzde 10-11 

bandındaydı. Aradan geçen sekiz ayda 

erken seçim, ticaret savaşları, AB ile gerginlik, Fed'in faiz artırımları, enflasyondaki artış ve son olarak da ABD-Türkiye 
ilişkilerinde yaşanan restleşmeler gösterge faizlerin 
önce yüzde 2lü seviyelere çıkmasına neden oldu. 10 
Ağustos'taki kur saldırısından sonra Merkez Bankası 
ve BDDK'nın kura müdahaleleri sonucunda gösterge 
faiz yüzde 28'lere kadar çıktı. Kur atakları dizginlendi 
ancak alınan tedbirler nedeniyle kısa vadeli faizlerde 
sıçrama yaşandı. Kuşkusuz bu seviyeler şu an için gerçekçi değil. Bu aydan itibaren ekonomi yönetiminin 
açıklayacağı Orta Vadeli Plan ve uygulamalar faizlerde 
daha stabil bir seyrin yaşanmasına neden olacak. 


Temkinli Seçim 


Geçen ay yaşanan ABD-Türkiye gerginliği faizlerin artmasına neden oldu. 
Önümüzdeki dönemde enflasyonun kırılacağı beklentisi nedeniyle son 
çeyrek tahvil yatırımları için en uygun zaman... 

NUREFŞAN KUTLU 


Yaşanan son “atak'ların yanı sıra Devlet iç borçlanma 
oranladı da yüzde 100'ların üzerine çıkmış durumda. 
Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da 
açıkladığı gibi önümüzdeki dönemde bu oran tekrar 
yüzde 100'lere çekilecek. 

ABD-Türkiye arasındaki gerginlik aşılabilirse yılın 
son çeyreğinde işler biraz değişecek ve tahvil piyasalarında büyük hareketlenme yaşanacak... Seçim belirsizliğinin sona ermesi, yeni yönetim sistemine geçiş 
yapılması ve yeni ekonomi yönetiminin alacağı kararlar son çeyrekte yatırımcılar için belirleyici olacak. 
Öte yandan yılın son çeyreğine girerken Türkiye-ABD 
ilişkileri, Türkiye Merkez Bankası'nın maliye politikası, yükselen faizler, enflasyon oranları, kurlardaki 
değişim ve hazine borçlanmasındaki artış piyasaları 
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etkileyen ana unsurlar olacak. 

Fed, 2018'de biri martta diğeriyse haziranda olmak üzere iki kez faiz artırımına 
gitti. Temmuz sonundaki toplantı ise üçüncü faiz artışı beklentilerini boşa çıkardı ve 
faizlerde değişiklik olmadı. Sene başından 
beri dört faiz artırımı sinyalleri veren 
Fed'in henüz sadece iki kez artış yapmasıysa piyasaların eylül ve aralık toplantılarına 
kitlenmesine neden oldu. İstanbul Portföy 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Ortağı 
Tufan Deriner, Fed'in 2018'de sinyallerini 
verdiği faiz artırımlarını yapacağını fakat 
2019'un ikinci yarısından sonra geçen iki 
yıldaki faiz artırım isteğini sürdürmeyeceğini düşünüyor, “Bu durum önümüzdeki 
dönemde Türkiye için olumlu bir senaryo 
yaratabilir” diye de ekliyor. Fed'in faiz kararları ve tabii ki Türkiye'deki faiz oranları 
şüphesiz yatırımcıların yatırım kararlarında büyük bir rol oynuyor. Faiz oranları 
arttıkça tahvillerin ve bonoların cazibesi 
artarken, hisse senetleri gibi yatırım araçlarına ilgi azalıyor. Deriner “2018'in başlarında tahvil yatırımcılar için bir yatırım 
enstrümanı değildi” diyor, 2018'in son çeyreğinde ve 2019un başlarında ise tahvil ve 
bononun en önemli yatırım araçları haline 
geleceğini belirtiyor. 

Tahvil ve bonoya ilginin artmasının 
bir diğer nedeni ise enflasyon beklentisi... 
2018'de enflasyon oranları yükselme eğilimi 
içerisinde. Temmuz ayında enflasyon yüzde 
0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 olarak açıklandı. On iki aylık süreçte ortalama 
yüzde 1X”lik bir yükseliş görüldü. Fakat 
yeni ekonomi yönetiminin gerekli adımları 
atmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda enflasyonun kırılması bekleniyor. Deriner “Biz 
İstanbul Portföy olarak önümüzdeki üç 
ayda enflasyonun kırılacağını ve pozitif bir 
süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz” diyor. 
Enflasyonun düşeceği beklentisi de doğal 
olarak yeni tahvil ve bono alımları için 
fırsat yaratıyor. Bu fırsatı değerlendirmek 
isteyen yatırımcıların ise dikkatli olması 
ve uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Kısa 
vadede iki yıllık tahviller, uzun vadede ise 
on yıllıklar en mantıklı yatırım kararı gibi 
görünüyor. 


Özel sektör tahvilleri (ÖST) ise devlet 
tahvilleri ve bonolarına göre oldukça durgun bir süreçten geçiyor. Sektörde geçtiğimiz yıllarda birçok şirketin tahvil ödemesini gerçekleştirememesinden kaynaklı 
güven sorunu hala devam ediyor. Aslında 
Türk lirası cinsinden ÖST piyasası 2017'den 
bu yana yaklaşık altı kat büyüyerek 13,7 
milyar büyüklükten 84,7 milyar büyüklüğe 
ulaştı. Geçen yıl sonunda ÖST piyasasının 
büyüklüğü 69,9 milyar liraydı. 2018'in ilk üç 
çeyreğinde ise yüzde 21,75'lik bir büyüme 
sağlandı. Fakat yüksek faiz ortamı ve sorunlu kredi oranları nedeniyle özellikle son 
birkaç ayda risk iştahında düşüş yaşandı. 
Birçok portföy şirketi son aylarda ÖST yatırımlarını sıfıra indirdi. Deriner, İstanbul 
Portföy olarak son beş-altı ayda ÖSTlere 
yatırımı pek fazla tercih etmediklerini 
belirtiyor. Öte yandan Kare Portföy Genel 
Müdürü Ümit Kumcuoğlu ise sektörden 
umutlu. Kumcuoğlu, ÖST piyasasında bü- 


“# TUFAN DERİNER 


İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE YÖNETİCİ ORTAĞI 


--# Faizlerin bugün geldiği seviye göz önüne alındığında 2018'in 
son dönemi ve 2019'un başlarında tahvil en önemli yatırım 
araçlarından biri olacak. Yatırımcılara para kazandırma 
potansiyeli tahvil-bono tarafında yatıyor. Zira mevduatın 
üzerinde para kazanma ihtimali yüksek. 


ei) 


--# Eurobond'ların son çeyrekte çok cazip getiriler sunacağını 
düşünüyorum. Şu anda Türk bonoları halka arz oldukları 
fiyatların çok daha altında işlem görüyor. Dolayısıyla 
eurobond alımı için önümüzdeki üç ayın çok doğru 
bir dönem olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde ödeme sıkıntısı yaşamayacağına 
inandığımız Türk Eurobond'larına yatırım 

yapabiliriz. Reel sektörden de Arçelik ve Şişecam 
gibi batmayacağına yüzde yüz emin olduğumuz 
bonoları tercih edebiliriz. 


kısa vadede iki yıllık, uzun vadede ise on yıllık 
kağıtlara yatırım yapmak gerektiğini 
düşünüyorum. Yatırımların bir kısmının da 
mevduat tarafında tutulması gerekir ki 

piyasaların olumlu tepki verdiği dönemlerde 
yatırımcılar likidite sıkıntısı çekmeden hisse 
senetleri gibi daha riskli yatırımlara yönelebilsinler. 


-<# Yatırımcıların çok dikkatli bir şekilde dış politikada 
neler olup bittiğini takip etmesi ve uzun vadeli 
dönemde özellikle kendilerini ve likiditelerini rahatsız 
edecek pozisyonlardan kaçınması gerekiyor. 
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yümenin son çeyrekte de devam edeceğini 
düşünüyor ve “Bunun sinyallerini temmuz 
ayı sonuna doğru gelen yeni ihraçlardan 
görebiliriz” diyor. 

Hazine borç çevirme rasyosunun yüksek olması de ÖST pazarına talebi olumsuz etkiliyor. Özellikle temmuz ayında 
Hazine'nin 17,55 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplamda 20,9 milyar liralık iç 
borçlanma yapma planı temmuz ayındaki 
ÖST ihraçlarını talep kaynaklı endişeler 
nedeniyle bir miktar düşürdü. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos-ekim 
dönemine ait borçlanma stratejisi hem 
ÖST ihraççısını hem de ÖST'ye yatırım 
yapmak isteyenleri rahatlattı. Programa 
göre ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç 
servisine karşılık düzenlenecek 6 ihale ile 
10,8 milyar liralık iç borçlanma yapılacak. 


KARE PORTFÖY PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 


--# ÖST yatırımında yatırım yapılacak şirketin kredi riskini 
değerlendirirken ihraççı özelinde bir finansal analiz yapılmalı 
ve şirketin mali durumunu hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. 
Bu analizde kabaca ticari alacak-ticari borç yönetimi, grup 
şirketi ise grup ile ilişkili kalemlerin irdelenmesi ve tabi ki 
kaldıraç oranlarının sektörel bazda değerlendirilmesi olarak 
sıralanabilir. Bu noktada halka arz yöntemiyle 
gerçekleştirilen ihraçlarda kamuoyuyla paylaşılan izahname 
ve yatırımcı sunumları içerisinde yer alan detaylı bilgiler, 
mali analizin gerçekleştirilmesi hususunda yardımcı 
olacaktır. 


bir önemli nokta da ikincil piyasada düşük 
likiditedir. Bireysel yatırımcılar, yatırım 
vadelerini göz önünde bulundurarak yatırım 
yapmalı, düşük likidite nedeni ile hazine 
gösterge tahviline göre spread oranlarını 
yüksek talep etmeliler. 


alındığında özellikle artan sorunlu kredi 
oranları nedeni ile kredi kalitesi yüksek 
şirketlerden oluşan bir portföy oluşturmak 
gerektiğini düşünüyorum. Kare Portföy 
olarak yönettiğimiz Fiba Emeklilik ve Hayat 
Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım 
Fonunda, varlık dağılımı olarak Türk lirası 
sabit getirili enstrüman kısmını yüzde 40 
düzeyinde tutuyoruz. Bu kısmın, yüzde 
50'si Özel sektör Borçlanma araçlarından, 
diğer yüzde 50'si ise USD/TL ile swaplanmış 
Türk ihraççıların eurobond borçlanmalarından 
oluşuyor. 


Eylül ve ekim aylarında ise sırasıyla 7,9 
milyar lira ve 3,2 milyar lira iç borç servisine karşılık 8,7 milyar lira ve 3,5 milyar 
lira iç borçlanma programlanıyor. Program dahilinde gerçekleşmesi durumunda 
iç borç çevirme oranları önümüzdeki üç 
ay için de yüzde 110 seviyesinde olacak. İç 
borçlanma seviyelerinin bir miktar aşağı 
çekilmesiyle de özellikle ÖST ihraççıları- 
nın eli rahatlayacak. 

ÖST pazarında kilit noktalardan birisiyse büyümenin sektörel bazda banka ve banka dışı finansal kesimden gelmesini sağlamak olacak. Özellikle yurt içinde şirketlere 
yabancı para cinsinden borçlanma olanağının verilmesi büyüme açısından hem 
finansal hem de finans dışı sektörler için 
ÖST pazarında katalizör olabilir. Ayrıca 
hem emeklilik yatırım fonlarındaki büyüme 
hem de yatırım fonlarında artan rekabet 
ÖST pazarına olan ilginin artmasını sağlayabilir. Kumcuoğlu “ÖST pazarında sanayi 
gibi sektörlerin yayılması ile önümüzdeki 
dönemde ÖST'de duraklamadan ziyade 
istikrarlı büyümenin sürmesini bekliyoruz” 
diyor. ÖST yatırımı yaparken öncelikle sektöre göre çeşitlendirilmiş kredi analizinin, 
piyasa ve likidite riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini de vurguluyor. 
Öte yandan, ÖST pazarındaki durgunluğa rağmen, faizsiz yatırım 
hassasiyeti olanlar için önemli bir 
alternatif olan sukuk tarafında 
büyüme her geçen gün artıyor. 

Gerek sukuk piyasasına olan 
ilginin artması gerekse getirilen mevzuattaki iyileştirmeler 
ile Hazine Müsteşarlığı ve katılım bankalarının öncülüğünde 
sukuk piyasası her geçen gün 
derinlik kazanıyor. Türkiye'den 
gerçekleştirilen lira cinsinden 
sukuk ihraç hacmi 85 milyar 
liraya ulaşarak temmuz itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 140 
büyüdü. Elbette sukuk pazarının 
canlanmasında belli başlı faktörler bulunuyor. Ocak 2017'de 
uygulamaya konulan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) piyasaya doping etkisi 
yapan etkenlerden en önemlisi. Yılın ilk 
yedi aylık döneminde OKS kapsamında 
fonların büyüklüğü 3,3 milyar liraya ulaştı. 
Bu fonların yüzde 6'ünü ise faizsiz fonlar 
oluşturduğu için sukuk ihraçları da doğal 
olarak arttı. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, 
OKS sisteminin sektöre olumlu etkisini 
özellikle vurguluyor ve “OKS sektördeki 
sukuk ihraçlarını hareket geçiren çarpan 
etkisini oluşturdu” diyor. 

Sukuk piyasasının hareketlenmesinin 
bir diğer nedeni ise bireysel yatırımcıların 
nezdinde sukukun farkındalığının her geçen gün artması... Sukuk getiri oranlarının 
katılma veya vadeli hesaplara nazaran daha 
yüksek olması ve sukuk getirisi üzerinden 
vergi avantajı olması yatırımcılara cazip 
geliyor. Albayrak, Kuveyt Türk olarak sukuka bireysel yatırımcının ilgisinin yüksek 
olduğunu söylüyor ve “Katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i bireysel yatırımcılardan 
oluşuyor ve bu oranın ağırlığı her geçen yıl 
artıyor” diyor. Ürüne olan farkındalığı daha 
da artırmak için halka arz yoluyla yapılan 
kira sertifikaları ihraçları yaptıklarını ve bu 
şekilde kira sertifikalarının geniş bir tabana 
yayılmasını sağlamak istediklerini de belirtiyor. 

ÖST pazarındaki durgunluk da alternatif 
bir yatırım aracı olarak sukukun önünü açıyor. Sukuk varlığa dayalı bir sertifika ve bir 
varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını temsil ediyor. İhraçlarda varlıklar özel amaçlı bir şirkete devrediliyor 
ve sertifikalar bu varlıklardan doğan 
gelirler üzerinden tesis ediliyor. Üstelik 
yatırımcılar sukuk ihraççısının finansal 
performansından doğrudan etkilenmiyor zira ihraçta yatırımcılar 
lehine tesis edilmiş bir dayanak 
varlık olduğu için yatırımcılar 
sukuk ihraççısının ödeme zorluğuna düşmesi durumunda, 
dayanak varlığını üçüncü bir 
tarafa satarak sukuk bedellerini 
tahsil edebiliyor. Dolayısıyla 
ÖST'de yaşanan sıkıntılar sukuk 


tarafında yaşanmıyor. Albayrak “Sukuk 
enstrümanı tahvillere kıyasla yatırımcılar 
daha fazla koruyor” diyor, “Özellikle bir 
finansal kriz yaşandığı dönemlerde sukuk 
enstrümanı krizlere karşı bir kalkan işlevi 
görüyor ve finansal piyasalarda güven ortamının kazanılmasına katkı sağlıyor” diye 
de ekliyor. 


Son çeyrekte tahvil ve bonolara yatırım 
avantajlı hale gelirken ÖST'lerde 
durgunluk yaşanıyor. 


2018'in son çeyreğinde piyasaların kaderini yine dünya ve Türkiye'deki mevcut 
ekonomik ve siyasal konjonktür belirleyecek. Yatırımcılar için devlet tahvilleri ve 
bonolarına yatırım yapmak avantajlı hale 
gelirken, ÖST tarafında ise bir süre daha 
durgunluk yaşanması ihtimali var. Bir alternatif olarak ise hızla büyüyen sukuk tarafına yatırım yapmak daha güvenilir olabilir. 


“# DR. RUŞEN AHMET ALBAYRAK 
KUVEYT TÜRK HAZİNE VE ULUSLARARASI BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARD. 


--# Organize piyasalara kote edilebilen ve ikincil piyasalarda da işlem görebilen 
varlığa dayalı kira sertifikalarının, özel sektör tahvillerine nazaran daha sağlam ve 
güvenilir bir faizsiz finansman aracı olmasından dolayı özel sektör tahvillerinin 
önemli bir alternatifi olarak görebiliriz. 


--# Bilindiği üzere Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan fonların 
büyüklüğü 81.5 milyar TL'ye ulaşmış olup, fon büyüklüğünün yüzde 7,5'i 
katılım esaslı; Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki 3,3 milyar 
TL tutarındaki fon büyüklüğünün ise yüzde 64'ü katılım esaslı. Faizsiz 
Emeklilik Yatırım fonlarının toplam emeklilik fonları içerisindeki payı ise 
yüzde 9,5 seviyesinde. Tüm bunları göz önünde bulundurarak katılım 
esaslı fonların her geçen yıl artan bir trend ile büyümesine paralel 
olarak sukuk ihraçlarının da büyüyeceğini ve fon portföylerinin 
oluşturulmasında sukukun güçlü bir rol üstlenmeye devam edeceğini 
öngörüyorum. 


--# Dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut ekonomik ve finansal 

konjonktürü göz önüne alarak; portföy vadesinin kısa 

tutulması ve enflasyona endeksli sukuklara yer verilmesi 

yerinde bir tercih olur. Yatırım perspektifine bağlı olarak 

yüzde 50 Kısa Vadeli, yüzde 25 Enflasyona Endeksli ve/ 
veya Değişken Getirili olmak üzere Katılım Bankası ve 
Özel Sektör Sukuk, yüzde 15 Kısa Vadeli, yüzde 10 
Enflasyona Endeksli olmak üzere Kamu Sukuk, getiri ve 
risk dengesi açısından dengeli bir portföy olacaktır. 
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"YATIRIM 
RAPORU 


YENİ 


LİDERLER 


Tarık Yıldırım 


SEVEN BRIDGES 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


Tarık Yıldırım, liman ve madencilik sektörlerinde faaliyet 
gösteren Yıldırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım'ın oğlu... Toplamda 3,2 milyar dolarlık servete yön 
veren Yıldırım Ailesi'nin de varislerinden... 1984, Samsun 
doğumlu Yıldırım, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra 
Harvard Üniversitesi'nde matematik okudu ardından Oxford 
Üniversitesi'nde finansal ekonomi alanında mastır yaptı. Bir 
süre aile şirketinde çalıştıktan sonra Güney Afrika'ya yerleşti. 
Ülkede üç sene yaşadıktan sonra İstanbul'a döndü. Son dönemde adı teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla anılıyor. Mart 
2018'de gen verilerini analiz etmek için ABD'de kurulan Seven 
Bridges'a 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. Öncesinde toplu 
yaşam alanları yönetim sistemi Apsiyon ve sigorta sektörü 
için gerçek zamanlı risk analizi UrbanStat'a da toplamda 500 
bin dolarlık kaynak sağladı. 

Halen Güney Afrika, Cape Town Üniversitesi'nde “Kategori 
Teorisi” alanında doktorasına devam eden ve holding içinde 
aktif bir görevi olmayan Yıldırım, babasından karanlığa korkmadan dalmayı aynı zamanda saf rasyonalitenin ne kadar 
yanlış birşey olabileceğini öğrendiğini söylüyor. Annesinden 
ise kalbinin sesini dinlemeyi, yılmamayı, saf duygusallığın 
yanlış olduğunu gördüğünü anlatıyor. Ailesindeki bu durumun 
onu iş dünyasına deneyimsel açıdan hazırladığına inanıyor. 
Yine de akademik hayattan iş hayatına geçişin travmatik bir 
deneyim olduğunu düşünüyor. “Girilmesi en zor okullara girmek için yıllarca çabalıyorsunuz, üniversiteden çıkınca neyi 
maksimize edeceğinizi şaşırıyorsunuz. İster istemez en Zor girilen, en çok insanın yığıldığı, en popüler işlere dalıyorsunuz” 
diye konuşuyor. “Bugün hayata yeni atılıyor olsaydım” diyor, 
“Önce bir nefes alırdım. Trendleri değil, içimdeki tutkuyu, beni 
farklı kılanı bulmaya çalışırdım.” 

Aslında bu bakış açısıyla yatırımcı kimliği dışında girişimciliği de deniyor. Yıldırım, 2013'te birebir eğitim veren çevrimiçi 
dershane “İnekle” ile 2017'de ise ünlüleri ve onların fanlarını 
biraraya getiren “Famelog”u kurdu. Yatırımcıların da kendi 
girişimlerini kurması gerektiğine inanıyor ancak yine de girişimciliğin herkese uygun bir meslek olmadığını düşünüyor. 
“Sıfırdan bir şirket kurup ayağa kaldırmak inanılmaz zor, riskli 
ve stresli bir süreç. Öncelikle sizi heyecanlandıran, ekonomik 
potansiyeli yüksek bir problem bulmanız ve bu problemin en 
önemli kısımlarına çözüm geliştirebilecek çekirdek bir ekip 
kurabilmeniz gerekiyor. Girişimci adayları daha bu aşamada 
takılıyor.” 


ALGORİTTIMIC 
COMPETITION 
WİNTER CAMP 


Jan. 261h - Feb, 3rd 


Servet sahibi olmanın ise olağanüstü başarılı bir sistematiği olmadığına inanıyor. Sadece çok çalışarak servet yapılamadığını savunan Yıldırım'a göre en etkili yol “doğru zamanda 
doğru yerde olmak”. İş dünyasının hem bilimsel hem de 
sanatsal bir yanı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bilimsel yanı 
ancak hatalar yapmamanıza yardım edebiliyor. Esas sanatsal 
yanıyla diğerlerinden ayrışıp servet yaratabiliyorsunuz. Bu da 
ancak deneyimle, usta-çırak ilişkileriyle öğrenilebiliyor.” 

Ona göre zaman içinde değişen tek şey, ön plana çıkan 
sektörler... “Şu sıralar tekrar teknoloji atağa geçti. Dolayısıyla 
bu sektörün liderleri ve karakteristik özellikleri basında daha 
göz önünde” diyor. Liderlerin teknoloji dalgalarını izleyip ona 
göre pozisyon almaları ve erkenden adaptasyon süreçlerini 
başlatmaları gerektiğine inanıyor. 

Kendisi de bu dalgalardan gen teknolojilerine yatırım yaptı. Bunu “bazı meta-trendlerin net” olmasıyla açıklıyor. Ona 
göre teknoloji girişimleri gittikçe belirgin bir şekilde B2C'den 
B2B'ye kayıyor; yapay zeka altyapısal anlamda her yere yayılıyor. Yapay zekada çok karşımıza çıkan chatbot gibi eğilimlerin 
gelip geçtiğini ama yapay zekanın öneminin sürekli arttığını 
söylüyor. Bu nedenle girişimcilerin eğilim değil, problemin peşinden koşması gerektiğini düşünüyor. “Sıfırdan bir şirket inşa 
ediyorsunuz. Yarı yolda altınızdan halının çekilmeyeceğinden, 
çözmeye çalıştığınız sorunun ekonomik öneminin azalmayacağından emin olmalısınız” diyor. —Candeğer Muradoğlu 
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Turkcell 
maTefelerzelfeldişTefe 


HEMEN İNDİR! 


gg App Store'dan | p» Google Play 


İndirin 


"DEN ALIN 


Turkcell Kopilot servisinin satışı stoklarla sınırlıdır. Servisten sadece bireysel müşteriler faydalanabilir. Servisten faydalanmak için Turkcell mağazalarından 
Kopilot cihazının ve cihaz içerisindeki Turkcell hattının satın alınarak Turkcell Kopilot tarifesine abone olunması ve Kopilot mobil uygulamasının indirilmesi 
gereklidir. Turkcell Kopilot tarifesinden 12 ay taahhütlü veya taahhütsüz olarak faydalanılabilir. Kopilot cihazı peşin veya Turkcell Finansman A.Ş. üzerinden 


kredi başvurusu yapılarak taksitli satın alınabilir. Cihazı taksitli satın almak için kampanyalı tarifeden faydalanılması gereklidir. Cihazdan faydalanılması için 
aracınızın servis bağlantı girişi (OBD port) ve yazılımı uyumlu olmalıdır. Araçtaki ek ekipmanlar/donanımlar kullanımı engelleyebilir. Servisin performansı 
aracınızın marka, model ve yılına göre değişiklik gösterebilir. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısı gerekir. Uyumlu araç listesi ve diğer detaylar 
için: turkcell.com.tr/servisler/kopilot 


| 


GAYRİMENKUL 


Fırsat Kapısı 


Gayrimenkul sektörüne gayrimenkul yatırım fonları ile yeni bir soluk geldi. 
Toplam büyüklüğü 3,1 milyar liraya ulaşan fonlar önümüzdeki dönemde 
yatırımcılar için önemli bir alternatif olacak. 

NUREFŞAN KUTLU 


ermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) 2014'te yayınladığı 
mevzuat ile Gayrimenkul 
Yatırım Fonları'nın (GYF) 
kurulmasına izin verdi. 
Aradan geçen dört yılda hem banka 
hem de portföy yönetimi şirketlerinin hazırlıkları hızla tamamlanmaya çalışıldı. Ara ara bazı şirketler 
GYP'lerini işleme açsa da piyasa 


ancak oturdu ve oyuncular belli oldu. 


Artık GYP'ler hem bireysel hem de 
kurumsal yatırımcılar için ciddi bir 
alternatif olmaya başlamış durumda. 
Toplam büyüklüğü 3,1 milyar liraya ulaşan GYFlerin hem sayıları 
hızla artıyor hem de sektörde taşları 
yerinden oynatma potansiyeli çok 
yüksek. Halihazırda SPK'dan ihraç 
belgesi izni almış, gayrimenkul yatırım fonunu yatırımcılara satmaya 
hazır 33 GYF bulunuyor. Bu fonlar- 


dan 16 tanesinde aktif bir şekilde 
yatırımcı veya yatırımcılar mevcut. 
Geriye kalan 17”sinde ise yakın zamanda ihraç aşamasına geçilecek. 
BYY Finans Kurucusu Bekir Yener 
Yıldırım orta vadede GYFlerin 
gayrimenkul piyasasında en aktif 
oyuncular haline geleceğini söylüyor, 
“Eninde sonunda gayrimenkuller 
fonlarla buluşacak” diye de ekliyor. 

GYP'ler Türkiye'de henüz çok 
yeni bir kavram. SPK düzenlemesi 
201'de yayınlanmasına rağmen ilk 
GYF 2015 sonunda kuruldu. 2016'da 
ise ilk kez GYP'ler pay ihraçları yoluyla yatırımcılardan para toplamaya 
ve bu paralarla gayrimenkul yatırımları yapmaya başladı. Üç sene gibi 
kısa bir sürede ise büyük aşama kat 
edildi. Halihazırda 14 portföy şirketi, 
33 GYF ile sektörde aktif olarak yerini aldı. Yeni GYFler ise yolda. 


Öte yandan Türkiye'de GYF sektörü yeni yeni yeşerse de dünyada 
40'a yakın ülkede gayrimenkul yatırım fonları düzenlemesi var. ABD, 
İngiltere, Almanya, Lüksemburg, 
Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Japonya ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerde oturmuş ve gelişmiş bir 
GYF piyasası bulunuyor. Dünyadaki 
toplam büyüklüğü 17 trilyon dolar 
civarında olduğu tahmin edilen 
GYPlerin portföy büyüklüğünün 
en fazla olduğu ülke ise ABD, Türkiye'deki fonların büyüklüğü ise 
3,1 milyar lira ile dünyadaki fonlar 
içerisinde yüz binde üç civarında yer 
kaplıyor. Fakat Türkiye'nin payının 
artan fon sayısı ile önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor. Yıldırım, “Türkiye'de GYFlerin büyüklügünün beş yıl içinde 30 milyar liraya 
ulaşmasını bekliyoruz” diyor. Devlet 
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tarafındaki teşvikler ve yatırımcıların yavaş yavaş bu enstrümana 
erişiminin artması da bu öngörüyü 
destekler nitelikte. 

Türkiye'de GYF piyasası kendi 
içinde ikiye ayrılıyor. Hem bankalar 
tarafından kurulan portföy yönetim 
şirketlerinin hem de bağımsız portföy yönetim şirketlerinin kurduğu 
GYPler var. Bankalar tarafından 
kurulan GYPlerin başını Ak Portföy, 
İş Portföy, Albaraka Portföy 
ve KT Portföy çekiyor. Bağımsız şirketlerin sayısı ise 
her geçen gün artıyor. 24 
Gayrimenkul Portföy Yönetimi, Arz Gayrimenkul ve 
Girişim Sermayesi Portföy 
Yönetimi, Ata Portföy, Global MD Portföy Yönetimi, Kalender 
Gayrimenkul Portföy Yönetimi, Logos Portföy, Mükafat Portföy, Omurga Portföy, Re-pie Gayrimenkul ve 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi 
ve Ünlü Portföy, piyasada aktif rol 
oynayan bağımsız GYFlerden... Bu 
GYP'lerin en büyük müşterileri ise 
büyük inşaat firmaları. Portföy şirketleri zaman zaman inşaat firmaları 
ile anlaşmaya giderek belirli projelere özel fonlar kuruyor. Son dönemde 
Tahincioğlu, Ege Yapı, Ağaoğlu ve 
Torkam gibi büyük inşaat firmaları 
portföy şirketleri ile iş birliğine giderek henüz proje aşamasındayken 
gayrimenkullerini fonlara satma 
yolunu seçmeye başladı. Batışehir, 
Maslak 1453, One Tower Diplomatigue gibi projeler halihazırda fonlarla 
çalışılan inşaat projelerinden bazıları... Aktif haldeki 16 fonun portföylerinde ağırlık ofis yatırımlarına 
veriliyor. İkinci olarak konut yatırımları geliyor. Yeni açılacak ve ihraca 

başlayacak fonlarda da ofis ağırlıklı 
yatırım tercihinin sürmesi, endüstriyel gayrimenkullerin, öğrenci evleri, 
sağlık tesisleri ve otoparkların ağırlığının artması bekleniyor. 

GYPlerde sistem normal yatırım 
fonları ile aynı şekilde işliyor. Ya- 


tırımcılar para koydukları oranda 
fonun getirisine ortak oluyor. Fonun 
getirisiyse yapılan yatırımların getirileri ve değerlenmesi ile doğru 
orantılı olarak değişiyor. GYPleri 
diğer yatırım fonlarından ayıran en 
büyük özellikse normal şartlarda 
taşınmaz olan gayrimenkulü likit 
hale getiren bir finansal araç olması. 
Gayrimenkul Türkiye'de her zaman 
çok canlı bir sektör olsa da aynı 


GYF'ler yatırımcılara kısmi yatırım 
fırsatı, profesyonel yönetim ve vergi 
indirimi avantajı sağlıyor. 


zamanda bir yatırım aracı olarak 
birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Öncelikle birkaç kişinin bir 
araya gelerek gayrimenkule yatırım 
yapması mümkün olsa dahi oldukça 
zor. GYF düzenlemesiyle kolektif 
olarak gayrimenkule yatırım yapmanın yasal olarak önü açıldı. Öte yan- 


getirme imkanı sağlıyor. 


biridir. 


yapılıyor. 


güvenilir bir yolunu açarken ihraççıya da gayrimenkullerini likit hale 


--# Gayrimenkul yatırım fonlarının düzenleme aşaması da dahil 
olmak üzere çok doğru bir şekilde başlangıç yaptığına ve 
gelişmeye açık ürünler arasında yer aldığına inanıyorum. 
İştiraki olduğumuz Albaraka Türk'ün gayrimenkul 
projelerindeki tecrübe ve bilgi birikimi de gayrimenkul 
yatırım fonlarına ağırlık vermemizdeki nedenlerden 


--# GYF'lerden bazıları gayrimenkul değer artışına 
odaklanırken, diğerleri ise kira gelirleri de elde etme 
stratejisine sahip. Bazı fonlar ise tek bir projeye 
yatırım yapıyor. Dolayısıyla her fonun farklı yatırım 
stratejisi var ve bu strateji doğrultusunda konuttan 
ofise, mağazadan AVM'ye birçok gayrimenkule yatırım 


--# GYP'ler özellikle de borsada işlem görmeye 
başladıktan sonra kurumsal yatırımcı talebinde dikkate 
değer bir artışla karşılaştı. Yeni düzenlemelerle birlikte 
emeklilik yatırım fonları tarafında talebin devam edeceğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla Albaraka Türk Gayrimenkul 
Portföy Yönetimi olarak bu alanda büyümeyi planlıyoruz. 


dan, mülkiyeti parçalama imkanı da 
sağlandı. GYF'ler ile birlikte küçük 
oranlarda katılımla büyük bir gayrimenkule ortak olunabiliyor. Yani bir 
alışveriş merkezindeki bir dükkanda 
pay sahibi olmak, İstanbul'un iş merkezlerinde bir ofis sahibi olmak ya da 
lüks bir rezidanstan daire almak, en 
azından bunların kira getirisinden 
küçük oranda da olsa faydalanmak 
mümkün. Albaraka Gayrimenkul 
Portföy Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Avşar 
Sungurlu, direk gayrimenkule yatırım yapmak ile 
GYPlere yatırım yapmak 
arasındaki en büyük farkın 
kısmi yatırım yapma imkanı olduğunu belirtiyor. 
Sungurlu “Yatırımcı bir daire, ofis, 
mağaza hatta AVM alamayabilir ama 
fonun paylarını satın alarak mevcut 
birikimi oranında bu gayrimenkullere yatırım yapabilir” diyor. 

Şüphesiz GYPlerin yatırımcıya 
avantajları toplu ve kısmi yatırımın 
önünü açması ve ölçek ekonomisine 
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imkan sağlaması ile sınırlı değil. 
GYPler ile gayrimenkul sektöründe 
kurumsallaşma da yaygınlaşmaya 
başladı. Fonlar yatırım konusunda tecrübeli profesyonel kişiler 
tarafından yönetildiği için, GYF 
yatırımları çoğu zaman detaylı bir 
piyasa araştırmasına dayanıyor. Tabii doğal olarak da yatırımcılar için 
risk unsuru azalıyor. Diğer taraftan 
GYPlerde yatırımcı direkt gayrimenkul alımında olduğu gibi tapu 
işlemleri, kiralama, tahsilat, imar 
ve izin süreçleri gibi operasyonel 
işlemlerle uğraşmıyor. Tüm bu işlemler portföy yöneticisi tarafından 
takip ediliyor. GYFlerin en büyük 
faydalarından bir diğeri ise vergi 
avantajları. GYFlerde yüzde 30'lara 
yakın vergi teşviki sağlanıyor. 
Türkiye'de normal şartlarda kira 
gelirlerinden yüzde 30-35 oranlarında vergi alınıyor. GYF'lerde 

ise vergi oranı yüzde 10. Yabancı 
yatırımcılar için vergi avantajları da 
oldukça fazla hatta vergiler sıfıra 
yakın. Yıldırım, “GYFler yabancı 
yatırımcıyı çekecek cazip bir mekanizmadır” diyor, yabancı yatırımcı 
çevresinde büyük sürprizler beklediğini de ekliyor. 

Öte yandan her ne kadar 
GYP'ler yatırımcılara birçok fayda 
sağlasa da her yatırımcı için uygun 
bir yatırım aracı olmadığını da 
belirtelim. GYFlerin katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara 
satılabiliyor. Dolayısıyla bireysel 
yatırımcı oranı oldukça az. Yener 
Yıldırım “GYP'ler öncelikle kurumsal yatırımcılar için uygun 
bir araç. Bireysel yatırımcıya 
ancak kurumsal yatırımcılar üzerinden ulaşılıyor” diyor. Zaten 
asıl ilgi de kurumsal yatırımcı tarafında, zira GYPler 
sigorta şirketleri ve 
emeklilik fonları 


' RAPO 


gibi kurumsal şirketler için de yeni 
bir yatırım alanı sağlıyor. Zaten 
devlet de emeklilik fonlarının 
GYPlere yatırım yapmasını destekliyor. Bireysel emeklilik fonlarının GYFler veya girişim sermayesi yatırım fonlarından (GSYF) 
birine en az yüzde 1 oranında 
yatırım yapmak üzere en az yüzde 
10'unu bu iki fon türüne yatırma 
zorunluluğu var. Bireysel yatırımcı da emeklilik fonları üzerinden 
dolaylı olarak GYFlere yatırım 
yapmış oluyor. 

Her yatırım aracı gibi GYFlerde 
risk unsurunu içinde barındırıyor. 
Süreli ve süresiz olmak üzere iki 
farklı şekilde kurulabilen GYPlerde 
süreli olarak kurulan fonlar başlangıçta belirtilen yatırım süresi 
sonunda tasfiye ediliyor. Süresiz 
fonlarda ise yatırımcılar istedikleri 
zaman paylarını devrederek, fondan ayrılabiliyor. Dolayısıyla süreli 
fonlar doğası gereği uzun vadeli 
ve likiditesi düşük bir yatırım aracı 
olduğu için riskleri tolere edebilecek ve uzun vadeli tasarruf edebilen 


“# BEKİR YENER YILDIRIM | BYY FİNANS KURUCU ORTAĞI 


yatırımcılar için uygun bir alternatif 
oluşturuyor. Riskli alanlara ve iskanı olmayan gayrimenkullere yatırım 
yapılmaması nedeniyle bu fonlardan uzun vadede kazanç elde etme 
ihtimali oldukça yüksek. Fakat kısa 
vadede yatırımcılar likidite sorunu 
yaşayabilecekleri için başka yatırım araçlarına odaklanmak daha 
mantıklı bir seçim olabilir. Yine de 
kısa vadeli yatırımcılar için devir 
imkanları nedeniyle süresiz fonlara 
katılmak da bir alternatif olarak 
değerlendirilebilir. 

Türkiye'de GYF pazarı henüz 
küçük ama potansiyeli yüksek... 
Hedef GYPleri gayrimenkul piyasasının önemli bir aktörü haline 
getirmek. Devlet tarafındaki düzenlemeler ve portföy şirketlerinin 
GYF sayılarındaki artış da bu hedefi 
doğrular nitelikte... Sektördeki 
gelişmeler, 3,1 milyar liralık toplam 
büyüklük ve yakalanan ivmeye 
bakıldığında önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımcısı için 
GYPlerin yeni ve avantajlı bir yatırım kapısı olacağı çok açık. 


--# Türkiye'deki GYF pazarı henüz çok küçük ancak çok büyük bir potansiyel taşıyor. 
Türkiye gibi gayrimenkulün son derece önemli bir araç olduğu bir ülkede GYF'lerin 
yavaş da olsa büyük yatırım tutarlarına ulaşmasına beklemek rasyoneldir. 


-# GYP'ler yabancı yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor. Birçok yabancı yatırımcı 

Türkiye'de almak istedikleri ürünleri fonlar aracılığıyla almak istiyor. Çünkü çok 

kurumsal ve vergi avantajları var. SPK gözetimi var. Bütün bu mekanizmaları 
dikkate alarak yatırım yapmak tipik bir yabancı yatırımcı davranışıdır. 


düzenlemelerin yapılması lazım. Art niyetli ticari oyuncular için yeterli 
güvenlik önlemleri alınmalı. Ehil olmayan kişiler pazarlama faaliyetlerinde 
tutulmamalı. Dünyada birçok ülkede olan emlak aracılığı yasalarına 
benzer bir düzenleme ile bütün bu sorunların üstesinden gelebiliriz. 


bitmeyecek. GYF'ler ise gayrimenkulü 
bir finans aracı haline getiriyor. 
Bütün bunların sonucunda 
önümüzdeki dönemde çok farklı 
bir gayrimenkul piyasasının 
oluşacağını ve şaşırtıcı bir 
yükseliş dalgası geleceğini 
düşünüyorum. 
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ULUSLARARASI PİYASALAR GİRİŞ 


Resim Hala Parlak 


Başta ticaret savaşı olmak üzere ekonomilerdeki soğuma, sıkılaşan para 
politikaları, güçlenen dolar, enflasyonda canlanma, jeopolitik belirsizlikler 
gibi bir dolu riske rağmen 2017 kadar olmasa da bu yıldan da umut var. 
LEVENT GÜRSES 


klaşık 10 yıl önce başlayan küresel ekonomik genişleme zirvesine ulaştı mı? 

Sıkılaşan para politikaları, kimi büyük ekonomilerde vites küçültmeler, enflasyonun 

yeniden ortaya çıkması, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik belirsizlikler yatırımcıları 
korkutuyor. En önemlisi ABD Başkanı Donald Trump'ın 
başlattığı ticaret savaşı küresel ekonomiyi yeniden şekillendiriyor. Risk ve belirsizliklere rağmen olumlu 
gelişmeler var. 2017'de parlak bir yıl yaşayan küresel ekonomi 2018 ve 2019'da da aynı hızda olmasa da büyümeyi 
sürdürecek. Düzeltmeler olsa da borsalarda mütevazı 
yükselişler devam edecek gibi görünüyor. 

2017 gibi senkronize ve hızlı olmasa da ABD'deki vergi 
indirimleri ve Asya'da artan yatırımlar sayesinde dünya 
ekonomisi büyümesini sürdürüyor. Biraz geriye gidecek 
olursak; 2015 hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan 
ülkelerde büyümenin inişte olduğu, deflasyon endişesinin yaşandığı, ABD ve Euro bölgesinde para politikalarının etkinliğine ilişkin kuşkuların arttığı ve Çir'in hızlı 


büyümesinin fren yaptığı, para birimi Yuan'da çöküşten 
endişe edildiği bir yıldı. 

Yıllık potansiyel büyüme hızı yüzde 3 civarında olan 
küresel ekonomi geçen yıl son yılların en yüksek GSYİH 
artışını göstererek yüzde 3,76 büyümüştü. Bunda en 
büyük etken tüm büyük ekonomi ve blokların katıldığı 
dengeli büyümeydi. ABD, Avrupa Birliği, Japonya, Çin, 
gelişen ülkeler... Tümü büyüme orkestrasına katılmış 
ve güçlü ve ahenkli bir canlanmaya nefes vermişlerdi. 
2016'nın son çeyreğinden 2018'in son çeyreğine kadar, 
dünya ekonomisi yüzde e yakın büyüdü. 

2018 ise üç yıl öncesi kadar kötü olmamakla birlikte 
Euro Bölgesi'nin soğuduğu, enflasyonun hem ABD'de 
hem de diğer ülkelerde yükselişe geçtiği, daha az gevşek 
para politikalarının ve güçlenen doların riskler arasına 
katıldığı bir yıl oluyor. Büyüme konusundaki resim; ticaret savaşları, enflasyon, artan faiz oranları, yüksek petrol 
ve jeopolitik risklere rağmen hala parlak. 

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,Ve çıkan güçlü ABD 
büyümesi, dünyanın geri kalanını da yukarı çekme etkisi göstererek, küresel ekonomik büyümeyi 
sürdürülebilir kılıyor. ABD'deki vergi indirimleri imalat sanayinde ve tüketimde itici 
güç olurken, Asya bölgesi ise hala küresel 
ekonomiye en büyük katkıyı veren bölge 
olmayı sürdürüyor. 

Çin büyümede eski formunda değil ancak 
“Bir Kuşak Bir Yol” ve benzeri projelerle geleceği hazırlıyor. Çin'den sonra dünyanın en 
kalabalık ikinci ülkesi Hindistan ise, birinci 
çeyrekteki yüzde 7,7 ikinci çeyrekteki yüzde 
72 büyüme oranı ile Çin'in birinci ve ikinci 
çeyrekteki yüzde 6,8 ve 6,7 oranlarını geride 
bıraktı. İki ülke bu yıl dünya GSYİF/sının 
yüzde 19unu oluşturuyor. 

Küresel ekonomiye bir başka tehdit ise 
soğumaya başlayan Avrupa ekonomisi... İki 
büyük ekonomi Almanya ve Fransa'nın vites 
küçültmesinin beklendiği bu yıl Euro bölgesinde geçen yıl yüzde 2.3 olan büyümenin 
yüzde 2,Ve gerilemesi bekleniyor. Yükselen 
petrol fiyatları, ABD'nin faiz artırımları, tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükseliş ve yükselme eğilimi gösteren enflasyon da küresel 
ekonominin diğer baş ağrıları... 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları doların değerini artırırken, ABD para 
birimine dayalı menkul değerleri de çekici 
hale getiriyor. Bu durum daha önce cazip 
portföy yatırımı imkanları sunan gelişen 
ülkelerin para birimlerini ve menkul değerlerini zayıflatıyor. 

Yatırım bankalarının izlediği 80 merkez 
bankasının üçte ikisi sıkı para politikası izliyor. Son olarak İngiltere Merkez Bankası 10 
yıl önceki küresel mali krizden sonra ikinci 
kez faiz artırarak, politika faizini 25 baz puan 
artışla yüzde 0,75e yükseltti. Japonya, Brezilya ve Hindistan merkez bankaları da faiz 
silahını kullanması beklenenler arasında yer 
alırken, merkez bankalarının tahvil piyasasının sürücü koltuğuna oturduklarını söylemek yanlış olmaz. 

Doların güçlenmesi sadece faiz artırımından değil, ticaret savaşının şiddetlenmesi 
kaygısından da kaynaklanıyor. Trump'ın 200 
milyar dolarlık Çin malına yüzde 25 ek gümrük vergisi tehdidi Çin Yuanı'nı dolar karşısında son 15 ayın en düşük seviyesine çekti. 

Borsalara gelirsek 2017 istikrarlı bir yükseliş dönemiydi. 2018'in ilk yarısında düzelt- 


meler ve sert dalgalanmalar yaşandı. Yılın 
geri kalan bölümünde bu dalgalanmaların 
daha da sertleşmesi bekleniyor. Wall Street, 
düzeltmelere rağmen son 10 yılda olduğu 
gibi dünya borsalarına öncülük etmeyi sürdürüyor. ABD borsalarında teknoloji ve tüketim sektörleri ile büyük sermayeli şirketler 
kazandırdı. 

ABD borsaları temmuz ortası itibarıyla 
yılbaşından bu yana yüzde 4,8 getiri sağlarken, Çin, Japonya borsalarındaki düşüş 
nedeniyle Asya borsaları ortalama yüzde 6,5 
seviyesinde geriledi. Çin borsası yüzde 3,4, 
Japonya yüzde 54 gerilerken, Rusya'nın yüzde 14,5'lik performansı dikkat çekici oldu. 

Uzmanlar, 2018'in kalan bölümü için 
umutlu konuşuyor ve yatırımcılara, “boğa 
piyasasında devam edin, seçici olun ve küresel düşünün” önerisinde bulunuyor. Özellikle 
yılın kalan bölümünde ABD dışındaki gelişmiş ülke borsaları ile gelişmekte olan piyasaların, Wall Street'in üzerinde performans 
sağlayacağı, doların özellikle ticaret savaşı 
tehdidinin zayıflaması halinde değer kaybedebileceği ve bu durumun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsalarına 
yarayacağı belirtiliyor. 

ABD tahvillerine yatırım yapanların ihtiyatlı olması buna karşılık gelişen ülke tahvillerinin en iyi risk-ödül dengesini sağlayabileceği vurgulanıyor. Emtiadaysa başta petrol 
olmak üzere endüstriyel metal piyasasındaki 
canlılığın süreceği de vurgulanıyor. 


KÜRESEL EKONOMİ 2018 SINAVINI 


ZORLANSA DA GEÇECEK 
(GSYİH'da yıllık değişim, X) 
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18 İİ ÜLİDERLER 


Batu Aksoy 


AKSOY HOLDİNG 
CEO & BAŞKAN YARDIMCISI 


Henüz 29 yaşındayken -2006'da Turcas Petrol'ün başına 
geçerek Türk iş dünyasının en genç CEO'larından olan Batu 
Aksoy, babası Erdal Aksoy'un kurduğu şirketin son 12 yılda 
yaşadığı köklü değişimde önemli bir rol üstlendi. Turcas-Shell 
ortaklığı ile enerji ve petrol sektöründe yerini sağlamlaştırdı; 
SOCAR ve RWE gibi dünya çapında tanınan şirketlerle yapılan 
ortak girişimler kurdu; yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında yatırımlar yaptı. Aksoy, holdingin yatırımlarını 
çeşitlendirme konusunda da stratejik adımlar attı. 2016'da, 
yenileme dahil 70 milyon dolar yatırımla Conrad İstanbul'u 
satın alarak turizme girdi. Bu alandaki bir başka yatırım halen 
inşaası devam eden 200 milyon euro büyüklüğündeki Bodrum Yalıkavak'ta bulunan villa, otel ve marina projesi “Epigue 
Island”. Batu Aksoy yatırım felsefesini babası Erdal Aksoy'un 
bir tavsiyesi üzerine kurduğunu aktarıyor: “Ülkemize ve coğrafyamıza hep güven duyacağız, farklı ve rekabetçi alanlar 
bularak öncü olacağız.” 

Aksoy Holding'in iş alanlarından bir diğerini uluslararası 
ticaret oluşturuyor. Bugüne kadar başta Irak ve Suriye olmak 
üzere Ortadoğu bölgesine odaklanan şirketin hedefi, ihracat 
ve transit ticaret hacmini her sene en az yüzde 10 seviyesinde 
büyüterek bölgesel bir dağıtım şirketi haline gelmek. Yakın 
coğrafyayı önemsediklerini belirten Aksoy, “Bölgesel kümelenme modelini hayata geçirebileceğimiz, birbiriyle sinerji yaratabilecek projeler bulmaya çalışıyoruz” diyor. Fakat öncelik 
her zaman için Türkiye... “Bildiğin ülkede iş yapacaksın, ülken 
dışında ise bildiğin işi yapacaksın” diyen Aksoy, küreselleşme 
ile doğal olarak yurtdışına açıldıklarını ve tecrübelerini gittikleri ülkelere aktardıklarını söylüyor. Ortadoğu dışında, büyük 
nüfusa ve finansmana erişim imkanlarına sahip ancak kişi 
başına tüketimi henüz düşük olan ülkeleri potansiyel pazar 
olarak gördüklerini belirtiyor. 

Aksoy Holding bugüne kadar küresel iş ortaklarıyla birlikte Türkiye'ye 22 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım 
getiren bir şirket... Babasından öğrendiklerini iş hayatına uyguladığını söyleyen Aksoy, “Hayatta hiçbir şey kısa zamanda 


ve zorla olmaz” diyor, “Bir noktaya gelmek, hep zamanla, 
sabırla, uzun vadeli perspektifle, sorundan ziyade çözüme 
odaklanmakla, “hayır'ı cevap kabul etmemekle, çok çalışmakla 
ve içinizdeki pozitif düşünceyi korumakla olur. Bence hayattaki başarının da başarı sayesinde gelen servetin de anahtarı 
budur.” 

Yatırım kararlarını alırken ise iki noktaya dikkat ediyor: Potansiyel ve riskler. “Geleceğinde potansiyel görmüyorsam ve 
yönetemeyeceğim riskler barındırıyorsa yatırımdan vazgeçerim” diyen Aksoy Holding CEO'su, bazen bir yatırımı yapmamanın, yapmaktan daha doğru olduğunu özellikle belirtiyor. 
“Bir yatırımı başarılı kılmak kadar, başarısız olacak bir yatırıma 
hiç girmemek de meziyettir” diyor. 

Girişimcilere ve bu yolda yürümek isteyen gençlere ise her 
zaman dönemin kendine özgü dinamiklerini ve bir sonraki 
dönemi inşa edecek teknolojileri anlamaya çaba sarf ederek 
zamana dayanıklı bir iş alanı bulmalarını ve çevik bir iş modeli 
oluşturmalarını öneriyor. 20'li yaşlarından bu yana iş hayatının içinde yer alan ve artık tecrübeli bir isim olan Aksoy'un 
yatırımcılara tavsiyesi ise şöyle: “Asla kısa vadeli bakmayın, 
acele etmeyin, kaybetmekten korkmayın, kolay vazgeçmeyin, 
karamsarlığa düşmeyin ama yeri geldiğinde gerçeklerle yüzleşmekten de çekinmeyin. Kesinlikle çok çalışın, verimli çalışın, 
şeffaf olun, yönetebileceğiniz riskler alın ve her daim olumlu 
düşünün.” —Nurefşan Kutlu 
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ELİŞMİŞ ÜLK 


A 


Yükselen Duvarlar 


Sanayileşmiş ülkeler, ABD'nin hızlı büyümesinin diğer ülkelerdeki 
yavaşlamaları telafi etmesi sayesinde iyi bir yıl geçiriyor. Ancak gündemde 
ticaret savaşı gibi büyük bir risk var. 


elişmiş ekonomiler 

2017'deki 

kadar dengeli 

ve sağlıklı 
olmasa da büyüme performanslarını bu yıl da sürdürecek. Özellikle ABD'nin 
vergi indirimleri ve artan 
hükümet harcamalarının 
ekonomiye verdiği destek 
bazı ülkelerdeki yavaşlamalara rağmen sanayileşmiş 
dünyanın büyüme hızını olumlu 
yönde etkileyecek. Uluslararası Para 
Fonu gelişmiş ekonomilerin geçen 
yılda olduğu gibi 2018'de de yüzde 
2,4 büyümesini bekliyor. 

En büyük risk ise tarafların ticarette karşılıklı olarak koruma 
duvarlarını aşama aşama yükselttiği 
olası bir ticaret savaşı. ABD ile Çin 
arasındaki ilk adımları atılan ticaret 
savaşı iş dünyasının geleceğe bakışını 
ve yatırım eğilimini zedeliyor. 

EK tarifeler çelik gibi önemli ham 
maddelerin maliyetini şimdilik artırmadı ancak iş dünyasının dayandığı 
küresel arz sistemlerinde çarpıklıklara neden oldu. Sadece ticaret savaşı 
endişeleri değil Brexit de özellikle 
Avrupa'da büyük şirketlerin iş yapış tarzlarını, yatırım kararlarını 
olumsuz yönde etkiledi. Şirketlerin 
yöneticileri geleceğe ilişkin kaygılandıklarında büyüme ya da yeni tesis, 


ABD Başkanı 
Donald Trump 


LEVENT GÜRSES 


cihazlara yatırım kararlarını erteler. 
Avrupa'da birçok büyük şirketin bu 
durumu yaşadığı belirtiliyor. 

Ancak başka çözümler, küresel 
ekonomi ve ticarette yeni şekillenmeler de gündeme giriyor. Örneğin 
Çin'in Avrupa ile olan ekonomik ve 
ticari ilişkileri hızla gelişiyor. Yeni 
anlaşmalar yeni yatırımları ve ticaret 
hacminde artışı beraberinde getiriyor. Yakın bir gelecekte Çin'in AB'ye 
ihracatının ABD ile aynı seviyeye 
gelmesi bekleniyor. AB'nin Asya'ya 
ihracatı ise ABD'ye ihracatından iki 
kat hızlı artıyor. Sözün özü gelecekte 
Avrupa'nın Çin için ABD'den daha 
önemli olması bekleniyor. 

Gelişmiş ülkeler arasında özellikle 
Avrupa bölgesinde başlayan soğuma 
dönemi de dikkat çekiyor. Yılın ilk 
çeyreğinde kötü hava koşullarından 
dolayı duraklayan AB ekonomisi, 
ABD ile ticaret savaşı endişesiyle 


Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping 


de karamsar bir döneme girdi. 
Gerçi temmuz sonunda her iki 
tarafın uzlaşması ve ek gümrük vergisi uygulamama kararı 
rahatlatıcı oldu. 

Avrupa Komisyonu ticaret savaşı ve yüksek petrol 
fiyatlarının enflasyonu yukarı 
çekeceği gerekçeleriyle Euro 
Bölgesi'ne ilişkin ekonomik 
tahminlerini aşağı çekti. Komisyon Euro Bölgesi'nin bu 
yıl büyüme hızının yüzde 2,Ve 
düşeceğini, bölgenin lokomotifleri 
Almanya'nın büyümesinin yüzde 
1,9'a, Fransa'nın ise yüzde 1,7/'ye 
düşeceğini tahmin etti. Bölgenin 
en yavaşlayan ülkesi ise yüzde 1,Ve 
düşecek büyümesi ile İtalya olacak. 
IMF de Euro Bölgesi'nde GSYİH 
artışının bu yıl yüzde 2,2 olacağını, 
Almanya'nın yüzde 2,2, Fransa'nın 
yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörüyor. 
Dünya Bankası da Euro Bölgesi'nde 
yüzde 2,1 büyüme bekliyor. Euro 
Bölgesi geçen yıl yüzde 2,3 büyüme 
göstermiş, Almanya da yüzde 2,2 
oranında büyümüştü. 

Alman ekonomisi yavaşlama belirtilerine rağmen işsizlik ve dış ticaret 
konusunda parlak bir seyir izliyor. 
Ülkede işsizlik yüzde 5,2 ile 1990'dan 
bu yana en düşük seviyeye inerken, 
2017'den sonra bu yıl da ihracatta 
yeni bir rekor kırılması bekleniyor. 
İlk altı ayda ihracat yüzde 3,4 artarak 
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662,8 milyar euro'yu buldu. 

ABD'de Trump yönetiminin vergi 
indirimleri ise tüketimi artırarak büyüme hızının artmasına büyük katkı 
sağlıyor. Bu nedenle şirketlerin satışları ve kar rakamları epey yüksek. 
S&P 500 endeksindeki şirketlerin 
karları ilk çeyrekte yüzde 27, ikinci 
çeyrekte yüzde 21 arttı. Örneğin lüks 
mücevherat satıcısı Tiffany'nin bu 
yıl dükkan satışları yüzde 7 artarken, 
Apple bir trilyon dolar piyasa değeri 
olan ilk şirket oldu. Yüksek karlar 
borsa endekslerinin yükselişi için 
anne sütü niteliğinde... 

Ayrıca vergi indirimlerinin üretime “roket yakıtı” misali etki yapması 
ve temmuz itibarıyla gelecek 12 ayda 
imalat sanayinde sermaye yatırımlarının yüzde 4,1 artması bekleniyor. 

Vergi indiriminin ivmesi sayesinde ABD ekonomisi yılın ikinci 
çeyreğinde beklentilerin üzerine 
çıkarak yüzde 4,1 büyüdü. GSYİH 
artışının son dört yılın rekorunu 
kırması vergi indirimlerinin tüketimi 
fişeklemesinden kaynaklanıyor. ABD 
ekonomisi 201'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü. Ve bu 
dönemden beri bu denli büyük bir 
büyüme oranı yakalanmamıştı. Bu 
yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı 
ise yüzde 2,2 olmuştu. Vergi indirimlerinin ve daha yüksek tüketici harcamalarının bu yıl ABD'nin GSYİH 
büyümesine yüzde 0,7 katkı yapması 
bekleniyor. ABD ekonomisi geçen yıl 
yüzde 2,3 büyümüştü. 2018'de IMF 
yüzde 2,9, Dünya Bankası ise yüzde 
2,7 büyüme bekliyor. 

Asya'nın dev ekonomisi Japonya 
da uzun bir durgunluktan sonra son 
sekiz çeyrek yıldır art arda devam 
eden bir büyüme döneminden sonra 
bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı. Ancak Japonya'nın durgunluk 
dönemine girmesi beklenmiyor, yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 14 civarında büyüme beklentisi var. IMF ise 
geçen yıl yüzde 1,7 büyüyen Japon 
ekonomisinin bu yıl yüzde Ve gerileyeceğini tahmin ediyor. 


KÜRESEL YATIRIM ORTAMI 


İzlenmesi gereken 7 risk. 


1- ARTAN KÜRESEL TİCARET GERİLİMİ 

Artan korumacılık küresel büyüme için bir numaralı risk faktörü durumunda... Avrupa 
ve Asya'daki açık ekonomiler, ABD'nin ticaret savaşında “tam yol” ilerlemesinden 
zarar görecek. Bu durumda küresel ticaret de hızla inişe geçecek. Karşılıklı 
misillemelerle daha da büyümesi önlenebilir ancak riskler de artıyor. 


2- GÜÇLÜ DOLAR 

2017'de güçlü bir şekilde düşen ve şubat ayında 1,2555 ile dönemin en düşük 
noktasına inen dolar daha sonra yükselişe geçti. Euro-Dolar paritesi nisan ortasından 
itibaren 1,2372'den başladığı düşüş ile Ağustos başında 1,1560 seviyesine indi. 


3- TAHVİLLERDE FAİZ FARKI AZALIYOR 

ABD Hazine tahvillerinin verim eğrisinin düzleşmesi olumlu bir haber değil. Verim 
eğrisi farklı vadelerdeki faiz oranlarını karşılaştırıyor. 10 yıl ve daha üstü uzun vadeli 
tahliller ile 2 yıllıklar gibi daha kısa vadeliler arasındaki faiz farkının son yılların en 
düşük seviyesine inmesi, ekonomistler tarafından büyümenin duraklaması ve hatta 
bir resesyon dönemine giriş sinyali olarak yorumlanıyor. 


4- EKONOMİK İVMENİN ZAYIFLAMASI 

Çin'in ekonomik momentumu azalıyor, Avrupa ve Japonya'nın da büyüme hızı 
yavaşlıyor. Satınalma yöneticileri küresel endeksine göre 2018 başındaki keskin 
düşüşten sonra yavaşlama istikrara kavuştu ama hala yeni bir yavaşlama riski mevcut. 


5- İTALYA'DA SİYASET VE BORÇ KRİZİ 

İtalya'da siyasi ortam yeni hükümetin iki popülist parti tarafından kurulmasıyla 
sakinleşti. Ancak İtalya'nın net borcu ve bütçe açığı çok yüksek. Kredi 
derecelendirme kuruluşları tarafından notunun düşürülmesi mümkün ve bu da bir 
küçük çaplı krizin fitilini ateşleyebilir. 


6- ENFLASYONDA YÜKSELİŞ 

Enflasyon oranında sürpriz yükseliş, merkez bankalarını beklenenden daha hızlı bir 
şekilde faiz artırmaya zorluyor. ABD'de 2017 yüzde 2/1 oranında enflasyon ile sona 
erdi ancak özellikle şubat ayından itibaren yükselişe geçerek yüzde 2,9'a kadar çıktı. 
Piyasa enflasyon riskini yeniden fiyatlıyor. 


7- JEOPOLİTİK FAY HATLARI 

Kuzey Kore ile yılbaşında ciddi gerginlik yaşandı. Ancak daha sonra siyasi ortam 
yatıştı. İran'dan Rusya'ya kadar farklı sıcak noktalar var. ABD, İran'a ağır yaptırımlar 
uygulamaya başladı. Ticari gerginlikle birlikte ABD-Avrupa Birliği arasındaki siyasi 
ilişkilerin de kötüleşmesi ihtimali bir başka önemli risk. Aslında en önemli risk Başkan 
Trump'ın ne yapacağının ve ne diyeceğinin tahmin edilememesi... 


ABD, ÇEKİCİ GÜCÜ OLACAK, AVRUPA VE ÇİN 
ZAYIFLAYACAK 


(Yıllara göre GSYİH'da değişim oranları, X) 


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (T) 
DÜNYA 3,5 34 3,5 34 31 37 39 
GELİŞMİŞ ÜLKELER ip) 13 20 21 7 24 24 
EURO BÖLGESİ o 03 iz 20 7 24 22 
ABD 22 7 2,6 29 W 23 2,9 
GELİŞMEKLE OLANLAR 5,4 51 47 42 4) 47 4,9 
ÇİN 79 78 73 6,9 67 6,9 6,6 


KAYNAK: IMF 
NOT: 2018 VERİLERİ TAHMİNİDİR, IMF DÜNYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ TEMMUZ RAPORUNDANDIR. 
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YENİ 


LİDERLER 


Kerem 
Sabancı 
Kamışlı 


ESAS HOLDİNG 


Erhan Kamışlı ve Emine Sabancı Kamışlı'nın 25 yaşındaki oğlu, 
bünyesinde Pegasus, Medline, Ayakkabı Dünyası gibi şirketleri 
barındıran Esas Holding'in veliahtlarından. Liseyi İsviçre'de 
“The American School of Switzerland”da tamamladıktan sonra 
Boston Üniversitesi'nde işletme ve finans eğitimi alan Kamışlı 
2012'de yani henüz 19 yaşındayken, Cem Garih ile Yenibirlider 
Derneği'ni kurdu. Dernek, bugüne kadar 400'ün üzerinde 
üniversite öğrencisine staj ve iş imkanı sağladı; aynı şekilde 
400'ün üzerinde genç profesyonele liderlik eğitimleri verdi. 
Haber agregatörü “Newsta”nın da kurucusu olan Kerem Sabancı Kamışlı, özellikle son iki yıldır ailesine ait Türkiye'nin en 
önemli sanat koleksiyonuyla da yakından ilgileniyor. 

Aslında Kamışlı'nın, Esas Holding'de şimdilik aktif bir görevi 
yok sadece Aile Ofisi üyesi olarak belli çalışmalara katılıyor. 
2016'dan bu yana E&Y (Parthenon) Londra'da strateji danışmanlığı bölümünde uzman olarak çalışıyor. Aile işi dışındaki 
bir şirkette çalışma kararını gerekçelendirirken zamanında 
dayısı Ali Sabancı'nın New York'ta Morgan Stanley'de, annesinin ise Londra'da Willis Corroon'da görev yaptığını, ardından Sabancı Holding'de muhtelif kademelerde yer aldıklarını 
sonrasında Esas Holding'i kurduklarını hatırlatıyor. “Hep şükür 
ederim, dünyaya belli imkanlarla geldim ve her zaman elimde- 
ki bu imkanları iyi ve iyiye kullanmaya gayret ediyorum” diye 
söze başlıyor ve devam ediyor: “Ama global ve kurumsal bir 
firmada kimse sizin kim olduğunuzu bilmiyor ve herkesle aynı 
şartlarda yarışıyorsunuz. Sizi diğerlerinden tek ayıran şey, performansınız. Bu şekilde başarılı olduktan sonra aile şirketlerine 


katkımın çok değerli olacağını düşünüyorum.” 

Şu anda Londra'da ama âile işleri burada ve Türkiye zorlu 
bir dönemden geçiyor. Kerem Kamışlı bu konuya farklı bakıyor. 
“Ülkelerin gelecekleri bir insan ömründen çok uzundur ve bizler 
ülkelere genelde bir insan ömrü kapsamında bakınca bazen 
karamsarlığa kapılabiliriz ama uzun dönemde değerlendirilince bence Türkiye'nin yolu çok açık” diyor. Ve büyük amcası 
Sakıp Sabancı'nın 1991'de yazdığı “Değişen ve Gelişen Türkiye” 
kitabından “30 yıl önce yazmış ama bugün hala çok ama çok 
geçerli” diyerek bir bölümü aktarıyor. “... Devamlı olarak karamsarlık tohumları ekilebiliyor: Bu döviz biter... Dolar 5 bin doların üzerine çıkar... Enflasyon yüzde 50'den aşağıya düşmez... 
İhracat kötü... İthalat güçleşti... Fabrikalar batıyor... Yabancılar 
krediyi kesiyor... Bu iş yürümez... ... Bu işi yürütecek olan, yürütmek zorunda olan kimdir? Tabii ki bizleriz. Türkiye'nin dışından 
birilerinin gelip de bizim işlerimizi düzeltmesini bekleyemeyiz.” 
Kamışlı da bu bakış açısıyla “Pozitif olmalıyız ve iyi düşünüp 
daha iyiyi yaratmak için çalışmalıyız” diyor. 

Kerem Kamışlı, Sabancı Ailesi'nin dördüncü neslini temsil 
ediyor. Dolayısıyla iş felsefesini oluştururken Cumhuriyet ile 
hemen hemen yaşıt bir çalışma hayatı olan Sabancı Ailesi'nin 
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değerlerini “olmazsa olmazım” diyerek ön plana koyuyor. 
Bunları da “adil olmak, dürüst olmak, başarıyı bölüşmek” olarak açıklıyor. Ayrıca bir işte hakkaniyetsizlik varsa veya bunu 
doğuracaksa o kazançtan uzak durduğunu vurguluyor. Bir işe 
girerken çok karlı olsa dahi yanlış insanların ortaklığı durumunda uzaklaştığını söylüyor. Birinin kar etmesinin veya para 
kazanmasının başkasının kaybetmesi anlamına gelmediğini 
söyleyerek rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın bu konuda güzel 
bir sözünü hep hatırladığını anlatıyor: “Hilekarlık ahmaklık, 
gurur eşekliktir”. 

Diğer taraftan “işe duygusal bakmamak gerektiğini” söylüyor. 
Özellikle aile şirketlerinde duygusallığın ön plana çıkabildiğini, 
bunun çoğu zaman ailenin çıkarlarını ve varlığını olumsuz etkiediğini düşünüyor. 2013'te Citibank'ın Singapur'da aile şirketleri 
için düzenlediği bir etkinlikte bankanın Asya Pasifik başkanının 
“aile şirketlerinde nesiller ilerledikçe aidiyet artar, sahiplik azalır” 
sözünü çok önemsiyor. “Zaten bütün paradoks burada başlıyor; 
içine doğdunuz şey aslında sizin değil. Bunu iyi kavramak ve 
ona göre hareket etmek lazım. Sabancı ismini taşımak Sabancı 
Holding ile bir bağ anlamına gelmez. Sonuçta herşey kağıtta -ne 
kadar hissen var veya yok, belli. Dolayısıyla kariyer hedefi yaparken duygusal düşünmeme taraftarıyım” diyor. Ardından bir işe 
duygusal bakılmadığında “o zaman zaten işin değil, 
fırsatın sahibisiniz. Bugün sahip olduğunuza yarın 
iyi bir teklif gelirse satabilmek önemli. Artık eskisi 
gibi 'birşeye sahip ol, ölene kadar tut” devri geçiyor” 
diye de ekliyor. 

Servet sahibi olmaya giden yolda kilit unsurun 
ise “sevilmek” olduğunu düşünüyor. l0'dan çok 
EO'nun önemli olduğuna inanıyor. “Eğer insanlarla iletişiminiz iyiyse ve seviliyorsanız zaten iyi bir çevre 
ediniyorsunuz” diyor, “Bu ikisi elinizde olunca ve biraz da iş 
bilginiz varsa zaten kendinizi fırsatların içinde buluyorsunuz. 
Bugün herkesin Batı'da 'networking” diye bağırdığı şeyin altında aslında sevilebilmek ve iyi iletişim kurabilmek yatıyor.” 
Kerem Kamışlı'ya göre bunu sağlamanın iki yolu var: İlki sıcak 
biri olmak diğeri ise enteresan. Enteresan olabilmek için de en 
önemli kriterin meraklı olmak olduğunu söylüyor. “Bu donanıma sahip kişilerin daha çok fırsatla karşılaşacağına ve böylece 
daha hızlı bir birikim elde edebileceğine inanıyorum” diyor. 

Peki bu servet hangi alanlarda elde edilebilir? Kerem 
Kamışlı, yükselecek sektör veya işlere göre bir gelecek planlaması yapmanın doğru olmadığına inanıyor. “Çünkü” diyor, 
“Bugünün güzelliği aynı zamanda da zorluğu her sektörün çok 
büyük değişimden geçmesi yani 'disrupt” olması. Değişen sektörler çoğu zaman yeni bir sektörün doğmasına vesile oluyor; 
daha da ilginci, sektörler bu devirde değiştikçe birbirleriyle iç 
içe giriyor.” Bu noktada Amazon örneğini veriyor. “Ciddi bir 
entegrasyon söz konusu fakat hepsi ortak amacı destekler 
nitelikte. Amazon modeli aslında bugünün yeni holding yapısı” 
diyor. Öte yandan Dell'in geçen yıl yaptığı bir çalışmada yer 
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alan “2030'daki işlerin yüzde 85'inin bugün olmadığı” bilgisini 
paylaşıyor. “Yani 12 yıl sonra büyük bir bölümümüz bugün bilmediğimiz, var olmayan işlerde çalışacak. Lise ve üniversitede 
olan arkadaşlarımızın bence bunu bilerek kendi gelişimlerini 
planlamaları gerek. Dünyayı daha iyi tanımak ve böylece bugünün ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çalışmak bence geleceği 
planlamak için doğru bir yol” diyor. 

Liderlik, Kerem Sabancı Kamışlı'nın üzerinde en çok kafa 
yorduğu konuların başında geliyor. Zaten Yenibirlider Derneği 
de bu kafa yormaların bir ürünü. Derneğin kuruluş amacını 
da “yeni liderler yetiştirmek değil, yetişmesine vesile olmak” 
vurgusuyla açıklıyor. “Çünkü” diyor, “Herkes hayatının bir 
noktasında veya anında birşeye liderlik etmiş olabilir. Liderlik 
bazen anlık, bazen belli bir süreliğine ama hiçbir zaman ömür 
boyu değildir. İnsan lider doğamaz ama lider ölebilir.” Geleceğin iş dünyasında ise “Soft Power” (yumuşak güç) yani temelinde sevgi ve hoşgörü yatan liderliğin ön planda olacağını 
düşünüyor. 

Kuşkusuz Kerem Sabancı Kamışlı henüz 25 yaşında ama 
üniversitenin ilk yıllarından bu yana JP Morgan, Goldman 
Sachs, HSBC ve son olarak E&Y gibi uluslararası kurumlarda 
çalıştı. Bir dernek ve girişim kurdu. Üstelik Türkiye'nin en 


“Girişimcilere en önemli tavsiyem, mütevazı 
olmaları ve egolarının altında ezilmemeleri. 
Neyi bilmediğinizi bilmek en önemli özellik.” 


büyük yatırım holdinglerinden Esas'ın kuruluşuna ve gelişimine tanıklık etti, bizzat içinde bulundu. Bu perspektifle 

yeni girişimcilere ve yatırımcılara önerileri oldukça değerli. 
“Keskin ve köşeli konuşmak istemem, henüz yolun başındayım 
lakin bazı mütevazı düşüncelerim var” diye söze giriyor. Hep 
duyduğumuz “hayallerinizi takip edin, korkmayın, yılmayın” 
sözlerine biraz daha sağduyulu yaklaşmak gerektiğine inanıyor. “Unutmamak lazım ki hayallerin peşinden gidebilmek için 
önce temel ihtiyaçlarınızı sağlayabilmek gereklidir. Bu nedenle 
safi 'hayalini takip et” demek bazen lüks bir tavsiye olabilir” 
diyor. Bunun yerine “o an elinizdeki en iyi fırsatı belirleyin ve 
ona kendinizi tamamıyla verin” cümlesini tercih ediyor. “Bu 
fırsat bir şirkette çalışmak ya da kendi işini kurmak olabilir. 

Ne olursa olsun eğer tam anlamıyla işe kendinizi verirseniz, 
muhakkak olumlu bir sonuca varırsınız” diyor. “Olumlu sonuç” 
ile kastının ise “illa başarı olmadığını” söylüyor. “Fail fast yani 
“hızla başarısız ol' diye bir tabir var girişimcilikte; hızla başarısız ol, ki ondan hemen ders çıkart ve yeni atılımı yap... Ne 
kadar çok başarısız olursan, o kadar çok deneyimle bir sonraki 
işi yapıyorsun ve hala önünde zaman varken çok birikim sahibi 
oluyorsun” diyor. —Eyyüp Karagüllü 
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Doç. Dr. İrfan 
5. Günsel 


YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 


Doç. Dr. İrfan S. Günsel sadece Kuzey Kıbrıs'ın değil 
Türkiye'nin de en büyük özel üniversitelerinden Yakın Doğu 
Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı olduğunda henüz 
28 yaşındaydı. Aradan geçen dokuz yılda bir yandan hukuk 
alanındaki akademik kariyerine devam edip 2014'te doçentlik unvanını alırken bir yandan da babası Suat Günsel'in 
Yakın Doğu Üniversitesi'ni merkeze alarak oluşturduğu 
ekonomik sistemde önemli roller üstlendi. Bunlar arasında 
süper bilgisayar altyapısının, inovasyon merkezinin ve tıp 
fakültesinin kuruluşu ile elektrikli otomobilin üretimi gibi 
Günsel Ailesi'nin son dönemde hayata geçirdiği neredeyse 
tüm kritik yatırımlar var. 

Suat Günsel'in 1988'de kurduğu Yakın Doğu Üniversitesi, 
30 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla tam olarak bir eğitim 
devi. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi ve Günsel Ailesi'ni 
farklı kılan en önemli özellik üniversite ve eğitim sektörünü 
merkeze alan bir girişimcilik ağı oluşturmayı başarmaları. Bu 
ağın çıktılarından biri, Günsel Ailesi'nin son dönemde en çok 
ses getiren girişimi olan ve “Günsel” markasıyla tanıttıkları 
elektrikli otomobil. Tamamı Yakın Doğu Üniversitesi'nde geliştirilen elektrikli otomobil için 100 milyon dolara mal olacak 
fabrikanın yatırımı devam ediyor. İrfan Günsel de tasarım ve 
üretim planlama dahil otomobil projesinin her aşamasında 
yer alıyor. 

İrfan Günsel'in rol modeli Yakın Doğu Üniversitesi'ni 
sıfırdan bugüne taşıyan babası Suat Günsel. “Tüm hayatını 
eğitime vakfetmiş bir eğitimcinin oğlu olarak en büyük hocamın yine babam olduğunu, en önemli dersleri babamdan 
aldığımı söyleyebilirim. Kendisinin, ilk günden itibaren eğitim kurumlarını özellikle de üniversiteleri ait oldukları toplumların “dokuma tezgahı” olarak değerlendirmesi hayatımın 


fikri/dersidir” diyor. 

“Dokuma tezgahı” tanımı üniversitenin bilgi ve teknoloji geliştirmedeki yeteneğine bir gönderme. İrfan Günsel, 
“Yakın Doğu Üniversitesi'nin de en iyi örneklerinden biri 
olduğu 'üçüncü nesil üniversite” modeli, aslında tam da bu 
benzetmeye denk düşüyor. Ar-ge ve inovasyon çalışmaları 
eşliğinde ürettiği bütün bilimsel verileri toplum yararına 
dönüştüren ve yine bu çerçevede gençlerin eğitimine yön 
veren bir kurum olarak her zaman bu fikirle yolumuza devam edeceğiz” diyor. İrfan Günsel'in Yakın Doğu Üniversitesi 
İnovasyon Merkezi'nin kuruluş aşamasında oynadığı etkin rol 
de bu bakışın bir ürünü. Günsel, geleceğin ar-ge ve inovasyon üzerinden yükseleceği görüşünde: “Günümüz şartları 
zorlu. Her şey baş döndürücü bir hızla işliyor. Her gününüz 
bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. O nedenle her işin 
başı ar-ge ve inovasyon. Bu yüzden işe bugün sıfırdan başlıyor olsam yine bu noktaya odaklanırdım.” Günsel' in geleceğin girişimcilerine önerdiği sektörler de bilgi ve teknoloji 
yoğun. “Günümüzde en büyük gücün bilgi ve iletişim ile sağlandığını düşündüğümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
dayalı sektörler, kısa vadede en hızlı geri dönüşü sağlayacak 
alanlar olacak.” —Özer Turan 
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ELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARI 


Boğalar'ın Son Hamlesi 


ABD tarihinin en uzun boğa piyasasında zirve yaklaşıyor. Aşırı dalgalı geçen 
2018 bunun habercisi... Yüksek karlar hisse senedi fiyatlarını yukarı çekerken 
ticaret savaşı, sıkılaşan para politikaları gibi riskler kaygıyla izleniyor. 


elişmiş ekonomilerin borsalarında dokuz yıl 
süren boğa piyasası belki de son 
adımlarını atıyor. Borsacıların 
büyük bölümü endekslerin ya 
zirveye ulaştığını ya da bu yılsonuna doğru zirveye çıkacağını düşünüyor. ABD borsaları 
endeksleri finansal krizden 
sonra 2009'daki dip noktasından neredeyse dörde katlandı 
ve zirve artık iyice yakınlaştı. 

Sakin geçen yaz sezonu bu yıl küresel ekonomiye ilişkin yoğun haber 
akışı nedeniyle ertelenmiş gibi... Küresel ticaretteki korumacı duvarlar, 
sıkı para politikaları, uluslararası 
siyasi kargaşa nedeniyle işlemciler 
rahat bir yaz tatili geçiremedi. Borsalar iniş-çıkışlarla kaygı dolu bir 
şekilde gelişmeleri izledi. 

Genel olarak karların ve de sermaye harcamalarının hala yüksek 
olması ticaret savaşının olumsuz 
etkilerinin boyutlarını küçültürken, 
gelişmeler yakından takip ediliyor. 

Borsaların odağındaki bir başka 
önemli konu da merkez bankaları... 
Fed, para politikalarının küresel 
olarak sıkılaşmasıyla ilgili küçük bir 
endişe ifade etse de, merkez bankaları, tahvil piyasası ve verim eğrileri 
yakından takip ediliyor. 


LEVENT GÜRSES 


BofA Global Wealth'ın kedemli 
yatırım yetkilisi Christopher M. 
Hyzy, “ABD tarihinin en uzun boğa 
piyasasının sonundayız. Bu yılki dalgalanma, yatırımcıların boğa piyasasının ne zaman ve nasıl sona ereceği 
yolundaki merakından kaynaklanıyor” diyerek durumu özetliyor. 

Geçen yılın yüksek getirili, sürekli 
daha yukarıları hedefleyen borsaları geride kaldı. Örneğin S&P 500 
endeksi hemen hemen her 3-4 ayda 
bir 100'er yükselerek 2 bin 600, 2 bin 
700 gibi barajları geride bırakmış ve 
2 bin 800 barajını da aşarak tarihi seviyelere çıkmıştı. Ancak şubat ayındaki yüzde 12lik büyük düzeltme ile 
bu yılın nasıl geçeceği anlaşıldı. Endeks yılın kalan bölümünde de 2 bin 
600-2 bin 700 bandında geçirdikten 
sonra, kendini bu seviyenin üzerine 
attı ve boğaların desteğiyle 2 bin 800 


seviyesinde kalmaya çalışıyor. 

Borsacıların büyük çoğunluğu hala boğa piyasasından 
yana ancak ticaret savaşı ve 
getirdiği belirsizlikler konusunda aşırı ihtiyatlılar... ABD 
ile AB'nin son anda uzlaşarak 
gümrük vergilerini artırmayı 
ertelemesi iyimser hava yaratırken, Çin ile devam eden ve 
daha fazla ürüne uygulanması 
muhtemel ticaret savaşı kaygıyla izleniyor. 

Mevcut ek gümrük vergileri 20 
trilyon dolarlık ABD ekonomisi 
için büyük bir sorun değil ancak 
ticaret savaşının 200 milyar dolarlık 
ya da misillemelerle daha büyük 
boyutlara ulaşması yavaşlayan ABD 
ve küresel ekonomi ile birlikte ayı 
piyasasının başlangıcı anlamına 
geliyor. UBS, ticaret savaşının şiddetlenmesinin, bundan etkilenecek 
makine, çelik, yarı iletken gibi sektörlerdeki şirketlerin karının yüzde 
40, S&P 500'deki şirket karlarının 
ortalama yüzde 6 azalmasına neden 
olabileceğini belirtiyor. 

Wall Street'e destek veren olay ise 
şirketlerin kar rakamlarının yüksek 
çıkması... İkinci çeyrek kar rakamları 
da beklenenden yüksek geldi. Birinci 
çeyrekte ortalama yüzde 27 artan 
şirket karları, ikinci çeyrekte yüzde 
21 büyüdü. Şirket karlarının üçüncü 
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çeyrekte yüzde 23 ve yılın son çeyreğinde yüzde 20 artması bekleniyor. 
Şirket karlarına en büyük katkıyı 
ABD'deki vergi indirimleri ve bunun 
getirdiği tüketimdeki artış sağlıyor. 
ABD'de iş dünyasının ve tüketicilerin ekonomiye olan güveni sağlıklı olduğu kadar, vergi reformuyla 
sağlanan ivme, güçlü istihdam artışı 
Wall Street'in yine yükseliş trendlerini hedeflemek için diğer nedenleri. 
Ancak ayı piyasasından yana olanlar 
da ihtiyatla ticaret savaşı ile ilgili gelişmeleri ve Avrupa, Çin gibi büyük 
ekonomilerde baş gösteren ekonomik soğumayı yakından takip ediyor. 
Yakından izlenen bir diğer konu 
da Fed'in faiz politikası ve açıklamaları ile diğer merkez bankalarının 
para politikaları... Fed'in bu yıl iki 
faiz artırımı daha yapması bekleniyor ancak ticaret savaşının daha da 
kızışması ve enflasyonda yükseliş, 
ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasını büyük ölçüde etkileyecek. 
Avrupa borsalarında sorunlar 
daha farklı... Azalan şirket karları, 
ekonomik ivmenin inişe geçmesi, artan siyasi riskler borsaları baskı altına alıyor. İtalya'daki siyasi ve ekonomik riskler ve negatif faiz uygulayan 
Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da yakından takip ediliyor. 
Peki piyasalar yılı nasıl tamamlayacak, önümüzdeki altı ay için 


tahminler nedir? Bu gerçekten zor 
bir soru... Uzmanlar değil yılsonunu, 
önümüzdeki bir ayı bile tahmin etmenin çok güç olduğunu belirterek 
2018'de borsalarda büyük “arızalar” 
yaşansa da iyimserlik endeksinin 
ortalamanın üzerinde olmasına, 
vergi indirimlerinin yarattığı olumlu 
havaya ve işsizlikteki 50 yıllık tarihi 


düşüşe dikkat çekiyor. 

Örneğin Wells Fargo, S&P 500'ün 
yılı yüzde 4,8-8,5 yükselişle 2 bin 
800-2 bin 900 aralığında bitireceğini 
tahmin ediyor. JP Morgan ise 2018'in 
kalan bölümünde hisse senedi piyasalarının mütevazi de olsa pozitif 
getiriler sağlamaya devam edeceğini 
savuruyor. 


SEKTÖREL BAKIŞ 
Teknoloji ve tüketim ile küçük sermayeli şirketler hala gözde. 


Wall Street'te öne çıkan sektör ve hisse senetleri bakarsak öncelikle düşük sermayeli 
hisse senetlerinin performansının yüksek olduğu görülüyor. Örneğin yılın ilk yarısında 
yüzde 105 prim yapan Netflix ve yüzde 45 yükselen Amazon gibi küçük sermayeliler 
piyasanın itici gücü oldu. Düşük sermayeli teknoloji, sağlık ve finans şirketleri 
yılbaşından 9 Ağustos'a kadar S&P 500'ün yüzde 7'yi aşan performansında itici güç 
oldu. 

ABD'de tüketim sektörü hem dünya hem de ABD ekonomisi için hala belirleyici 
unsur. Amerikalı tüketicinin ekonomiye güveni yüksek ve vergi indirimleri ile işsizliğin 
tarihi düşük noktada olması tüketimin yüksek olmasını sağlıyor. Özellikle yılın ikinci 
yarısından itibaren tüketimde canlılık var. Bu nedenle uzmanlar temel tüketici ürünleri 
ve zorunlu olmayan tüketici ürünleri sektörlerini tavsiye ediyor. 

Apple'ın piyasa değerinde bir trilyon dolan barajını geçen ilk firma olması 
moralleri yükseltirken, enformasyon teknolojisi sektörünü de bir kez daha öne çıkarttı. 
Şirketlerin sermaye harcamalarının yüksek olması, tüketicilerin teknolojiye para 
harcamaya devam etmesi bu sektörü gözden uzak tutmama nedenlerinin başlıcası. 

Tüketim ve enformasyon teknolojisi sektörlerini yanı sıra sağlık ve finans da 
önerilen sektörler arasında yer alırken, gayrimenkul ve telekomünikasyon sektörüne 
pek olumlu bakılmıyor. 

Ayrıca borsacılar şirketlerin artan maliyetlerle nasıl baş ettiğini de çok yakından 
takip ediyor. Yükselen tüketici fiyatlarıyla birlikte, artan ücretler, yükselen enerji 
maliyetleri ve gümrük vergilerindeki artışların getireceği potansiyel yüksek maliyetler 
piyasanın yakın odağında oluyor. Bu nedenle maliyetlerini düşüren ve yüksek karlılığını 
sürdürülebilir kılan şirketler öneriliyor. 

Büyüme hisselerinin göreceli olarak yüksek fiyatlı olduğunu, değer hisselerinin 
daha ucuz kaldığını belirten uzmanlar, tüketim, teknoloji, finans ve sanayi 
sektörlerinden seçici olmak kaydıyla hala umutlular... 


GELİŞMİŞ BORSALARDA 


— un 


ÖNCÜLÜĞÜ ABD YAPIYOR 


(9 Ağustos itibarıyla gelişmiş borsa 
endekslerinin performansı, 26) 


YILBAŞINDAN SON BİR 
ENDEKS BU GÜNE YIL 
DOW JONES 458 o 1833 
S&P 500 795 1760 
FRANSA CAC 40 27 8.46 
ALMANYA DAX 152 34 
BRİTANYA FT 100 0.60 789 
JAPONYA NİKKEİ 225 1013.02 23 
HONG KONG HANG m a 


SENG 


S&P 500 ENDEKSİ YENİDEN 2.800 
SEVİYESİNDE... 


(S&P 500 Bileşik Endeksi) 
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Cem Garih 


ALARKO HOLDİNG 


Alarko Holding'in kurucularından merhum Üzeyir 
Garih'in torunu Cem Garih, Koç Lisesi'nin ardından Columbia Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. 2012'de halen yönetim kurulu üyeliğini 
üstlendiği Yenibirlider Derneği'ni Kerem Sabancı 
Kamışlı ile kurdu. Mezuniyet sonrası 2014'te 
Londra'ya taşınarak Amerikan Bechtel'de mühendis unvanıyla üç sene kadar demiryolu, havalimanı 
ve metro inşaatlarında çalıştı. 2017'de ise yine 
Londra'da E&Y'ye geçti ve altyapı projelerinin 
finansmanıyla ilgili Avrupa, Afrika, Ortadoğu'dan 
sorumlu iş geliştirme müdürlüğü görevini üstlendi. 

Cem Garih'in ailesinin ABD, Avrupa ve Afrika'daki teknoloji yatırımlarını takip ediyor. “Bu 
konular üzerine çalışınca sürekli olarak eski düşüncelerimi sorgulamak zorunda kalıyorum ve 
dolayısıyla sürekli öğreniyorum” diyor. Zaten 
“hayata yeniden atılıyor olsa” işe Silikon Vadisi 
ve teknolojiden başlayacağını söylüyor. “Ama kalmak için 
değil” diye vurguluyor, “Yenilikleri gözlemlemek ve memlekete dönerek uygulamak için gitmeli” diyor. Kendi tavsiyesine 
uyup senede iki defa Silikon Vadisi'ne gittiğini anlatıyor. İki-üç 
haftalık bu seyahatlerde mesleğiyle bağlantılı olarak inşaat, 
altyapı ve enerji alanlarında fark yaratabilecek teknolojilerle 
ilgileniyor. “Yapay zekanın, üç boyutlu yazıcıların, enerji depolamanın sektörlerimizde büyük etkileri olacak” diyor. 

Görevi dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler de takibinde. 
Bu ülkelerde pozitif katkı sağlayabileceği, insanların hayatına 
dokunan işlerin hoşuna gittiğini çünkü yaratılan etkinin kısa 
bir sürede gözlemlenebildiğini söylüyor. “Şu anda dünyada 
yaklaşık 1,1 milyar kişinin düzenli elektriğe erişimi yok. 800 
milyon kişi temiz sudan mahrum yani her 11 kişiden birinin içecek temiz suyu yok” diyor ve “Afrika'da kuracağınız bir elektrik santrali sayesinde binlerce kişi geceleri ampul kullanıyor 


böylece hayat kaliteleri bariz ve ani şekilde yükselebiliyor.” Bu 
noktada ortağı oldukları bir şirketin yeni teknolojilerden faydalanarak geliştirdiği yenilikçi iş modeliyle Gana, Nijerya, Zimbabwe ve Gambia'daki ilaç sektörünü nasıl yeniden düzenlediğini anlatıyor. “Artık her ay yaklaşık 30 bin kişiye yüzde 40'a 
kadar varan indirimlerle ilaç tedarik edilebiliyor” diyor. 

İşe bu bakışının oluşmasında ilham kaynakları arasında ilk 
sıraya dedesi Üzeyir Garih'i koyuyor. “Kendisi bir iş insanının 
ötesinde memlekete, insanlığa dokunan örnek bir kişi. Dürüstlüğüyle, insan ilişkileriyle, teknik bilgileriyle bir ömre birbirinden değerli işler sığdırmış özel bir yaşam filozofu. Bende derin 
bir iz bırakmıştır. Her zaman ilham alırım” diyor. İkinci sırada 
ise Warren Buffet var. Onun hayatını anlatan 10-12 kitap okumuş. Onun yatırım felsefesinden bir alıntı yapıyor: “İki temel 
kural var. Birinci kural: Para kaybetmeyeceksin. İkinci kural: 
Asla birinci kuralı unutmayacaksın.” Amazon'un kurucusu Jeff 
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Bezos'un da “çok uzun dönemli düşünmesini ve yatırımlarını 
buna göre yapmasını” ilnam verici buluyor. 

26 yaşındaki Garih'e göre gelecekte en büyük fırsatlar; dijital (online) ile donanımsal (offline) işlerin kesiştiği işlerde olacak. Bu düşüncesine Uber örneğini veriyor. Son müşterilerin, 
işin dijital tarafını tecrübe ettiğini ama bu ara yüzün arkasında 
önemli bir donanımsal yatırım ve operasyon olduğunu hatırlatıyor. “Yemeksepeti'ni ele alırsanız aynı prensip; Airbnb'ye 
bakarsanız yine aynı” diyor. Ardından ortaklarından oldukları 
Amerikan bir dijital eczane şirketinden örnek veriyor. “Fiziksel 
perakende satış noktası olmadan Kaliforniya eyaletindeki en 
büyük eczane olmayı hedefliyor. Yeni bir iş modeliyle hastalar, 
ilaçlarını dijital bir arayüz üzerinden sipariş ediyor ve ilaçlar, 
birkaç saat içinde evlerine teslim 
ediliyor” diyor. Ardından hemen 
ekliyor: “Geleceğin trend sektörlerini 
düşünürken dijitalizasyona inanıp 
ve bu alana önem verirken aynı zamanda insanların temel ihtiyaçları 
unutmamalıyız.” 

Servet sahibi olmaya giden yolun 
da ihtiyaçlardan geçtiğine inanıyor. 


“Senede iki defa Silikon 
Vadisi'ne gidiyorum. İki-üç 
haftalık bu seyahatlerde inşaat, 
altyapı ve enerji alanlarındaki 
teknolojileri araştırıyorum." 


siyeler neler olur?” sorusuna yanıt verirken “asla ve mutlaka 
bunların yapmayın” gibi keskin sözler kullanmak istemiyor. 
“Ama kendi kendime uygulamaya çalıştığım ve işe yaradığını 
düşündüğüm bazı şeyler var” diyor. Onları da “yapmalı” ve 
“yapmamalı” diye ikiye ayırıyor. Yapmalı tarafındakiler: “Bolca 
okumalı ve yazmalı, büyük bir zenginlik. Düzenli spor; huzurlu 
olmak için önce fiziksel sonra ruhsal sağlığın iyi olması gerekiyor. Vaktimizi geçirdiğimiz insanlara dikkat etmeli; nasıl bir 
insan olmayı diliyorsak, o kalitede ve özellikte insanlarla dostluk kurmalı. Bizi baltalayan veya değer katmayan insanlara 
pek tahammül etmemeli, vakit ayırmamalı. Tecrübeli iş insanlarını mentor olarak konumlayıp onların hatalarından ve tecrübelerinden ders almaya çalışmalı. Başkalarının hatalarından 
ders çıkarmayanlar, tüm hataları 
kendileri yaparak öğrenmeye 
mükellefler.” 

Garih “yapmamalı” tarafında 
ilk sıraya aşırı borçtan kaçınmayı 
koyuyor. “İkinci olarak şikayet 
etmemeli; her şey olacağına 
varıyor, üzülmek veya şikayet 
etmek sonucu değiştirmiyor” 


“Servet sahibi olanlar, her dönemin 
temel ihtiyaçlarını karşılayan işlerin sahipleri olanlar” diyor, 
“Dolayısıyla asıl marifet bugünün değil de, yarının temel ihtiyacını tespit ederek o işi bugünden kurmak. Yarının temel 
ihtiyacı nedir? Bu sorunun cevabını bulmalı. Yarının zenginleri, 
yarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak işleri bugün kuruyor 
olanlar.” Buna ek olarak servet sahibi olmak için paranın dönüşümüne önem verilmesi gerektiğini düşünüyor. “Yani insan 
kazandığının belli bir kısmını kainata bir şekilde geri vermeli. 
Siz verdikçe, size daha çok geliyor” diyor. 

Bu şartlara sahip olsa dahi bir işten hangi koşullarda vazgeçerdi? “En önemli varlığımız sözümüz, ismimiz. Zaman 
zaman para kaybedebiliriz ama bu mirasımızı riske atamayız” 
diyerek yanıt veriyor bu soruya, “O açıdan yönetimin akıllı ve 
çalışkan olması yetmiyor. Eğer yönetim dürüst ve etik değilse, 
iş ne kadar karlı gözükürse gözüksün ilerlemiyor.” İkinci kriteri, işin mutlaka sevdiği bir alanda olması. Karlı olarak gözüken 
bir işin üstüne düşülmediğinde zarar edebildiğini veya kar 
etse dahi mutlu etmeyebileceğini söylüyor. Bu ikisini de sağlayan bir iş olduğundaysa nakit akışına baktıklarını, riskliyse 
vazgeçtiklerini ifade ediyor. 

Cem Garih genç bir iş insanı ama altı senede önemli bir 
tecrübe biriktirmiş durumda. Ancak “yeni başlayanlara tav- 


diyor. Üçüncü sırasında ise “iş 
yapılacak diye hayatı kaçırmamalı” var. “Kimileri hayatlarının 
başlarında, sağlıkları yerindeyken ondan feragat ederek para 
peşinde koşuyor daha sonra da ileri yaşlarında paralarını sağlıklı olmak için harcıyor. Bu tuzağa düşmemeli. Hayatın tılsımını kaçırdıktan sonra başarılı olsak da mutluluk gelmeyebilir” 
diyor. 

Son olarak liderlik... 2012'de Kerem Sabancı Kamışlı ile 
kurduğu Yenibirlider Derneği vesilesiyle bu konuya uzun 
mesailer harcamış biri Cem Garih. Ona göre liderlik kişinin 
ilişkilerinin kalitesiyle ilgili. “Sonuçta lider, bir grup insanı etkileyerek onları A noktasından B noktasına götüren kişi” diyor, 
“Dolayısıyla bir lider en az bir kişiyi peşine takabilmeli. Kişiliği, 
vizyonu ve değerleriyle hiç olmazsa bir kişiyi heyecanlandırıp 
yanına alamayan insan lider olamaz, emrinde yüzlerce kişi 
çalışsa bile.” 

Bu nedenle geleceğin liderlik anlayışının, geçmişten farklı 
olmayacağını düşünüyor. “İnanç, tutku ve iddia gibi enerji 
veren güç kaynaklarına sahip olmak zorunda ve bunları iyi 
iletişimle aktarabilmek zorunda” diyor ve ekliyor: “Liderliğin 
önemli bir kısmı iletişim. Dolayısıyla geleceğin iyi liderleri 
insanları etkilemek için geleneksel ve yeni iletişim araçlarını en 
iyi şekilde kullanmak zorunda.” —E£yyüp Karagüllü 


FORBES | 109 


..........021000800080098008800800080008089809800080098009800980080808000800880988008080 


MAKRO FİNANS - BURAK SALTOĞLU 


PARA & YATIRIM 


Ekonomide Neler Yapılabilir? 


BD'nin yaptırım kararlarıyla başlayan dalga 

ekonomide döviz kuru 

başta olmak üzere bir 

kriz fiyatlamasıyla bizi 
karşı kaşıya bıraktı. Piyasalardaki aşırı 
olumsuz fiyatlamalar, makro temellerimizi de olumsuz etkileyerek gelecek 
dönem büyüme, enflasyon, işsizlik 
gibi parametrelerimizin üzerinde 
hasar yaratma riski doğurdu. 


Merkez Bankası Politikaları 

BDDK ve TCMB tarafından koordineli bir aksiyon ile faiz artırılmadan kur 
spekülasyonu ciddi anlamda azaltıldı. 
Bu etkili hamle, kısa vadeli faizlerin 
artmasına neden oldu. Alınan bu önlemler yerinde. Ancak bu hamlelerin 
belirli yan etkilerinin olma olasılığı da 
var. Bir aşamada bu yeni dengelemede 
bu etkiyle TCMB faiz aracının daha 
dengeli bir kullanımı önemli. Makro 
belirsizliklerden biri gelecek dönem 
enflasyonunun hangi seviyelere kadar 
gideceği. Yüzde 20'leri aşma olasılığı 
yüksek görünen enflasyon, Merkez 
Bankası'na ek bir hamle yapma zorunluğu getirebilir. Bu hamle de mümkünse sadeleştirme sonrası kullanılan 
ana gösterge faizi üzerinden gerçekleştirilmeli. Sonrasında özellikle 
enflasyon tekrar düşme trendine girdiğinde daha makul faizlere geri dönülebilinir. Bu noktada ABD ile işlerin 
iyileşmesi zaten piyasa dengelerinde 
hızlı düzelmeyi sağlayacak. 


Hazine Politikaları 

Bu denli yüksek bir faiz seviyesinde 
uzun vadeli sabit faizli borçlanma 
yerine kısa vadeli sabit ya da değişken 
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faizle borçlanma mantıklı olacak. 
Hazinenin zaten borç vadesinin yedi 
yıl gibi gayet iyi bir seviyede olması 
burada ciddi bir avantaj. Aynı şekilde yine TÜFE ya da değişken faizli 
borçlanma araçlarına yönelmek de 
mantıklı görünüyor. Yine sabit faizli 
tahvil ihraçlarında ödeme sıklığı altı 
ay yerine üç aya indirilebilir. Böylece yatırımcının talep etmesi görece 
daha kolay olabilir. Dolar yerine yüksek faizli yen ya da euro borçlanma 
alternatifleri de değerlendirilebilir. 
Rusya'dan doğal kaynak ihtiyacı için 
de bir alternatif düşünülebilir. Hatta 
büyümeye endeksli tahvil ihraçları da 
düşünülebilir. 


Yatırımcı Güven Kazanmalı 

Bu tür dönemlerde bireysel yatırımcının döviz talebini azaltacak 
alternatiflere önem vermek gerekiyor. Getirilerinin enflasyon altında 
kalmaması riskine ilişkin daha güvenli 
alternatifler düşünen yatırımcı dövize 
yöneliyor. Bu noktada özellikle kısa 
vadeli hazine kağıtlarının vatandaş 
tarafından da alınabileceği bir ortam 
yaratılmalı. Yine farklı risk tercihleri 
olan tasarruf sahiplerinin TÜFE'ye 
endeksli getirisi yüksek ürünlere yatırım yapabilmesi de önemli. 


Bankacılık Sektörüne Güven 

Böyle dönemlerde yatırımcının mevduatlarını alamama paniği bazen para 
çekişlerine neden olur. Bu nedenle 
sözel açıklamaların yansıra halen 100 
bin lira olan tasarruf fonu güvencesi- 
ne günün şartlarına ve kurun artışını 
da dikkata alarak ciddi bir artış getirilmeli. Örneğin bu güvence seviyesi en 


az 300 bin lira gibi vatandaşın bankalara olan güvenini sağlama açısından 
daha yüksek bir seviyeye çekilebilir. 
Bu özellikle kısa ve orta vadeli stratejiler olarak düşünülmeli. En azından 
geçici bir süre bu seviyelere getirilebilir. 


Maliye ve Bütçe Politikaları 
Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın 
bahsettiği mali kural, piyasanın begeneceği ve enflasyonun indirilmesi 
konusunda oldukça etkili bir önlem. 
Bütçe açığını sınırlamak ve mali disipline hükümetin vereceği önemi gösteren bu program enflasyon konusunda 
oldukça etkili olur. Para politikası 
gelinen noktada fazlasıyla kullanıldı 
ancak maliye politikaları uzunca bir 
süredir daha gevşek tutuluyor. Şu 
anda belki ek bir genişleme olmadan 
“normalleşme” büyümeyi ciddi anlamda düzeltebilir. 

ABD ile yaşadığımız bu politik gerginliğe karşı zaten almamız gereken 
bazı ekonomik önlemleri geciktirme- 
den almamız gerekiyor. Diğer yandan 
piyasaların merakla beklediği bütçe 
önlemleri, Orta Vadeli Plan yeniden 
gözden geçirilerek açıklanabilir. 

Mali kural bu aşamada çok önemli 

rol oynayacak. Bankalardaki sorunlu 
kredilerin yeniden yapılandırımasına 
ilişkin bir yol haritası da hem yatırımcılara hem de piyasaya güven verecek 
bir hamle olur. Burada tüm bu politikaların bir eşgüdüm içerisinde hızlı 
bir şekilde sunulması şart. Örneğin 3 
aylık bir istikrar planı sonra normalleşme gibi bir plan olmalı. Maliyetsiz 
çözüm yok. Ama öncelikle piyasaların 
sakinleştirilmesi adımları şart. © 
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ADVERTORLAL 


TRANSMED, DEMAK GIDA'NIN YÜZDE 80 
ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ SATIN ALARAK 
TURKIYE PAZARINA GİRDİ 


ORTADOĞU VE AFRİKA'NIN LİDER 
DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN BİRİ 
OLAN TRANSMED, YİNE BENZER 
ALANDA HİZMET VEREN, 
KALİTELİ GIDA MARKALARININ 
İTHALAT VE DAĞITIMINDA 
SEKTÖR LİDERİ OLAN TÜRK 
SİRKETİ DEMAK GIDA'NIN 
ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ 

SATIN ALARAK ORTAK OLDU. 

BU ORTAKLIK TRANSMED'İN 
DÜNYA ÇAPINDA GENİŞLEME 
VİZYONUNA UYGUN OLUP 
ÇEŞİTLİ PAZARLARDAKİ İŞ 
NETWORK'ÜNÜ GENİŞLETME 
STARTEJİSİNİ DESTEKLİYOR. 


Transmed ortaklık sürecinde Earnst & Young, 
Bank Audi ve Bank Med'den danışmanlık hizmeti 
ve finansman sağladı. İlerleyen süreçte Demak ın 
ismi Transmed Türkiye olarak değişecek. 

Transmed CEO'su ve Başkanı Fouad Es-Said 
konuşmasında ; “Demak Gıda ortaklığı, geçmiş 
on yıllık dönem boyunca Orta Doğu ve Afrika'da 
yaptığımız başarılı operasyon ve büyümelere ek 
olarak Transmed tarafından gerçekleştirilmiş 
büyük bir başarıyı temsil ediyor. Şirketimizin 
Demak Gıda ortaklığı ile daha güçlü bir şekilde 
büyümeye devam etmesinden dolayı büyük onur 
duyuyoruz” diyor. 

1946 yılında Lübnan'da kurulan Transmed, 
Procter& Gamble, Clorox, Mars, Sysco, Fontera, 
Danone, Kelloges ve benzer birçok ünlü markayı 
içeren geniş bir ürün gurubunun dağıtımını 


yapıyor. Transmed uzun yıllar boyunca her 
geçen gün başarılı bir şekilde büyüyerek Orta 
ve Yakın Doğu, Doğu Ve Batı Afrika pazarlarına 
girmeyi başardı. 

Demak Gıda'nın kurucusu Nikola Marinçiç, 
Transmed Türkiye şirketini, Genel Müdür 
olarak yönetmeye devam edecek. Genel 
Müdür Nikola Marinçiç ; “ Dünya çapındaki en 
iyi markaları temsil ederek Türkiye'deki 17 yıllık 
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başarılı büyümeyi takiben bugün Transmed 
gibi güçlü bir şirket ile ortak olmaktan gurur 
duyuyoruz. Bu ortaklığın, Demak Gıda'yı 
gelecek yıllarda daha da güçlendirerek 
büyüteceğine inancımız tamdır” diyor. 

Demak Gıda , 2001 yılında İstanbul'da kuruldu 
ve bugün dünyanın önde gelen gıda üreticilerinin 
Türkiye'deki yetkili tek ithalatçısı ve distribütörü 
olarak faaliyetlerine devam ediyor. 


EMTİA PİYASALARI 


Metal Erimesi 


Güçlü dolar, altın fiyatlarının hızla gerilemesine neden olurken ABD'nin çeliğe 
gümrük vergisini artırması sanayi metallerini vurdu. Küresel ekonominin nabzını 
tutan bakır fiyatları üç ayda yüzde 20 düştü. 

LEVENT GÜRSES 


anlı ABD ekonomisi ve güçlü dolar altın 

fiyatlarının yaz aylarında ons başına bin 

200 dolar seviyesine kadar gerilemesine 

neden olurken, ABD'nin ticaret savaşının 

ilk adımını atarak çeliğe ek gümrük vergisi 
koyması küresel ekonominin barometresi olarak kabul 
edilen endüstriyel metal fiyatlarını vurdu. 


Altın Dip Yaptı 

Nisan ayında son 20 ayın en yüksek noktasına çıkan 
altın fiyatları, ağustos başı itibarıyla o zamanki değerine göre yüzde 74 değer yitirdi. Yıla bin 308 dolardan 
başlayan ve ocak sonunda bin 362 dolara çıkan altın, 
mayıs ortasına kadar bin 350-bin 310 dolar aralığında 
dalgalandı ve daha sonra hızlı bir inişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarıyla birlikte doların 


güçlenmesi her zaman olduğu gibi altına yaramadı. Altının onsu 17 Mayıs'ta bin 289, 28 Haziran'da bin 248 ve 
19 Temmuz'da bin 224 dolara indi. ABD ekonomisinin 
güçlü ikinci çeyrek büyüme verileriyle birlikte teknik 
olarak da destek seviyelerini kaybeden altın Ağustos'un 
ilk haftasında bin 208 dolara çekildi. 

Altındaki keskin düşüş sarı maden için alım fırsatı 
yaratıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının dip noktaya yaklaştığını ve sarı madenin yılın kalan bölümünde yükselişe geçebileceğini savunuyor. Ağustos başındaki dolar 
rallisinin gücünü kaybetmesiyle birlikte alın fiyatlarının 
8 Ağustos itibarıyla bin 221 dolara kadar çıkmasına dikkat çeken uzmanlar, sarı madenin Temmuz 2017'deki 
düşük seviyesi olan bin 204 dolardaki desteğini test 
ettiğini ve bundan sonraki dirençlerin bin 236 ve bin 
247 dolarda olduğunu vurguluyor. 
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Saxo Bank'ın kıdemli emtia stratejisti 
Ole Hansen, ABD ile Çin arasındaki ticari 
tansiyonun altın fiyatlarının dip noktadan 
hareketlenmesine neden olduğunu belirterek, küresel ekonomide artan enflasyonist 
baskıların da güvenli sığınak rolündeki altına olan iştahı artırdığını vurguluyor. 

Londra merkezli ICBC Standard Bank'ın 
emtia stratejisti Marcus Garvey ise altının 
son bir yılın en düşük seviyelerine indiğini 
ve fiyatların aralık itibarıyla yeniden bin 
300 dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti. 
Önümüzdeki üç ay için ABD'nin faiz artırımlarının altında fiyatlandığını ve fiziki 
talebin yeniden artabileceğini vurgulayan 
Garvey, kısa vadede fiyatlar bin 200 doların 
altına düşse bile üçüncü çeyrek ortalamasının bin 260 dolar olacağını ifade etti. 

Pasific Investment Management'ın fon 
yöneticilerinden Nic Johnson, altındaki 
düşüşün sonuna gelindiği görüşünü paylaşanlar arasında yer alıyor ve ABD Başkanı 
Donald Trump'ın güçlü dolar aleyhine 
açıklamalarının ilgiyi canlandırabileceğini 
vurguluyor. Northern Star'ın CEO'su Stuart 
Tonkin de fiyatların dip noktada olduğunu 
yılsonuna doğru canlanacak fiziki taleple 
beraber arz sıkıntısının fiyatları yukarı çekeceğini vurguladı. 


Metaller Eridi 
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı 
ticaret savaşı, küresel ekonomik büyümeye 
ilişkin kaygıları artırınca, endüstriyel metallerin en çok kullanılanı bakırda fiyatlar tepetaklak gitti. Bakır fiyatları üç ayda yüzde 
20 değer yitirdi. 

Küresel ekonominin sağlığı için önemli bir gösterge olan bakır fiyatları son bir 
yılın en düşük seviyesine indi. Özellikle 
ABD'nin Çin ürünlerine koyduğu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle, bakır madeninin 
bir numaralı tüketicisi konusundaki Çin'in 
ekonomisinin yavaşlayacağı öngörüsü satış 
baskısı yarattı. 

Haziran başında 201ten bu yana en 
yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ticaret savaşının gerginleşmesiyle inişe geçti 
ve son bir yılın en düşüğüne indi. Londra 
Borsası'nda 8 Haziran'da tonu 7 bin 305 dolardan kapanan bakır 19 Temmuz Perşembe 
günü, bu zirvesinden yüzde 17 değer yiti- 


Ticaret savaşlarının 
başlamasıyla bakır 
fiyatları yüzde 20 değer 
kaybederek son bir yılın 
en düşük seviyesine 
geldi. 


rerek 6 bin 55 dolardan kapandı. Bakır aynı 
gün 6 bin doların da altına düşerek 2017 
Temmuz'undan bu yana en düşük seviyesi 
olan 5 bin 988 doları gördü. Daha sonraki 
günlerde arza ilişkin haberler ve doların değer yitirmesi nedeniyle bakır fiyatları 6 bin 
250 doların üzerini test etse de bu seviyede 
tutunamadı ve 8 Ağustos'ta 6 bin 194 dolara 
geriledi. 

ABN Amro Bank'ın kıdemli emtia ekonomisti Casper Burgering belirsizliğin ve ticarette korumacılığın metal piyasasına hakim 
olduğunu ve özellikle bu durumun bakır 
fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. 

Bakır madeni şirketlerinden oluşan bir 
endeks de 2016'dan bu yana en düşüğe 
inerken çinko, kurşun, nikel ve alüminyum 
fiyatları da geriledi. Endüstri metalleri 
endeksi haziran zirvesinden 10 Ağustos'a 
kadar yüzde 14 geriledi. Southern Copper, 
Freeport-McMoRan gibi bakır üreticileri 
ile madencilik devi BHP Billiton'un hisse 
senetleri de değer yitiriyor. 

Ağustos başında bakır dünyasında önemli bir gelişme oldu. Küresel bakır arzının 
yüzde 4-5'ini karşılayan BHP Billiton'a ait 
Şili'deki dünyanın en büyük bakır madeni 
Escondida'da grev kararı alınması fiyatları baskı altına aldı. En az 30 gün sürmesi 
beklenen grevin arz sıkıntısına yol açarak 
düşüşte olan bakır fiyatlarında bir taban 
oluşturması bekleniyor. 

Çinkonun tonu 2 bin 549 dolara düşerken, alüminyum 2 bin 3, nikel de 13 bin 425 
dolara indi. Çinko 13 Haziran'da 3 bin 211 
dolardan başlayan düşüşü ile 19 Temmuz'da 


FORBES | 113 


EMTİA PİYASALARI 


Bakır, kurşun, demir 

gibi metal fiyatlarındaki 
düşüşte küresel 
ekonomideki dengeli 
büyümenin bittiği 
kaygıları da etkili oluyor. 


2 bin 549 dolara kadar gerileyerek, bu dönemde yüzde 20 değer yitirdi. Daha sonra 
değer kazanarak ağustosun ilk haftasında 2 
bin 684 doları gördü. Çinko fiyatları şubat 
ayında ton başına 3 bin 594 dolar ile tarihi 
bir zirve yapmıştı. 

Aynı şekilde kurşun fiyatları 6 
Haziran'da tonu 2 bin 531 dolardan 19 
Temmuz'da 2 bin 133 dolara indi. Nikel ise 
5 Haziran'da 15 bin 757 doları gördükten 
sonra 19 Temmuz'da 13 bin 425 dolara inerek yüzde 15 geriledi. Ağustos'un ilk haftasına doğru, ton başına 14 bin doları test 
etse de bu seviyeyi aşamadı. 

Zirveden itibaren fiyatlardaki gerilemenin yüzde 20'ye yaklaşması, bakırın 
ayı piyasası bölgesine yaklaştığı şeklinde 
değerlendiriliyor. Metal fiyatlarındaki düşüşte sadece ticaret savaşları değil, küresel 
ekonomideki dengeli büyüme döneminin 
sona erdiğine ilişkin kaygılar da etkili oluyor. Geçen yılki senkronize küresel büyüme 
trendinin sona yaklaşması ve Çin, Avrupa ve 
gelişen ekonomilerde yavaşlamanın başlaması, metallerde talebin azalacağı beklentisini güçlendiriyor. Fed'in faiz artırımlarıyla 
değer kazanan dolar ve dolara dayalı yüksek 
borçları olan ham madde üreticisi gelişmekte olan ülkelere ilişkin kaygı da emtia fiyatlarını baskı altına aldı. 

Bakır, konut inşaatından, tüketim ürünlerine ve otomobillere kadar değişik sektörlerde kullanıldığından birçok ekonomist ve 
finans uzmanı tarafından gelecekteki eko- 


nomik eğilimler için önde gelen bir gösterge 
olarak kabul ediliyor. 

Citigroup ise bakırdan uzun vadede 
ümitli... Küresel ticaretteki gerginliğin yarattığı düşüşün uzun vadede alım fırsatı yarattığını belirten Citigroup, küresel ekonomik büyümenin devam etmesinin yanında 
arzdaki artışın yavaşlamasının da fiyatları 
baskılayacağını tahmin ediyor. 

Citigroup'un emtia uzmanları Max 
Layton ve Tracy Liao yazdıkları raporda, 
bankanın halen 6 bin 200 dolar civarında 
olan ortalama fiyatı 2022 yılında ton başına 
8 bin, 2028 yılında ise 9 bin dolar olarak 
tahmin ettiğini belirtti. Citigroup uzmanları 
şehirleşmedeki artışın, yenilenebilir enerji 
ve elektrikli otomobillere talep büyümesinin bakıra talebi artıracağını buna karşılık 
arzın buna karşılamakta zorlanacağını vurguluyor. 

Citigroup'un uzmanları “Bakıra, potansiyel ticaret savaşının ötesinde bakıyoruz. 
Uzun vadede bakırda temel göstergeler 
sağlıklı. Gelecek 10 yılda özellikle arz artışındaki yavaşlama nedeniyle, bakırın fiyat 
olarak diğer emtia fiyatlamalarından daha 
iyi performans göstermesini bekliyoruz” 
görüşünü dile getiriyor. 

Bakırın hem coğrafi hem de sektörel olarak çeşitlenmiş talep taban bu metali ticaret 
savaşının olumsuz etkilerine en hassas ham 
madde haline getiriyor. Ancak uzmanlar 
yine de en büyük alıcı olan Çin'in fiziki talebinin hala güçlü olduğunu belirtiyor. 

ING Bank fiziki piyasada talep azalması- 
nın henüz yaşanmadığını ve fiyatlarda kademeli olarak yeniden yükselişin görüleceğini 
savunuyor. Bu nedenle fiyatların fiziki talep 
kesilmediği sürece yeniden ton başına 7 
bin dolarlı seviyelere çıkacağı öngörülüyor. 
Kuşkusuz ticaret savaşının uygulamaya konulacak misillemeler büyümesi ile küresel 
üretim iştahında durgunluğa yol açacak 
azalmalar yaşanmadığı sürece... 


Petrolde İran Alevi 

Petrol fiyatları ticaret savaşının talebi azaltacağı ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın 
üretim miktarlarını yükseltebileceği sinyallerine rağmen ABD'nin İran'a yaptırım 
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uygulamaya başlaması nedeniyle yüksek 
seviyelerini koruyor. 

Küresel petrol bolluğu nedeniyle 2016'da 
varil başına 31 dolara kadar inen Kuzey Denizi Brent petrolünün varili, Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kısıntısında anlaşması üzerine 50 dolar seviyesinden başladığı 2017'yi, 60 dolar ile bitirdi. 

Nisan başında ABD'nin Suriye'yi bombalaması ve ABD ile Rusya arasında yaşanan 
gerginlik ve küresel ticaret savaşı endişelerinin sonucunda fiyatlar 201ten bu 
yana en yükseğine çıkarak 70 doları aşan 
Brent petrolü bu seviyenin altına inmedi. 
Haziran sonunda varil başına 79,44 dolara 
çıkan petrol fiyatları daha sonra geriledi. 16 
Temmuz'da 71,84 dolara kadar inen petrol, 
daha sonraki bir ayda 70-75 dolar bandında 
dalgalandı. 

Petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde 
daha da yükselmesi bekleniyor. Ağustos 
başından itibaren ABD'nin dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi İran'a uygulamaya 
başladığı yaptırımların ilk bölümü fiyatları 
baskı altına alacak. Uluslararası Enerji 
Ajansı, ABD'nin İran'a yaptırımlarının küresel petrol arzını aynı düzeyde korumayı çok 
zor hale getirebileceğini açıkladı. 

Öte yandan ABD'nin İran yaptırımları 
kapsamında “İran'dan petrol alımını durdurma” talebinde bulunduğu Çin'in söz 
konusu talebi reddetmesi arz endişesinin 
daha fazla büyümesini engelledi. Ancak 
Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran 
ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, 
enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların 
ikinci bölümünün kasım başında yürürlüğe girecek olması arz dengesi konusunda 
sıkıntıların süreceği yorumlarını güçlendiriyor. Japonya ise İran'dan petrol alımını 
durdurabileceği sinyalini verdi. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 
ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemeyi başaramayacağını söylüyor. 

HSBC Bank ise İran'ın petrol ihracatına 
yönelik yaptırımların petrol fiyatlarının 
varil başına 10 dolar artmasına neden olacağını savunuyor. Bank of America Merrill 
Lynch ise jeopolitik gelişmelere bağlı olarak 


petrol fiyatlarının gelecek yılın ilk yarısında 
90 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Banka daha önce varil başına 60 dolar 
olan 2019 ortalama fiyat tahminini 75 dolara 
çıkardı. 

Diğer yandan OPEC ile Rusya'nın petrol üretimlerini azaltabileceği yönündeki 
açıklamaları da fiyatlara aşağı yönlü baskı yapıyor. Suudi Arabistan, Haziran'da 
günlük 10,489 milyon varil olan üretimini 
Temmuz'da 10,3 milyon varile düşürdü 
ancak ilerleyen dönemde günlük üretimin 
hangi seviyede olacağı konusunda bir sinyal 
vermedi. Ayrıca ABD'nin petrol üretiminin 
rekor seviyeye çıkması da fiyatlar üzerinde 
aşağı yönlü bir baskı yapıyor. 


PETROL 80 DOLARI ZORLUYOR 


(Kuzey Denizi Brent petrolü, varil-dolar) 
80 


Ticaret savaşlarıyla 
yükselme trendine 
giren petrol fiyatları 
önümüzdeki dönemde 
daha da artacak. 
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ULUSLARARASI YATIRIM - GÖKHAN KULA 


PARA & YATIRIM 


Şimdi Risk Alma Zamanı Değil 


üresel finansal piyasalar için ABD başkanı 
Donald Trump halen 
en büyük belirsizlik 
unsuru ve sorun kaynağı olmaya devam ediyor. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesinden sonra Avrupa ile ABD arasında olası bir ticaret savaş önlenmiş 
gibi görünsede, Çin'e karşı tam tersine 
baskı dozunu son haftalarda artırdı. 
Çin ile ABD arasındaki müzakerelerin 
sonuçsuz kalması ve ABD'nin getirdi- 
&i ek kısıtlamalara özellikle gelişmekte olan ülke borsa ve para birimlerini 
olumsuz etkiledi. 
Trump'un saldırgan politikası 
güçlü ABD ekonomik büyümesine 
ve rekor seviyede kazanç gösteren 
ABD şirketlerine dayanıyor. 2018'in 
ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 
4,1 büyüyen ABD ekonomisi 2014'ten 
beri en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. 2009'dan itibaren sürekli büyüyen 
ABD ekonomisi, tarihindeki en uzun 
genişleme sürecine devam ediyor. 
S&P 500 şirketlerinin karlılığı yüksek olan yatırımcı beklentileri aşarak 
ABD hisse piyasalara doping etkisi 
yarattı. Ortalama kar artışı bir önceki 
yıla göre yüzde 23,5, satış artışı yüzde 
13,6 oldu. Ayrı bir parantez teknoloji 
sektörüne açmak gerekiyor. 2017 
başından itibaren lokomotif sektör 
olarak özellikle ABD, endekslerini 
yükselere taşıyarak yüksek değerlemeler nedeniyle teknoloji şirketlerin 
bilançoları merakla beklendi. Facebook gibi dev Mega-Cap teknoloji şirketi beklentileri karşılamayıp derhal 
borsada cezalandırılsa da genel olarak 
teknoloji sektörü yine güçlü büyüme 
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göstererek yatırımcıların beklentilerini aştı. Yüzde 25,4 kar ve yüzde 13,6 
ciro artışı ile birlikte teknoloji sektörü 
hisse piyasalarındaki öncü rolünü 
devam ettirdi. Böylece küresel piyasalarda son haftalarda performansta 
ciddi bir ayrisim gözlendi: Teknoloji 
ağırlıklı ABD hisseleri Almanya veya 
Avrupa'ya (daha çok araba ve banka 
ağırlıklı) açık bir fark attı. 

ABD'de deki parlak ekonomik durum Avrupa ve Asya'ya bakınca pek 
görünmüyor. Ekonomik büyüme hızı 
geçen yılki oranlara göre daha düşük 
olmasıyla birlikte en son açıklanan 
öncü göstergeler büyümede soru 
işaretleri yarattı. Dünya Bankası en 
son raporunda küresel ekonominin 
2018'de yüzde 3,1 ile büyüyeceğini 
tahmin ettiğini açıkladı. Önümüzdeki 
iki yılda ise gelişmiş ülke ekonomilerinde görülecek yavaşlama ve gelişen 
ülke ekonomilerinde görülen iyileşmenin hız kaybetmesi ile küresel 
ekonomik büyümenin yavaşlaması 
beklenmekte. İlave olarak Trump 
tarafından körüklenen ticaret savaşı 
ve bununla birlikte finans piyasalarda 
yükselen belirsizlik, gelecek haftalarda döngüsel düşüş eğilimini daha da 
artırması muhtemel görünüyor. 


Orta Vadeli Strateji 

Küresel hisse piyasalarda hakim olan 
düşük dalgalanma yatırımcıları yanıltmasın durum fırtına öncesi sessizlik 
olarak yorumlanabilir. Sonbahara 
girerken piyasalarda çeşitli riskler 
yüzeye aniden çıkabilir. İtalya'da aşırı 
sağ hükümetinin türbülanslı oluşumu, Avrupa Birliği karşıtı ve harcama 
dostu politikaları uygulayıp, Euro 


Bölgesi'ndeki politik gerginlikleri 
canlandırarak borç sürdürülebilirliğine olan güveni düşürebilir. Ayrıca 
İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecine 
ilişkin müzakereleri artık neredeyse 
çıkmaza girdi. İngiltere Başbakanı 
May bir yandan AB'deki ortaklarını 
daha yumuşak bir geçiş süreci ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına 
ikna etmek için uğraşırken diğer yandan da kabinesindeki istifaların ardından parti içerisinde gücünü korumaya 
çalışıyor. 

Gelişen ülkelerin para birimleri 
ve finansal piyasaları son dönemde 
ABD'nin faiz oranlarının yükselmesi ve ABD doları likidite sıkışıklığı 
endişesiyle sert bir şekilde etkilendi. 
Artan enerji fiyatları ile yükselen baskı nedeniyle Arjantin veya Malezya 
gibi çok farklı politik ve ekonomik 
zorlukları olan ülkeler negatif olarak 
etkilendi. Sermaye çıkışını durdurmak için bazı merkez bankaları faiz 
artırımı ile karşılık verse bile yapısal 
reformlar gerçekleşmedikçe, bütçe 
açıkları ve cari açıklar kapanmadıkça 
zafiyet devam edecek. 

Yatırımcılar gelecek haftalarda tüm 
riskleri göz altında bulunarak piyasalarda daha çok defansif bir varlık 
dağılımı ve portföy stratejisini seçip 
cazip yatırımfırsatları sabırla bekleyebilir. Küresel piyasalarda çok uzun 
süreyle devam eden boğa piyasasının 
son çeyreğine gelip olumsuz ani gelişen risk senaryolarda sert düzeltmeler sürpriz olmaz. Hisse piyasalarda 
ağustos ve eylül aylarındaki negatif 
mevsimsellik de göz önünde bulundurursak gelecek haftalarda risk alma 
zamanı olmadığını söyleyebiliriz! 


GÖKHAN KULA, AVUSTURYA MERKEZLİ MYRA CAPITAL'IN KURUCU VE YÖNETİCİ ORTAĞI. 
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017'nin en güçlü hisse senedi kategorilerin- 
den biri olan gelişen ülke borsaları bu yıl 
önemli düzeltmelerden sonra yeniden yatırımcıların gözüne girmeye başladı. Güçlü 
dolar karşısında gelişen ülke para birimlerindeki sert dalgalanmalara rağmen çoğu uzman, gelişen ülke borsaları konusunda boğa piyasasından yana 
tavır alınıyor. 
2018'in kalan bölümünde gelişmiş piyasalarda olduğu gibi gelişenlerde de sert dalgalanmalar bekleniyor. 


Riskler de Var, 
Fırsatlar da... 


Güçlü dolar nedeniyle gelişen ülke para birimlerinde keskin dagalanmalar 
yaşanıyor. Bu durum hisse senedi fiyatlarını da etkiliyor. Ancak hızla 
büyüyen ekonomiler, güçlenen orta sınıf ve uygun hisse senedi fiyatları 
gelişen borsaları hala çekici kılıyor. 

LEVENT GÜRSES 


Özellikle ikinci çeyrekte başlayan dolar rallisi gelişen 
piyasaların performansında türbülansa neden oldu. 
Ayrıca dolara dayalı enstrümanların yüksek verimliliği 
sermaye kaçışına neden olarak ekonomilerde istikrarsızlık yaratıyor. Ancak günlük dalgalanmalardan 
ziyade uzun vadeli bakılması gereken gelişen piyasalar 
önemli risk-ödül fırsatları sunuyor. 

Önümüzdeki birkaç yıl içinde toplam ekonomik 
büyüklük olarak gelişmiş ekonomileri geçmesi beklenen gelişen ekonomilerin 2015 ile 2025 yılları arasında küresel GSYİH büyümesine yüzde 70 
katkı yapması bekleniyor. Bu süreçte 1,2 
milyar insanın orta ve yüksek gelir sınıfına 
geçmesi ve tüketimin de ikiye katlanması 
bekleniyor. Bu büyük değişim gelişen ekonomilerin hisse senedi piyasalarına yatırım 
fırsatı şeklinde yansıyacağı gibi özellikle 
enformasyon teknolojisi ve tüketim sektörlerinde de canlanma yaratacak. 

Dünyanın en büyük yatırım şirketi 
BlackRock 2018 Yarı Yıl Raporu'nda ekonomik reformlar, şirketlere yönelik olumlu 
koşullar ve uygun hisse senedi fiyatlarının 
gelişen borsalardaki hisse senetlerini desteklediğini belirterek “Gelişmiş ülke borsalarının üzerinde getiri bir diğer olumlu 
beklenti. Riskler ise yükselen doları, ticari 
gerilim ve bazı ülkelerde seçimler. Gelişen 
Asya'da büyük fırsatlar görüyoruz” ifadesi- 
ne yer verdi. 

Gelişen piyasaların en iyi barometrelerinden Vanguard FTSE Emerging 
Markets borsa yatırım fonu yılbaşından 
10 Ağustos'a kadar yüzde 4,5 değer kaybederken, bir diğer fon iShares Core MSCI 
Emerging Markets yüzde 2,30 geriledi. Bu 
kayıpların önemli bir bölümü son üç ayda 
gerçekleşti. 

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik 
ve doların güçlenmesi gelişenlerin görünümünü bulutlandırırken özellikle Çin 
piyasasındaki kayıplar dikkat çekiciydi. 
Çin piyasası zirvesinden bu yana yüzde 20 
gerilerken bu borsa ayı piyasası bölgesine 
düşmüş durumda... 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya 
Ekonomisinin Görünümü Temmuz ayı 
raporunda Latin Amerika ve Asya'da bazı 
ekonomilere ilişkin büyüme tahminlerini 
aşağı çekti. IMF genel olarak gelişen ülkelerin 2018 büyüme tahminini değiştirme- 
den yüzde 4,9, 2019 tahminini de yüzde 
5,Vde bırakırken, bu yıl yüzde 73 ile Hindistan öne çıkarken, Çin'in yüzde 6,6'ya gerilemesi bekleniyor. IMF bu yıl Rusya'nın 
yüzde 1,7 Brezilya'nın yüzde 1,8 ve Güney 
Afrika'nın yüzde 1,5 gibi mütevazi oranlarla büyümesini bekliyor. 

Ticaret savaşı endişesi, gelişen piyasaları diğer borsalara oranla daha riskli kılıyor. 
Ancak olası bir ticaret savaşının gelişen 


ekonomiler için riskleri kadar potansiyel 
kazançları da var. JP Morgan, temmuz sonunda, gelişen piyasalara ilişkin görüşünü 
olumluya çevirdi ve “satın al” kategorisine 
yükseltti. JP Morgan özellikle Çin, Brezilya, Güney Kore, Rusya, Şili ve Endonezya 
piyasaları için pozitif görüş bildirdi. 
Küresel likiditenin azalması, ticaret 
savaşı tehdidi, Çin'in finans piyasasındaki 
sorunlar ve olası küresel soğuma gibi risklerin gelişen piyasalarda dalgalanmalara 
neden olduğunu vurgulayan JP Morgan, 


Ticaret savaşı endişesi gelişen piyasaları 
diğer borsalara oranla daha riskli hale 
getirirken kazanç potansiyeli de artıyor. 


bu cephelerdeki kötü haberlerin gelişen 
piyasalara giriş noktası olarak kullanılabileceğini savundu. JP Morgan'ın yatırım 
raporunda, Çin Merkez Bankası'nın para 
politikasını gevşetmesinin özellikle dördüncü çeyrekte güçlü büyümeye öncülük 
edeceğini ve bunun da dikkate değer bir 
risk-ödül fırsatı sunduğu belirtiliyor. 

Yatırım firması Schwabın kıdemli yatırım stratejisti Jeff Kleintop, tarihsel olarak 
ekonomik döngülerin son aşamalarında gelişen piyasa hisse senetlerinin performansının ABD hisse senetlerini geride bıraktığını ve bunun son 50 yıldaki altı küresel 
ekonomik döngünün beşinde yaşandığını 
vurguluyor. 

Ticaret savaşının 
daha fazla büyümesini 


BÜYÜME İVMESİ ARTIYOR 


beklememek gerek- (Başlıca gelişen ülkelerde GSYİH değişimi, 
tiğini savunan State gerçekleşme ve beklentiler, 26) 
Street Global Advisors 2017 | 20189 | 20199 
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Çin'in borç sorununu ciddiyetle ele 
almasının ve bu konuda ilerlemeler kaydetmesinin de beklendiğini vurgulayan 
yatırım danışmanlık firması State Street 
Global Advisors, Hindistan'ı “en iyi gelişen öykü” olarak nitelerken, Rusya'ya 
ABD'nin uyguladığı yaptırımların ve 
Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlerin görüntünün bulanıklaşmasına neden 
olduğunu belirtiyor. Ancak artan petrol 
fiyatları Rusya ve Brezilya'nın lehine olacak. Rusya dünyanın en büyük petrol üre- 


ticisi haline gelirken, Brezilya'nın petrol 


ÇİN YENİDEN GELECEK VAADEDİYOR 


Gelişen ülkelerin en büyüğü Çin ekonomisine yeniden toparlanıyor. Çin 
Halk Konseyi, büyümeyi hızlandırmak için temmuz sonunda aldığı bir dizi 
karar ile vergi indirimlerinden altyapı projelerine yönelik tahvillere kadar 
bir dizi karar aldı. Ayrıca menkul değer ve borçlanma piyasalarıyla ilgili 
açıklamalarda sorunlu kredi piyasasını daha sağlıklı hale getirmeye yönelik 
adımlar atılacağı beklentisini güçlendirdi. 

Başkan Şi Jinping'in desteği ile bilgisayar yongası üretimine hız 
verildi. Dünyada yonga üreten cihaz pazarı 2018'de yüzde 11 büyürken, bu 
konuda Çin pazarı yüzde 40 gibi güçlü bir oranda genişliyor. Bu nedenle 
otomasyona yatırım güneydoğu Asya'nın ivmesini hızlandıracak. 

JP Morgan 2018 Yıl Ortası Yatırım Görünümü raporunda, Çin'in “Bir 
Kuşak Bir Yol” projesinin çevre ülkeler ile ticaret ve yatırım ortaklıklarının 
gelişmesine neden olurken, bu dev ekonominin 2025 hedefleriyle daha 
sofistike ve daha yüksek kişisel gelirli bir ülke haline geleceğini vurguluyor. 

Yatırım danışmanlığı firması State Street Global Advisors, gelişen 
ekonomilerde bu yıl büyümenin son beş yılın en yüksek oranı olan yüzde 
5'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ancak ABD-Çin ticaret gerginliğinin yanı 
sıra artan faiz oranları, likidite akışının azalması ve güçlenen dolar gibi 
olumsuzlukların inişe geçen kısa vadeli sermaye akışı ve yüksek borçlanma 
maliyetleri olarak yansıyacağını vurguluyor. 

Ticaret savaşının daha fazla büyümesini beklememek gerektiğini 
savunan State Street Global Advisors yarıyıl raporunda, bu durumda 
Çin'in iyi bir ekonomik performans göstereceğini ve bundan gelişen emtia 
ihracatçılarının kazançlı çıkacağını ifade ediyor. 


LİRA VE PESO 2019'İN EN ÇOK DEĞER YİTİREN 


PARA BİRİMLERİ 


(Yılbaşından 10 Ağustos'a kadar gelişen ülke para birimlerinin ABD Doları 


karşısında değer kaybı, 96) 


ihracatı 2018'de hızla artıyor. Öte yandan 
bu iki ülkede enflasyonun düşmesi de 
olumlu gelişmeler arasında yer alıyor. 

Güçlü dolar gelişen borsaları olumsuz 
etkilese de, bundan ayrı olarak bölgede 
bazı ekonomilerin temel göstergelerinin 
pozitif yönde olması ve şirketlerin güçlü 
karları, uygun hisse senedi fiyatları bu 
riskin yönetilebilir kılıyor. BlackRock'ın 
kıdemli küresel yatırım stratejisti Richard 
Turnill, ortalama 11,3 olan gelişen ülke 
hisse senetlerinin fiyat-kazanç oranının 
beş yıllık ortalamanın altında olduğunu 
ve karların ise ortalama yüzde 13,4 gibi 
bir hızda arttığını vurguluyor. 

Ticaret savaşının yanı sıra gelişen 
piyasalar ABD Doları'nın son zamanlardaki güçlülüğü nedeniyle de baskı altına 
girmişdurumda... ABD ile ekonomik 
anlamda rakip altı ülkenin para birimine 
karşı doların değerini ölçen The ICE U.S. 
Dollar endeksi, yılbaşından 10 Ağustos'a 
kadar yüzde 5,7, son 3 ayda ise yüzde 4,5 
değer kazandı. 

Güçlü dolar en çok Arjantin ile Türkiye gibi yüksek cari açığı ve dış borçları 
olan buna karşılık sınırlı döviz rezervleri 
bulunan ülkeleri etkiliyor. Arjantin Peso- 
su ve Türk Lirası yılbaşından bu yana en 
çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alırken, Güney Afrika Randı ve 
Brezilya Reali de değer yitiriyor. 

ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına 
daha önce uygulamaya başladığı gümrük vergisini iki katına çıkarması liranın 

değer kaybında etkili olurken, 

bu ülkenin yaptırım uygulamaya 
başladığı Rusya'nın para birimi 
Ruble'de 20159'teki petrol fiyatlarının çöküşünden sonra en büyük 
bir haftalık kaybını yaşadı. 


“Psi EDEEEE 10 Ağustos Cuma günü başta 
e bei —— Türk Lirası olmak üzere gelişen 
olonya Zilotisi > ik i 
kel stan Rupessi EEE ülke para birimlerinde görülen 
Macaristarı Korint EEE keskin satış dalgasının ise olduk- 
Güney Afrika Randı ça abartılı olduğu savunuluyor. 
Brezilya Reali ADM Investor Services'da küre- 
Rusya Rublesi sel stratejist olan Marc Ostwald, 
e piyasalardaki hareketlerin düşük 
ur ırası 1. je — 
gr EE EE ER ii likiditede aşırı vurgulu olduğunu 


KAYNAK: BLOOMBERG 


kaydediyor. 
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DİREKT TEMAS - BURÇİN MAVİTUNA 


PARA & YATIRIM 


Kıssadan Hisse 


nsan davranışı ve ekonomi 

bilimi hiçbir zaman tam olarak 

örtüşmüyor. Eğer geleceğe 

bakan vizyoner bir liderlik 

beceriniz varsa ve piyasa dalgalanmaları karşısında korku ve endişelerinizi kontrol edebiliyorsanız her 
kriz büyük fırsatları da beraberinde 
getirir. Bir yatırım yöneticisi olarak 
geçen bunca zaman bana bunu öğretti. Bu sefer de farklı olacağını hiç 
tahmin etmiyorum. 

Dünyada alıştığımız sistem çok 
sağlam hata sinyalleri veriyor. Kapitalizmin en büyük sınavı gelir dağılımda 
artan amansız bozulma ile başladı. 
Kuşaklar arası farklılıklar ile devam 
ediyor. Yeni nesiller çok daha fazla 
sorgulayıcı. Sistemin tanımladığı akışı 
kabul etmekte zorlanıyorlar. Benim de 
içinde bulunduğum 60 ve 70'li yılların 
çocukları iyi bir eğitim almak, iyi bir 
işe girmek, iyi bir aile kurmak ve sahip olduklarımızı arttırmaya şartlanmıştık. Ne kadar çok mal ve birikim 
olursa o kadar güvenli hissettiğimiz 
bir anlayışımız var. Hatta bunu sağlamak için 65 yaşına kadar çalışmayı 
bir standart olarak kabul ettik. Bizim 
yarattığımız ekonomi düzeni içinde 
kapital sistemin çekirdeğini finansal 
piyasalar oluşturdu. Gelecek nesillere 
bakınca, sahip olmak güdüleri daha 
az ve farkındalıkları daha yüksek çocukların bu kadar yoğun bir finansal 
girdap içinde yaşamayı tercih etmeyeceklerini düşünüyorum. 

Son dönemde yaşanan ekonomi 
krizlerinin tamamında, finansal piyasaların gelişimi ve hatta tabiri caiz ise 
açgözlülük piyasaları çok aşırı dalgalanma sürecine itti. Dünyadan yakın 
dönem kriz örneklerine bakarak 1997 
Tayland ile başlayan Asya ve 2001 
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Türkiye ve Güney Afrika krizlerinde 
ekonomilerin sorunlarının daha önde 
olduğunu söyleyebilirim. 2008 ve sonrasında ise finansal ürünlerin serbest 
piyasanın fırsatlarını kara dönüştürmek için artan açlığı öne çıktı. Çok 
sayıda sentetik piyasa fiyat dalgalanması yaşamaya başladık. Finans piyasaları içinde yaratılan endekslemeler 
ve kaldıraçlar piyasalarda çarpan 
etkisi yaratıyor. Örneğin borsa yatırım 
fonu olarak kurulan ve bir endeks 
takip eden finansal ürünlere yatırım 
yapmak son dönemde cazip bir yatırım olarak sunuldu. Kabul gördü. Wall 
Street'te çok popüler oldu ve bu fonlara yapılan yatırımlar artıyor. Bu fonların özelliği, hangi endeks için yatırım 
yapılıyorsa o endeksi oluşturan varlıklar portföye dahil ediliyor. Eğer Türkiye borsa yatırım fonu kurulmuş ve 
kıstas getirisi olarak BİST-30 endeksi 
seçilmişse, bu fonu satın alan müşterilerin paraları ile 30 adet endekse dahil 
olan hisse senedi satın alınıyor. Ama 
tersi de doğru. Fonu satmak demek, 
içinde olan hisselerin satışını gerektiriyor. Fon küçülürken içinde olan 
hisselere amansız bir satıcı oluyor. 
Rasyonel piyasa koşullarında böyle 
çağdaş bir ürüne hiç itirazım yok. 

Dünya finans piyasalarında, borsa 
yatırım fonları benzeri sayısız sentetik 
ürün kullanılıyor. Bu ürünleri geliştirmek ve yasal sınırlar içinde kullanmak 
serbest kapital düzen içinde tartışılmaz bir ticaret şekli. 

Son dönemde yaşanan krizlerin 
hepsinin ortak bir özelliği var. İlk 
200 gün içinde önce büyük köpükler 
oluşup aşırı dalgalanmalar yaşansa da 
ardından bir stabilizasyon sağlanıyor. 

Benim gözümde, Türkiye ekonomisi mevcut piyasa fiyatlamaları ile 


sürüklendiği yerden çok daha güçlü 
durumda. Bu kadar yüksek oynaklık 
içine sürüklendiğimiz için şirketlerinrisk yönetmekte zorlanmamaları 
mümkün değil. En büyük zararı yetersiz özkaynak ve aşırı borçlanma 
ihtiyacında olan işletmeler görüyor. 
Ancak bu zarar henüz aşılamaz boyutta değil. 


Kısa Kısa; 

s9 Dünyada yükselen enflasyon dalgasına hazır olmalıyız. 2018 son çeyrek 
ve 2019'da küresel para daha az akışkan olacak. 

9 Liranın değerinin aşınmasıyla ithalatın artan maliyetlerini ikame edecek 
ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyacağız. 
Cari açık biraz da zorunlu olarak daralıyor olacak. 

9 Para politikasının sıkı kalmasını 
beklerim. Bu sene ve gelecek senenin 
tamamında bundan kaçış yok. 

s9 Özel sektörün ve devletin fonlama 
ihtiyacını karşılayacak modellerin 
yapılanması suretiyle son çeyrekte 
yabancı yatırımcıların iştahlarının 
yeniden artacağını tahmin ediyorum. 
9 Bütçe açığının finansmanı konusunu çok konuşacağız. Devletin gelir ve 
gider dengesi mercek altında olacak. 
s Endeksler çok yanıltıcı. Borsa 
İstanbul'da halka açık şirketlerin değerlerine odaklanmak gerekli. Tarihi 
düşük değerlemeler var. Bu iskontolara yabancı fon yöneticilerinin kayıtsız 
kalamayacağını düşünüyorum. Bireysel yatırımcıların hisse senetlerine 
yatırım yapması portföylerinde hem 
enflasyona hem de kur zararlarına 
karşı bir koruma sağlayacak. Ortak 
olmak için borsada halka açık şirketlerin hisse senedi fiyatlarında cazip 
fırsatlar var. © 
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KEYİF VE KONFORUN MUHTEŞEM BİRLİKTELİĞİ 


MOVE-UP MASTER HAREKETLİ BAZA 
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Mükemmel uykuyu ve konforu bir arada sunan Move-Up Master hareketli baza ile yepyeni bir uyku deneyiminin keyfini çıkarın. Move-Up Master hareketli 
baza, 9 ayrı bölgesi hareket edebilen özel motor sistemi sayesinde istenilen pozisyona göre ayarlanabilir; bu sayede horlama, reflü, bel ve boyun ağrıları 
gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. Televizyon izleme, kitap okuma gibi etkinlikler için kişiye özel konfor sunarken hareket eden baş, boyun ve sırt 
bölgeleri yatakta daha kolay oturmayı, doğrulmayı ve yataktan rahat kalkabilmeyi sağlar. 


Nİ 


Sağlıklı ve kaliteli bir uyku sunan Move-Up Master hareketli baza ile yaşam kalitenizi artırın. 
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Türkiye'de uzun vadeli bir oyuncu 
olmanın yerli üretimden 
geçtiğine inanıyoruz 


Whirlpool Corporation, 2017 yılında elde ettiği yaklaşık 21 
milyar dolarlık cirosu, 92.000 çalışanı ve toplam 70 üretim 
ve Ar-Ge merkeziyle bugün dünyanın önde gelen beyaz 
eşya üreticilerinden biri konumunda. 


Türkiye'de ana markamız Hotpoint ve Indesit ile beyaz 
eşya, küçük ev aletleri ve klima sektöründe faaliyet gösteriyor, yeni konsept Hotpoint mağazalarımızla Türkiye'deki 
yatırımlarımızı her geçen gün büyütüyoruz. 


“Türkiye bizim için kilit ve dinamik bir pazar” 


Whirlpool Corporation olarak birçok ülkede faaliyetleri- 


ğ 
My GE j 


Whirlpool Türkiye Pazarlama Direktörü 
Aylin Alpay, Türkiye'nin şirket için 
stratejik önemi ve ülkemizdeki 
yatırımları hakkında bilgi verdi. 


miz mevcut. Türkiye'nin ise hem endüstriyel ayak izi hem 
de pazar operayonları bakımından bizim için önemi çok 
büyük. Sadece bugün değil, gelecekte de böyle olacak. İş 
süreçlerimizi hiçbir aksama olmadan, planladığımız şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesindeki stratejik rolünün bilinciyle, bugüne kadar 
ciddi yatırımlar gerçekleştirdik ve gelecekte de yine bu 
odağımızı korumak ve yatırım kararlılığımızı sürdürmek 
niyetindeyiz. Türkiye önemli bir pazar olmasının yanı sıra, 
hızla gelişen ve gelecekte rolü artacak olan Orta Doğu 
pazarına açılmak için ideal bir platformu da temsil ediyor. 
Ürünlerimizi ülkemizde hem üretmek hem de tüketicilere 


g— pa 
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sunmaktan, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmaktan 
dolayı mutlu ve gururluyuz. 


“Manisa fabrikamız EMEA'nın referans 
fabrikalarından biri” 


Manisa'da 1995'ten beri faaliyette olan 50 bin m2'lik soğutucu fabrikamız ve 2014'te 32 bin m2'lik alanda üretime 
başlayan çamaşır makinesi fabrikamızla üretim yapıyoruz. 


Yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği Manisa soğutucu fabrikasında üretilen soğutucuların yüzde 80'i; Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Manisa soğutucu fabrikası sadece Avrupa ülkeleri için değil, Ortadoğu için de bir ihracat üssü. 


Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla Manisa'daki üretim kapasitemiz yaklaşık 3 milyon adede ulaştı. Buzdolapları ve 
derin dondurucular üreten Manisa soğutucu fabrikamızın 
yıllık üretim kapasitesi bugün 1,5 milyon adet. Burada üretilen Active Oxygen buzdolapları Londra'ya ihraç ediliyor. 


Türkiye'deki ikinci fabrikamız olan ve 32 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren çamaşır makinesi fabrikamızın 
yılda 1 milyon 600 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor 

ve üretimin yüzde 75'i başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
yurtdışına ihraç ediliyor. 


Bu fabrikalarımız, 89 ülkeye ihracat yaparak Whirlpool 
Corporation'ın son 8 yıldır Ege Bölgesi>nin elektrik-elektronik kategorisinde ihracat rekortmeni oldular. 


Bugün Manisa fabrikamız, tüm Whirlpool Corporation 
markalarının solo buzdolaplarının üretimi için EMEA'nın 
referans fabrikalarından biri olarak tanımlanıyor. Hem mevcut buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları hem de olası 
diğer ürün fabrikaları için merkez ile birlikte farklı senaryo- 


lar üzerinde çalışıyoruz. Planımız, üretimi ve istihdamı artıracak projelerimizi 2020'ye kadar tamamlamak. Markamız 
ve ürünlerimizin geliştirilmiş portfolyoları sayesinde Türkiye'de sağlam adımlarla büyüyeceğimizden eminiz. 


“Hotpoint olarak, tüketicilerimizin önem verdiği herşeye 
özen gösteriyoruz” 


Hotpoint, evin her alanında maksimum konfor sunmak için 
yenilikçi ürünler tasarlıyor. Sürekli geliştirilen ve yenilenen 
teknolojisiyle öne çıkan ürünler, mükemmel performansı, 
yüksek verimliliği ve sağladığı enerji tasarrufuyla kullanıcıların hayatına değer katıyor. 


Tüm Hotpoint ürünleri sunduğu akıllı ve doğaya saygılı 
çözümlerle evin her alanında maksimum konfor sunmak 
üzere tasarlanıyor. Çevre dostu Hotpoint'ler, yiyeceklerin 
tazeliğini koruyor, bulaşıklarınızdaki en zorlu lekeleri çıkarıyor, çamaşırlarınızı, dokusuna zarar vermeden temizliyor. 


Hotpoint, daima kendini yenileyerek, beklentinin çok 
ötesinde, yüksek kalitede akıllı beyaz eşyalar ve küçük ev 
aletleri üretiyor. Hotpoint'in en önemli gücü, zaman içinde 
değişen istek ve ihtiyaçları en iyi şekilde anlayabilmemiz 
ve ürünlerimizi bu doğrultuda geliştirebilmemiz. Bu sayede Hotpoint, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde en yeni 
teknolojileri kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor ve doğal 
kaynakları koruyor. 


Hotpoint'in tasarım anlayışı, evdeki ihtiyaçlarınızla, hayal 
ettikleriniz arasında bir köprü kuruyor. Hotpoint için tasarım tek başına yeterli değil. Bir ürünün, tasarım harikası 
olmasının yanı sıra kullanışlı olması da önem taşıyor. Hotpoint beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinin her ayrıntısı, 
önceden titizlikle düşünülüp ve günlük hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanıyor. 


“Bu bir ilandır” 


FORBES 


TEKNOLOJİ 


HAVACILIK 


Tombul Kuşların 
Konağı 


Asya, Ortadoğu ve Avrupa'ya mesafesi havacılık bakım, onarım ve 
yenileme alanında Türkiye'ye avantaj sağlıyor. AMAC Aerospace'in 
Türkiye'deki ikinci hangarı bunun kanıtı mı? 

ERSUN ERDİNÇ 


ev binanın içinde sessizce bekleyen, üzeri 
çiçek desenleriyle süslü özel Boeing 777, 
bakımı yapılan bir uçaktan ziyade kafesteki 
bir kuşu andırıyor. Analojimiz bir serçeyi 
akla getirmesin: Kanat açıklığı 61, yüksekliği, 18,5 ve uzunluğu 74 metre olan uçağın hangara sığabilmesi için uçağın burnunu içine alabilecek bir çıkıntı, 
arka cepheden dışarı doğru bir tomurcuk gibi uzanıyor. 
Burası AMAC Aerospace Türkiye'nin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda haziran sonunda açılışını yaptığı ve 
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin 200 metrekarelik 
hangarından sonra Türkiye'deki ikinci BOY (Bakım, Onarım, Yenileme; Maintenance, Repair, Overhaul, MRO) 
tesisi. Toplam 6 bin 600 metrekare büyüklüğe sahip. 
Havayolu taşımacılığı ile özel havacılık sektöründe dar 
ve geniş gövdeli uçaklara VIP bakım ve modifikasyon hizmeti vermek amacıyla 2007'de kurulan şirketin İsviçre, 
Basel ve Zürihtekiler ile birlikte toplam hangar alanı 100 
bin metrekareyi buluyor. Bodrum'daki hangar aynı anda 
20 özel jete hizmet sağlayabiliyor. Yer olarak Bodrum'un 
seçilmesinin nedenini, Ortadoğu ve Avrupa arasında bir 
merkez pozisyonunda bulunması olarak açıklayan AMAC 
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Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lübnan 
asıllı İsviçreli iş insanı Kadri Muhiddin, “Bodrum'a yaz 
döneminde, yedi aylık süreçte ne kadar VIP jet indiği- 
ne dikkat ettiniz mi? Burada büyük bir potansiyel var. 
AMAC Aerospace'in Bodrum hangarı hem buradaki 
hem çevre bölgelerdeki tüm özel jetlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak” diyor. AMAC Aerospace Yönetim Kurulu 
Danışmanı Safi Ergin her yıl Milas-Bodrum Havaalanı'nı 
kullanan 2 bin uçağın yüzde 5 ila 10'unu yakalayabilme- 
nin şirketin hedefi olduğunu belirtiyor. 

Hangarın, yaz döneminin dışındaki zamanlarda havayolu uçaklarına yer bakımı, onarım ve yenileme hizmetleri vereceğini belirten Muhiddin, “Amacımız 12 ay verimli 
çalışmak. Türkiye çok stratejik bir yerde bulunuyor. 
Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Çin pazarına kadar rahat ulaşan geniş bir coğrafyada amacımız özel uçakları ve yolcu 
uçaklarını buraya getirmek” diyor. BOY bölge payları bu 
ifadeyi destekliyor: Ticari hava taşımacılığı filosunun 
yüzde 27'si Asya, yüzde 25'i Avrupa, yüzde 5'erlik kısımları Ortadoğu ve Afrika'da bulunuyor (Amerikaların payı 
ise yüzde 31 ve 8). 

İngiltere'de uçak mühendisliği öğrenimi gördükten 


FOTOĞRAF: AMAC AEROSPACE 
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OLIVER WYMAN 
TAHMİNLERİNE GÖRE 
2018'DE DÜNYA TİCARİ 
UÇAK FİLOSU 38 BİN 
UÇAĞA ERİŞECEK. UÇAK 
FİLO BÜYÜME HIZI 


YÜZDE 1,2 İLE AFRİKA'DA, 


YÜZDE 8,8 VE 8,7 İLE 
ÇİN VE HİNDİSTAN'DA 
GERÇEKLEŞECEK. 


sonra uçak bakım mühendisi olarak 1979'da 
Kuveyt Havayolları'nda çalışan Muhiddin, 
1990'da Londra'da kurduğu “Gamit” isimli 
girişimle bakım şirketlerine, havayollarına 
ve kurumsal uçak sahiplerine özel destek 

ve tedarik hizmetleri işine girdi. 2005'de 
Türk-İngiliz ortaklığı Tailwind Airlines'ı 

ve 2007'de de, 48 milyon dolar sermaye 

ile AMAC Aerospace Switzerland'ı kurdu. 
2009'da 300 çalışana ve 500 milyon dolarlık 
değere sahip şirkette bugün bin 500 kişi görev yapıyor ve değeri 1,7 milyar dolar. Şirket 
2012'de İsviçre dışındaki ilk BOY yatırımını 
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Sancak 
Air'a ait 1.500 metrekarelik hangarı devralarak yaptı. Burada yalnızca özel jetlere hizmet 
veriliyor. AMAC Aerospace Türkiye aynı 
zamanda Dassault Fal- 


Jet Aviation ile rekabet ediyor. 

ICF International verilerine göre dünya 
BOY pazarı 135 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip. Bu rakamın yüzde 60 olan 81 
milyar doları havayolu taşımacılığı uçakları 
(65 milyar dolar) ile iş jetleri (12 milyar dolar) 
ve helikopterler (4 milyar dolar) oluşturuyor, 
kalanı ise askeri havacılığa karşılık geliyor. 
Oliver Wyman Research verilerine göre şu 
anda küresel aktif ticari uçak sayısı 26 bin 
300 civarında. 2017'deki yeni teslimat uçak 
sayısı 20 bin 400 olsa da, bunların büyük 
bölümü faaliyetten çekilenlerin yerine gelecek. Ancak 10 yıl içinde küresel filonun 10 
bin 600 adet artacağı tahmin ediliyor. Yıllık 
uçak üretiminin 180 milyar dolar civarında 
olduğu ve bu rakamın yüzde 6Vinin havayolu 

taşımacılığı uçakları, yüz- 


con (Türkiye iş jeti parkındaki 122 uçağın 18'i) 


Uçaklar havada kaldıkça 


de W'ü işjetleri ve yüzde 
#ü sivil helikopterlere ait 


ve Pilatus PC-12 yetkili bakım, onarım ve bulunduğu göz önünde tuservisi. Şirketin 60 olan : tulduğunda BOY pazarının 
çalışan sayısının gelecek yenilemeciler pala potansiyeli belirginleşiyor. 
yıl 120'ye çıkarılması kazanacak! Ayrıca bakımın bir uçak 
hedefleniyor. için hayati öneme sahip 


Uçak bakımı “hat 
bakımı” ve motor, bileşenler ve gövde ağır 
bakımını içeren “temel bakım” olarak iki 
ana kola ayrılıyor. Hat bakımı faaliyetleri 
çoğunlukla, uçuş öncesi/sonrası uçağın yerde olduğu normal çalışma süresi boyunca 
gerçekleştiriliyor. Temel bakım ise uçağın 
daha uzun süre hizmet dışı bırakılmasını 
gerektiren ve yalnızca bir hangarda bulunan 
özel donanımla gerçekleştirilen faaliyetleri 
içeriyor. Hat bakımı sırasında uçak genellikle 
hizmet dışı bırakılmıyor ve bakım faaliyetleri 
portta, apronda veya zamanın uygun olduğu 
durumlarda hangarda yapılabiliyor. Daha 
uzun yerde kalış süreleri için planlanan temel 
bakımdan farklı olarak hat bakımı her zaman 
planlı değil çünkü normal uçuş faaliyetlerinde ortaya çıkan planlanmamış sorunlar 
için de yapılabiliyor. BOY çerçevesi içinde 
yer alan üçüncü bir alan ise özellikle varlıklı 
müşterilerin, uçaklarını teslim aldıktan sonra 
istedikleri değişiklik ve düzenlemelerden 
oluşan talebi karşılamayı hedefliyor. “VIP 
uçak modifikasyonu” diye adlandırılan bu 
alanda AMAC, Alman Lufthansa ve İsviçreli 
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olduğu hatırlandığında 
BOY talebinin hiç de esnek olmadığı aşikar. 
BOY pazarının yüzde 40'ı motor, yüzde 22'si 
bileşenler, yüzde 17'si hat bakımı, yüzde Wü 
gövde bakımından oluşuyor. 

Kuşkusuz BOY pazarı ile uçak işletmeciliği toplamı sıfır eden bir denklem gibi: Bir 
uçağın bakım masraflarının azalması, yolcu 
taşıma dışında uçağın yerde durmasından 
hiç hoşlanmayan işletmecilerin gelirinin 
yükselmesi demek. Nitekim Boeing 787 ya 
da Airbus A350 gibi yeni nesil uçaklarda, 
gövde bakımı gibi pahalı kalemlerin, bakım 
aralığının uzaması nedeniyle düşmesi söz 
konusu. Buradan gelecekte çok daha az bakım gerektiren uçakların üretileceğini öngörmek mümkün. Ancak BOY pazarındaki VIP 
modifikasyonu dilimi (pazarın yüzde 7'sini 
oluşturuyor), varlıklı insanların talepleriyle 
biçimlendiğinden hem teknik bakım hizmetleri eğilimlerinden bağımsız hem de daha 
hızlı büyüyor. 

Toplam BOY pazarı yüzde 3,6 büyürken 
4,3 milyar dolarlık alt dilim olan VIP modifikasyonu yüzde 7 büyüyor. 


FOTOĞRAFLAR: ERSUN ERDİNÇ 


2018 Ortadoğu ve Avrupa © 
bakım, onarım ve yenileme 
pazarı tahmini büyüklüğü. “44. 


4 


4 


Milas hangarı 15 milyon doların üzerinde 
bir yatırımla tamamlandı. Aslında hemen 
kuzeyinde Muğla, Dalaman Havalimanı'nın 
bulunmasına karşın hangar için Milas- 
Bodrum'un seçimi incelemeye değer: Özel 
uçakların, iş jetlerinin iniş ve kalkış aralığı 
beklemeden hareket edebilmesi trafiği çok 
yoğun olmayan alanları gerektiriyor. Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi'nin 2018 (haziran 
sonu itibarıyla) verileri Milas-Bodrum'un (11 
bin 855 uçak) Dalaman'dan (13 bin 666 uçak) 
daha az yolcu ve uçak trafiğine sahne olduğunu gösteriyor. Bu iki alanın da 3 bin metrelik 
pisti var. Yakında, uçak ve yolcu trafiği onlardan daha düşük (3 bin 531 uçak) dolayısıyla 
daha sakin olan Antalya, Gazipaşa Havalimanı yer alıyor ancak onun pisti sadece 2 bin 
300 metre. Bu durum Muğla'daki havaalanlarını büyük uçakların iniş kalkışı için daha 
elverişli hale getiriyor. Sonuçta istatistikler 
bu iş için Milas-Bodrum'u öne çıkarıyor (belki de son sözü Muhiddin'in “cennet” dediği ve 
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çok sevdiği Bodrum'da kendisi ve geniş ailesi 
için aldığı beş villa söylüyordur). 

Üçüncü havalimanının devreye girmesiyle 
pazarın daha da hareketleneceğini öne süren Muhiddin, “İlerleyen yıllarda sektörün 
çok daha fazla gelişeceğini düşünüyoruz. 
Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi, özel 
havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere 
yol açtı. Birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 
özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının 
kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu rakam Almanya'nın özel mülkiyetteki 
uçak sayısına eşit” diyor. 

Muhiddin beklenen dört kat artış sonrasında oluşacak talebin yanısıra çevre ülkelerden tatil için Türkiye'yi tercih eden özel 
jetlerin oluşturduğu hacmin de, Bodrum'un 
özel jetler konusundaki potansiyelinin en büyük göstergesi olduğunu söylüyor ve özellikle 
Ortadoğu bölgesindeki özel jet sahiplerinin 
uçaklarının bakımı için Avrupa'ya gitmesine 
gerek kalmayacağına işaret ediyor. 


Her ne kadar havayolu 
seyahat talebi 

GSYİH büyümesiyle 
ilişkilendirilse de, 
Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği 
(IATA) yolcu trafiğinin 
10 yıl boyunca küresel 
GSYH'yi geride bıraktığını 
bildiriyor. Buradan BOY 
hizmetlerine havayolları 
talebini kestirmek 
mümkün. Modifikasyon 
alt pazarının hareketini 
ise uçak sahiplerinin özel 
talepleri belirliyor. 
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NET BAKIŞ 


KANBOLAT UZ 


O Olmak ya da Olmamak 


ir İngiliz spor yazarının 
klasik hale gelen sözüdür “Futbol asla sadece 
futbol değildir”. Bu sözü 
şimdi “Sosyal medya asla 
sadece sosyal medya değildir” diye 
değiştirmek mümkün hale geldi. 

Amerikalı aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ve web sitesi 
Infowars, geçen ay sosyal medya 
devlerinin hedefi oldu. Nefret söylemi yaymakla suçlanan Jones'un sosyal medya paylaşımları toplu olarak 
silindi. Apple, Google, Facebook ve 
Spotify Alex Jones'a ait içeriği kaldırma kararı aldı. 

Alex Jones'un Infowars'ı 11 Eylül 
saldırıları, Oklahoma bombalaması 
gibi olayların devlet tarafından gerçekleştirildiği, dünyayı gizli bir elitler grubunun yönettiği gibi komplo 
teorilerini sıklıkla ortaya atıyordu. 
ABD Başkanı Donald Trump'ın da 
destek verdiği Jones, göçmenler, 
Müslümanlar gibi grupları hedef alan 
nefret içeren yayınlarıyla sosyal medya devlerinin hedefi oldu. 

Google'ın video paylaşım sitesi 
Youtube, Jones'ın 2,4 milyon takipçisi olan kanalını sildi. Facebook, 
Jones'un dört ayrı sayfasını yayından 
kaldırdı. Bu sayfalardan birinin 1,7 
milyon takipçisi vardı. 

Alex Jones ve ona destek olan 
muhafazakar politikacılardan, sosyal 
medya devlerinin engelleme girişimlerini eleştiren, sansürcülükle suçlayan açıklamalar ardı ardına gelmeye 
başladı. Infowars sitesi, Apple App 
Store ve Google Play Store üzerinden 
kendi uygulamalarını çıkarttı. Bunlar bir anda en popüler uygulamalar 
arasına girdi. Sosyal medya devlerinin davranışı, Amerikalı muhafazakarlar arasında komplo teorisyeni 
Infowars'un popülaritesini bir anda 
artırdı. 

Özellikle ABD aşırı sağının komplo teorisi merakı yepyeni mecralar 
da oluşturuyor. Çanon veya kısaca 
“O” olarak anılan bir gizli hesaptan 
yapılan yayınlar, kısa sürede binlerce takipçi kazandı. 4Chan gibi mesaj 
panosu sitelerinden komplo teorileri 
yayan, ABD istihbarat örgütleri içinden biri olduğu izlenimi veren kişi 
ya da kişiler, üst düzey devlet yetkilileri, Hollywood ünlüleri, milyar- 


ABD AŞIRI SAĞININ KOMPLO 
TEORİSİ MERAKI YEPYENİ 
MECRALAR OLUŞTURUYOR. 


der iş insanları ve özellikle Clinton 
Ailesi'ni içeren akıl almaz iddialar 
ortaya atıyor. Bu kişilerin uluslararası bir çocuk istismarcı (pedofili) 
çetesi olduklarını, şeytana taptıklarını, çocukları yedikleri ya da 
kanını içtikleri gibi hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan komplo teorileri 
üreten bu fenomen paylaşımcı, kısa 
sürede binlerce takipçi veya taraftar 
toplamayı başardı. Özellikle ABD 
Başkanı Trump'ın mitinglerinde boy 
gösteren binlerce taraftar, “Hepimiz 
O'yuz” benzeri pankartlar açmayı ya 
da büyük Ç sembolü bulunan tişörtler giymeyi alışkanlık haline getirdi. 
ABD'nin bir ajanı olduğu izlenimi 


veren Çanon, uluslararası bir bürokrat ekibinin Trump'ı devirmek için 
hain planlar oluşturduğu yönünde 
yayınlar da yapıyor. O'nun hedefinde özellikle Amerikalı demokratlar 
bulunuyor. 

Esrarengiz O'nun popülaritesi ve 
takipçilerinin sayısı giderek artıyor. 
Amerikan medyasında bu, hayal gücünün sınırlarını zorlayan komplo 
teorilerinin nasıl olup da binlerce 
sıradan insanı ikna edebildiğinin 
psikolojik sebeplerini irdeleyen 
makaleler kaleme alınıyor. Bu arada 
ünlü anarşist İnternet hacker grubu 
Anonymous da bu işe dahil oldu. 
Grup adına yapılan duyurularda 
O'nun kimliğini ortaya çıkartacakları 
sözünü verdiler. 

Haziran ayında silahlı bir adam 
zırhlı aracıyla Hoover Barajı'nda 
yolu kesip eylem yapmıştı. Bir Ç 
takipçisi olduğu anlaşılan adam, 
Hillary Clinton'ın e-posta hesaplarıyla ilgili bir soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanması için 
eylem yaptığını söylüyordu. Ancak 
bu soruşturma sonucu zaten bir gün 
önce açıklanmıştı. Çanon komplo 
teorileri doğrudan bireyleri hedef 
gösterdiği için bunların yakın zamanda şiddet içeren ciddi sonuçlar 
doğurabileceği yönündeki endişeler 
de giderek artıyor. Yine de kendisinin de komplo teorileri üretmeye 
meraklı olduğu bilinen ABD Başkanı 
Trump'ın sempatisini kazandığı 
anlaşılan bu gizli komplo teorisyeni- 
nin daha ne kadar bu çılgın teorileri 
üretmeye devam edeceği herkesin 
merak konusu. © 
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birleştirerek yeni bir değer ortaya koyuyor. Sizi de Bağımsız Temsilci 
olarak bu güçlü networkte yer almaya davet ediyoruz. 


20 yıldan beri hayallerinizin gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz. 


ONET 20 yıldır girişimcileri destekliyor... 


< 
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Ahmet Bilgen, Foriba'yı 90O'ların ortasındaki ilk teknoloji girişimleri 
dalgasında kurdu. Ama işler istediği gibi gitmedi. Şimdilerde hikayeyi 
aynı şirketle baştan yazıyor ancak bu kez kesinlikle daha gösterişli. 
CANDEĞER MURADOĞLU 


ugünlerde yeni İnternet girişimleri nimetten 
sayılıyor ve yaşları 20'lerde gezinen kurucularına film yıldızı muamelesi yapılıyor olsa 
da bir önceki kuşağın 40'larındaki adamları 
yakın zamanda onlardan rol çalabilir. Zira 
1990 sonrasında iş dünyasının SAP ve Oracle gibi yazılımlarla tanışmasının etkisiyle şirketlere iş çözümleri desteği 
ve entegrasyonu hizmeti vermek için genellikle birkaç 
mühendisin biraraya gelerek kurduğu “ilk dalga” teknoloji 
girişimlerinin ayakta kalabilenleri, 2023”te 850 milyon 
lira hacme ulaşması beklenen e-dönüşüm pazarının rüzgarıyla bugünlerde büyük ölçekli yatırımcıları daha fazla 
cezbediyor. Mediterra Capital-Logo ortaklığıyla başlayan 
bu dalganın bugünlerdeki yıldızı 19 yıllık mazisi olan regülasyon teknolojileri (regtech) şirketi Foriba yada SAP 
aleminde daha çok bilinen adıyla FIT Solutions. 

Erken aşama risk sermayesi şirketi Revo Capital'in 
2014 tarihli keşfi, şubat ayında Dünya Bankası'na bağlı 
IFC liderliğindeki bir yatırımcı grubundan 5 milyon dolar 
kaynak topladı; bu tura Endeavor Catalyst gibi dev bir 
fonu da eklemeyi başardı; üç ay sonra da e-dönüşüm işin- 
deki 8 milyon lira cirolu rakibi ISIS'i satın aldı. Üzerine 
beşinci yurtdışı ofisini İtalya'da açtı. Altı ay evvelinde de 
“FIT Solutions” olarak bilinen 18 yıllık marka kimliğini 
gömdü ve ismini “Foriba” olarak değiştirdi. Foriba'nın 
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48 yaşındaki kurucu başkanı Ahmet Bilgen, bir sene 
içinde gerçekleşen bu gelişmelerin sıfırdan kurduğu 
şirketinin uluslararası çapta bir hikayeye dönüşmesine 
giden yolda bir başlangıç olduğuna inanıyor. “Temel stratejimiz” diyor şirketinin İstanbul, Maltepe'de bulunan 
Gold Plaza'daki ofisinde, “Avrupa, Asya-Pasifik ve Türk 
Cumhuriyetleri'nde faaliyete geçerek dünya çapında 

bu işe (e-dönüşüm) yön veren şirketlerden biri haline 
gelmek.” Bu doğrultuda 2018 sonuna kadar hizmet verdikleri ülke sayısını 12'den 20'ye çıkartmak, iki yıl içinde 
de cironun yaklaşık yarısını yurtdışında elde etmek istiyorlar. 

28 milyon liralık cirosunun Bilişim 500 verilerine 
göre yüzde 75'i e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-defter, 
e-irsaliye) işinden gelen Foriba, bu haliyle Logo ve Mikro 
Yazılım'ın ardından pazarın (müşteri ve gelir bazında) 
üçüncü büyük oyuncusu konumunda. Şirket e-fatura sekmesinde ise pazarın yüzde 10'unu kontrol ediyor. Ancak 
“Paralel Bilgisayar Mimarileri” alanında mastır yapmış 
Ahmet Bilgen, bu yüzde 10'un toplam işlem hacminin 
yüzde 80'ini oluşturduğunu söylüyor (yaklaşık 80 milyar lira). Sektörün, gelirleri doğrudan etkilemediği için 
pek itibar etmediği ama yatırımcılar nezdinde Foriba'yı 
değerli kılan özelliklerden olan bu hacmi sağlayan şirketin müşteri bazı. 350'ye yakını uluslararası olmak üzere 
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48 yaşındaki 
Ahmet Bilgen 
mastır sonrası 
eğitimine ABD'de 
devam etmek 

ve akademisyen 
olmak istiyordu. 


7 bini aşkın müşteriye hizmet veren Foriba, KOBİ'lere 
odaklı rakiplerinin aksine neredeyse tüm büyük ölçekli 
şirket havuzunu kontrol ediyor. Migros, A101, BİM, Bizim 
Toptan Gıda, Ülker, Eti gibi aylık fatura döngüsü büyük 
işletmelerin çoğu portföyde yer alıyor -keza birçok büyük holding de. “Rakiplerimizden biri 5 milyon adet fatura hedefi açıklamıştı. Oysa bizim tek müşterimizin aylık 
fatura adedi 2,5 milyon” diyor Bilgen. 

Bu hacme ulaşmalarını sağlayansa SAP ile olan yakın 
işbirliği. Zira SAP kullanan büyük ölçekli işletmelerin 
ve holdinglerin çoğunluğu, e-dönüşüm hizmetleri için 
Foriba'yı tercih ediyor. “SAP ekosistemi beni çok yakından tanır” diye teyit ediyor Bilgen, “FIT Solutions 
da, SAP danışmanlık firması olarak kuruldu. Zaten eski 


çalışanlarıyım. Yüzlerce proje yaptık 
birlikte... Referanslarımız da hep çok 
iyiydi. Şimdi de SAP kullananlar arkada 
da bizim çözümü entegre ediyor” 

Bu kuşkusuz Foriba için işleri kolaylaştırıyor ki şirketin yatırımcıları 
da aynı şekilde düşünüyor. “Neden 
Foriba'ya yatırım yaptık?” diye soruyor 
Eylül 201te, 20 milyon dolar değerleme üzerinden Foriba'ya yüzde 20 hisse 
karşılığında ortak olan ve Seri B turuna da 1,5 milyon dolarla katılan Revo 
Capital'in yönetici ortağı Cenk Bayrakdar: “Çünkü SAP ile yakın ilişkileri 
var ve çok güvendiği bir iş ortağı olarak 
birlikte ürün geliştiriyorlar.” 

Bu yakın ilişkinin hikayesi Ahmet 
Bilgen'in iş hayatının ilk dönemine kadar uzanıyor. Barış Harekatı'nın ertesi 
senesinde, henüz beş yaşındayken ailesiyle Kıbrıs'a göç eden Mersinli Ahmet 
Bilgen, kişisel bilgisayarın memlekete 
yeni girdiği lise çağında bu cihazlara ilgi duymaya başladığını söylüyor. 
Üniversite tercihi de bu ilgiye paralel 
olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 
“uygulamalı matematik ve bilgisayar 
bilimleri” bölümü oldu. 50 kişilik bölümden mezun olabilen beş kişi arasında olduğunu mahcup bir övünmeyle 
anlatıyor. 1993”teki mezuniyet sonrası 
yine aynı üniversitede “paralel bilgisayar mimarileri” alanında mastır yaptı 
ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. Semantik diller konusunda yaptığı doktora eğitimini yarım bıraktığını ve 1995'te 
İstanbul'a taşındığını söylüyor. “Aslında 
eğitimime ABD'de devam etmek istiyordum. Hedefim akademisyen olmaktı. Kıbrıs'tan burs bulmak zor olduğu için Türkiye'ye 
geldim” diye açıklıyor bu göçü. 

Ama ABD'ye gitme ve akademisyen olma hayalinin 
uzun zaman alacağını fark edince iş dünyasına girmeye 
karar vermiş. “O dönem teknoloji piyasasında donanımcılar revaçtaydı. O nedenle iş bulma konusunda zorlanmadım” diyor. Bilgen sırasıyla Vestel Bilişim (Veskon), Yaşar 
Bilgi İşlem (Yabim), Datateknik (Exper) şirketlerinde 
sistem destek ve çözüm mühendisi olarak çalıştı. SAP 
dünyasına ise 1997'de ise SAP Bilgi İşlem'de (SAP Bilgi) 
teknoloji danışmanı olarak girdi. “Böylece Türkiye'deki 
BT dönüşüm sürecinde yüzlerce projede yer alma şansı 
buldum” diyor. 

O yıllar gerçekten bir dönüşüm dönemiydi. İnternet'in 
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gelmesi, iş yazılımlarının gelişmesi, dönemin 
sihirli kelimesi “otomasyon” eşliğinde iş yapış 
ve üretim süreçlerini kökten değiştiriyordu. 
Bu dalgaya VEDOP gibi dev e-devlet ihaleleri 
de eklenince sistem entegratörlüğü, yazılım ve 
sistem destek işleri bir anda patladı. Ve çoğu 
mühendis çalıştıkları işlerden ayrılarak kendi 
şirketlerini kurdu. Teknoloji girişimciliğinin 
ilk dalgası sayılabilecek o günlerde inanç, 
bugünün “unicorn” hayallerine benziyordu: 
Türkiye'den de dev sistem entegratörü şirketleri çıkabilirdi. “Dijitalleşmenin ilk adımları 
atılıyordu” diye hatırlıyor Bilgen o günleri, 
“Şirketler muhasebe, üretim, depo ve stok, 
satış yönetimi gibi sistemlerini dijitalleştirmek 
istiyordu.” 

Bilgen de işten ayrılarak 1999'da üç arkadaşıyla bin dolar sermayeli FT Consulting'i 
kurdu. İlk yıl dört ortak olarak 1 milyon dolar 
kazandıklarını hatırlıyor. İki senenin sonunda da 30 kişiye ulaştıklarını... “Tecrübeliydik” 
diyor, “Teknoloji şirketleri, ortaklarım Özgür 
veya İlkeri sistem entegrasyonu için çağır- 


dıklarında sorun yaşamayacaklarını bilirlerdi. 


FİNTEKLEŞME ÇALIŞMALARI 


Ahmet Bilgen'in 2008'deki haliyle FIT Solutions için çizdiği yollardan biri 
finansal teknoloji şirketine dönüşmekti. Gerçi bugün Deloitte'ın yorumuyla 
regtech, fintek'in “küçük biraderi” olarak tanımlanıyor ancak Foriba bu alana 
özel ürünler geliştirmeye devam ediyor. 2017'de Logo ortaklığında çıkardıkları 
alternatif kredilendirme platformu FigoPara bunun son örneği. “Amacımız” 
diyor Bilgen, “Büyük tedarikçilerinin en önemli problemlerinden nakit akışı ve 
tahsilatların gecikmesine çözüm bulmaktı.” Alıcı, satıcı (tedarikçi), banka ve 
faktoring şirketlerini “tedarikçi finansmanı” kapsamında biraraya getiren bir 
dijital platform olan FigoPara, likidite yaşayan firmalara e-faturalarını teminat 
göstererek bankalardan finansman sağlamasına imkan tanıyor; faturalarını 
vadesinden önce tahsil edebiliyor; tedarikçileriyle ödeme ve fiyatlandırma 
konusunda müzakere edebiliyor. Bilgen, FigoPara'nın şu anda şirketin 
gelirlerinde küçük bir dilimi oluşturduğunu ama bu alanda büyümeye devam 
edeceklerini söylüyor. 
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Güven, rekabet avantajımız oldu ve büyük 
şirketlerle iş yaptık” 

İlk teknoloji girişimleri dalgasını bitiren ABD'de dot.com kriziydi, Türkiye'de 
ise 2001... “Ağustosta tamam mı devam mı 
noktasındaydık” diyor Bilgen “tam bir felaketti” Çünkü leasing ile dolar üzerinden 
borçlanmışlardı ve krizle birlikte büyük bir 
dolar borcuyla kalakalmışlardı. Nakit akışı da 
durmuştu. “Para kazanırken büyüklerimiz 
“arsa alın” demişti. Biz ise kazandığımızı işe 
yatırırsak uzun vadede daha başarılı olacağımıza inanıyorduk. Bu nedenle arsa değil sunucu aldık, çalışanlarımızı yurtdışına eğitime 
gönderdik” diye anlatıyor Bilgen o günlerin 
muhasebesini yaparken “30'lu yaşların başındaydık ve krizin geldiğini görebilecek öngörüye sahip değildik.” 

Şirketi neredeyse sıfırlamışlar. Borçları 
ödemek için de Almanya'ya çalışmaya gitmişler. “Önce İlker ve ben Almanya'ya gittik. 
Halil arkamızdan geldi. Özgür ise o süreçte 
ortaklıktan ayrıldı” diyor, “200Vin sonuna 
kadar çalışarak 300 bin dolarlık borcumuzu 
ödedik ama o tılsım bozuldu.” 2002 ortasında 
Bilgen kesin dönüş yaptı. Diğerleri kalmayı 
seçmişti ve artık sadece kağıt üzerinde ortaktılar (birkaç sene sonra hisselerini Bilgen'e 
satıp tamamen çıktılar). Bilgen döndüğünde 
FIT'i devam ettirme dışında çok fazla şansı- 
nın olmadığını anlatıyor. “Profesyonel hayata 
dönemezdim çünkü çok fazla şirkete proje 
yapmıştım dolayısıyla birçok kritik bilgiye 
sahiptim. Etik olmazdı” diyor. O da FIT'i 
devam ettirmeye odaklandı. Ama krizin etkisi 
henüz geçmemişti, şirketler proje yapmıyordu. O da tek başına ufak tefek danışmanlıklarla gemiyi yüzdürdü. Bu dönemde yavaş 
yavaş SAP ağırlıklı projelerle işleri toparladığını, ekip kurabildiğini anlatıyor. “Yüzlerce 
projede rol aldık ama geçmiş deneyim gösteriyordu ki mutlaka kendi ürünümüzü yapmalıydık ve dünya pazarlarına gidebilmeliydik” 
diyor. Bu amaçla bir taraftan da yeniden 
doğuşu temsil eden ve “FIT 2.0” adını verdiği 
bir dizi ürün geliştirme denemesine girişmiş. 
Bilet rezervasyonundan mobil uygulamalara 
kadar geniş bir yelpazede yaptıkları bu denemeler pek tutmamış. 

Ta ki 2008'e, e-imzanın kullanılmaya 
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FORIBA, 2014'TE ERKEN 
AŞAMA RİSK SERMAYESİ 
ŞİRKETİ REVO CAPITAL 

VE 2018'İN ŞUBAT AYINDA 
DÜNYA BANKASI'NA BAĞLI 
IFC LİDERLİĞİNDEKİ BİR 
YATIRIMCI GRUBUNDAN 

5 MİLYON DOLAR KAYNAK 


TOPLADI. 


başlanmasına kadar. Bilgen bu işin ne kadar 
büyüyeceğini Türkiye'de ilk farkedenlerden... 
Bir yandan SAP projelerine çalışırken diğer 
yandan şirketinin rotasını bugün Tegülasyon 
teknolojileri” olarak adlandırılan e-dönüşüm 
çözümleri ve ürünleri geliştirmeye çevirmiş. Regülasyonlar ile teknolojinin evliliğini 
temsil eden temsil eden regtech temelde, 
regülatörlerin daha fazla “şeffaflık? talebiyle 
beslenen bir iş kolu ve şirketlere de teknolojik çözümlerle bu talebi daha kolay ve hızlı 
yanıtlamayı vaat ediyor. O günlerde pek fazla 
kimsenin itibar etmediği bu iş, araştırma 
şirketi Frost&Sullivan'a göre 2020'de 6,45 
milyar dolar hacme ulaşacak. Dahasını da 
tahmin eden var. “RegTech is the new Fin- 
Tech?” (regtech yeni fintek mi?) başlığıyla bir 
rapor da yayımlayan Deloitte yeni dalganın 
regtech olacağını düşünüyor. Zaten FinTech 
Global'in raporuna göre 


sektörünün 40 yıllık rüyası. Ancak ilk kez 
regülasyonların zorlamasıyla gerçekleşmeye 
yakın. Halihazırda e-fatura kullanan şirket 
sayısı 80 bin civarında ve tüm e-dönüşüm 
pazarı 150 milyon lira büyüklüğünde. Ancak 
2019 ile birlikte regülasyonlar sıkılaşacak. 
E-faturada ciro sınırlaması 10 milyon liradan 
5 milyona düşecek. E-fatura kullanan tüm 
mükelleflerin e-irsaliye ve e-arşiv faturaya 
geçmesi zorunlu hale gelecek. Ayrıca toplam 
tutarı 50 bin lira ve üzerinde olan faturaların da “e-arşiv fatura” olarak düzenlenmesi 
gündemde... Bu ve peşinden gelecek başka 
regülasyonlarla e-dönüşüm işinin dört yıl 
sonra 850 milyon lira hacme ulaşması öngörülüyor. “Fırsat sadece Türkiye'de değil” 
diyor Revo Capital'den Cenk Bayrakdar, 
“Türkiye e-fatura konusunda çıkardığı regülasyonlar ile orta ve güney Avrupa'nın 
önünde” diyor ve ekli- 


son beş yıl içinde regtech 
şirketlerine yapılan yatı- 


E-fatura kullanan şirket 


yor: “Foriba, Türkiye'de 
350 uluslararası şirkete 


rım miktarı üçe katlandı sayısı 80 bin civarında O hizmetveriyorvebu 

ve 2017'de 1 milyar dolar .. ea e müşteriler Avrupa'da da 

barajını geçti. vetüm e-dönüşüm regülasyonlar başladıkça 
Foriba da ilk yatırı- pazarı 150 milyon lira Foriba'yı tercih ediyor. 

mını Eylül 2014'te Revo iliği İlk siparişleri de almaya 

Capital'den aldı. Bunu, büyüklüğünde. başladık.” 

geçen şubat ayında 3 mil- Zaten Foriba 2018'e 


yonu IFC'den, 1,5 milyonu Revo Capital'den, 
500 bini Endeavor Catalyst'den gelen 5 
milyon dolarlık ikinci tur izledi. Özellikle 
IFC'nin varlığı önemli. Türkiye'de özel sektöre 55 yılda toplam 15 milyar dolar kaynak 
sağlayan kuruluş, son beş senede özellikle 
yazılım, veri merkezi, e-ticaret ve ödeme 
sistemleri şirketlerine yatırım yaptı. IFC'den 
Barış Gen bu yatırımlarla KOBİ'lerin dijital 
teknolojiler aracılığıyla finansal hizmetlere 
erişimini artırmayı hedeflediklerini söylüyor. 
Foriba'yı tercih etmelerini de bu bakış açısıyla açıklıyor: “Pazarda güçlü bir pozisyonu 
var. Foriba şirketlerin operasyonlarını kolaylaştırıyor, verimliliklerini artırıyor ve yasal 
düzenlemelere uyumlarını sağlıyor. Ayrıca 
Figopara üzerinden factoring ve tedarik 
zinciri finansmanı çözümlerini özellikle KO- 
Bİlere sunarak onları dönüştürme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.” 

KOBİ'leri dönüştürmek! Bu, Türk bilişim 
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en azından iç pazarda fırtına gibi başladı. 
70'den fazla özel entegratörün bulunduğu 
e-dönüşüm pazarında 2018'in ilk yarısının 
verilerine göre e-fatura başvurularının yüzde 50'si, e-arşiv başvurularının ise yüzde 7Vi 
Foriba aracılığıyla gerçekleşti (şirket bilgisi). Zaten şirket mayıs ayında bu seneki 50 
milyon liralık ciro hedefinin regülasyonların 
etkisiyle 60 milyon lirayı görebileceğini, 
yurtdışı gelirlerinin ise iki sene içinde 25 
milyon doları göreceğini açıkladı. Yol haritasında ise bu sene içinde bir rakibi daha 
satın alma var. 

Talihin garip bir tesadüfü olsa gerek Ahmet Bilgen yine tam gaz büyürken ülke bir 
ekonomik darboğazın eşiğinde. Ama bu kez 
daha hazır. “Mevcut yatırımları almadan da 
özsermayemizle ilerleyebilirdik. Ama amacım şirketi daha güçlü bir yapıya oturtmaktı” 
diyor ve hemen ekliyor: “Artık ortaklarımızdan biri Dünya Bankası.” © 
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YAPAY ZEKA 


Monument Labs'in 
CEO'su Ercan Erciyes 
(sağda) ve CTO'su Semih 
Hazar (solda), Yıldız 
Teknik Üniversitesi 


Elektrik Elektronik 
Mühendisliği mezunu. 


Bulutların 


Ercan Erciyes ve Semih Hazar toplam hacmi 250 milyar doları aşan 
iki büyük pazarın yarattığı ihtiyacı keşfettiler. Yapay zeka temelli 
çözüm sağlayan şirketleri Monument'e iki yılda 2,7 milyon dolar 

kaynak bulmalarını sağlayan da bu keşif oldu. 


apay zeka temelli kişisel bulut hizmeti sunan Monument'in mucidi ve Monument 
Labs'in CEO'su 36 yaşındaki Ercan Erciyes, 
“20 yıllık dostum” diye bahsettiği şirketin 
kurucu ortağı ve CTO'su Semih Hazar (37) 
ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektrik-elektronik 
okudukları günlerden beri kendi işlerini yapmanın yollarını arıyor: “Üniversite yıllarını saymazsak bir şirkette 
hiç çalışmadık hatta hiçbir zaman özgeçmişiz bile olmadı” diyor. Zira Erciyes ve Hazar son 15 yılda, sonuncusu 
Monument olmak üzere dört girişim kurdular. Diğer üç 
girişimden biri battı, diğer ikisini ise satmayı başardılar. 
Ancak Monument kuşkusuz onların şimdiye kadarki en 
pırıltılı işi. 

İki yıl üst üste Wired İngiltere'nin “Europe's 100 Hottest Startups” (Avrupa'nın En Gözde 100 Girişimi) listesinde yer alan Monument, 2018'de ABD, Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'na katılan “en iyi 15 girişim” arasında 


FOTOĞRAF: FORBES ARŞİVİ 


gösterildi. Başka pırıltılı unvanlar da var: Kickstarter'da 
şimdiye kadar en çok fonlanan yerli girişim; yapay zeka 
temelli analiz özelliğiyle bu alandaki ilk “Edge Computing” (Sınır Bilişim) cihazı... Sınır bilişim alanında geliştirilen cihazlar belli bir amaca yönelik olarak ağ üzerinden 
elde verileri merkezden uzak şekilde kontrol ediyor, depoluyor ve işliyor. 

Monument'in geliştirdiği ve aynı adla anılan cihazı, 
şimdiye kadar Best Buy, Amazon, B&H Photo ve Walmart 
ile Kickstarter üzerinden toplanan siparişler de dahil 
olmak üzere 12 bin adedin üzerinde satıldı. Erciyes, bu 
yıl iki katın üzerinde büyüyerek 2,5 milyon dolar ciroya 
ulaşacaklarını söylüyor. Ve bu beklenti, şirketin iki tur 
üzerinden toplam 2,7 milyon dolarlık kaynak bulmasını 
sağladı. 

Monument, en temel tanımıyla kişisel bir bulut sistemi 
ve/veya cihazı. Kullanıcılara sahip oldukları depolama 
alanlarını tek elden yönetme ve verilerini, iCloud gibi 
bulut uygulamalarının aksine kendi belirledikleri depolama alanlarında saklayabilme olanağı sağlıyor. Ancak 
Monument bulutta bir depolama alanı 


konumlandırdıkları girişimi 2013'te Mynet'e sattılar. Erciyes bu satıştan elde ettikleri geliri açıklamıyor sadece 
işlemi başarılı bir “çıkış” olarak tanımlıyor. 

Monument ise doğa sporlarına yatkın olan ve seyahatlerinde bol bol fotoğraf ve video çeken kurucu ortakların 
kendi ihtiyaçlarından doğmuş. Erciyes, “Bu anıları bir sabit 
diskte saklamanın yeterli olmadığını görünce daha etkili 
bir çözüm için çalışmalara başladık” diye anlatıyor. 

Monument Labs, Ağustos 2015'te kuruldu. İşlerliğini 
kanıtladığı ilk sınavı ise 2016'da kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da verdi. 40 gün içinde toplam 703 
bin dolarlık ön satış geliri elde ederek şimdiye kadar tek 
seferde en çok destek toplayan yerli proje oldu. Kickstarter'daki ilgi, aynı yıl Chicago merkezli yatırım firması 
Bluestein Associates ve StartersHub'dan 400 bin dolarlık 
ilk yatırımı getirdi. Temmuz 2017'de ise ACT Venture 
Partners'dan Erhan Kılıçözlü'nün öncülüğünde İTÜ ARI 
Teknokent, Bluestein Associates ve melek yatırımcı Sinan 
Güler'in katılımıyla gerçekleşen 1,4 milyon dolarlık ikinci yatırım turuyla 2,3 milyon dolarlık kaynak topladılar. 

Monument'i bir yıl boyunca takip 


sunmuyor ya da bir harici disk gibi 


ettiklerini söyleyen Erhan Kılıçözlü, 


içerikleri depolamıyor. Temeldeki Yazılımın tamamı yatırım kararı almalarındaki etmenişlevi kullanıcının cep telefonu, fo- : . 3 leri şöyle sıralıyor: “Girişimin piyasatoğraf makinesi, bilgisayar ve harici şirket içinde, . daki önemli bir ihtiyacı karşılaması, 
disklerde bulunan tüm medya içerik- donanım ise Çin'deki talep görmesi ve takımın ürünü son 
lerini (fotoğraf ve video) sahip olduğu fason üreticilerle derece başarılı bir şekilde üretip pi- 


“yapay zek& özelliğiyle kişilere, yere, 
zamana, kamera tipine ve fotoğraf 


gerçekleştiriliyor. 


yasaya sunması...” Startupbootcamp 
İstanbul Yönetici Direktörü Çiğdem 


içindeki özelliklere göre gruplayarak 
kategorize etmek... Yani Wi-Fi üzerinden çalışan, içerikleri bir yerden başka bir yere aktaran ve 
yöneten bir aracı. Bir anlamda Monument, Amazon, Apple gibi devlerin egemenliğindeki 180 milyar dolarlık bulut 
bilişim ile Western Digital, Seagate, Onap milyar dolarlık 
değerlemeye sahip harici bellek satıcılarının arasında 
konumlanıyor. 

Monument temelde bir ihtiyacı yakalamış görünüyor. 
Bulut çözümleri hızla ucuzluyor ancak güvenlik, gizlilik ve platform bağımlılığı gibi sınırlamalar, hacklenme 
saklamak isteyenlere kullanışlı bir çözüm sağlıyor. Zaten 
Erciyes de, hedef kitlelerinin bulut sistemlere aylık para 
ödemek istemeyen ve kişisel gizliliğe önem veren bireysel 
kullanıcılar olarak tanımlıyor. Bu da Monument'i yatırımcıların gözünde değerli kılan temel unsur... 

Ercan Erciyes ve Semih Hazar ilk olarak üniversite 
yıllarında geliştirdikleri bir mobil altyapı çözümünü, 
2002'de bir telekomünikasyon şirketine satarak girişimcilik macerasına atıldı. Mezuniyet sonrasında gömülü bilgisayar sistemleri üzerine çözüm üreten “Indefia”yı kurdular. Ama iş yürümedi. Onlar da 2010'da içerik hizmeti 
sunan “Nasıl TV”yi kurdular. Uzman TWye rakip olarak 


Toraman da, Monument'in ürün çeşitliliğiyle orta vadede çok daha fazla 
karlılık sağlayacağını düşünüyor. 

Monument Türkiye'de yerleşik bir girişim olsa da, 
esasında küresel bir organizasyonla son kullanıcılara 
ulaşıyor. Ortaklar, şirketin tüm operasyonunu Chicago, 
Downtown'da bir gökdelenin 25'inci katında, “Catapult” 
adındaki bir kuluçka merkezindeki ofislerinden yürütüyor. 
Ar-ge ise İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan'ın 
ifadesiyle İTÜ Magnet bünyesindeki bir ekiple devam 
ediyor. Ürün ise Çin'de üretildikten sonra Hong Kong ve 
Chicago'daki lojistik merkezlerinde depolanıyor ve dağıtımı yapılıyor. Önemli satış noktalarından biri de Amazon. 
Dünyanın en değerli e-ticaret şirketi ile yaptıkları işbirliği 
kapsamında Hong Kong ve Chicago'ya ek olarak 2019'da 
Avrupa'da iki dağıtım merkezi daha kuracaklarını söyleyen 
Erciyes, “Bu sayede Avrupa ülkelerine çok daha hızlı ve az 
maliyette ürün teslimi yapabileceğiz” diyor. 

Zaten asıl büyüme hamlesi de 2018 sonunda başlayacak kampanya ve tanıtımlarla gelecek. Ercan Erciyes, 
pazarlama, reklam ve satış sonrası destek için yapmaya 
hazırlandıkları yatırımların ardından şirketin cirosunun 
2019'da lo milyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Beş 
yıllık hedefse 1 milyon cihaz satmak... © 
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Uçuş planlamacılari: 
Kurucu ortaklar 
Lalonde (solda) ve 
Ouwerkerk, Hopper'ı 
her daim etkin bir 
“dinlence arkadaşı” 
olarak görüyor. 


Tatil Öngörücüsü 
Birçok insan yapay zekanın gelecekte para kazandıracağını umarken 
dünyanın en gözde uygulamalarından Hopper, şimdiden yapay zekayı 


paraya dönüştürerek 84 milyon dolar kaynak bulmayı başardı. 
KATHLEEN CHAYKOWSKI 


ünyanın en ileri seyahat uygulamalarından 
biri, modası geçmiş bir mekanda üslenmiş 
durumda: Kanada, Montrealh'in eski hazır giyim bölgesindeki aktif bir çinko fabrikasında. Öksüren makinelerin ve kimyasal madde 
dolu fıçılardan oluşan bir labirentte yürürken dünyanın 
en hızlı büyüyen uçuş rezervasyon uygulaması Hopper'ın 
kurucusu ve genel müdürü Fred Lalonde, neden 2009'dan 
bu yana bu mekanı kiraladığını açıklıyor: “Ne kadar kötü 
görünürse görünsün, burası bir veri merkezi kurmak için 
en akıllıca yerdi.” Binanın elektriği hidroenerji üreten 
bir barajdan geliyor, baraj da ucuz elektrik arzı temin 
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eden Kanadalı bir sistemin parçası; büyük veriye yatırım 
yapmakta olan, enerjiye aç yeni kurulmuş bir şirket için 
mükemmel bir uyum: Yapay zekaya (YZ) dayalı tavsiyeler, 
seyahat etmeyi insanların kendi başına yapabileceğinden 
çok daha ekonomik ve kişisel hale getirebiliyor. 

Genelde hemen rezervasyon yapmanızı isteyen diğer 
seyahat sitelerinin aksine Hopper sabrı esas alıyor. “İşlemlerinizin yüzde 70'inde “satın alma” diyen bir e-ticaret 
sitesi düşünün” diyor yeni şirketin ilk yatırımcısı olan 
Brightspark Ventures'ın ortaklarından Sophie Forest, 
“Hopper bir anomali.” Öncelikle dinlence-seyahat pazarını hedef alan uygulama, sofistike bir algoritmanın yardı- 


FOTOĞRAF: FRANCO VOGT 


mıyla en iyi fiyatları, uçuş ve satın alma için en iyi zamanları öngörüyor -kullanıcıları en optimal anda uyarıyor, 
fiyatlar spesifik miktarlarda yükselmeye ya da düşmeye 
başlamadan epey önce. 

2019'te kurulmasından bu yana geçen zamanda Hopper, Lalonde'un eski işvereni Expedia'nın ve Booking 
Holdings'in (eski adıyla Priceline'ın) hakimiyetindeki 800 
milyar dolarlık uçuş pazarının en dişli yeni üyesi haline 
geldi ve şu anda 20 milyon kullanıcıya sahip. Ocak ayında Hopper ABD'nin Uber, Lyft ve Airbnb'nin ardından 
en çok indirilen dördüncü seyahat uygulamasıydı. 120 
kişinin çalıştığı ve 44 yaşındaki Lalonde ile 46 yaşındaki 
kurucu ortak ve baş teknoloji yöneticisi Joost Ouwerkerk 
tarafından sevk ve idare edilen şirket, geçen yıl neredeyse 
tamamen anlık bildirimler vasıtasıyla gerçekleştirdiği uçuş 
satışlarından 15 milyon dolara yakın gelir elde etti. 

Müşteriler 300'den fazla havayolu şirketinden günde 1,5 
milyon dolar değerinde uçuş satın alıyor ve Hopper'a bilet 
başına yüzde 5 ücret ödüyor (havayolu şirketleri de yüzde 
lile 4 arasında bir komisyon veriyor). Hopper müşterilerinin bilet başına ortalama 50 dolar 


oluşturmalarına imkan verdi. 2013'te ellerinde algoritma 
inşa etmeye başlamak için yeterli veri vardı. Bir sonraki 
yıl Hopper.com faaliyete geçti. Kısa sürede site trafik 
akınına uğradı ama insanlar sadece küçük bir bölümle 
ilgileniyordu: Uçuş tahmini. Lalonde kullanıcıların uçuş 
maliyetini bilmeden destinasyon seçmek istemediğini 
fark etti ve yalnızca bilet ücreti öngörüsü üzerinde çalışmak amacıyla siteyi kapattı. Diğer kilit direktifi şuydu: 
Hopper sadece mobilde var olacaktı. Hopper 2015'te uygulamasını piyasaya sürdü. 

Accomplice ve Omers Ventures gibi şirketlerden 83,6 
milyon dolar risk sermayesi bulmayı başaran şirket (2016 
sonu itibarıyla 300 milyon dolar değer biçildi) daha da büyümeye hazır. YZ destekli alımlar geçen kasıma göre 5 puanlık bir artışla satışların yüzde 25'ini oluşturuyor. Örneğin 
YZ, New York'tan Hawaii'ye yapılacak bir uçuşu izleyen 
Hopper kullanıcılarının sonunda Karayipler'e bilet almasının daha muhtemel olduğunu biliyor. Lalonde, ilerde satın 
almaların yüzde 75'inin YZ'den gelmesini bekliyor. “Dört 
kişilik bir ailenin şubat ayında Salt Lake City'ye yapacağı 

seyahati takip ediyorsam Hopper 


tasarruf ettiğini söylüyor ve bilet 
ücreti tahminlerinin bir yıl vadeye 
kadar yüzde 95 doğru olduğunu ileri sürüyor. Bu arada “Kayak” isimli 
şirket uçuş fiyatını sadece yedi gün 
önceden tahmin ediyor; Google gibi 


“Yakın bir gelecekte seyahat 
satın almalarının yüzde 75'i 
yapay zeka destekli olacak." 


biliyor ki kayak yapmak istiyorum” 
diyor Accomplice'in ortaklarından 
Jeff Fagnan, “Seni 100 dolar daha 
ucuza Denver'a kaydırsam ne olur? 
Sektörün tüm arz-talep eğrisini 
değiştiriyorlar.” 


birçok rakip ise fiyatların yükseleceğini haber veriyor ama iyi bir fiyatın yaklaşmakta olup 
olmadığını bildirmiyor. 

Deney yapmak, Lalonde'un Çuebec'te geçen çocuklugunun bir parçasıydı; biyolog olan babası eve sürekli yeni 
bilgisayarlar getirirdi ve Lalonde da bunları program yazmayı öğrenmek için kullandı. Üniversiteye gitmek yerine 
1993'te, Expedia'nın faaliyete geçmesinden önce Travel 
Online adında bir online uçuş fiyatı-biletleme şirketi kurmak amacıyla Los Angeles'a taşındı. Kaynak bulamayan 
Lalonde (şu anda eşi) kız arkadaşı, roman yazarı Dominigue Fortier ile birlikte zaman geçirmek için 23 yaşında 
Montreale taşındı. Kısa süre sonra otel yer ayırtma sistemleri ile rezervasyon siteleri arasındaki faksların yerini 
yazılımların almasını sağlayan Newtrade Technologies'i 
yarattı; şirket 2002'de Expedia tarafından satın alındı. 

Otel ürünleri ve anlaşmalarından sorumlu Expedia 
yöneticisi olarak Lalonda insanların sadece fiyat değil, 
yerler keşfetmesi için daha iyi yollar bulunmaması karşısında şaşkınlığa düştü. 2006'da bir destinasyon sitesi 
kurmak üzere şirketten ayrıldı ve Expedia'nın ürün yöneticisi Ouwerkerk'i de yanında götürdü. Uzun bir yolculuk oldu: İlk birkaç yıl güçlü sunucular inşa etmek için 
gerekli sermayeyi bulamadılar ama uçuş fiyatı ve seyahat 
verisi kayıtları toplamak için anlaşma yapmaya başladılar. 
201Vdeki A Serisi finansman uzun vadeli bir veri merkezi 


2017 sonunda Hopper öngörü ve 
rezervasyon aracına otelleri de dahil etti; bu muhtemelen 
daha da büyük bir iş fırsatı. Uygulamada şu anda beş büyük 
ABD kentinde yer alan 200 otel bulunuyor ve kullanıcılara 
yüzde 10 ile 15 arasında indirim sağlanıyor. Hedef önümüzdeki altı ay içinde 15 kenti daha uygulamaya katmak. 
Hopper'ın “Secret Fares” (Gizli Bilet Ücreti) adını verdiği 
uçuş anlaşmaları ocak ayında başladı. Bu hizmet, düşük 
maliyetli koltukların daha hızlı dolmasına imkan tanıyarak 
havayolu şirketlerinin temel gelir kaynakları olan son dakika ve birinci sınıf biletleri satmaya daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor. Araç, koltukları kabaca yüzde 10 ile yüzde 
20 arasında bir indirimle satıyor. 

Bugün Hopper uluslararası büyümeye ve uygulamaya 
yeni oteller eklemeye odaklanmış durumda (kullanıcılar 
16091 aşkın ülkede uçuş satın alabiliyor). Lalonde 2018 sonunda şirketin personel sayısının ikiye katlanarak 200'ün 
üzerine çıkacağını tahmin ediyor; işe alınacakların büyük 
bölümü veri bilimi, mühendislik ve müşteri hizmetleri 
alanlarında çalışacak. Giderek daha izolasyoncu hale gelen 
bir dünyada Lalonde, Hopper'ın seyahat etmeyi daha ucuz 
ve daha uygun kılabileceği inancında. 

“Yapay zekamız insanların alışverişe daha erken başlamasını ve istediklerini bilmedikleri şeyleri satın almasını 
sağlıyor” diyen Lalonde ekliyor: “Artık sadece daha iyi bir 
fare kapanı değiliz” © 
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Sanayici 
Kesintisiz güç kaynağı üreticisi Inform'u 2010'da 170 milyon dolara Fransız 
Legrand'a satan Mustafa Yurttaş, seri bir satın alma operasyonuyla sekiz yılda 


22 şirketten oluşan 330 milyon dolar cirolu bir grup inşa etti. 
BÜŞRA BOZOK AKKURT 


ustafa Yurttaş eğer 80”lerin ortalarında 

başka türlü bir karar vermiş olsaydı, 

futbola devam edeilir sonrasında da 

teknik direktör ya da kulüp yöneticisi 

olarak sporun içinde kalabilirdi. Gerçi 
DMY Grup'un 57 yaşındaki başkanı bugün, gelecek vaat 
eden bir futbolcu olarak top koşturduğu İstanbulspor'un 
yönetim kurulu üyeliğini, İstanbulspor Derneği'nin de 
başkanlığını yapıyor ama futbolculuk hala içinde bir ukde 
olarak kalmış görünüyor. “Kurduğumuz işte gelecek görünce iki hayalimden vazgeçtim. Önce futbolu bıraktım. 
Sonra elektronik mühendisliğini kazanamayınca üniversiteye gitmedim” diyor. 

Hayallerinden vazgeçmesine neden olan işi, kesintisiz 
güç kaynağı üreticisi Inform'u 2010'da Fransız Legrand 
Group'a 170 milyon dolara sattı. Bu sermayeyle de, ağabeyi Davut Yurttaş ile isimlerinin baş harflerinden oluşan 
DMY Grup'u kurdu. Arkasından da Imform'dayken ticaret 
yaptığı küçük ölçekli yabancı şirketleri ya ortaklık kurarak 
ya da satın alarak bünyesine kattı. Bugün DMY Grup, 10 
farklı sektörde faaliyet gösteren 22 şirkete sahip ve 2017'yi 
330 milyon dolar ciroyla kapattı. Terra İlaç ve bünyesinde 
altı kuru yük gemisi barındıran Devbros Denizcilik gibi 
akrabalık ilişkileriyle yapılan ortaklıklar bir yana, 2010 
sonrasındaki yatırımlar ağırlıklı olarak gayrimenkul, güneş 
enerjisi ve ana faaliyet alanları olan elektronik sanayine 
yoğunlaşıyor. Elektronikteki yıldız şirket ise 201”te 15 milyon dolara yüzde 40'ını satın aldıkları, Çin merkezli LCD 
panel üreticisi Satoz. Yurttaş ortak olduklarında 28 milyon 
dolar ciro yapan Satoz'un 2017'yi 96 milyon dolarla kapattığını, 2018 hedeflerinin ise 118 milyon dolar olduğunu 
söylüyor. “Satoz başta küçük oyunculardan biriydi, şimdi 
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kendi alanındaki ilk üç şirket arasında” diyor. 

Inform'un temeli, 1980'de Mustafa ve ağabeyi Davut 
Yurttaş ile Alman ortakları (2000'de hissesini devredip 
ayrıldı) tarafından atıldı. “Galata'da 60 metrekarelik 
bir imalathanede başladık. Niyetimiz diyot üretmekti” 
diye anlatıyor. Yarı iletken elektronik devre olan diyot, o 
yıllarda dünyada çok az ülkede üretiliyordu ve Türkiye 
pazarında bir açık vardı. Yurttaş kardeşler de 10 bin dolar 
sermayeyle açılımı “Özel Diyot Sanayi” olan Özdisan”ı kurdu. Amaçları İTÜ ile işbirliği yapıp diyot üretmekti ama 
“ciddiye alınmadılar” Fabrikalarda kullanılan çift tabanlı 
tencere redresörleri üretimine girdiler fakat asıl başarı 


getiren, kesintisiz güç kaynakları üretimine girmeleri oldu. 


Mustafa Yurttaş, “Başta bankalar olmak üzere her yerde 
bilgisayarlar yaygınlaşmaya başladı. Elektrikler kesildiğin- 
de verilerin hepsini kaybetme riski vardı” diye anlatıyor. 
Kesintisiz güç kaynaklarına yoğunlaşmaya başladıkları 
1985'in sonunda, o zamana kadar sadece üretim yaptıkları 
Özdisan”ı ikiye ayırdılar -üretim için Inform'u kurarken 
Özdisan'ı da distribütörlük olarak konumladılar. 

Siemens, AVB ve EKA gibi dönemin bu alandaki büyük 
oyuncularının gölgesinde girdikleri bu pazar, rakiplerin 
zamanla üretimden çekilmeleriyle onlara kaldı (Siemens 
1998'de üretimini durdurdu, EKA iflas etti). 57 yaşındaki 
Yurttaş'a göre Inform ve Özdisan'ın ayakta kalmalarının 
iki sebebi var: Vizyon ve pazarlama tekniği. “Pazar aslında 
çok karlı fakat teknolojinizi yenileyemiyorsanız, rekabetçi 
ürün geliştiremiyorsanız yok oluyorsunuz. Sürekli yüksek 
teknolojili ve daha erişilebilir fiyatlı ürünler geliştirerek 
pazarda varlığımızı sürdürdük” diyor. 

2000'de Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 
Teknoloji Ödülü almaları Mustafa Yurttaş'ın tabiriyle “po- 


FOTOĞRAFLAR: ŞEREF YILMAZ 


e 


Galata'da 40 milyon dolara otel yatırımı yapan 
Mustafa YurttaŞ,İtalyanlarla da savunma 
sanayine yönelik 25 milyon dolarlık projeye 


başldimaYa'hazırlanıyor. 


pülaritelerini pik yaptırdı”. Yurttaş geliştirdikleri 
“Nirvana UPS” adlı kesintisiz güç kaynağı cihazının da 2005'te TÜBİTAK Teknoloji Ödülü'nü kazandığını, o tarihlerde artık 85 ülkeye ihracat yapar 
hale geldiklerini söylüyor. 2010'da da FAVÖK'ü 11 
milyon euro olan Inform'u Fransızlara 170 milyon 
dolara sattılar. Yurttaş Kardeşler elde ettikleri bu 
büyük sermayeyle DMY Grup'u kurdular ve seri bir 
satın alma dalgası başlattılar. Takriben beş yıl içinde 22 şirketten oluşan bir grup inşa ettiler. Mustafa 
Yurttaş, 170 milyon dolar banka hesaplarına yatana 
kadar aslında ne yapacakları bilmediklerini anlatıyor. “O günlerde şirket satma furyası vardı. İşini 
satan tanıdığım bazı iş insanları ABD'de villa ya da 
35 metre tekne aldıklarından bahsediyor ve bizim 
parayı ne yaptığımızı soruyorlardı” diyor, “Babadan 
hep çalışma ahlakı aldığımız için biz firmalara ortak olduk.” 

Yurttaşlar bunu yaparken gayet ilginç bir strateji izlemişler. Inform veya Özdisan sayesinde iş 
yaptıkları, tanıdıkları sanayi şirketlerini seçmişler. 
“Normalde elimizin üzerinde olduğu, değer katacağımıza inandığımız şirketlere yatırım yaptık” 
diyor. Bu şekilde son sekiz senede yaklaşık 75 milyon dolar harcamışlar. Bu dönemin şirketlerinden 
biri Mavisolar. Türkiye'deki tek güneş enerjisi 
inverter (akım çevirici) üreticisi. Aynı zamanda 20 
MW'lik güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip. 
2013'te satın aldıkları LED aydınlatma şirketi Assan ise bugün elektronik kart dizgi üreticisi haline 
gelmiş durumda ve Aselsan, Roketsan gibi firmalarla çalışıyor. 

Ama ilk göz ağrıları Özdisan Elektronik halen 
DMY Grup'un amiral gemisi. 89 milyon dolar cirolu şirket, Fuji, Panjit, Panasonic, Nanya, Lem ve 
Samsung gibi 60'a yakın uluslararası elektronik 
komponent üreticisinin Türkiye temsilcisi. 700 
milyon dolarlık Türkiye pazarının yüzde 65'i Arçelik ve Vestel'in kontrolünde. Ancak bu iki firma 
alımları kendi üretimleri için yapıyor. Dolayısıyla 
Özdisan pazarın en büyük bağımsız oyuncusu konumunda. Yurttaş, bu yılı 105 milyon dolar gibi bir 
ciroyla kapatacaklarını söylüyor. Özdisan'da ağırlıklı olarak elektronik sanayindeki firmalara ürün 
veriyorlar ancak aynı zamanda kendi ürettikleri 
alüminyum soğutucuları da satıyorlar. “Özdisan 
olarak en baştan beri yüksek stok miktarıyla çalışıyoruz” diyen Yurttaş'a göre 2018 otomotiv pazarı 
ve yeni nesil telefonların üretimi açısından sıçramalarla dolu bir yıl olacak. Yurttaş, bunun elektronik komponent sektörünü doğrudan etkisi altına 
alacağını söylüyor: “Özdisan'da pazarın bu talebine 
çoktan hazırız...” 
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FORBES OTOMOBİL - MERCEDES-BENZ YENİ A SINIFI 


Doğru Yolu Bulmak 


Cıvatalar, somunlar, benzeri birkaç standart endüstriyel parça ve tabii ki 
üç köşeli yıldız... Bugünkü A sınıfı ile 1997'de o özgün çizgileriyle otomobil 
severlerin karşısına çıkan aracın başka ortak yanı yok. Mercedes'in en 
küçük otomobili A sınıfı, tamamen yenilenip dördüncü kuşak olarak 
yollara çıktı. 20 yılda epeyce değişti, gelişti. ERSUN ERDİNÇ 


bin adet 


İkinci Kuşak 
(W169, 2004-2012) 


9 A15095BG 

9 A160 BlueEfficiency 95 BG 
9 A160CDI82BG 

9 A170115BG 

9 A180 CDI 109 BG 

* A200136BG 

9 A200CDI140 BG 


200 —— 
9 A200 Turbo 193 BG 
9 CVT,5 ve 6 hızlı düz ve otomatik vites 
kutuları 
ie Li ve e ı 
Daimler-Benz CEO'su Prof. 
150 1 Dr. Jurgen Schrempp: 
“Düşük fiyatlarla herkese 
seslenen ürünler...” 
Ilk Kuşak 
(W168, 1997-2004) 
9 A140 82BG 
pal * A160 102BG 
9 A160.CDI 75BG N j m”. ; 
* A170 CDİ (L) 95 BG Geyik testi travması bu küçük otomobilde 
* A190 125BG güvenlik önlemlerine daha da ağırlık 
, verilmesini sağladı. Yolcular adeta çelik 
9 A210(L) Evolution 140 BG bir kafesle korunuyor, çarpmalarda enine 
9 5 hızlı düz ve otomatik vitesler yerleştirilmiş motor alta doğru hareket 
ederek enerjiyi emiyordu. 2004'te 
1997'de üretimine başlanan ilk kuşak A sınıfı Mercedes güncelleme ve eklemeler arasında 
W168 kasa kodunu taşıyordu ve 3,5 metrelik boyuyla en elektronik denge programı (ESP), daha 
küçük Mercedes binek aracıydı. 1,4 vel,6 litrelik iki motor büyük burulma çubukları, parabolik 
tipi vardı. Sağlamlığı artırmak için tasarlanan “sandöviç” arka aks, standart çekiş kontrolü (ASR), 
gövdeye sahipti. 1997'deki basın tanıtımı sırasında (“geyik seçmeli süspansiyon kontrolü (SDC) ve 
50 J— testi” denen ani beliren bir engelin yanından dolaşmaktan ABS frenler yer aldı. 2005 EuroNCAP'ten 
ibaret kaçış manevrasında) 61 km hızda devrildi. Soruna beş yıldız kazandı; “dünyanın en güvenli 5 
yol açan denge problemi Elektronik Denge Sistemi ile otomobillerinden biri” diye anılıyordu Li 
hemen giderildiyse de kaza belleklerde yer etti. A sınıfı, ve eskisine göre de güzelleşmişti. CEO 8 
ilk Mercedes sahipliği için mantıklı bir seçimdi. Dönemin 2006'dan itibaren Dr. Dieter Zetsche oldu. Ş 
CEO'su Jurgen Schrempp'in, lüks markanın daha Ancak satış rakamlarında en keskin düşüş z 
erişilebilir seçenekler sunmasını da içeren (ya da VW Golf de W169'un başına geldi. Nedenini aracın z 
müşterisine göz diken diyelim) genişleme stratejisinin bir başarısızlığından çok Dr. Zetcshe'nin ürün > 
parçasıydı bu otomobil. 2001'de Çin pazarını hedefleyen gamını çeşitlendirme stratejisinde aramak (o 5 
uzun gövdeli (LWB) modeli de çıktı. gerek. z 
Oo 
2 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 
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Üçüncü Kuşak 
(W176, 2013-2018) 


bin adet 
1.000 — 
9 A160102BG 
9 A160CDI90BG 
* A160d90BG 
* A180122BG 
* A180CDI109BG 
* A180d109BG 
* A200156BG 
9 A200CDI136BG 
* A200CDI AT 136 BG 


Mercedes-Benz'de Sınıflar Arası Rekabet 


Satış rakamları bu küçük aracın C ve E sınıfı gibi kendi 
kardeşlerinden de pazar payı aldığını gösteriyor. 


Toplam MB Binek, adet — AsSınıfı 
— Diğer Binek — EsSinifi 
—— CcSınifi — SsSınıfı 


* A200d136BG & 
* A200 d 4MATIC 136 BG 

9 A220 4MATIC 183 BG 

* A220.CDI170BG 

* A220d177BG 

* A220 d 4MATIC 177 BG 

* A250210BG 

* A250211BG 

9 A250 4MATIC 210 BG 

* A250 4Matic 211 BG 

* A250 4Matic Sport 211 BG 
* A250 Sport 211 BG 
* A250 Sport 217 BG 
* A250 Sport 4MATIC 


Dr. Dieter Zetsche: “Ürün 
çeşitlendirmesi, yeni 
sınıflar...” 


Artık A sınıfı kutu biçiminden sıyrıldı. İç ve dışta 
öncelik işlevsellikten estetik görünüme geçti. A Sınıfı 
artık bir hatchback oldu. Tam bağımsız süspansiyon, 
dört disk fren, elektromekanik direksiyon ve yeni 
türboşarjörlü motorlarla konforlu ve çevik bir 
otomobil haline geldi. 2015 makyajı son görünüme 
geçiş için bir basamak oluşturdu. Renk ve döşeme 
seçenekleri zenginleşti. Geri görüş kamerası da 
eklenen bilgi ve eğlence sistemlerinde Apple Car 
Play ve MirrorLink yer alıyordu. Markanın giriş 
fiyatlarına sahip olmasına karşın donanım zenginliği, 
konfor ve performanstaki artış, büyüyen boyutlar 
W176'in satış rakamlarında C ve E Sınıfı abilerini 
geçmesini bile sağladı bir ara. 


S Kü © e A 
g p » » 
Dördüncü Kuşak 
(CW177, 2018-) 


9 A180d116BG 

* A200163BG 

* A250224BG 

* 6hızlıdüz ve 7 hızlı otomatik vitesler 


Anlaşıldı: Giriş düzeyi kullanıcısı daha sportif bir 
araç İstiyor, daha fazla iç hacim talebinden de 
vazgeçmiyor. Araç içinin rengarenk olması için 

para ödeyebiliyor (zevk meselesi). Geniş kokpit 
seviyor; her şey elinin altında olmalı. Elektroniğin 
nimetlerinin araca bolca serpilmesinden memnun. 
Ne iletişim ne navigasyon ya da araç işlevleri 
kontrolü için zahmet etmeli; bunun için de laftan 
anlayan (bazen de yolcuların sohbetine katılmaya 
çalışan) bir bot var zaten araçta. Öte yandan, giriş 
düzeyi bir Mercedes'le konuşarak iletişim kurabilmek 
ve yarı özerk sürüş sayesinde yola karşı biraz daha 
rahat olabilmek bu aracı daha da sevimli ve eğlenceli 
kılıyor. Bu arada dizel motorlu versiyonunun şehiriçi 
kullanım için daha rahat ve tatminkar olduğunu 
düşünüyoruz. Giriş düzeyi A Sınıfı Mercedes'in fiyatı 
200 bin liradan başlıyor; şimdilik... 


) 


201 


2012 


2013 


2014 2015 2016 2017 2018 
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ÇİN'İ KEŞFETME 
ZAMANI! $ 


* 


# b 


Deniz İpek Yolu'nun yani penceresi 


Dünya Kupası'nın dev sponsorlarığ 5 v ğ . 
Çirili fırmaların büyük başarısı vg Fuzhou kenti yatırımcı UssU oluyor 


45010 


CHINATODAY 


AĞUSTOS - EYLİA, 2018 gayi ve FİYATIITL KXTÇ FİYAT 9 TL (65N 1309 - 9796 /i Hi 
TÜRKİYE 


e Made in China 2025 — * 
'N vi d iy N - - 
ze Zi 
öğ Pa 4. SANAYİ DEVRİMİ İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE | 2 
z > # Akıllı imalatla dünya markası olan Çin, ürünlerinin sayısını artırıyor 
 Kazan-kazan politikası ile uluslararası dev işbirlikleri yapılacak 
? 
AĞUSTOS-EYLÜL 
SAYISI 
BAYİLERDE 


www.turkuvazabone.com 


indirim fırsatı için 444 88 81 


6 aylık abonelik *42 yerine *21 TURKUVAZ 


Tasarım 
Otomobil 
Otel 


Müzayede 


Zİ 


OGM 


HAZIRLAYAN AY DİRİM 


oetic Lab, adı gibi şiirsel işler yapan bir tasarım stüdyosu. 
Ünlü markaların kalıcı koleksiyonlarında yer almaları sürpriz 


değil. Onlar için ışık ve gölge bambaşka anlamlar taşıyor. Lamba 
tasarlamaktan ziyade hareketli bir ışık senfonisi yaratmakla 
meşguller. Avusturya menşeli kristal markası /. & L. Lobmeyr de 
onlarla iş birliğinden büyük keyif alıyor. "Ripple' ilk gördüğüm- 
de öylesine etkilendim ki yarım saat onu izlemekten kendimi 
alamadım" diyor Lobmeyr'ın ortak sahibi Leonid Rath. Pirinç 
tabanlara yerleştirilmiş üflenerek şekillendirilmiş camlar, içinde 

G4 halojen kapsül ve hareketi sağlayan küçük bir parçayı gizliyor. 


İçteki mekanizmanın dönmesinin ardından ışık, yüzeyde dalga- 


lanmalar yaratıyor «cam kubbeler eşliğinde karanlığa gotik bir 
meydan okumal poetic-lab.com 
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aa OE 


DEN İvme Y : 
A Me ei O A 


Jetgiller 


Aramızda 


büyüleyen 
Vaha 


M ücevher koleksiyonu “Les Mondes de Chaumet” eşliginde Rus topraklarında görkemli imparatorluğun izini 
sürmüş, Japonya'da bahar şarkılarını dinlemiştik, son durak 
ise Afrika'nın hazineleri. “Tresors dAfrigue". Koleksiyon beş 
ayrı hikaye anlatıyor, parçaları seyre dalarken tasarımlarda 
dokunuşlarını en çok hissettiğimiz isim ise Kenyalı sanatçı 
Evans Mbugua. Zümrütler, yakutlar, safirler ve turmalinler ile 
bezeli bu gizemli ormanda, Masailere özgü desenler, geçmişte Ruanda kraliçelerini süsleyen egzotik takılar, tılsımlı bir 
yorumla temsil ediliyor. Doğanın cömertliği, kültürlerin takdiri ve çağdaş bir cesaret duygusu eşliğinde sınırları zorlayan 
bir zanaatkarlık temsili Tresors dAfrigue. chaumet.com 


rafik sorununa kalıcı bir çözüm bulunamamış olabilir, siz güzergahı değiştirmeye ne dersini 

Yan yollara sapmayı unutun, yerden yüksek oynayacağız korkusuzca. Emin ellerdeyiz, bu 
araç, Aston Martin'in takdimi. Üstelik bu havalı oyunda Cranfield Havacılık Çözümleri, Cranfie 
Üniversitesi ve Rolls Royce da sahnede. "Aston Martin Volante Vision”, lüksten taviz vermeden, 
trafiğe takılmadan havada yolculuk etmek isteyenler için tasarlandı. Elektrikli-hibrit bir sistem kullanan bu konsept araç, yanınıza iki kişi daha almanıza müsaade ediyor. Alamet-i farikası ise yalnızca 
yatay değil, dikey kalkışa da izin vermesi. 2020'lerin ortasında Volante'yi süzülürken görmek için 
kendinizi şimdiden hazırlayın. globalastonmartin.com 
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Gr sandı 
FİAT 500 Jol 


sesleniyor. Deniz kenarında yapılacak bi 


güneşlenirken de 
maya yetecek öze 


Android Auto des 


kol kan 


y Spiagina'nın 60'ınc 


eği sunuyor, FİAT 50 


sınırlı. Bu yol arkad 


M ekanları değil hayatı şekillendirmek mesele. Bu 
işi HiBED'e bırakın ve ikinci nesil akıllı yataklara 
hazır olun. “Yatağınızı sağlığınız için yaratılmış bir 
platform haline getireceğiz" diyor Hi-Interiors. Akıllı 
cihazınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edilmiş 

bu İtalyan, en son teknolojiyle donatılmış çağdaş bir 
kişisel koza. Uykunun ve ana biyometrik parametrelerin izlenmesi, vücut ağırlığının tarihsel kaydı, sıcaklık, 
hava kalitesi ve gürültü seviyesi tespiti için çevresel 
izleme sağlıyor. Akıllı uyandırma alarmı, kısılabilir led 
aydınlatma ve okuma ışıkları, hafızalı ayarlanabilir 
yatak tabanı, görünmez hoparlörler iş başında. HD 
projektör ile ses sisteminin, medya merkezinin ve 
oyun konsolunun özellikleri ise içinden çıkmayı güç 
kılacak cinsten. Ön sipariş içinse acele etmeli, teslimat 


2019'da. hibed.hi-interiors.com 
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r gezinti için 


at geriyor. Günün sonunda 
İliklere sahip. Retro ja 
matik ekranlı eğlence sistemine sahip o! 


ntlarına karş 


O'ün 1958 yı 


aşı, bizi çağıran dalga 


nız ama değil. "Fiat 500 Spiaggina Concep 
yılına özel bi 


r kutlam 


ise kend 


ara nazire, o 


".şirin olduğu kadar marifetli bir tasarım. 
a. Muzipçe "Haydi plaja gidelim" diye 


gerekli tüm şartları muhafaza etmenin yanı sıra 


isi ile haşır neşir olan kumlardan kurtul- 


n teknolojik donanımlara, 7 inç HD Live dokunması gibi. Garage Itali 


a'nın tasarladığı model, Apple CarPlay ve 


ındaki sürümüne gönderme yalnızca 1958 adetle 


abildiğin 


ce mavi. garageitaliamilano.it 


a < © 


a5 paw 
0 Ea 0 


ez 


YOİ 


mala 


an döküm 
r. Bir Ta 
rları ve pelvi 
SUNUZ 


bir 


ipeng Tan, sanat 


anıdığ 


. İnsana özgü 


gerilim yara 
yansın 
“33 Adım" 


A 


koratif 


ora! 
5 w 


şmanın farklı 
dolar arasınd 


ından 


naya sahip. Bu gördüğün 
. Sahip olduğumuz 33 omurgayı temsi 


isim. Çinli sanatçı, 


yı bir arada gördüğ 
O 


rken işlevsellikten 


rschach Testi'ni çağrıştıran görüü hayal gücünü tetiklerken barınızda 


parça olmaya aday. Bu pirinçten 


boyutları mevcut, etiketi 
a değişiyor. gallery-all.com 


lanın botanik bilimi ile çarpıştığ 


fuarlarında tasarımlarını görür görgünümüze milerini ve organik formları bir a 
inde su damlalarını, ağaç köklerini 


ünüzde şaş 


vazgeçmeyen 
üz çalışman 


yer alan en 


yapılı, kışkır 
ise 7 bin ile 


Si ve bilgece bir zanaatkarlık, gelenekse 
reçlerden geçen mod 

kahvenizi 
hissettirec 


uğunda 
santre b 
bu tasar 


ise /bin 


rındaki Torincubo'da oldu 


| ezzetin 
Aynası 


mükemmel ve pi 


aşıyor. Onu tasarlamak ise sadece bir formun 
yaratılması değil, 
ginliğini özgür kılmak. Tıp 


alzem 


yudumlarken bu harmanı fazlasıyi 


ir zevk sunuyor. Gül ağacı ile dengelen 
ımda, Milano'da 1935 yılında kurulmuş 
Vecchi imzası var. Marka 


ern fikirler. “Torinc 


ek cinsten. Gümüşün tarihsel yolcu- 


Ürüzsüz yüzeyi ile kon- 


çin gümüş, ayna niteliği 


enin sonsuz ifade zenkı 18x16X75 cm boyutla- 


gu gibi. Bu keyfin bedeli 


850 dolar civarında. devecchi.com 


Li 


MALDİVLER 
Coralarium 


Maldivler'deki en görkemli mercan lagününün 
kalbinde, altı metrelik bir sanat eseri olan "Coralarium”" benzersiz bir sanat deneyimi yaşatıyor. 
Adını mercanlardan alan bu çalışma İngiliz 
heykeltıraş, fotoğrafçı ve dalgıç Jason deCaires 
Taylor'ın takdimi. Biz kendisini 2006 yılında dünyanın ilk su altı heykel parkı olan Molinere Su 
Altı Heykel Parkı'nı (Molinere Underwater Sculpture Park) hayata geçiren kişi olarak tanımıştık. 
Coralarium ise medcezir etkisiyle muazzam bir seyir yaratan, suyun üstünde ve altında ziyaetçilerine keşif imkanı sunan, şaşırtıcı bir su altı enstalasyonu. 200 tonluk paslanmaz çelikten 
yapılı bir küpten oluşuyor. Kendisine ulaşmak için nefes kesen güzellikteki mercanlarla birlikte 
endemik türlerin yer aldığı maviliklerin içinden geçmeniz gerekli. Maldivler'de lüks bir ada 

esisi olan Fairmont Sirru Fen Fushi'nin sınırları 
içinde yer alan Coralarium, doğal resifler model 
alınarak yaratılmış. Coralarium'u ziyaret etmek 
isteyenlerin öncelikle uğrayacağı yer olan Fairmont Sirru Fen Fushi ise Maldiveler'in en güzel 
adalarından birinde yer almasının ihtişamını 
aşıyor. Resort, Maldivler'e özgü çarpıcı mimarisi 
ile konuklarına birinci sınıf, seçkin bir cazibe merkezinin tüm olanaklarını sunuyor. Coralarium'u 
ziyaret etmek isteyenler için günde iki kez su altı 
biyologları rehberliğinde özel turlar düzenlemek 
de bunlardan biri. underwatersculpture.com 
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VENEDİK İhtişamlı bir tarihin, eşsiz bir mimariyle dile geldiği Venedik'in kalbi, içinde bulunduğumuz yüzyılda atmıyor. Kenti ziya- 


ret edenlerinse bu durumdan oldukça memnun oldukları aşikar. İlk kez 1268 yılında kutlanan Venedik Karnavalı, kenti 
GO ndol adeta büyüleyici bir masala dönüştürüyor olabilir. Ancak Venedik'in en güzel zamanları yalnızca karnaval dönemleri 
Regatası değil. Her yıl eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen Regata Storica, insanı bugünden çok uzaklara, 14'üncü yüzyıla 


götüren ve sabırsızlıkla beklenen bir yarış. Özellikle soylu ailelere ait yüzlerce yıl öncesine ait gondolların, göz alıcı 
kostümlerin büyük bir telaşla hazırlandığı bu muhteşem yarışa ev sahipliği yapan yer ise Büyük Kanal (Grand Canal). 
e, o Venedik'in en büyük kanalında, gondol tiplerine göre düzenlenen bu geleneksel etkinlikte heyecan hiç hız kesmiyor. Regata 
Storica, adeta tarih perdesini aralamakla yetinmiyor, tarihi 
yazanların arasında yer almanın keyfini de vaat ediyor. 
regatastoricavenezia.it 


JINJA, UGANDA 


Dürtü Festivali 


Kolektif bir çılgınlık eyleminden doğmuş olan Nyege Nyege Festivali, 
Doğu Afrika'nın en önemli uluslararası müzik festivali. Nyege Nyege; 
barışı, saygıyı ve bolca neşeyi temsil ediyor. Afrika kültürünü yakından tanımak isteyenler içinse eğlence ve merak dolu keşifler demek. 
Gelenekselin ve modernin çarpıştığı gerçeküstü füzyonlar, 6-9 Eylül 
tarihleri arasında yolu Uganda'ya düşecek olan maceraperest ziyaretçiler için. Nil Nehri'nin kıyısında, kendini saykodelikten tutun, caz 
müziğinin ilginç yorumlarına dek uzanan bir müzik seline bırakmak 


isteyenler için tam bir şölen Nyege. Swahili dilinde Nyege Nyege'nin A Weiwej : Yaşa fiil Be) NgÜsÜ 


“hareket etmek, sarsmak ya da dans etmek için kontrol edilemez 28 Eylül-3 Mart 

bir dürtü" olarak tercüme edilmesi şaşırtıcı değil. Haliyle geleneksel 

ritmleri, elektronik müzik ile birleştiren parçalar eşliğinde bu festival, Marciano Sanat Vakfı, Ai Weiwei'nin Los Angeles'taki ilk büyük kukonuklarını harekete geçirmekle mükellef. Şenliğe gitmeden önce rumsal sergisini duyurmaktan mutluluk duyar! Küresel bir sorun ha- 
Uganda seyahatiniz boyunca ülkenin rengarenk desenlerle bezeli line gelen mülteci krizine dâir geliştirilen politik çözümlere ürettiği 
kumaşlarından bolca satın alma şansınız olacak. Festival giysiniz ise heykel çalışmaları ile sert dozda, eleştirel yanıtlar veren Çinli sanathazır: Kendinizi Nyege Nyege'de, size özel bir kıyafetler yapmak için çının bu sergisinde daha önce görülmemiş eseri Life Cycle (Yaşam 


bekleyen yerel tasarımcıların ve terzilerin hünerli ellerine bırakmak Döngüsü, 2018) ön planda yer alıyor. Theatre Gallery'de düzenleşartıyla. nyegenyege.com necek sergide ayrıca sanatçının ikonik enstalasyonları Sunflower 
Seeds (2010) ve Spouts (2015) da sergilenecekler arasında. Bu çok 
yönlü kurulum, aslında Ai'nin siyaset ve sosyal adalet ekseninde 
devam eden ilişkisinin bir devamı niteliğinde. Şair babası Ai Oing'in 
muhaliflik yüzünden 1959'da ailesiyle beraber sürgüne yollandığı 
günleri hiç unutmayan, "Ben de geçmişte mülteci kimliğine sahip 
bir çocuktum. Bir kampta yaşamayı, bunun nasıl hissettirdiğini 
biliyorum. Mülteciler, insanlığımızın önemli bir parçası olarak görülmelidir" sözleriyle hassasiyetini dile getiren ve muhalif kimliğini terk 
etmeyen sanatçının eserleri 28 Eylül'den itibaren görülebilir. 
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yanda 


Robin Williams Koleksiyonu Müzayedesi 


Robin Williams ve eski karısı Marsha Garces Williams'ın sanat koleksiyonu ve özel eşyaları, Sotheby's 
müzayede evi tarafından New York'ta satışa sunuluyor. 2014 yılında aramızdan ayrılan Robin Williams'ın 


kariyeri boyunca yer aldığı projelerle ilgili kostümler, imzalı senaryolar, ödüller, kişisel eşyalar, mobilyalar, sanat ve saat koleksiyonundan parçalar, 29 Eylül ile 4 Ekim 
arihleri arasında sergilenmesinin ardından müzayedeye çıkarılıyor. “Creatinga 
Stage: The Collection of Marsha and Robin Williams” başlıklı müzayedede Deborah 
Butterfield'in Madrone (Cody) adlı heykeli, en çok dikkati çekenler arasında. Zira 
ahmini olarak 220 ile 280 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Samuel Beckett'in 
"Godot'yu Beklerken" adlı eserinin ilk baskılarından birinin 2 bin 500 dolara, Daniel 
Radcliffe'in “Harry Potter ve Felsefe Taşı" 
a alıcı bulması beklenirken; Bansky, Niki de Saint-Phalle, Shepard Fairey gibi isimle- 
in eserleri için müzayede çekicinin hangi fiyattan 
ineceği koleksiyonerler adına merak konusu. Yeni 
sahipleriyle 4 Ekim'de buluşacak koleksiyon parçalarının satışından 3,3 milyon ile 4,7 milyon ABD 
Doları arasında bir satış rakamı beklendiğini ve 
gelirin bir kısmının Robin Williams'ın tercih ettiği 
hayır kurumlarına bağışlanacağını da not düşelim. 


ILDINO Konseri 


Guinness Rekorlar Kitabı'na müzik tarihinin en başarılı klasik crossover grubu olarak adını yazdıracak kadar muhteşem bir hikayesi 
var IL DIVO'nun. 33 ülkede 160 altın ve platin plak kazanan, 30 
milyonu aşan albüm satışına imza atan grup, klasik eserlere getirdiği özgün yorumlarla büyük bir fenomene dönüşmüş durumda. 
İspanyol Carlos Marin, İsviçreli Urs Buhler, Fransız Sebastien Izambard ve ABD'li David Miller'dan oluşan IL DIVO, pop başta olmak 
üzere farklı müzik türlerinden şarkılara getirdikleri opera düzenlemeleriyle kalpleri fethediyor. Bu dört tutku dolu ses, yeni albümleri 
“Timeless"'ın dünya turnesinde kapsamında 14 Eylül'de Volkswagen 
Arena'da sahne alacak. 2004'ten bu yana biletleri tamamen tükenen dev turnelere imza atma geleneğini bozmayan IL DIVO, uzun 
bir bekleyişten sonra tekrar İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. 
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filminde giydiği pelerinin ise 10-15 bin dola- 


İSTANBUL 


Alexander Rudin Konseri 
14 Eylül 


"Uygar dünyanın müziğinin tarihsel evrimi 

hakkında hiç fikrim yoktu 

ve tüm modern müziğin 

her şeyi Bach'a borçlu 

olduğunu henüz fark 

etmemiştim” diyor ünlü 

besteci Nikolay Rimsky- 

Korsakov”"Bachçede Yaz 

Festivali' kapsamında konser verecek olan Bach'ın 

viyolonsel süitlerini dünyada en iyi çalan viyolonselcilerden biri olarak gösterilen Alexander Rudin, bu 

farkındalığı yeryüzünde 

en çok yaşatan isimlerden 

biri. Rudin'in otantik performans pratiğine olan ilgisi hem tarihsel hem de müzikal olarak 
barok müzik ve Orta Çağ müziği ile olan ilişkisini bir üst seviyeye 
taşıyarak tüm dünyada bilinen bir viyolonselci olmasını sağlamış 
durumda. Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni ve Danimarka Radyo 
Orkestraları gibi büyük orkestralarda solo viyolonselci olarak yer 
almış olan müzisyen, 14 Eylül Cuma gecesi Sakıp Sabancı Müzesi 
The Seeds'de Bach'ın solo viyolonsel süitlerini çalacak. Bu konser ne Vaat ediyor sorusunu ise bir başka usta besteci Johannes 
Brahms yüz elli yıl önce yanıtlamış gibi: “Bach'ın müziğinde her şeyi 
bulursunuz." r.t 


İSTANBUL Alet 
Contemporary Istanbu i 


eri'nin sponsorluğunda ve Ceren-Irmak Arkman'ın küratörlüğünde 
uyar alanında düzenlenecek Plug-in ile yeni kuşağın sanatla buluşması, 
koleksiyonerlerin yeni alanlara açılması sağlanacak. Plug-in'de bu yıl sergienecek eserler “Extra/Ordinary-Olağan/Dışı" teması altında ziyaretçileriyle 
“Sanat akımları, dünyanın nereye gittiğini görmek için borsalar veya meclis O buluşacak. Plug-in'e katılacak sanatçılar arasında Felix Lugue Sanchez 
oturumlarından çok daha iyi bir barometredir" diyor Hendrik Willem Van (İspanya), Ryoichi Kurokawa (Japonya), Lia (Avusturya), Joanie Lemercier 
Loon. Bu sözün doğruluğunu test etmek isterseniz keşif dolu bir yolculuk (Fransa), Can Büyükberber (ABD), Paul Myoda (ABD), 1024 (Fransa 
önerimiz var: Contemporary Istanbul. Türkiye ve dünya çağdaş sanatından O Fernando Velazguez (Kolombiya), Ursula Berlot (Slovenya), Jonathan 
örnekleri bir araya getiren, bölgenin en önemli uluslararası çağdaş sanat onaghan (ABD) bulunuyor. 
fuarı Contemporary Istanbul, Akbank Ana Sponsorluğunda bu yıl 20 ile 23 
Eylül tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. 13'üncü kez İstanbul Kongre O Prix Pictet Sergisi: Contemporary Istanbul 2018, fotoğraf ve sürdürüerkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlene- ebilirlik alanında dünyanın önde gelen ödüllerini veren Prix Pictet'in uzay 
cek Fuar, 19 Eylül'de davetliler özel ön izlemesiyle başlayacak ve bölgenin emalı son sergisini de İstanbul'a getiriyor. Bugüne kadar, her biri sürdürüönde gelen galerilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen galerileri de ağırlaya- ( lebilirliğin bir yönünü yansıtan; su, toprak, büyüme, güç, tüketim ve uzay 
cak. Contemporary Istanbul'un bölüm başlıkları ve etkinlikleri ise şöyle: konularında sergiler gerçekleştiren Prix Pictet, 2008'den bu yana dünyanın önemli şehirlerinde 550 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. 18 


— 


CIF Dialogues: Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (ÇİV) Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında Prix Pictet Sergisi'ni görmek içinse adres 

şemsiyesi altında 18 Eylül'de Akbank ana sponsorluğunda düzenlenecek Global Karaköy. 

konferans serisinde, sanat ve iş dünyasının etkili yirmiden fazla ismi tasarım, kültürel miras, teknoloji, inovasyon, sanat ve mimarlık ilişkisi ile kolek- “Özel Bir Sunum": Murat Akagündüz, sanatseverleri geçmiş ve yeni 

siyonculuk temalarını ele alacak. Vanessa Arelle'nin danışmanlığında dü- dönem eserlerinden oluşan özel bir sunuma davet ediyor. Sunumda, 

zenlenecek CIF Dialogues'un teması ise bu yıl “Sensibilities/Duyarlılıklar”. sanatçının yeni dönem işlerinin yanı sıra yer alan Kaf serisi resimlerinde, 
seriye ismini veren Kaf Dağı mitolojik bir anlatıyı öne çıkarırken seriyi 

Recent Acguisitions I/Collector's Stories Sergisi: Küratörlüğünü oluşturan her bir resim, ismini Google Earth üzerindeki enlem ve boylam 

Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği Recent Acguisitions |/Collector's koordinatlarından alıyor. Sergi 18 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında Sofa 

Stories sergisi ise fuar alanı içinde Türkiye'nin önde gelen koleksiyoncuları- o Hotel'de görülebilir. 

nın son dönemlerde gerçekleştirdikleri alımlarla koleksiyonlarına kattıkları 

yapıtları bir araya getirecek. Türkiye'deki koleksiyoncuların ilgi alanlarının, “Sosyal Hayvan”: Tersane'nin kapalı ve açık mekanlarını neredeyse 

izledikleri hareket ve eğilimlerin ortaya konulacağı bu sergi ile farklı yakla- kendine bir oyun alanı olarak seçen bu heykeller, aynı zamanda mekânı 

şımlar, zevk ve tercihler ayrı bir renk ve kazanç olarak sanatseverin beğe- ziyaret ediyormuş, en sevdikleri köşelerde oturuyormuş ya da ortamın 

nisine sunulacak. 60 farklı sanat eserinin sergileneceği “Recent Acguisiti- keyfini çıkartıyormuş gibi görülebilirler. Tersane'nin farklı noktalarında 

ons | / Collector Stories” sonrasında sergi, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve o konumlanmış bu heykelleri takip eden izleyiciler ise mekanın farklı alanları- 

Eğitim Vakfı'nın (ÇİV) bünyesinde kitaplaştırılacak. “Recent Acguisitions nı onların eşliğinde tekrar dolaşabilirler. Erdil Yaşaroğlu'nun bu projede yer 

" sergisinde ülkenin önemli koleksiyoncularından Leyla Alaton, Lucien alan heykelleri, sanatçının karikatürlerindeki karakterlerden farklı olarak ilk 

Arkas, Arus Koleksiyonu, Mehmet Ali Bakanay, Rezzan Benardete, Selman O defa kendilerini bir 'espri' üzerinden değil, oldukları gibi ifade ediyor. 

Bilal, Büyükkuşoğlu Aile Koleksiyonu, Banu-Hakan Çarmıklı, Suzan Sabancı 

Dinçer, Saruhan Doğan, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Sevda-Can Elgiz, Sarp “The System of the World”: Küratörlüğünü uluslararası sanat platform- 

Evliyagil, Özlem-Naim Gençoğlu, Asuman-Hüsnü Güreli, İrem-Sina Kınay, larında genç ve dinamik duruşu ile tanınan Anissa Touati'nin üstelendiği 

Hatice-Ferit Meriçten, Ömer Özyürek, Leyla Pekin, “Dünyanın Sistemi" isimli sergi, 11 uluslararası 

Erol Tabanca, Mustafa Taviloğlu, Örge-Şahin Tulga, sanatçının eserleri ile Tersane İstanbul meka- 


Agah Uğur, Ayşe Umur, Şebnem-Mahmut Ünlü ve 
Tony Ventura'nın edindiği eserler sergilenecek. 


nını, izleyiciye yeni bir bakış açısı ve gerçeklik 
tanımı önerisiyle yoğun renkler, kokular ve 


tatlar ile donatılmış, mekana özel üretilen eserlerin yer aldığı, beş duyumuza hitap edecek bir 
etkinlik planlıyor. 


“Plug-in”: Contemporary Istanbul, 2013 yılından 
beri düzenlediği “Plug-in” bölümü, bu yıl da fuar 
zamanında sanatseverlerle buluşacak. Siemens Ev 


contemporary? 


I istanbul | 
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ÇANAKKALE 


Troya Yılı 


Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 
alınışının 20'nci yılı olan 2018, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca “Troya Yılı" ilan 
edildiğinden bu yana Çanakkale'de çok güzel şeyler oluyor. Hollywood yıldızı 
Magen Fox'un belgesel çekimi için Troya'ya gelmesine de vesile olan Troya 
Yılı'nın daha ilk yarısında antik kenti ziyaret sayısı neredeyse iki katına çıktı. 
2017 Ocak-Haziran dönemi Troya'yı ziyaret edenler 136 bin 106 iken bu yıl 
aynı dönemde bu sayı 233 bin 643 oldu. Bakanlığın Troya Yılı hamlesi pek 
çok kültür-sanat etkinlikleriyle de destekleniyor ve bölge tam bir cazibe 
merkezi haline geldi. Çanakkale Belediyesi'nin 55'incisini düzenlediği Uluslararası Troia Festivali de “Troya Yılı"'na yaraşır zenginlikte bir içerik sundu. 
Festivalde konserden sergiye, tiyatrodan söyleşiye pek çok etkinlik 
on binlerce izleyiciyle buluştu. Beş gün süren festival, Dany Brillant ve 
Rubato'nun konserleriyle son buldu. Açılış ise binlerce kişi tarafından izlenen Fazıl Say konseriyle olmuştu. Çanakkale Belediyesi'nin talebiyle Say'ın 
bestelediği "Truva Sonatı' ve Tevfik Akbaşlı tarafından bestelenen “Troia 
Efsanesi Operası" bu yılın en dikkat çekici etkinlikleriydi. Eleni Karaindrou, 
Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Dina Ensemble Çanakkale'den 
esip geçen diğer isimlerdi. Festivalle özdeşleşen Homeros Bilim Kültür ve 
Sanat Ödülü ise Troya Antik Kenti'ne sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. 
Haluk Şahin'e verildi. 
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Festivalde Troya Efsanesi 
Operası ilk kez sergilendi. 


Bu yıl içinde açılacak Troya Müzesi'nin etkisini katarsak Çanakkale'nin 
cazibesi bundan sonra belli ki artarak devam edecek. Çanakkale'de 5 bin 
yıllık geçmişe sahip Troya Antik (Kenti'nde 2014 yılında yapımına başlanan 
müze, Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alıyor. Maliyeti 75 milyon lirayı 
bulan müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare 
kapalı alandan oluşuyor. Homeros'un destanı İlyada'daki “Truva Savaşı'nın 
yapıldığı yer" olarak bilinen antik kentteki müzenin açılmasıyla Troya'nın 
yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi, yurtdışına kaçırılan hazinelerin 
de Türkiye'ye iadesinin sağlanması hedefleniyor. Müzede, Troya ve Troas 
kentlerinden elde edilen yaklaşık 2 bin eser sergilenecek. 

Çanakkale Piri Reis Müzesi'nde açılan ve geçen ay boyunca açık kalan 
"Düşler Ülkesi: Troya" sergisinin 19 Eylül-19 Ekim tarihlerinde İstanbul 
Darphane-i Amire'de olacağını belirtmeden geçmeyelim. Serginin küratörü 
Derya Yücel "Yüzyıllardır nice arkeolog, bilim insanı, sanatçı, şair ve yazara 
'düşler' kurduran efsane kent Troya'yı özgün kılan, savaş, güç, medeniyet, 
mücadele, hayal gücü ve ilham kültürünün bir bileşimi olmasıdır. Bu ilhama 
kulak veren yeni nesil sanatçılar, kadim efsaneleri güncel ve disiplinlerarası 
anlatım pratikleriyle yeniden yorumlayarak nesilleri birbirine bağlayacaklar" diye anlatıyor sergiyi. 

Troya Antik Kenti'ni ziyaret etmeyi düşünenler ise 30 yıldır buradaki 
kazılarda görev alan ve 2013'ten beri Troya kazı başkanlığını yürüten Prof. 
Rüstem Aslan'ın “Yeni Başlayanlar İçin Troya” kitabını okumadan gitmemelerini öneririz. 
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gören küresel bir standart. Sanayi 4.0 çağının gerektirdiği 


tişim şart 


CLPA, merkezi Japonya'da bulunan global bir kuruluş. Geliştirdiği 
iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link, dünya genelinde kabul CC-Link IE 


.. 


gigabit hızla haberleşme imkanı sağlıyor. 


SANAYİ 4.0 evresi ile birlikte gerek kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital 
fabrikalarda gerekse akıllı binalar ve altya- 
Pp! projeleri gibi hayatın içindeki her türlü 
platformda robotlar, makineler, ürünler ve 
sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde 
haberleşmesi gerekiyor. Bu noktada devreye giren iletişim ve kontrol teknolojisi 
CC-Link, mevcut endüstriyel haberleşme 
sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı şekilde saniyede bir gigabit hızla haberleşme 
imkanı sağlayan tek açık endüstriyel iletişim 
altyapısı olarak dikkat çekiyor. 

Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi 
olan güçlerin gelecek vizyonlarına bakıldığında, bilim ve teknoloji temelli üretim ve 
teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneğinin öne 
çıktığını belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olan 
Türk sanayisinin de bu potansiyelini değerlendirerek global rekabet şartlarına uyum sağlayabilmesi için en kısa sürede dijital dönüşüm sürecini başlatması gerektiğini vurguladı. 


İLETİŞİMLERİ CC-LİNK'E EMANET 

Dijital fabrikalarda pek çok verinin çok sayıda cihaz tarafından 
gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde 
görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşıldığını anlatan Bizel, 
sözlerine şöyle devam etti; “Saha cihazlarından kontrolörlere haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indirerek Sanayi 4.O'ın 
gereklerini yerine getirmeyi çok daha kolay hale getiren CC-Link 
teknolojisi, üretim tesisinin tamamında maksimum verimlilik sağ- 


lıyor. Müşteriden teda- — 
rikçiye kadar tüm süreç 5 : > m | 
boyunca yüksek hızlı ms ui. 
haberleşme ve kontrol ç s7 
sağlayarak akıllı üre- da 
timin temelini oluşturan CC-Link altyapısı, farklı üreticilere 
ait cihazların genel bir 
ağ üzerinde serbestçe 
iletişim (kurabilmesini 
sağlayacak kapasiteye 
de sahip.” 


Otomotiv, beyaz 


eşya, gıda, ilaç, bina otomasyonu gibi 
pek çok farklı sektörde makine ve proses 
kontrolü için ideal çözüm sunan CC-Link 
altyapısının; Honda, Ford, Mazda, Kia, 
Hyundai gibi pek çok büyük markanın 
fabrikalarında sağladığı başarılarla dikkat 
çektiğini belirten Bizel, “Enerji tasarrufunu artırıp işletme maliyetlerini düşürürken konforlu bir çalışma ve yaşam ortamı 
da sağlayan CC-Link; dünya genelinde çok 
sayıda fabrika, akıllı ofis binası ve konutun 
bina otomasyonu projesinde de yüksek 
katma değer sunuyor” diye konuştu. 


CLPA TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR 

CC-Link ağ teknolojisinin dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association) hakkında da bilgi veren Bizel, “Merkezi Japonya'da bulunan 
CLPA, dünya çapında 10 bölgede faaliyet merkezine sahip global 
bir kuruluş. 2000 yılında kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan 
CLPA, bugün 3 bine yakın üyesiyle yola devam ediyor. Üye sayısındaki bu büyük artış, CC-Link'in gerçek bir küresel standart 
olduğunun dünya genelinde kabul gördüğünü kanıtlıyor” dedi. 

CLPA üyelerinin hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en 
güncel teknolojik bilgilere erişebildiğini vurgulayan Bizel, başta 
Asya'ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0'a uyumlu dünya standartlarında akıllı 
üretime adım atmayı hedefleyen şirketleri detaylı bilgi almak için 
CLPA Türkiye temsilciliği ile iletişime geçmeye davet etti. 

CLPA üyelik türleri ve başvuru formu için https://eu.cc-link.org/ 
tr/elpa/members 


CLPA Ülke Müdürü 
Tolga Bizel 


UZAKLAR 


Tropik Furya 


Okyanusta kaybolmuş, doğa harikası, palmiyelerle kaplı ıssız 
bir adada hoşça vakit geçirmek çoğunluk için ancak bir fantezi 
olabilir. Ancak bu hayal Maldivler'de yüzlerce adada en lüks ve 
şatafatlısından gerçekleştirilen ve hızla çıtası yükselen bir iş modeli; 
İşin ilginci tüm bunların şeriatla yönetilen ve selefi görüşlerin 
son yıllarda yükselmeye başladığı bir ülkede olması. 


aima sıcak ve güneşli bir iklim, turkuaz rengi berrak 
sular, bu sularla yıkanan bembeyaz kumsallar, 
okyanusun içinde kaybolmuş gözlerden ırak küçük 
adalar ve bu adalardan başlayıp denizin üzerine 
doğru uzanan doğal görünümlü son derece lüks 
bungalovlar. Dünyanın en mutena tatil cennetlerinden birine 
dönüşen Maldivler'den bahsedilince zihinlerde ister istemez 


böyle bir tablo canlanıyor. Başkent Male'ye 230 kilometre 
uzaklıkta okyanusta kaybolmuş 16 hektarlık küçük bir ada olan 
Sirru Fen Fushi için de bu tasvir aynıyla geçerli. “Gizli Su Adası" 
anlamına gelen adı gibi Sirru Fen Fushi de yakın zamana kadar 
pek az kimsenin uğradığı saklı doğa cennetlerinden biriydi. 
Artık bu cennet köşesi üzerinde ultra lüks bir vaha ile birlikte 


158 | FORBES 100. YIL | EYLÜL, 2018 


devam edecek. Bu vaha Fairmont lüks oteller grubunun 
Maldivler'deki son halkası olarak açılan ada-otel Fairmont 
Maldives Sirru Fen Fushi... 


Okyanusta Lüks Bir Vaha 


Tasarımı ünlü mimarlık ve iç tasarım ajansı Hirsch Bedner 
Associates tarafından yapılan Fairmont Maldives Sirru Fen 
Fushi küçük bir ada üzerinde deniz kıyısında ve deniz üzerinde 
uzanan 120 lüks bungalov villadan oluşuyor. Maldivler'deki en 
büyük lagünlerden birinde nefes kesici Shaviyani Atolü'nde 
kurulan tesis 164 metrekareden 495 metrekareye varan her 
biri denize açılan ve özel havuza sahip villalarının yanı sıra 
büyük bir ortak havuz, üst düzey üç restoran, üç bar ile hizmet 


yor. Küçük ada-otel misafirlerini harikulade bir doğa 


inliğinde ağ 


n 
ü 


rıyla rahatla 


hazır 
kişili 
deni 


K 


© 
d 


netrekare 


iyor. Sun 
Fushi lüks, ko 
düşünmüş ve hayli 
mış. Yakınlarda bul 


imka 


rom 
z gezi 


leri, geceyi o 


n 


bunların sadece bi 


değerlerini tanımak için d 


rlamakla kalmıyor; enerjisini bu 
ik bir alanda kurulu 2018 Dünya 
Willows Stream Spa'nın birbirinden özel 
duğu tüm doğal güze 
ve rahatlama imkanlarıyla 


Fen nfor ve huzu 


unan ISS 


antik piknik gezileri, ote 
kyanusta y 


çeşitlilik içeren aktivi 


d 


birlikte Fairmon 
rla yetinmek 
tel 
z bir adaya yap 
lin özel yatıyla a 
Idızların altında 


Lüks Spa 
terapi ve 
likleri, sü 


oğadan alan 
makunet 
t Maldives 
stemeyener MÖNÜSÜ 
labilen iki 
kşamüzeri 
geçirme 


r kaçı. M 


üzenlenen 


aldivler toplum 


unun kültürel 


ziyaretler, deniz faunasını 


ve canlıla 


im 


ğe 


o iy 


rını doğal ortamlarında görmeye yönelik programlar 


ya da küçük adacığı çevreleyen lagünde dalış programları da 


söz konu 
Gaakoshi 
tenis, fitness gibi 
rı, yunus gözlem 
adanın etrafında 


yetlere katılma imkan 


da plaj voleybolu 
etmiyor. Fairmon 
bir diğer sürprizi 


deniz altı müzesi. 


su. Daha hareketli de 
be Adası'nda Tayland 


sportif aktivi 
turla 
ki mercan resi 


tMa 


ise bu temmu 


rı, balıkavıt 


ney 
boksu ders 
teler sunan 
urları, su 


eri, 


alt 
fini 


z açılacak olan 


Dünyaca ünl 


Decaires Taylor'u 


imler arayanlara yakınlarda 
tesis sanat stüdyola- 


iyileştirmeye yönel 
arı, Maldivli şeflerde 
gibi çok çeşitli bir yelpaze su 
Idives Sirru Fen Fush 


nm 


i'nin misafi 


k 
yoga, futbol, 


ve üstü sporları, 
ik faaliutfak dersleri ya 
nmayı da ihma 
rlerine 
Maldivler'in ilk 


ü sualtı heykelt 


n başta Mercan Küpü olmak 


raşı Jason de- 
üzere su altında 
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kalabalık şehri başkent Male'de sadece 65 bin kişinin yaşadığı 
Asya'nın bu en küçük ülkesi son yıllarda yapılan turizm atılımlarıyla oldukça etkileyici bir başarı tablosu çiziyor ve giderek 
yükselen bir lüks turim trendi oluşturuyor. 


hazırladığı özel eserlerin sergilendiği bu müze Sirru Fen Fushi Bunu sağlayan başlıca etkeni şöyle özetlemek mümkün: 
konuklarına doğa ve sanatı birleştiren benzersiz bir deneyim Hemen herkesin hayalinde yer tutan, medeniyetten tamayaşatmayı da hedefliyor. men uzakta berrak mavi sular ve bembeyaz kumlarla çevrili 


ssız bir adada Robinsonvari bir hayatı medeniyetin nimet- 


| lerinden mahrum kalmadan lüks ve konfor içinde yaşamak 
e Ote ei -U  VaSI fikri Maldivler'de giderek hız kazanan bir iş modeli. Hint 


Hint Okyanusu'nda bir nokta gibi kalan ve haritalarda zar zor Okyanusu'na dağılmış binlerce ada "küçük turistik tropikal ada" 
görülebilen minicik bir kum yığını üzerinde Robinsonvari ıssız imgesinin arketipine dönüşmüş durumda ve bu tanımlamaya 
ada fantezisini en lüks ve en eğlencelisinden tatil konseptiyle uygun böyle bir turistik güzergah özellikle Batılılar açısından 
birleştiren Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi'yi uzun uzun büyük bir sembolik değere sahip. Işıl ışıl berrak sular, pırıl pırıl 
anlatmak değil niyetimiz. Zira bu lüks hayal adası Maldivler için Oo güneş ve Hindistan cevizi ağaçlarının ana dekorunu oluştur- 
ne bir ilk ve ne de -yakında açılmayı bekleyen benzer nite- duğu bu adalar Daniel Defoe'nun ünlü klasiği ile Batılı muhaylikli projeler dikkate alındığında- bir son. Tıpkı aynı günlerde yilesinin vazgeçilmez bir unsuruna dönüşen “tropikal cennet" 
Maldivleri oluşturan bin 200'ü aşkın adadan bir diğeri olan imgesinin de ete kemiğe bürünmüş hali adeta. 

Olhalili'de açılan Lux North Male Atoll Resort gibi bu adacıklar Hint Okyanusu'nu dolduran, çoğu mercan resifleri ile çevrili, 
ülkesinin okyanus üzerindeki tüm kum yığınlarını dolduran son O deniz seviyesinden en yüksek noktaları 2 metreyi geçmeyen 
derece lüks ada-otelleri furyasının olsa olsa -şimdilik- son hal- yüzlerce küçük adacık hemen her yıl benzer şekilde doğa ile 
kası. Resmen bilinen 202'si ikamete açık bin 200 -tahminen uyum gözetilerek tasarlanmış birbirinden lüks villalardan olu- 
ise 2 bini aşkın- adadan oluşan Maldivler geçtiğimiz aylarda şan ada-otellere dönüşüyor. Dünyanın en gözde lüks turizm 
gerçekleşen askeri bir darbe hariç tutulursa hemen hemen grupları birbiri ardına Maldivler'de tamamıyla kendilerine tahsis 
sadece büyülü doğa güzellikleri ve beyaz kumsallarla çevrili edilen adacıkları kendi ada-otellerine dönüştürüyor. Birer doğa 
adacıklarda büyülü tatil görüntüleriyle dünyanın gündemine harikası olan adacıkları ultra lüks ada-otellere dönüştüren bu 
geliyor. Nüfus sıralamasında dünyada son sıralarda yer alan,en O furya yıllardır sürüyor ve bu yıl da ivme kazanarak devam edecek görün 
tarafından 
Kudadoo Adası'n 
5 villadan 


müziği birleştirm 
Rock Hotel Mald 
Muravandhoo Ad 
aktivite yelpazesi 


otelcilik grubunun Dhaalu Atolü'nde yaza 

yetiştirmeyi hedeflediği Avrupa dışındaki 

ilk oteli olan 96 villalık Baglioni Resort 

Maldives, Güney Ari Atolü'nde yılın ortasında açılması planlanan Lux grubunun 

Malidivlerdeki ikinci resortu Lux Nort Male 

Atoll, Mövenpick grubunun Edu Faru milli 

deniz parkı yakınlarında Noonu Atolü'nde sonbaharda kuracağı ve bir deniz araştırma merkezi ile 12 yatlık mini marina da 
barındıracak olan 102 villalık Mövenpick Resort & Spa Kuredhivaru, Hilton'un Maldivler'deki ikinci resortu olarak Güney Male 
Atolü'nde üç adaya uzanacak olan 138 villalık Waldorf Astoria 
Maldives, Maldivleri lüks ada-oteller cennetine dönüştüren bu 
furyanın sadece 2018 yılında açılacak uzun listesinden dikkat 
çeken birkaç örneği oluşturuyor. Bu listeyi Fushifaru Maldives, Mercure Maldives Kooddoo Resort, Pullman Maamutta 
Maldives, Reethi Faru Resort, Carpe Diem Maldives OBLU 


Select Sangeli, Emerald Maldives Resort & Spa gibi aynı 
en daha birçok ultra lüks proje ile uzat 


yıştan hareket ed 
mümkün. Mevcu 


üyor. Japon mimar Yuji Yamasaki 
Shaviyani Atolü'nün çevrelediği 
da tasarlanan su üzerinde 
oluşan Kudadoo Privat Island, 

Emboodhoo Lagünü'nde tropik mim 
ek üzere tasarlanan 
ives, Raas Atolü yakınında 
ası'nda çok geniş bi 
içeren Joali, Baglioni 


ari ile 
Hard 


r 


anla- 


mak 


t 105'in üzerindeki lüks ada-otele kısa sürede 


eklenmesi düşünülen 120 yeni ada-otel ile bu kapasitenin 
daha da artırılması hedefleniyor. 


Her Adaya Bir Lüks Otel 


Turizm d 
seçkin tatilci 


trend beraberinde doğal de 


tartışma 
derece d 
yatırımı ya d 
yabancın 


ar 


Üşü 


ve seyyahları k 


beraberinde ge 


endine çeken 


tirse de aslınd 


balıkçılık teş 


kil ediyordu. An 


ünyasını kasıp kavuran ve lüks tropik deneyim arayan 


Maldivler"de bu hızlı 


ngenin ve resiflerin bozulması gibi 


a ülke açısından son 


nülmüş ve uzun vadeli planlanmış bir gelecek 
a sigortası niteliğinde. 1970'lere kadar fazlaca 
ın uğramadığı takımadaların baş 


ıca geçim kaynağını 


cak son 40 yı 


lik süreçte patlama 
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gi 


yapan turzim bu geleneksel sektörün yerini almayı başardı. 
2000'lerin başında turizm ülke gelirlerinin yüzde 32'sini döviz 
girdisininse yüzde 75'ini tek başına karşılayacak büyüklüğe 
ulaştı. Toprakların azlığı ve dağınıklığı, sanayi gibi alanlardaki 
potansiyelin kısıtlılığı nedeniyle ülkenin yöneldiği turizm şimdi 
ülke gelişiminin lokomotifi ve en mik sektör olmuş durumda. Maldivler'in dünya lüks turizm güzergahları içerisinde 
ayrıcalıklı bir yer edinmesinde herkesin rüyalarını süsleyen 
doğal zenginliklere ve atollere sahip oluşu baş aktör olsa da 
başarısının sırrı bundan ibaret değil. Bu sonucu getiren başlıca 
bir diğer unsur da en başından itibaren Maldivler yönetiminin 
kendi yapısına en uygun turizm modelini geliştirmesi ve bunu 
ısrarla desteklemesi. Bunu kısaca “Her adaya bir lüks villa oteli" 
olarak üzetlemek mümkün. Ancak bu modelin doğuşund 
ekonomik nedenlerin yanında politik tercihlerin de ağır bastığı o yüksek gamda lüks tesislere yöneldiği görülüyor. 3 yıldızlıya 
bir gerçek. İşin ilginci daha yeni bağımsızlığına kavuşurken nazaran daha rantabl olan ultra lüks tesisler eğilimini çoğu 
1960'larda ülkeyi inceleyen bir BM heyetinin henüz uygun yabancı üks gruplardan oluşan yatırımcıların da benimsediği 
olmadığı gerekçesiyle turizm sektörünün geliştirilmesini sakın- O görülüyor. 


2. 
— 
wv 


calı bularak önermemiş olması. Oysa Maldivler bugün her yı 

nüfusunun dört katı turist ağırlıyor. Bunda başlıca etmen doğal 

yapıya en uygun turizm modelini bir defa keşfettikten sonra 40 YI | O (| İn Başlaya () FU Va 
ısrarla üzerine gitmeye devam etmiş olmaları. Bu model elit 2 bin 500 yıldır insanların yaşadığı bu takımadalar büyük kütleturistin yanında geniş kitlelerden de mahrum kalmamak için ler halindeki mercan resiflerinin kalıntılarının uzun süreçlerde 
elitist 5 yıldızlı ile daha mütevazı ama konforlu 3 yıldızlı ada- üst üste birikerek meydana getirdikleri kara parçaları olan 
oteller arasında bir yelpazeyi kapsıyor. Bu yelpaze öncelikle atollerden oluşuyor. Kuzeyden Güneye 800 km, Doğudan 
Avrupalı tur operatörlerini çekerken, son yıllarda Çinli ve Rus Batıya 130 kilometre uzunluğunda 26 coğrafi atol üzerinde 

tur operatörleri de Maldivilerin müdavimleri arasına girmeye yükselen adaların sayısı resmiolarak bin 200'e ulaşıyor ve topbaşlamış durumda. Maldivler yönetiminin ise hedef olarak lamda 297 kilometrekare bir alan teşkil ediyor. Sadece yüzde 
giderek daha büyük sayıda turist için erişilebilir ancak daha 40 kadarında insanların oturduğu takımadalar içinde ıssız ada 
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denilebilecek adacıkların sayısı en az 7/00 
civarında. Dolayısıyla 420 bin nüfusun 
yaşadığı topraklarda nüfus yoğunluğu hayli 
yüksek. 1887'den itibaren İngiliz hükümranlığı altında bulunan adaların 1965'te 
bağımsızlığına kavuşmasıyla başlayan 
ulusal kalkınma programının bir parçası 
olarak nitelendirmek de mümkün. Maldivler yönetiminin ülkenin coğrafi şartları 
ve doğal kaynaklarına en uygun ve verimli 
turizm modelini belirlemesine dayanıyor 
bu model. Buna yılın tamamında elverişli 
iklimi de eklemek gerekiyor. Maldivler'de 
tropikal bir iklim hakim. Bu yılın her ayının 


sıcak olması anlamına geliyor. Ancak 30-25 

derece aralığında değişen kıvamında bir 

sıcaklık bu. Ancak Ocak-Nisan aylarında en kuru dönemini bir İtalyan oldu. Bugün ülkenin tüm adalarına yayılmakta olan 
geçiren adaların Muson yağmurlarından etkilendiğini kaydet- resort projelerinin ilki ise 1972'de Vihamanaafushi Adası'nda 
mek gerekiyor. 29 derecede sabit kalan su sıcaklığı da tüm yıl kuruldu. Başkent Male'ye 10 kilometre mesafede bir atolde 


boyunca sürüyor. Ancak başlangıçta birkaç eksantrik milyoner (o kurulan 30 kadar tropik bungalovdan oluşan Kurumba Village 
ve maceracı seyyaha hitap eden bu doğal güzellikler atlasının adlı bu tesis daha sonrasın ülkenin en önemli kalkınma model- 
lüks turizm sahnesine asıl çıkışı havacılığın gelişmesiyle doğru- O lerinden birini teşkil edecek ve dünyanın en önemli otelcilik 
dan ilişkili. Hava taşımacılığının yaygın olmadığı daha sonrasın- o gruplarını adalara çekecek olan lüks ada-oteller furyasının da 
da ise adalara hava yoluyla ulaşımın elvermediği dönemlerde ateşleyicisi olacaktı. Bunu daha sonra benzer bir diğer tatil 
gemilerle ulaşılabilen Maldiv adaları sadece macera arayan köyü Bandos Island Resort takip etti. Kurumba Village'ın açıldıseyyahların ve milyoner iş adamlarının uğrağı idi. Ülke ilk hava ğı 1972 sonunda sadece 248 olan Maldivler'deki turistik yatak 
alanı ile ancak 1960'ta başkentte tanıştı. Maldivler'in turistik sayısı 80'lere girilirken ancak 2 bin 400'e çıktı. Takip eden iki 
potansiyelini ilk olarak keşfeden 70'lerin ortalarında takımada- | içinde başkent Male'nin etrafında 15 kilometrelik bir dairede 


larda turizmi geliştirme projesi hazırlayan Georges Corbin adlı o yeralan atollerde dört yeni turistik tesisin daha açılışıyla ülke- 


< 
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nin turizm geleceğinin seyri de iyi 


re 


ti 


den iyiye şekillenmiş oldu. 


Keşfeden İtalyan olunca ilk turistleri de İtalyanlar oluşturdu. 


Onları g 
etmekte geci 


üneşe hasret İskandinav ülkelerinden gelenler takip 
kmeyecekti. 1972'de yı 


da bin turist gelirken, 


ziyaretçi sayısı her yıl yükselmeye başladı: 75'de 9 bin, 76'da 


12 bin ve 
yönetiminin 
kurması ancak | 
Turizm endü 
deki bu ofis bir süre sonra 
tesislerin ülkenin dış dünya 
Alanı'na ev sahipliği yapan 
nılmazdı zira binlerce ada a 
büyük ölçüde zayıf motorlu küçü 
gerçekleştirilen mütevazı deniz u 
du. 
tatil köyü haline getiren ada-otel 


980'de 42 bine kadar ç 


978'de oldu. 


strisini desteklem 
turizm 


Turizm ve Yabancı Yatır 


ile tek bağlantı kapısı 
başkent Male civarın 
rasında hava ulaşımı olmadığı gibi 


ıktı. Bu ilgiyi gören Maldivler 
m Departmanı adlı bir ofis 


ek 
ba 


ve yönlendirme hedefinkanlığına dönüşecekti. İlk 
Hulhule Hava 
da olması kaçı- 


k tekneler olan dhonis'lerle 
aşımı bunu mecburi kılıyor- 


Küçük adacıklar üzerinde açılan ve tüm adayı müstakil bir 


projelerinin tam anlamıyla öl- 


çek kazanarak ülkenin temel modeli haline gelmeye başlaması 


ancak iki büyük lüks otelcili 


k grubunun kendi ada-otellerini 


kurmasıyla gerçekleşti. 1977'de Male'ye 20 kilometre mesafe- 


de Kuzey Male Atolü'nde Four Seasons ve Banyan Tree marka- 
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A 
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larının kendi villa otellerini ku 
geleceğindeki yerini gösterm 
yeni lüks grupları da çekmeye 
ada-otellerle birlikte ulaşım im 


baş 
kan 


rmaları ile bu model artı ülkenin 
iş oldu. Bu niş turiz 
aması kaçını 
arı da arttıkça keşfedilen ve 


m pazarının 
mazdı. Yeni 


yerleşilen mercan adacıkları merkezden uzaklaşmaya ve bu 


akım diğer atol gruplarına da sıçra 


maya baş 


Başlangıçta ortalama 30-40 arası yatak 


olan tesislerin rantabilitesi artt 


kça 


başladı. 1980'lerden itibaren akım 
ikamet edilmeyen boş adaların bü 
lendirilmesi revaç bulmaya başlad 


Dhaalu ve Haa Dhaalu gibi üç yeni yerel hava alan 


daha uzak atollerde yeni tesislerin 
oldu. 2010'da sayıları 100'e ulaşan 
bu sayıyı çoktan aşmış durumdala 
hatta Güney Sri Atolü'nde kurulan 


yük 


açı 


r.G 
Su 


kapasiteli ada-otelleri açılmaya kadar 


ilgi yükseldikçe yatırımcılar da dah 


adacıklar içinde en büyüklerine yönel 


mercan atolleri arasında yükselen 


olduğundan büyük yerleşimleri m 


adacıkları 


kapasitel 
n yaygınlaşmas 


çe ola 


1. 1980'lerde Addu 


ışıda 


ada-oteller gün 


ünüm 


vardı. 


meye 


üm 


n Resort Isla 


adı. 
kapasitesine sahip 
eri de yükselmeye 
ile üzerinde 
değer- 

, Gaafu 

n açılışıyla 
nmış 
ümüzde 
üzde 300-400 
nd gibi 7/00 
Bu tatil şekline 


nlarının 


N 
hız kaza 


a fazla yatak kapasitesi için 


başladılar. Ancak 
n çoğu hayli küçük 


kün kıl 


mıyordu. Bunun 


hal çaresi olarak g 
villaları deniz üzer 
başladı. Maldivler" 
resmi olarak kayıt 
laşmayı mümkün 
barındırır hale geli 


ünümüzde sıkça yapıldığı gibi bungalov ve 
inde inşa edilmiş ada-oteller yaygınlaşmaya 
in ada-oteller modeli öyle bir yaygınlaştı ki 
ara geçmiş adaların üzerinde rantabi yapıkılanların neredeyse tamamı bir işletmeyi 
rken sadece en küçükleri (0,03 kilometreka- 


reden küçükler) -rantabl olmadığı için- bekaretlerini koruya- 


biliyorlar. Bununla 


beraber büyük atoller içinde birkaçı özel 


korunmaya alınm 


ş durumda. En merkezi atollerden birinde 


yer almasına rağmen üzerinde 6 yüzyıl öncesine ait arkeolojik kalıntılar bulunan ancak günümüzde ikamet edilmeyen 
Eriyadhu Adası taşıdığı tarihi değer nedeniyle bir istisna olarak 
devletin koruması altında kalan birkaç yer arasında kaldı. 
Maldivler'in alameti farikası haline gelmek üzere olan bungalov villalardan oluşan ada-oteller aşağı yukarı birbirine benzer 


bir manzara ve co 
bulunan tesisin m 


grafya içinde konumlansa da her biri içinde 
arkası, imkanları ve mimarisinin de etkisiyle 


bambaşka atmosfer sunuyor. Meskun olmayan bu küçük 
adacıklarda iş gücü büyük ölçüde komşu ülkelerden gelen 
yabancı personelden sağlanıyor. Ancak meskun olmayan ve su 
gibi hayati kaynaklardan mahrum adalar için turistik hizmetin 
sürdürülebilirliği tesisin otonom bir yapıda tasarlanmış olma- 


sını gerektiriyor. Bu, ada-oteller sağlayacak elektrik ve güneş 
enerjisi, kullanılmış suların geri dönüştürülmesi, deniz suyunun 
tuzdan arındırılması, havuzlar, restoranlar gibi şeyleri içeren 
kendi sürdürülebilirliklerini sağlayacak tesis ve donanımlarla 
kurulmak durumunda. 


AN /r A 
AYVLI 


daların İnsanları 

Kısa süre öncesine kadar Maldivler'e gidecek olanların öncelikli olarak kabul etmesi gereken bir gerçek söz konusuydu. 
Maldivler'e seyahat etmek Maldivleri ve özellikle halkını tam anlamıyla görmek anlamına gelmiyor. Zira yerli halk ile turistlerin 


d 
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birbirini gördüğü pek söylenemez. Yönetimin turizmi planlarken O ğişmeye başladığı söylenebilir. Male gibi nispeten daha büyük 
daha en başından uyguladığı strateji halkın ikametine açık olan merkezi yerlerde açılmaya başlayan oteller sayesinde yerel 
adalarla turizme açılan adaları birbirinden ayırmak olmuş. Yerel kültür ve halka kısmen de olsa karışma şansı bulunan turistledil olan Divehi ile turizmde İngilizcenin yaygın olduğu ülkede rin artık yalıtılmış bir tatil seçeneğiyle sınırlı kalması zorunluluk 
böylelikle yüzde 100'ü Müslüman olan yerel halk ile yüzde 80'i olmaktan çıkmış sayılır. Ancak 40 yıllık yapılanmanın neticesin- 
Batılı olan turistlerin teması yakın zamana kadar büyük ölçüde de adacıkları dünyanın en gözde balayı turizm güzergahlarınınkısıtlanmış. Ülkenin doğal yapısı da dikkate alınarak her adanın başına oturtan yalıtılmış lüks ıssız ada hayatı halen ana trendi 
üzerine kurulan lüks bir tesisle otele dönüştürülmesi sayesinde O oluşturuyor. Lüks yatırımların her yıl artan sayıda bu alanda 
bir taşla birkaç kuş vurulmak hedeflenmiş. Böylelikle ülkeye altın o yoğunlaştığı ülkede bu modelin bir faydası da şeriat hukukuyumurtlayan tavuk niteliğinde lüks bir turizm modeli kazandırı- nun hakim olduğu ülkede yabancıların kendilerine tahsis edilen 
lırken hem turistler ve yerel halk birbirinden soyutlanarak şeriat o ada ve tesislerde rahatlıkla kendi tercih ve kültürlerine uygun 
kanunlarının geçerli olduğu ülkede turistlerin kısıtlanmaları en- yaşamalarını sağlamak. Bu ada-otelleri tercih eden turistler, tugellenmiş, hem de yabancıların yerel toplum yaşamına etkileri rizme açık olmayan yerlerde yasak olan alkollü içki ve koktey!- 
nin önü alınmış. Bu tercihin bir sonucu olarak turistik kapasitesi- | lerini rahtlıkla yudumlayabilirken, giyim kuşamları konusunda 
nin yüzde 90'a yakını ada-otellerden oluşan Maldivler'e gidenler (o da oldukça rahat davranabiliyor. Turistik adalarda şort, bikini, 
pek çok şeyi doya doya deneyimleseler bile ülkenin yaşayan mayo gibi unsurları kapsayan bu serbestiyetin çıplaklık için 
gerçekliği ile temasları hayli kısıtlı. geçerli olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. 

Bir yanda Maldivler'in yaşayan gerçekliği, hayatı ve kültürü, Ülkede nüdizm, uygulamaya kalkanlarla birlikte otel 
öte yanda ise turistlerin deneyimlediği bir Maldivler söz yönetiminin de sorumluluğunu gerektiren bir yasak. Turistik 
konusu. Büyük seyahat ajansı Nouvelles Frontieres'in eski adalarda misafirlere sağlanan bu serbestiyete karşılık yerli 
başkanlarından J. Maillot'nun tespitleri yakın zamana kadar halkın tabi olduğu kuralların sıkı olduğunu söylemek mümkün. 
politik bir uygulama ile sıkı sıkıya korunan bu durumu net Bunun başlıca nedeni ülkenin 1997'de kabul edilen anayasası 
açıklıyor: “İzlenen politika turistleri olabildiğince tecrit etmeye © ile İslam'ın resmi din olarak kabul edilmesi. Bu durum berabe- 
ve tatilciler için turistik gettolar oluşturmaya dayanıyor. Bu, rinde uygulanan hukukun büyük ölçüde şeriat hükümlerine 
turistlerin yerel ahali ile hiçbir gerçek temas kuramaması anla- (o dayanmasını getiriyor ve İslam dışındaki dinleri de yasak kılıyor. 
mına geliyor". Bir başka deyişle; biri realite ikincisi ise turistlere o Dolayısıyla turistler için serbest olan pek çok şey Maldivlilerin 
göre kurgulanmış sanal bir Maldiv deneyimi demek mümkün. hayatında söz konusu değil. Male gibi turizme de açık olan 
Ancak modelin olumsuz yönlerinin asıl etkisi yerel halka meskun şehirlerde turistler için de aynı serbestiyetin bulunoluyor. Öncelikle turistlerle yerel toplum arasındaki etkileşimi duğu söylenemez. Meskun adaları ziyaret eden turistlerin şeri 
sınırlama yönündeki güçlü politik irade halkın bu ekonomiye hükümlere tabi yerel halkın arasına karışacağı durumlarda 
katılımını ve istifadesini de büyük ölçüde kısıtlamak gibi bir onların hassasiyetlerine daha uygun kıyafetler tercih etmek, 
sonuca yol açmış. 2009'da getirilen bir yönetmelikle kısmen alkol içmemek, müstehcen davranışlardan uzak durmak gibi 
de olsa bu kısıtlama gevşetilince bu durumun yavaş yavaş de- konulara riayet etmesi gerekiyor. G 
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IN 


ızca yıllık gişe hasılatının 40 milyar dölalertleştienmim 
geçmişte yarattığı stil ikonları, gü 
zayedelerle anılıyor. Çoğu piyasdii 
iiçine duygular girdiğinde kazangiğtahgi Yükseliyor 


arımız yaralı kalplerin 
eviyata sahip 
İsi ise apayrı bir başarı 
ag, Forex söz 
örülü bir hayata, 
milyon dolarlık portföylere sahipken, bu hazinenin yükü 
altında ezilen kişi sayısını azımsamaksa güç. Bu çağın emrine 


amade bir şekilde ehlileştirmeye çalıştığımız belleklerimiz ve 
kalbimiz bir anonim şirket titizliğinde çalışınca kimi zaman 
kurtulmak istediğimiz tek hazine türü ile karşı karşıyayız. 
Gazete sayfalarını çevirirken şaşırtıcı gelmiyor artık birbirlerini 
unutmak için hafızalarını sildiren iki sevgilinin hikayesine 
odaklandığımız Oscarlı “Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind" (2004) filmindeki cihazların gerçek olacağı teknolojik 
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nilyonlarca 
im aksine DU 


O J 


rak verilmesi. Anılarımızı 

se de daha makul bir 
yönteri Izmana göre bir insanı unutmanın etkili 
yolları biri ortak değer taşıyan, anılara sahip eşyalardan 
kurtulmak! Müzayede tarihine rekorlarla geçen, insanların 
kişisel tarihinde özel bir değeri olan objelerin çoğunun minimal 
yaşama özenle “basit yaşa düşüncesinden hareketle" satışa 
sunulmadıkları aşikar. Biriktirmek yerine kurtulmanın yollarını 
denemek ruhu hafiflemekle kalmıyor, ciddi gelir de sağlıyor. 
Lakin çoğu insan için kırık kalplerinin birer nişanesi gibi 
parlayan bu objeler pek para edecek türden değil, bit pazarına 
da nur yağmıyor. Ancak bu özelliklere haiz özel eşyalara sahip 
olan kişi bir Hollywood yıldızı olunca işler epey değişiyor. 

Russell Crowe, geçen günlerde beş saat içinde 3.7 milyon- 


gelişmel 
sildirme 


luk bir satışa imza attı. Sotheby's müzayede evi tarafından Bugün sinema 40 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşmüş 


düzenlenen 'Boşanma Sanatı" başlıklı müzayede, Crowe'un 15 durumda. Aslan payı, yarattığı ikonlarla izleyicileri büyülesenelik evliliğinin boşanmayla sona ermesinin kutlaması gibiydi. o yerek kültür endüstrisinin ateşini körüklemekle mükellef 
Kendisinin filmlerinde kullandığı eşyaları, özel koleksiyonların- Hollywood'da. ABD, dünyaya yalnızca filmlerini değil, ustalıkdan bazı parçaları, eski eşi Danielle Spencer'ın la bambaşka bir yaşam tarzını pazarlıyor özellikle 
kıymetli aksesuarlarını içeren 227 parça Sydney'de çağ savaş dönemlerinin ardından beyazperdenin tutku 
hızla satıldı. Sanatçının bu satış için biraz aceleci A ", ve aşk dolu stil tanrıçaları milyonları etkiliyor, 
davrandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. i « — yaşam ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye ye- 
Zira birazdan fikriniz değişecek. İtalyan Mirella N. a tecek güce bazen tek bir yapımla haiz oluyorlardı. 


Canese'nin adını muhtemelen hiç duymadınız. iğ pa Bu yazıda geçmişteki ikonları kadınlardan seçsek 
Kendisi aslında bir kahya ama Warren Buffett'ın & de erkek rol modellerin sayısı hiç de az değildi. 
bile takdir edebileceği bir yatırım anlayışına , Mesela "Clark çekmek” deyimine esin kaynağı olan 
sahip. Kocası ile birlikte Chaplin'in yanında çalışan 4 clark Gable'ın bir filminde gömleğini çıkardığında 
Canese, yıllarca Chaplin'in kullanılmış eşyalarını AK içine atlet giymemiş olduğu film karelerine yan- 
# 


toplamış. Bu eşyaların çoğunu nereden bulmuş sıyınca erkek modası bir anda değişivermiş ve o 
derseniz, Chaplin'in karısı Oona O'Neill'in çöpe dönemde atlet satışları inanılmaz bir hızla düşmüş- 


yolladıklarının içinden! 1993 yılında, sanatçının tü. Bugün modaya çok başka trendler yön verse 
ölümünden yıllar sonra İsviçre'de düzenlenen bir bei de özellikle popüler kültüre yakınlık duyan Asyalı 
Ni Kralların ve kraliçelerin ; 
müzayedede bu parçaları satışa çıkartarak hatırı mücevherlerini süsleyen, | Ve AVrupalı koleksiyonerler, bir döneme damga 
sayılır bir para elde eden Canese şöyle diyor: 16'nci yüzyıla ait bir incinin oo vuran yıldızlar, izini sürmek konusunda istikrarlı. 
“Onun gibi birinin attığı eşyaların bile çok değerli RE . Bahsettiğimiz popüler kültür ikonlarının çoğu 
olacağını hiç aklımdan çıkarmadım." Chaplin'in dolara satildi. Crowe gibi hayatta iken bu işe soyunmadılar, 
çocukları evi bir müzeye çevire- bu yüzden müzayedelerde onların 


vE 


rek, topladığı eşyaları da burada 
sergileyeceklerini söylemişlerse de 
onu ikna edememişler. Chaplin'in 
kemanı, smokini, ömrünün sonuna 
dek üzerinde çalışıp bitiremediği bir 
senaryo, akşamları evinin terasında 
oturduğu sandalyesi, kişisel eşyaları, eski film arşivleri, fotoğrafları, 
hayranlarından gelen mektuplar 
gibi parçalardan bahsediyoruz bu 


zini sürmek bir koleksiyoner için 
daha büyük bir haz kaynağı. Marilyn 
onroe şüphesiz yaşadığı dönemde 
kocasının nefret ettiği uçuşan beyaz 
elbisesini asla 4. 6 milyon dolara 
satamazdı. Yazılan aşk mektuplarının, 
hediye edilen inci kolyelerin milyon 
dolarlar ettiği piyasanın aktörleri çok 
daha cömertler artık. 

Şarlo'nun bastonunu sallayarak 


arada. Bu minvalde düşününce girdiği bu büyülü dünyayı, 1940'larda 
Crowe'un elini çabuk tutup bu satışı Richard Burton'ın evlilikleri sırasında Taylor'aarmağan (o bir kadın eldivenini sallayarak alt üst 
yapması yerinde bir karar olmuş. ettiği 33 karatlık ia 8milyon800bin o etmişti: Gilda! “Erkekler Gilda'yla yatağa 
Ancak Crowe'un müzayedesinin i girip benimle uyandılar" diyen Rita 
mütevazı rakamlarda kaldığını söylemek mümkün. Neye göre Hayworth. Kendisinin, sinema tarihinin en ikonik kostümlerinmütevazı derseniz, arkanıza yaslanın. Özellikle beyazperdenin den biri olan ve Gilda'da "Amado Mio'yu seslendirirken giydiği 
altın dönemini yaşarken yarattığı tanrıçalarının hüküm sürdüğü elbisesi 2014 yılında Bonhams'da 161 bin dolara satıldı. 1940'lı 
bir evrende en içten duygularla yazılmış mektupların, büyük bir yıllarda kadınların ona benzemek için kıran kırana bir mücadele 


aşkla ve servet ödenerek alınmış mücevherlerin, ikonik elbisele- o verdiği Hayworth, Ali Han gibi önem arz eden adamlarla evlenip 
in kırık kalpler piyasasındaki geçiş töreni başlıyor. medyada geniş yankı bulsa da kalbi kırık, mutsuz bir kadın olarak 
öldü. Hayworth'un evlendiği 
kişiler arasında 1941'de tüm 
zamanların en iyi filmlerinden 
biri kabul edilen “Yurttaş Kane'i 
çeken ünlü yazar, yönetmen ve 
oyuncu Orson Welles de vardı. 
Welles'in Hayworth'u tavlamak 
için 2 bin dolara arkadaşlarıyla 
iddiaya girdiği ise sır değil. Ancak 
kendisi “Yurttaş Kane" ile aldığ 


— 


Audrey Hepburn'ün Tiffany'de Kahvaltı filminde giydiği (o Joe DiMaggio tarafından Marilyn Monroe'ya yazılan ii 
elbise 928 bin pound'a satıldı. mektuplar 78 bin dolara satıldı. En İyi Senaryo Oscarı'nın 861 bin 
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tavırlar 
muhtaç kadı 
blockbuster 
tanik filmin 
bu görüntüy 


yersiniz SO 


masın 
i gü yerin yakı 
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beyaz elbisesin 
sinde dönemin 
günü partisinde ku 
2500'den fazla kri 
unda satıldığın 
ey's Belive It 
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a ned 
nında 
iyo 
“The Seven 
in 2011 yılında 4 


Opusssa Müzayedeler 


Russell Crowe'un, kendisine Oscar 
kazandıran Gladiator filminde giydiği 
zırh, 125 bin dolara satıldı (altta). 


ra satıldığını duysa şaşırırdı. Hollywood, 
ardından gerçeği hiç yansıtmadığı halde “aptal sar 
ileleri buluşturacak başka bir efsane daha yarattı: Marilyn 
nroe'nun kırılgan, çocuksu halle 
erkekleri büyülüyordu. (Hollywood, 
n modelinin çok sağlam iş yaptığını bi 
reçetelerinde bugün de eksik etmiyo 
de Kate Winslet'a yönetmen James Cameron, sırf 
ü yakalamak için bazı sahnele 
.) Monroe'nun röportaj verdiği dön 
rusuna “Yalnızca Chanel No:5" 
olması, onun gazete sayfalarında her zaman kendisine 
en oluyordu. Ölümünün ardından gömüldü 
ki mezarların bile açık artırma ile satıldığı bir 
ruz. Etkisinin geçtiğini d 
Year Itch" (Yaz Bekarı) fi 


stalin süslediği e 


Or Not" bu rak. 


ymamış olabi 


çelendirdi: “Bunun pop kültürünün 


inanıyo 
19 May 


ruz" Mon 


roe, bu elbiseyi 


bulunmuştu. Stil ikonluğunda birbi 


ilginç bi 
-art 
At Tiffa 
elbisesi 


iği 


verika Başkanı John F. Ke 
tlama şarkısını seslendirirken üzerinde olan, 


amı ödeme 


Grace Kelly, 19 Nisan 1956'da 
büyük bir törenle Monako 

Prensi Rainier Ill ile evlendi. 
Gelinliğin değerinin 8 milyon 
Amerikan dolarından fazla olduğu 


düşünülüyor. 


rde bol 


demes 


kızıl bi 


emlerde yatarken ne 


üşünüyorsanız 1955 
minde giydiği ünlü 
.6 milyon dolara, 1962 senennedy'nin doğum 


r tanrıçanın 
şın" kavramı 


ri iletamamlanan 


korunmaya 
diğinden 
r. Öyle ki 


kıyafetler giy- 


i gibi yanıtlar 


bisesinin ise 3.87 milyon po- 


irsiniz. Elbiseyi satın alan müze 
erini ise Şöy 
en ikonik parçası old 
başkanın 45'inci yaş gününde, 

s'ta giydikten kısa bir süre sonra 5 Ağustos'ta evinde ölü 


e gerekuğuna 


rlerine rakip olan bazı ünlüler 


Hepburn'un ' 
Givenchy imza 


satılması gibi. Hepburn'un yine aynı müzayede ev 


2017 yı 


yonu ise beklenenden yedi kat fazlas 


ında satışa sunulan, 246 parçadan oluşan 
na satılarak 6.2 milyonluk 


bir rakama imza atmıştı. Tiffany'de Kahvaltı filmini 


da 846 bin dolara satılanlar arasında 
de ismini veren ünlü mücevher firması Tiffany&Co. Kırı 
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r şekilde müzayedelerde de bu geleneği bozmuyorlar 
k hayatta olmasalar bile, Audrey 
ny's" (1961) filminde giyd 
nin, Christie's tarafından 2006 yılında 928 


"Breakfast 
rünlü siyah 
bin dolara 

i tarafından 
kişisel koleksi- 


n senaryosu 


idi. Kim aldı dersiniz? Filme 


k kalpli 


Tüm zamanların en ünlü stil ikonlarından Grace Kelly'nin filmlerde giydiği 
elbiseler koleksiyonerlerin sıkı takibinde. Alfred Hitchcock imzalı "To Catch 
The Thief" filminde taşıdığı bu elbise gibi. 


tanrıçaların izini süren koleksiyonerlerin kişisel eşyalar arasında 
en çok ilgisini çeken şeylerin başında ise mektuplar geliyor. Bu 
mektuplar kameraların önünde değil, ardında yaşanan gerçek 
aşkların izlerini taşıyor çünkü. Onlar bu sırra vakıf olmanın peşindeler. Bu sefer izleyiciyi mest eden mimikler, replikler olmadan 
kırık bir kalple oyun oynamanın güçlüğü o satırlarda hissediliyor. 
onroe'nun mektupları, elbiseleri kadar yüksek fiyata satılmadı 
belki ama müzayedelerde yüz güldürenler arasındaydı. Kendisinin ABD'li beyzbol yıldızı kocası Joe DiMaggio'dan aldığı aşk 
mektubu gibi. ABD'de “Julien's Auction" adlı müzayede evinde 
açık artırmaya çıkarılan mektuba adını vermek istemeyen bir 

ıcı, 78 bin dolardan fazla para ödedi. Joe DiMaggio (Evet, ünlü 
beyaz elbiseden nefret eden), Monroe'nun kendisinden ayrılnak istediğini televizyondan öğrendikten sonra kaleme aldığı 

u mektuplarda, karısını geri döndürmek için dil döküyordu. 
onroe'nun ünlü yazar Arthur Miller ile evli iken yazışmaları da 
nüzayedelerin gözdelerinden. 
Hollywood'da entelektüel kimliğe sahip yazarlar ile sinema 
yıldızları arasında yaşanan fırtınalı aşklar medya için büyük velininet. Hayworth ve Welles'i anmıştık, es geçilmemesi gerekenler 
arasında ise beyazperdenin en cesur kadınlarından Marlene Dietrich ve Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway de var. 1934'te 
üks bir gemide yolculuk yaparken tanışan ikilinin ilişkisinin, 


w 


Bi 


O 


si 


i 


Monroe'nun, The Seven Year Itch Audrey Hepburn'un, My Fair Lady (Rita Hayworth'un, Gilda Marilyn Monroe'nun 'Happy 


(Yaz Bekarı) filminde giydiği ünlü filminde giydiği bu elbise 2011 filminde Amado mio adlı Birthday, Mr President' şarkısını 
beyaz elbisesi 2011 yılında 4.6 milyon yılında 3.7 milyon dolara satıldı. parçayı seslendirirken giydiği söylerken giydiği elbise 3.87 
dolara satıldı. kostüm 161 bin dolara satıldı. milyon dolara satıldı. 
Hemingway'in 62 yaşında intihar edene dek sürdüğü biliniyor. karatlık pırlanta bir yüzük de 8 milyon 800 bin dolara satılanlar 
Aşkın sirayet ettiği satırlar, mektupların değerini de yükseltiyor arasındaydı. 

müzayede piyasasında ve Dietrich'e yazılan mektupların tutku Bu müzayedeleri takip ederken o eşyalarla ilk kez müşerref 
dozu bir hayli yüksek. Tıpkı geçen günlerde Saint Exupery'nin Il. o olunan anları hayal etmek ayrı bir zevk. Ancak düşünmek- 
Dünya Savaşı'nda Akdeniz'de bir keşif görevi sırasında uçağıyla ten kendimizi alamadığımız bir konu var; akıllı telefonlardaki 
birlikte kaybolmadan önceki son yazışması olduğu tahmin yazışmaların okunma ihtimali bizi böylesi tedirgin ederken, bir 
edilen, sevgilisine hitaben kaleme aldığı 11 sayfalık mektup gibi. dönem yazmış olduğumuz mektupların ortaya çıkmasını, kişisel 
Paris'te Artcurial Müzayede Evi tarafından düzenlenen müza- koleksiyonumuzun en nadide parçalarının başkasına yar olmayedede satışa sunulan bu resimli mektup, 240 bin 500 euro'ya sını ister miydik? Madonna geçen yıl temmuz ayında tam da 
satıldı. Genelde müzayede evleri beklenenden birkaç kat böyle bir konu ile gündeme geldi. 1995 yılında Tupac Shakur'un 
yüksek fiyata alıcı bulan koleksiyonları şaşkınlıkla karşılamıyor. hapishanede, Madonna'ya yazdığı aşk mektubunun yer alacağı 
Ancak 50 kat daha fazla satış geliri söz konusu olunca onlar da müzayede sanatçının yoğun çabaları sonucunda durduruldu. İç 
hayret duygularını gizleyemiyor. Bu isim kim mi olabilir? Filmleri o çamaşırı 5 bin dolardan satışa sunulan Hitler'i düşününce bete- 
kadar yaptığı evliliklerle, fırtınalı aşklar ile anılan, her klişe haber rin beteri var demekten kendini alamıyor insan. Bugün insanlar 
metninde menekşe gözlü olduğu mutlaka vurgulanan Liz Taylor. - kırık kalpleriyle sevmeye devam ediyorlar ama kendilerini daha 
2011 yılında düzenlenen müzayedede, mücevherlerinin ve fazla korumaya alarak. Kimileri mali paylaşımların istenmeyen 
mobilyalarının ağırlıkta olduğu kişisel eşyaları 150 milyon dolara sonuçlarından kaçmak için kimileri de kıymetli eşyaların müzasatıldı. 2012 yılında Christie's müzayede evinde düzenlenen açık (o yedelerde görücüye çıkmasına engellemek için sözleşme yapıartırmada ise bakın ne oldu: Taylor'ın babasının 1963'te 92 bin yorlar. Evlilik sözleşmesi bazı çiftler için gerginlik verici olabiliyor 
sterline satın aldığı, Van Gogh'un 1880 tarihli “Vue de |'asile et oysa tarihe en büyük aşklardan biri olarak damga vuran Fransa 
de la Chapelle de Saint-Remy” adlı eseri, yaklaşık 15 milyon do- İmparatoru Napolyon Bonapart ile eşi Josephine'nin de bu 

lara satıldı! Taylor'ın bir türlü mutluluğu bulamadığı evliliklerinde O sözleşmeden imzaladıklarını söylemeli. Paris'teki Maison Osenat 
giydiği gelinlikleri ise ayrı bir olay. 18 yaşındayken Hilton oteller müzayede evinde, Josephine'in ölümünün 200'üncü yıldözincirinin varisi Nicky Hilton Jr ile gerçekleştirdiği ilk evliliği nümünde yapılan açık artırmada (2014) bu sözleşme 437 bin 
için yapılan düğünde giydiği gelinlik 47 bin dolar açılış fiyatıyla euro'ya satıldı. Ancak söylemiştik aşk dolu satırlar hep daha çok 
görücüye çıkarken, 1959'da Eddie Fisher'la evlendiğinde giydiği kazandırıyor: Napolyon'un evlenmeden önce Josephine'e yazkuşaklı yeşil elbise ise tüm zamanların en çarpıcı gelin giysilerin- o dığı bir aşk mektubu ise 2007'de Londra'da Christie's müzayede 
den biri oldu çıktı. Taylor'ın iki kez evlenip boşandığı ünlü aktör evi tarafından tam 3,8 milyon sterline satılmıştı. Prens Char- 
Richard Burton ile olan aşkı ise malumunuz. Burton'ın 1969 les ile Prenses Diana'nın 27 yıl önceki düğünlerinde dağıtılan 
yılında güzel oyuncu için 30 bin dolar ödeyerek aldığı, geçmişte O pastadan bir dilimin, İngiltere'de düzenlenen açık artırmada bin 
kralların ve kraliçelerin mücevherlerini süsleyen, 16'ncı yüzyıla 200 sterline satıldığı bir piyasada neler neler satılmıyor. Ancak 
ait bir incinin arz-ı endam ettiği “La Peregrina" adıyla bilinen kol- O kırık kalpler piyasasında kendine yer bulamayacağını düşünenler 
ye, Tl milyon 800 bin dolara alıcı buldu. 2011 yılında gerçekleşen O ve hayatta iken bu eşyalardan kurtulmak isteyenler için sanat 
satışta Christie's verilerine göre o güne kadar bir inci kolye, ilk dolu bir öneriyle bitirelim yazımızı: Zagreb'te ve Los Angeles'ta 
kez bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmuştu. Aynı müzayedede O bulunan Kırık Kalpler Müzesi (Museum of Broken Relationships) 
Richard Burton'ın evlilikleri sırasında Taylor'a armağan ettiği 33 ne güne duruyor. 
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İngiliz şair Robert Browning, kendine ilham veren Asolo'yu “yüzlerce ufuğun 
şehri" olarak adlandırmış. Bu masalsı Ortaçağ köyünde yer alan 326 yıllık 
muhteşem Il Galero, bir aristokratın köy hayatını yaşamak, dönem zarafetinden 

ilham almak isteyenleri bekliyor. 


enedik'e bir saat mesafede, 


Dolo 


mite 


Dağları'nın 


gücünü arkasına alan bin 200 metre yükseklikteki 


yemyeşil köy Asolo, bir dönem Venedi 
ekanıymış. İngiltere 
nin de ziyaret ettiği 


doçelerinin en popüler tatil 


ve Fransa'dan kraliyet üyeleri 


Asolo, 1800'lerin sonlarında Robert Bro 
gibi sanatçı ve yazarların uğrak yeri, ilha 


Asolo, mimarisi, gotik pasajları ve freskle 
Ortaçağ köyü. Veneto Bölgesi'nin gelenekse 


WwnİN 


yapıldığı aile restoranları da burayı özel 
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326 yılık gösterişli Il Galero, Rocca Kalesi'n 
mış, sakin ve huzurlu Asolo Köyü'ne tepeden bakıyor. Geniş 
araziye sahip, kat kat bahçeli tarihi villa, çok iyi korunmuş gösterişli sıvaları, alçı süslemeleriyle çok etkileyici. 1691'de Cardinal 
Gian Battista Rubini'nin yaptırdığı villa, birçok önemli aileye 


K 


yo 


g ve 


m kaynağ 
rle etkileyici bir 
yemeklerinin 


r; 


k 


Freya Stark 


olmuş. 


in altında uzan- 


ev 


olarak kullanılan Il Galero'yu değerini anlayacak ve O 


sahipliği yapmış ve nihayet 20'nci yüzyılda De Lord Rinaldi 
ailesine geçmiş. Ailenin bugünkü üyeleri, uzun yıllar aile mülkü 


ruhunu hissetmek isteyen 


BÖ 


ve 


açı 


Ven 


ylece bu özel tarihi yapı, 
ki kızı Alessia ve Delfina 
mış oldu. 


gösterişli süslemeler, yapın 


Ka 
de 


evi 
çesi hem de bina 


bartmalar, freskler, işlem 
n baykuşlara, çiçeklerde 
n her köşesinde, Küçük 


yo 


culuğa çıkaran ögeler ar 


Sekiz odası bulunan üç katlı Il Galero'nun duvar 
edik sıvaları ile barok tarzda süslenmiş. Hepsi i 
n aristokrat havasını güçlendiriyor. 
asvirlerin- 
ne eserler 
ın hem bah- 
nın üzerindeki heykelleri konukları zamanda 


tarafından konukların 


eler çok çeşitli; melek t 
n balıkçılara kadar şaha 


rtaçağ 
kişilerle paylaşmaya karar İ 


geçen yaz Cristina De Lord Rinaldi 


ları alçı ve 
i korunmuş 


bir şapeli bulunan villan 


asında. 


vermiş 


lanımına 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 


Bu özel villada kalınca günübirlik Venedik'e gi 


imek, ci- 


vardaki şarap bağlarını ve Asolo'nun sokaklarını gezmek gibi 
birçok seçenek var ancak villayı köşe bucak keşfetmek de 


köşesi var ki... 


yn 


hissiyatını deneyimlemek için birebir. Zeytin ve mey 


da yüzmek için burada biraz uzunca kalmakta fayda 
Özellikle büyük gruplar ve özlenen aile gezileri 
bileceğiniz villanın haftalık kirası 11 bin dolardan b 


ciddi vakit alacaktır. Zira o kadar çok detay, işleme ve yaşayan 


Elbette bahçe de ayrı bir dünya. Şatafatlı peyzaj düzenlemeiyle değil de dağınık, kendi halinde bırakılmış gibi ama çok bakımlı 
bahçede yürüyüşler yapmak, köy hayatı yaşayan bir aristokratın 


ve ağaçları, 


morsalkımlar, yaseminler, özelikler mayısta mis gibi kokan sarmaşık güllerle bezeli bahçede yemek, aperatif almak ya da havuzun- 


var. 
için kiralayaaşlıyor. 


www.ilgalero.it 
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Bugüne kadar 1 milyon adet üretilen Touareg'in üçüncü nesil yeni modeli markanın tarihindeki 
en gelişmişi ve Volkswagen için bir kilometre taşı... 


tomotiv dünyasında SUV modelllerin hızlı 
gelişimine ve yayılmasına dair haberler eksik 
olmuyor. Ne var ki son yılların yükselen trendi 
olarak tüm dünyanın yöneldiği bu segmentte 
Volkswagen markası rakiplerine göre biraz sessiz 
kalmıştı. Ancak Yeni Touareg, Alman markasının bu sessizliğini 
bozacak özelliklere sahip. Touareg'in yeni neslinin Volkswagen 
için büyük önem arzettiği kesin zira markanın varını yoğunu 
bu modelde kullandığı aşikar. Bunun etkisini Avusturya 
Salzburg'ta yapılan sürüş etkinliğine katılan tüm basın 
mensuplarının yüzündeki değişik ifadeden ve sürüş sonrası 
araçtan inenlerin Yeni Touareg'e bir kez daha bakışından da 
anlamak mümkün. 
Tasarımı tamamen yenilenen ve iç mekanı uzay mekiği 
havası veren Touareg, grubun MLB (Modüler Boylamsal Platform) yönetimi temel alınarak tasarlanmış. Motor ve şanzıma- 
nın boylamsal olarak yerleştirildiği bu sistem sayesinde araç, 
selefine göre 44 milimetre daha geniş ve 77 milimetre daha 
uzun. Uzunluğu 4 bin 878, genişliği bin 984, yüksekliği bin 
702, aks mesafesi ise 2 bin 894 milimetre. Ancak ölçülerden 
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öte Yeni Touareg markanın teknoloji anlamında gelmiş olduğu 
son nokta olarak değerlendiriliyor. Dijital kokpit Innovision 
Cockpit, (O Light-LED Matrix far sistemi, 19 inç Osorno alaşım 
jantlar, aracın yerden yüksekliğini ayarlayabilen havalı süspansiyon sistemi, Vienna deri koltuk döşemeleri, sürücü tarafında 
hafıza özelliği bulunan elektrikli ön koltuklar, ön/arka koltuklar 
ile direksiyonda ısıtma özelliği ve 4 bölgeli tam otomatik klima 
gibi genelde opsiyonel olarak sunulan premium özellikler Yeni 
Touareg'de standart olarak yer alıyor. 


Yeni Touareg, markanın ilk dijital kokpiti Innovision Cockpit'e 
sahip model özelliğini haiz. 12,3 inç büyüklüğündeki Dijital 
Gösterge Paneli Active Info Display ve sürücüye dönük 15 inç 
büyüklüğünde ekrana sahip Discover Premium radyo-navigasyon bilgi ve eğlence sistemi için teknolojinin birleştiği yer 
denilebilir. Harekete duyarlı kontrol sunan bu ekran kişiselleştirilebiliyor ve bir tablet gibi kullanılabiliyor. Tam ortasında 
Home tuşu bulunan ekranda birden fazla pencere açılabiliyor. 


FOTOĞRAFLAR: VOLKSWAGEN 


Yeni Touareg'i en iyi 
tanımlayan mottolardan 
biri “Siz araca değil, araç 
size uyum sağlasın”. 

Bu modelde innovision 
Cockpit üzerinden 

sürüş destek sistemleri, 
sürüş dinamikleri, araca 
dair birçok özellik 


ayarlanabiliyor. 8 ileri 
tiptronik şanzıman ile 
sunulan modelin motor 
sesini içeriden duymak 
neredeyse imkansız. “Fazla 
konforlu” koltukları ise 
ısıtma, soğutma ve masaj 
özellikleri sunuyor. 


Ancak kullanımını çözmek için biraz zaman ayırmak gerekiyor. o Yeni Touareg'in koltuklarını “fazla konforlu" bulabilirsiniz zira 
Yeni Touareg'i en iyi tanımlayan mottolardan biri “Siz araca ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri sunuyor. 4MOTION dört 
değil, araç size uyum sağlasın”. Bu modelde Innovision Cockpit o tekerlekten çekiş sistemine sahip araçta 3.0 litrelik 6 silindirli 
üzerinden sürüş destek sistemleri, sürüş dinamikleri, araca V6 TDI motoru 286 Hp güç üretiyor. Selefine göre 24 HP 
dair birçok özellik kişisel kullanıma göre ayarlanabiliyor. Daha O daha güçlü motorun 600 Nm'lik torku da 20 Nm daha fazla. 
da ötesi bir Volkswagen'e entegre edilmiş en kapsamlı sürüş 8 ileri tiptronik şanzıman ile sunulan Yeni Touareg'in motor 
destek sistemleri bulunuyor. Neler mi? Trafikte Sürüş Asistanı sesini içeriden duymak neredeyse imkansız. Yaklaşık 150 
“Traffic Jam Assist, Ön Bölge Asistanı "Front Assist”, Ön Bölge km'lik bir rotada kullandığımız aracın motor sesini içeride 
Trafik Uyarı Sistemi “Front Cross Traffic Assist”, Şerit Takip duymak için nefes almamak gerekiyor. Öyle ki yanınıza 
Asistanı "Lane Assist”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist" oturan birisine "Hibrit ya da elektrikli bir araç kullanıyorum" 
bulunuyor. Ayrıca park etme veya manevra sırasında destek deseniz kafası karışabilir. 100 km'de 6,9 litre yakıt ortalaması 
sağlayan, Römork Stabilizasyon Sistemi “Trailer Assist" ve Park (o sunan aracın 0-100 km hızlanması ise 6,1 saniye. Maksimum 
Asistanı “Park Assist" de opsiyonlar arasında yer alıyor. Ayrıca hızı 235 km/s olan Yeni Touareg'in bagaj hacmi 810 litre. Bu 
Acil Durum Asistanı “Emergency Assist", Çarpışma Hazırlığı değer selefine göre 113 litre daha fazla. Uzunluğu ve genişliği 
"PreCrash 360“"gibi güvenlik sistemlerinin yanında, Gece Gö- artsa da karma alüminyum malzeme (yüzde 48) ve yüksek 
rüş Sistemi “Night Vision”, Trafik İşareti Tanıma Sistemi “Traffic o teknoloji ürünü çelik (yüzde 52) kullanımı sayesinde araç 
Sign Recognition", Geri Görüş Kamerası, Renkli Ek Bilgilen- gövdesi 106 kg daha hafif. 

dirme Ekranı “Head-Up Display" ve Yorgunluk Tespit Sistemi Yeni Touareg ülkemizde Haziran ayı itibarıyla 157 bin 
“Fatigue Detection" da bulunuyor. Kısacası, uyanık olmanız euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. G3 

ve direksiyonu tutmanız yeterli. Alman Hella ile 

işbirliğinde geliştirilen “10. Light - LED Matrix" far 

sistemi, gece sürüşlerinde maksimum konfor ve 


güvenlik sunuyor. 


Teknolojik detayları bir kenara bırakırsak Yeni 
Touareg dış görünüşü de hiç ihmal etmiyor. Arkası şık bir tasarıma sahip aracın ön bölümünde 
geniş ızgara ve krom detaylar daha hareketli bir 
görüntü sağlıyor. Kapı altları ve çamurluklarda 
kullanılan geçişlerse profilden görüntüsünü 
gösterişli kılıyor. İç mekanda ise ahşap ve doğal 


tonlar hakim. Modelin "Atmosphere versiyo- Tasarımı tamamen yenilenen ve iç mekanı uzay mekiği havası veren yeni Touareg, 
nu ise daha sade ve yalın bir iç mekana sahip. grubun MLB (Modüler Boylamsal Platform) yönetimi temel alınarak tasarlanmış. 
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Niş İşler 


Adviye Bergemann'ın kurduğu Luxin Turkey 
The Finest Collection platformu, dünyadaki niş 
turizmciler ile creme de la creme' hizmet veren 

şirketleri buluşturuyor. 


ırağan Sarayı'nın gösterişli salonlarından birinde 
Adviye Bergemann, Türkiye'de turizme -tabiri 
caizse- sınıf atlatmayı kendine nasıl vazife edindiğini 
anlatıyor Forbes'a: “Ben de Türkiye'deki birçok 
turizmci gibi kitle turizminden geliyorum. Güzel 
tecrübelerin yanında turizm adına olumsuz izlenimlerimiz 

de oldu. Dünya çapındaki en gözde merkezlerimizin yıllar 
boyunca Ucuz bir turizme malzeme olması benim hep içimi 
acıttı" diyor ve ekliyor: “Gelen turistlerin sırf bütçelerine uygun 
olduğu için burayı tercih ettiklerine hatta birçoğunun hangi 


ülkeye geldiklerinin bile farkında olmadıklarına şahit olduk 
yıllar boyunca. Oysa sahip olduğu zenginlik ve değerlerle çok turistler her yıl dünyada gezen 750 milyon turistin sadece 
daha iyisini hak ediyor bu ülke." 32 yıldır turizmle uğraşan yüzde 3'ünü oluştursa da dünya servetinin yüzde 25'ini elinde 
ve Kuşadası doğumlu olduğu için turizmin kaderi olduğunu bulunduran bu kategorinin yaptığı harcama büyük kitlelerinki 
düşünen Bergemann, boş alanlar olduğunu görüp kitle ile kafa kafaya yarışıyor. Global trend raporuna göre dünyada 
turizminden çıkmaya karar verdiğini ve 15 yıl önce Türkiye'de sayıları 25 milyona ulaşan bu kitleyi ağırlayan lüks turizm paza- 
lüks turizmi başlatan ilk firmalardan Aida Turizm'i kurduğunu rından Türkiye'nin aldığı pay yüzde 2,5 civarında. LuxinTurkey 
anlatıyor: “Bu ülkede ben ne yapmaktan, yemekten, nerelere ise bu payı büyütmenin peşinde. Bergemann'ın “Başlangıç 
gidip neleri görmekten zevk alıyorsam bunun hem değerini tamamen seyahat ve konaklamayla alakalıydı. İlk üyelerimiz de 
bilecek hem karşılığını ödeyebilecek bir kitle oluşturmak turizm firmaları ve otellerdi. Bunu otellerle kısıtlamanın yanlış 
arayışının sonucunda ortaya çıktı Aida Turizm." Lüks ve potansiyeli daraltmak olduğunu görüp içeriği genişlettik” 
segmentte seyahat organizasyonları düzenleyen bu firmanın sözleriyle anlattığı LuxinTurkey'de bu yıldan itibaren restoran, 
başarısından sonra Adviye Bergemann ucuz kitle turizminin mücevher, gece kulübü, moda evi, müze ve sanatçıları da kap- 
bu ülkenin kaderi olmadığı düşüncesini daha da genişletmeye O sayacak. “Çünkü lüks turizm seyahat ve konaklamanın yanında 
karar verdi ve 2014 yılında 'LuxinTurkey'i kurdu. "Amerika'yı alışveriş, yeme içme, sanat, deneyimler, folklorik öğeler gibi 
yeniden keşfetmeye gerek yoktu. Dünyada Fransa ve İtalya pek çok unsurla tatmin sağlamayı hedefliyor” diyor Berge- 
gibi ülkelerin açık ara önde olduğu, giderek büyüyen bir lüks mann. “Bizim turizmde ciddi bir tecrübemiz, önemli bir insan 
turizm eğilimi vardı. Hem çıkardıkları markalarla hem de kaynağımız, lüks kategorisinde iyi ürünlerimiz, bunlara artı 
pazardan aldıkları payla öndeler. Buralarda benzer platformlar o değer olarak medeniyetlere beşik olmuş topraklarımız, tarihi 
vardı, 'neden bizde de olmasın' diyerek 'LuxinTurkey'i kurduk. o ve doğal zenginliklerimiz, gastronomik ve gurme zevklerimiz, 
LuxinTurkey, Türkiye'yi lüks turizm alanında çok daha üst el sanatlarımız var. Bunların hepsini lüks turizm içinde harmanseviyelere getirmeyi hedefleyen bir tanıtım ve pazarlama amak gerekiyor." 
platformu. Burada yer alan markalar arasında Çırağan Palace Türkiye'nin sayılı lüks destinasyonlar arasında yer alabilmesi 
Kempinski, Swissotel The Bosphorus, Four Seasons Sultanah- o amacıyla dört yıldır Çıragan Sarayı'nda, 14 - 17 Mart'ta düzenlemet, Shangri La Bosphorus, The St. Regis İstanbul, Bodrum nen LuxinTurkey The Finest Collection, dünyanın “en iyi 100" 
Mandarin Oriental, Hill Side, Maxx Royal, Gloria Hotels var. istesinde yer alan seyahat acentelerinin sahiplerini ve üst dü- 
Boston Consulting Group'a göre dünyada lüks tüketim pa- zey yöneticilerini buluşturuyor. İki gün süren toplantılarda beş 
zarı | trilyon euro hacme sahip ve bunun 350 milyar euro'luk kıtadan gelen 300 lüks seyahat acentesi Türkiye'nin en seçkin 
kısmı lüks konaklama ve seyahat sektörüne ait. Üst segment otelleriyle 1500'ün üzerinde B2B toplantı gerçekleştiriyor. G 
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Hedef Avrupa Ligi 


odrum'da son dönemde ardı kimliğinde değişiklikler yaptırdık" diyor. ardından salona geçiliyor. Salonda, 

ardına büyük boy yat projeleri o Emre Karakaya'nın projeyi sahiplenme yemek bölümü ile oturma grupları ayrı 

suya iniyor. Bunlardan biri ve yatırım yapma sebebi, çok iyi bir tasarlanmış. Geniş pencereleri, koltuğu, 

de "Bodrum'da şu ana kadar tasarım olduğuna inanması. Karakaya, makyaj-çalışma masası ve giyinme 

yapılan en büyük gulet" olan, “Dünya charter piyasasında tanınmış, odasıyla çok rahat bir yerleşim sunan 
üç güverte-üç direkli Evan K. Marshall çok iyi guletler yok. 55 metre boy ana kamara da ana güvertede yer alıyor. 
tasarımı “Meira”, 54,50 metre boy ve 9,92 metre enindeki Meira'nın 205 metrekarelik ikinci güvertedeyse 
ve 9,92 metre enindeki Meira, dünya 'Avrupa ligi'nde iyi bir yer edineceğini kumanda odası, kaptan kamarasının 
çapında ilgi görecek, standartların düşünüyorum" diyor. yanı sıra yaşam alanında konuklar için 
üstünde beklentisi olan müşterilere özel Geleneksel pek çok Bodrum yemek bölümü, TV ve bar mevcut. 
bir charter tekne projesi olarak “Great guletinin aksine sacdan imal edilen 105 metrekarelik flybridge, sekiz ton 
Nautilus" adıyla kızağa 2007'de konmuş. o Meira'nın inşa tekniği ve imalat süreci su kapasiteli büyük jakuzi, oturma ve 
Ancak proje, gövdenin tamamlanmasına ( RINA'nın gözetiminde gerçekleştirilmiş. o güneşlenme bölümleriyle teknenin en 
rağmen tekne sahibinden kaynaklanan Teknenin gövdesi öncelikle alt keyifli bölümlerinden biri. 
sebeplerle durdurulmuş. Oldukça uzun blokların ayrı ayrı imal edilip birbirine 2X1040 HP motorlarıyla 13 knot 
süre Neta Marine'in kapalı hangarında monte edilmesiyle tamamlanmış. azami, 10 knot seyir hızına sahip olan 
bekleyen bu koca gövde, Neta Marine Mermer, deri, ahşap (anigre, abanoz Meira, 10 knot'ta 3 bin 900 deniz mili 
ve aynı zamanda Salmakis Yatçılık'ın ve pelesenk) uygulamaları dikkati menzile sahip. 436 metrekare ana yel- 
CEO'su Emre Karakaya tarafından 2014 çeken teknenin tüm mobilyaları Neta ken, 222 metrekare cenova ve 80 mesonunda satın alınmış ve imalat süreci Marine'de, kendi imalatçıları tarafından O trekare flok, toplam 740 metrekarelik 
kaldığı yerden devam etmiş. özel olarak üretilmiş. Alt güvertede her (o arması uskuna tipi. İki adet sürat teknesi, 

Üretim öncesi projeyi yeniden biri özel banyolu beş misafir kamarası, sörf, paddleboard, kano, wakeboard,su 

tazelediklerini belirten Emre Karakaya, yine hepsi özel banyolu beş mürette- kayağı, ringo, su kaydırağı, jetski, şnorkel ği 
“Evan K. Marshall'a projeyi yeniden bat kamarası ve salonu, sauna ile ve balık avlama ekipmanıyla Salmakis e 
tasarlattık. Değişen talepler, charter masaj odası yer alıyor. Ana güvertede filosuna eklenen Meira, Batı Akdeniz'de > 
kullanıcılarının artan kalite ve lüks havuzluk, teknenin en önemli yaşam charter yapmaya başladı. Aynı zamanda 
beklentileri doğrultusunda teknenin bölümlerinden biri. 12 kişilik yemek satılık olan süperyatın fiyatı 15 milyon 3 
genel yerleşiminde ve genel tasarım masası ve geniş oturma grubunun 500 bin Euro. www.netamarine.com © 
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Okyanus Güzeli 


Yeni Oceanis 46.1, çok satan ve 2012 yılında Avrupa'nın 
en iyi teknesi seçilen Oceanis 45'in "mükemmelliğe 
— m doğru geliştirilmiş hali" olarak tanımlanıyor. 14.60 metre 


e m. boyundaki 46.1'in gövdesinde bulunan diyagonal ve dik 
Mn, — - .. . gurcatalar ve parçalı arma yan güvertede güvenli ve 
— Me 4Bs.— win 


rahat bir hareket alanı sağlıyor. Standart olarak direk içi 


i sargılı yelken sistemi ve kendinden tramolalı Cenova ile 
CU | Nate /a Hare Ni donatılan Oceanis 461'in tüm mandar ve ıskota halatları 


da dümen mahallindeki vinçlere kadar uzanıyor. Oceanis 


Bodrum'un en iyi festivalleri arasında gösterilen 'Cup'ışalım 51.1 gibi kademeli gövde yapısına sahip teknede, yelken 
mı? Powered by Volvo Car Turkey'in 2018 takvimi belli oldu. 7 performansından ödün vermeden baş kısma doğru artan 
Eylül'de Kaptanlar Toplantısı'yla başlayacak deniz festivali yine eniyle iç mekanlarda ciddi bir genişleme sağlanmış. 


birbirinden eğlenceli etkinliklerle dopdolu geçecek. Yelken 

dışında birçok su sporunun da yer aldığı festival programında 
geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin tek uzun rotalı SUP yarışı 
d 
- 


a Haute Boards'un katkılarıyla gerçekleştirilecek. Volvo Car 
urkey'in ana sponsorluğunda ve D-Marin Turgutreis'in ev 
sahipliğinde yapılacak festival, 9 Eylül'de bir partiyle son bulacak. Organizasyon yetkilileri, denizde heyecan, karada eğlence 
dolu bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm deniz severleri 7-9 
Eylül tarihleri arasında D-Marin Turgutreis'e beklediklerini 
belirtiyor. www.cupisalirmmi.com 


Büyük Balığın Peşinde 


Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, 13-16 Eylül 
tarihleri arasında Port Alaçatı Marina'nın ev sahipliğinde 
gerçekleşecek. İlknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde 
“Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla Türkiye'nin en iyi 
balıkçılarını bir araya getirecek olan PFG Alaçatı Big 
Fish, bu yıl da yakala-bırak-yaşat temasıyla ön plana Sezon A | N (01 
çıkıyor. Etkinlik kapsamında ayrıca atölyeler, çocuklara 
yönelik turnuva ve balıkçılıkla ilgili markaları bir araya 
getiren Offshore Fishing Expo yapılacak. Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, 2-8 Ekim tarihleri arawww.alacatifishing.com sında Viaport Marina'da gerçekleştirilecek. Boyları 5-50 metre 
arasında 200'den fazla modelin deniz severlerle buluşacağ 
fuarda 2019'un en yeni tasarımları, 2018'in son avantajları 
ve ödüllü tasarımları sergilenecek, tanıtımlar yapılacak. Boat 
Show Eurasia'ya bu yıl 
Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve 
Rusya'nın da aralarında 
bulunduğu farklı ülkelerden 8 binden fazla 
ziyaretçinin gelmesi 
bekleniyor. 
www.boatshoweurasia.com.tr 
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NURÇE ERBEN 


Genç ve Başarılı 


Turizmci bir ailenin üçüncü kuşak yöneticisi ve aynı 
zamanda da bir blogger olan Nurçe Erben, takipçi 
sayısıyla dünyaca ünlü markaların dikkatini çekerken 
turizmde de yüksek başarı hedefliyor. 


urçe Erben, henüz 

23 yaşında. Eğitimini 

yurtdışında tamamladı. 

University of Bathda 

işletme okuduktan sonra London School of Economics'de 
pazarlama üzerine master yaptı. İki 
okulu da derece ile bitiren Nurçe 
Erben, aslında turizmci bir ailenin 
üçüncü kuşak yöneticisi. Dedesi 
Ünsal Tülbentçi, Türkiye'de turizmi 
başlatan isimlerden biri. Annesi Ece 


Gürçay ise Cactus Hotels grubunun 
sahibi. Eğitimini tamamlayan Nurçe 
Erben de aile şirketinde görev 
alıyor. Bununla yetinmeyen Erben, 
iki farklı iş kolunda da kendi yolunu 
çizmek için önemli adımlar atmaya 
devam ediyor. 


TURİST GETİRİYOR 

Dedesinin yolundan ilerlemek 
istediğini belirten Nurçe Erben, 
“Londrada 1-Travels adında online 


ÖZEL İNFO BÖLÜMÜ 


bir turizm şirketi kurdum. Dedem 
ve iki ortağı turizme başladığında, 
Türkiyede daha turistik noktaların 
doğru dürüst haritası bile yokmuş. Onlar bütün imkansızlıklara 
rağmen büyük işlere imza atmışlar. 
Dedemin yolunda ilerleyip iyi bir 
turizmci olma hayali, iş hayatımda- 
ki en önemli motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi. Türkiye'yi tanıtıp 
uzun vadede ülkeme daha fazla 
turist getirmek istiyorum.” diyor. 


TANINMIŞ BİR BLOGGER 

Nurçe Erbenin adının duyulmasını 
sağlayan asıl işi ise kişisel bloğu olmuş. 
Yola seyahat yazıları yazarak çıktığını 
vurgulayan Erben: “Bir süre sonra tam 
zamanlı blogger olarak takipçi sayım 
hızla artmaya başladı. Bu durum 
dünya markalarının dikkatini çekti. 
Herkesin peşinde olduğu ve dünyanın yakından tanıdığı markaların 
ürünlerini kendi bloğumda tanıtmaya 
başladım. Yaklaşık üç yılda neredeyse 
100 bin takipçi sayısına ulaştım ve bu 
sayı giderek artıyor. diyor. 


DİJİTAL PAZARLAMANIN GÜCÜ 
Nurçe Erben, Godiva, Body Shop, 
LOccitane ve Ted Baker gibi birçok 
dünya markası ile birlikte çalışıyor. 
17 yaşında Londrada kendi ayakları 
üzerinde durup bir girişimci olarak 
yurt dışında başarı kazanan Erben, 
bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Başarımın kaynağı, endüstri trendleri- 
ne ayak uydurmam ve sosyal medya 
üzerinden başarılı bir blog kurmam 
oldu. Ben başladığımdan bu yana 
sosyal medya çok büyüdü ve 21. 
yüzyılın en büyük pazarlama platformuna dönüştü. 100 binlerce potansiyel müşteriye ulaşmanın en hızlı 
ve etkili yolu bloggerlarla çalışmak 
olduğu için markalar, buna yönelmeye başladı. Gelecekte de sosyal 
medya çok daha fazla büyüyerek, ana 
pazarlama ve kazanç platformuna 
dönüşecek gibi görünüyor.” 
Instagram: ©nurceerben 
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Turkuvaz denizi » LOKASYON 
Palmarina ve Yalıkavak merkeze 
ve bembeyaz kumlarıyla, 2 dakika mesafede. Şehir merkezini 


tercih edenlerin tercihi ise Çomça Otel... 
Yalıkavak'ın en köklü otel grubu, 
»sAÇOUAPARK 


konforlu odalarında size her şey Yalıkavak'ta Pirates Inn Aguapark girişi 
dahil bir tatil imkanı sunuyor... otel misafirlerimize ücretsiz! 
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Jacaranda Estate, etkileyici manzarası ve konforuyla özel 
bir yaşam konsepti sunuyor. Yalıkavak'ta 13 lüks villadan 
oluşan proje, yalnızca yaz aylarında değil yılın 12 ayı 
keyifle yaşayabileceğiniz bir yaşamın kapılarını açıyor. 


004 yılında Alpcan Yazıcı, 

Benjamin Walsgrove ve 

Özer Yaldızipek ortaklığında kurulan Apad 

Gayrimenkul, sunduğu 
projelerle özel ve keyifli yaşam alanları tasarlıyor. Yalıkavak'ta Arşipel 
Evleri ve Aegean Hills projelerinden 
sonra The Jacaranda Estate projesini 
hayata geçiren Apad Gayrimenkul, 
proje sakinlerine her detayın düşünüldüğü konforlu ve lüks bir yaşam 
vadediyor. Yalıkavak marinaya 4 dakika mesafede bulunan, 10 dönüm 
arazi üzerine yapılan 13 süper lüks 
villa, gerek konumu gerekse sunduğu imkanlarla tüm yıl boyunca 
beklentileri karşılıyor. 


GÜNBATIMI MANZARASI 
Tamamı deniz manzaralı olan 
villalar, 3.20 metre tavan yüksekliği ile aydınlık ve ferah bir ortam 
sunuyor. Villanın önü ve arkası 
toplanabilen hareketli profil camdan oluşuyor, böylece güneşin en 
güzel battığı yerlerden bir tanesi 
olan Yalıkavak'ta günbatımı bütün 
güzelliğiyle izlenebiliyor. Projenin 
en büyük farklarından birinin de 
villaların içindeki cam galeriler 
olduğunu söyleyen firma ortaklarından Özer Yaldızipek, “Bu galeri 
en alt katta bir iç bahçe oluşturuyor 
ve bunun ortasında da 7-8 metrelik 


bir selvi ağacı var” diyor. Yaldızipek, 


bütün evlerin yapı kullanma ruhsat- 


larının alındığını ve kat mülkiyetine 
geçildiğini sözlerine ekliyor. 


DÜNYACA ÜNLÜ MİMAR İMZASI 

“Projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, Uzakdoğu'da 
çalışmalar yapan ve sayısız ödüller 
kazanan mimar Adrian McCarroll 
tarafından çizilmiş olması” diyen 
Yaldızipek, projenin ortalama 450- 
500 metrekare arsa payıyla 295 metrekare kullanım alanı olan üç katlı 
villalardan oluştuğunu belirtiyor. 
Jacaranda Estatei Bodrum'un imza 
projelerinden biri olarak niteleyen 
Yaldızipek, “Villalarımızın en büyük 
farkı, sayısız ödüller kazanan mimar 
Adrian McCarroll tarafından çizilmiş olması. 2015 yılında İngilterede 
düzenlenen gayrimenkul ve proje 
fuarında tasarım ve en çok tavsiye 
edilen proje ödüllerini kazandı” 
derken projede yaşamın 2017 yılı 
Temmuz ayında başladığını ve sitede 
şu an yalnızca iki adet villanın kaldığını sözlerine ekliyor. 


KARMA FELSEFESİNDEN 
DOĞAN İKİ YENİ PROJE; 
OARMA YAKAKÖY VE 
OARMA GÜMÜŞLÜK 

Bodrum'un yeni merkezi Ortakent — Yakaköy ve Gümüşlük 
Karakayada başlanacak iki yeni 
projenin de müjdesini veren Özer 
Yaldızipek, projelerin şimdiden 
ilgi görmeye başladığını söylüyor. 
Karma felsefesinden yola çıkılarak 
tasarlanan Oarma Yakaköy projesi, 
Ted Koleji'ne 1,5 km, Ortakent Golf 
ve Tenis Kulübü'ne 2 km, Acıbadem 
Hastanesi'ne ise 3 km mesafede yer 
alıyor. Oarma Gümüşlük ise 800 
yıllık bir geçmişi olan tarihi Karakaya köyünde 11 bin 500 metrekarelik 
alan üzerine yer alıyor. Her biri 
ortalama 1500 metrekare arsa payına 
sahip sekiz ayrı villadan oluşan proje, deniz ve doğa manzarasıyla dikkat 
çekiyor. www.apadgayrimenkul.com 


AG p sel e > 
345 mz kullanım alanı, © 


» Salor ve yatak odalarındar MU! 


oda 


“a | 


Şi 
rteşi 


— 


kesintisiz deniz manzarası 


ya sinema odas 


ipi ti it b a ADA YİN ; , .- hi . 
e istimma! Mıriiratişiirder:iş nur eşem Yalıkavak aunbatımı manzarasi 


L neadeco mutfakla i ınkastre beyaz eşyalar, Grohe Ğ 


3 verden 


Odullu sigeji- çağdaş mimarı, terah yasam alanları Ve 
Jaıkın e j soğu! ma Ss StE Ti VE 1si efolşşler SI 
Novawood/lne drnlek elele navu ve teras dGOSi 


Yalıkavak Marina'ya 
Sadece 4 dakika 
mesafede 


meleri 


k Duravit armaturle 


, 
deniştera 


di SİŞSLEN 


# 


NN 


EUROPEAN 
PROPERTY 
AWARDS 


BN 3 lira 


i| | 
3 4 
LN 


di Yi sekr 


Özer YALDIZIPEK 
0) 5 ? 4 204 4499 
ozerGapadturkey.com 
wwwapadğayrimenkül dom 


Doğan Cam Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Doğan, 
5 bin metrekarelik alanda üretim yapan yeni 
fabrikaları ile birlikte büyümeyi sürdürürken ihracata 
başlamayı da hedeflediklerini söylüyor. 


VE TİM 

Doğan Cam'ın Bodrum ile Milas 
sınırındaki Dörttepede 10 milyon liralık yatırımla tamamladığı yeni fabrikası üretime başladı. Bodrum'un 
son yıllarda ciddi yatırım aldığını 
ve buna ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten Doğan Cam Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Doğan, 
“Bodrum'un bu büyümesinden 
payımızı almak için 5 bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurduk. 
Makine parkurumuzu da yeniledik. 
Bodrumlulara en kaliteli ürünleri 
şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan sunmaya başladık.” diyor. 


“HEDEFİMİZ BUYUME Yİ 
Sadece Bodruma değil tüm Ege 
Bölgesi'ne hizmet vereceklerini belirten Doğan, “Hatta ihracat da yapıp 
ülke ekonomisine daha fazla katkıda 
bulunmak istiyoruz. Burada 50 kişiye iş imkanı yarattık. Bodrum'daki 
merkezimizle birlikte çalışan sayımız 
yaklaşık 100 oldu. Doğan Cam 
olarak büyümeye devam edeceğiz.” 
diyor. Yeni bir fabrika ya da inşaat gibi farklı bir alanda da yatırım 
yapmayı planladıklarını sözlerine 
ekleyen Cafer Doğan, “Bodrum'dan 
kazandığımızı yine Bodrum için harcayacağız” diyor. 


Son dönemlerin parlayan yıldızı- 
nın inşaat sektörü olduğunu ancak 
turizmin de korunması gerektiğini 
söyleyen Doğan, bunun için de doğal 
güzelliklere ve tarihi zenginliklere 
sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor. Doğan, “Bodrum gibi bir dünya 
kentine yakışmayan çöplük sorunu 
acilen çözülmeli” diyor. 


Doğan Cam Yönetim Kurulu Başkanı 
Cafer Doğan 


KALİTEYİ NET GÖRÜN. 


Bodrum'da sayısız ev, site ve işyerinin cam işlerini başarıyla tamamlayan 
ve zengin bir referans listesine sahip olan Doğan Cam, sektörü ile ilgili 
her türlü ihtiyaca istenilen zamanda cevap verebilecek kapasitede, gün 

geçtikçe kurumsallaşarak büyüyen modern bir tesistir. 
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Yeşam çiçeği yaradılışın tüm geometrisini içerisinde bulunduran yaratıcının tekliğine atfı ve bir nev yaratıcının imzasıdır. Tüm 
yaradılış bu formun içinde barındırdığı geometride giztidir. 


Bu geometrik bilgiler tekliğe ulaştırdığı için kadim medeniyetler tarafından kutsallaştırılmış ve kutsal geometri olarak 
nitelendirilmiştir 


Yaşam Çiçeği Sembolüne çiçek derillmesinin nedeni sadece çiçeğe benzemesinden değil meyve ağacının evrelerini temsil tmesinden dolayıdır. Bu evrelerin sembollerini ve yasam çiçeği sembolünü birçok kadim medeniyetin eserlerinde butabilirsiniz. 


Bianca Mobilya yaşam çiçeğinden aldığı enerji ve kusursuz tasarım anlaşıyını sunduğu mobilya ve aksesuar gruplarına 


yarısıtmıştır 


Oturma gruplarından, ahşap mobilyalara, aksesuar seçeceklerinden, aydınlatma sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede 
hizmet veren Blanca Mobilya, Bodrum evlerinin büyülü dokunusunu tamamlıyor, 


Müşterilerinin, zevklerine ve hayat tarzlarına uygun yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Biahca Mobilya, uzman tasârımcı, 
kadrosu İle fark yaratıyor. Renk-desen, mekan-doğa uyumuna tasarımlarında yer verirken, en gözde inşaat projelerinde aranan 
mobilya markası haline getmi$tir 


İç mimar ve mirnartarın tasarımlarını özgürce uygulayabildikleri, alternatif seçeneklerin neredeyse sınırsız olduğu bir ürün yelpazesi bulunuyor, Bununla beraber hayalinizde oluşturduğunuz mobilya aksesuar ve diğer ürünleri hayata geçiyor 
Mobilya, aksesuar ve aydınlatma anlamında ihtiyaçlarınızın tamamına karşılık bulabileceğiniz “Bodrum” 

merkezli Bianca Mobilya stil arayanların ortak noktası,. 


BLANCA 


MOBİLYA 
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Çınar Elite Yapı, hayata geçirdiği her projede yeniliğe 
imza atmayı ilke ediniyor. Çınar Elite Yapı'nın 
Bodrum mimarisine sadık kalınarak doğayla iç içe 
tasarlanan projeleri, hem yurt içinde hem yurt dışında 
yatırımcıların ilgisini çekiyor. 


genin incisi Bodrum 

Ortakent'te “Soul Of 

Bodrum” projesini hayata 

geçiren Çınar Elite Yapı, 

toplamda 45 milyon liralık 
yatırımla sektörün hızla büyüyen 
markaları arasında yer aldı. Gayrimenkul sektöründe “güvenilirlik ve 
yeni bakış açıları” yönünde atılan 
adımlara öncülük eden Çınar Elite 
Yapı, “Siz Buna Değersiniz!” anlayışıyla her projesinde, tasarımdan 
şantiyeye, teknik ekipten yönetime 
kadar titizlikle çalışarak müşterilerine sonuca başarıyla ulaşmanın 
ayrıcalığını yaşatıyor. 


“Soul Of Bodrum” projesinde 


bilinen mekan algısını değiştirdiklerini söyleyen ve tüm projelerde 
kullanılan ürünlerin birinci kalite 
olduğuna dikkat çeken Çınar Elite 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Önder, “Residences&Otel konseptiyle hizmet verecek olan “Soul Of 
Bodrum projemizde ev sahiplerimiz, 
kendi özel plajlarında huzurla tatillerini yaparken, otelimizin sağladığı 
konfordan da diledikleri zaman 
faydalanabilecek. Bu projemizde, iki 
villamız hariç tüm evlerimizin satışını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” 
diyor. 


Çınar Elite Yapı olarak, “Soul Of 
Bodrum” projesinin yanında denize 
sıfır, 40 metre cepheli 12 rezidans ve 


12 müstakil villadan oluşan “Pearl 
Of Bodrum” projesinin tasarımına 
başladıkları bilgisini de veren Murat 
Önder, “Soul Of Bodrum” projesinde 
hayata geçirdikleri her şeyi “Pearl Of 
Bodrum” projesinde de aynı kalite 
ve hizmet standardıyla sunacaklarını 
ve projenin satışına projelendirme 
bittiğinde başlanacağını söylüyor. 


Tüm bunların yanı sıra konutların yaz-kış yaşamaya uygun olarak 
tasarlandığının altını çizen Önder, 
“Bodrum Ortakent; doğasıyla, iklimiyle, koylarıyla, tarihiyle, coğrafi 
yapısıyla ülkenin ve Avrupa'nın 
incisi. Ben ve ortağım Fatih Efe, 
Bodrum ve çevresinde yaptığımız 
her projede ekolojik düzeni ve 
doğayı korumaya özen gösteriyoruz” 
diyor. Önder, konuşmasını şu şekilde 
sürdürüyor: “2017'nin kasım ayında 
başladığımız, 15 Temmuz 2018 
tarihinde denize sıfır butik otelini 
açtığımız, 2018'in aralık ayında ise 
teslim etmeyi hedeflediğimiz “Soul 
Of Bodrum” projemize gösterdikleri 
ilgilerinden dolayı değerli müşterilerimize ve emlak sektöründen 
kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 2018'in ekim ayında başlayacağımız Pearl Of Bodrum projemizi 
ise Ortakent Yahşi'de değerli müşterilerimize sunacağız.” 


BODRUM'UN EN NEZİH BÖLGESİ ORTAKENT YAHŞİ'DE 
DENİZE 70 METRE UZAKLIKTA, ÖZEL PLAJLI 
MÜSTAKİL HAVUZLU 5*1 VİLLALAR 2018 ARALIK 
AYINDA TESLİM EDİLMEK ÜZERE SİZLERİ BEKLİYOR. 


DENİZE SIFIR KONUMU İLE HAYALİNİ KURDUĞUNUZ 
YAŞAM... PEARL OF BODRUM, ÇINAR ELİTE YAPI 
GÜVENCESİ İLE SİZLERLE. VİLLA ve REZİDANSTAN 
OLUŞAN BAĞIMSIZ BİR PROJE... 
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Bu servisten tüm operatörler faydalanabilir. Forbes'a abone olmak için FO yazarak 4177'ye 
SMS yollamanız yeterlidir. 4177'ye gönderilen her SMS $0,50 olarak ücretlendirilir. Aylık dergi 
abonelik ücreti faturalı hatlarda 9,5 olup faturaya yansıtılır, ön ödemeli hatlarda ?9,5'lik tutar 
bakiyesinden tahsil edilir. Belirtilen fiyatlara KDV ve kargo ücretleri dahildir. 12 sayının sonunda 
abonelik otomatik olarak sona erer. Forbes aboneliğini iptal etmek için IPTAL FO yazarak 
4177'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. 
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TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


SELÇUK MERAL 


GM CENTER | CEO 
GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ | İMTİYAZ SAHİBİ 
POYD (PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ) GENEL SEKRETERİ 


TÜRSAB | BAŞKAN DANIŞMANI 


ANTALYA KENT KONSEYİ TURİZM GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI 


Turızmın 


PROFESYONELLERİ 


Turizm sektörü yeni kabinenin açıklanmasıyla hiç olmadığı kadar heyecanlı ve umutlu. 
Bunun sebebi de bir turizm profesyoneli olan yeni turizm bakanı Sn. Mehmet Ersoy. 
Sektörün içerisinden gelen Sn.Bakan, teşviklere,tanıtıma, turizmin profesyonelliğine ve 
nitelikli turizme özellikle vurgu yaparak, gelişimin işaretlerini verdi. 


n Mehmet Ersoy, toplantıda; turizm sektörü 

için en büyük teşviğin turizmcilerin önündeki 

engellerin kaldırılması olduğunu belirtti ve 

sözlerine şu şekilde devam etti; “Bakanlık 

olarak turizmcilerin önündeki engelleri hızlı bir 
şekilde kaldırmamız gerekiyor. İş bilen turizmcinin teşviğe 
ihtiyacı yok. Teşvik dediğimiz şey, taşıma su ile değirmen 
döndürmekten başka bir şey değildir”. 


Markalaşmada kendi dünya markalarımızı yaratmak 
zorunda olduğumuzu ifade eden Ersoy, bunlarla ilgili 
bakanlık olarak politika geliştireceklerini ve global 
olma yolundaki markaları destekleyeceklerini belirtti” 
"Yatırımcı bazında markalaşmamız gerekli. Yatırımcının 
markalaşması için turizmin ana kaynağı olan insan 
kaynağının markalaşması gerek" dedi. 


Bakanlık olarak bazı politika değişikliklerine gideceklerini 
belirterek, en önemli değişikliği tanıtım politikasında 
yapacaklarını söyledi. Konu hakkında : "Tanıtım 
politikasında çok köklü değişiklikler yapacağız. Çağımıza 
uygun yeni politika anlayışını sektöre kazandıracağız. 
Bununla ilgili detaylı çalışmalarımız var. Bütün sektörü 
kapsayan ve dünyayla rekabet edebileceğimiz tanıtım 


politikası üzerinde çalışıyoruz. Turizm profesyonellerinin 
de görüşlerini alıp, hızlı bir şekilde 2019 tanıtımını 
devreye sokacağız” dedi. 


Sn. Ersoy, en önemli konulardan birinin turizm gelirleri 
olduğunu belirterek; "Benim için total rakamların hiç 

bir önemi yok. Türkiye'nin mass turizmine başlaması 
gerekiyordu, başladı ve çok büyük bir başarı hikayesi 
yazdı. Çok yüksek rakamlara ulaştı. Ama artık mass 
turizmle övünmememiz ve ikinci aşamaya geçmemiz 
gerekiyor. Bu da söylemesi kolay, ama yapması çok zor bir 
şey. Artık nitelikli turizme ve nitelikli turiste konsantre 
olmalıyız. Bunun gerçekleşmesi içinde arz talep dengesini 
talep yönünde lehimize olmasını sağlamalıyız; dedi. 


Nitelikli turist için yeni pazarları geliştirmemiz ve bunu 
da gerçekleştirmek için pazara göre ürün yaratmamız 
gerektiğini vurgulayan Sn. Ersoy, müşteri her zaman 
haklıdır kuralını uygulayarak ısrarcı olmamamız 
gerektiğini belirtti, ürüne göre değil, artık misafirin 
isteklerine göre ürün oluşturma devrini başlatmamız 
gerektiğini özellikle ifade etti. Sn. Bakan Mehmet Ersoy; 
“Biz artık ikinci etaba geçtik, bu etapta ürünümüzü 
misafirin isteklerine göre dizayn edeceğiz. Ürün sadece 
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otellerimiz değil, şehirlerimiz, ülkemiz bir 
ürün. Şehrimizdeki herkesi, ülkemizdeki 
herkesi bilinçlendirerek eğitmeliyiz” dedi. 


Sn Bakanın söylediklerinden yola çıkarak, 
Türk Turizm sektörü, doğal oluşumundan 
çıkarak profesyonel turizme geçmeli 
diyebilirim . Bunu konvansiyonel 
ordudan profesyonel ordu kavramına 
geçmek gibi düşünebilirsiniz. Turizm 
sektörü gelişimini sürdürebilmek için 

tüm birimleriyle yeniden yapılanmalı. 
Yatırımcısıyla, insan kaynağıyla 
markalaşmalıdır. Turizmin profesyonelleri 
de bu yeni yapılanmanın en önemli yapı 
taşları olmalıdır. 


Peki, kamuoyunun bence çok ta 
tanımadığı turizmin profesyonelleri 
dediğimiz kimdir ? 


Bildiğinizden çok daha fazlasıdır, 

örneğin Ekonomist'tir; Stratejist'tir; 
Siyaset'çidir; Kapitalist'tir; 

Yatırımcı'dır; Lider'dir; Yöneticidir; 
Koç'tur; Reformist'tir; Diplomat'tır; 
Asker'dir, Üretici'dir; Kalite'cidir, 
Satınalma'cıdır; Ürünü Satan'dır; 
Bilişimci'dir; Bütçeci'dir; Muhasebecidir; 
“Denetçi'dir; Hukukçu'dur; 
Operatör'dür; 


Ve bunları yapabilmek için 


Vizyoner?'dir; Müşteri Odaklı'dır., 
Güvenilir'dir; Sorumlu'dur; 
Tecrübeli'dir; 


Eğitimli?dir; İstatistikçi'dir : 

Analist'tir; Cesur'dur; Katalizör'dür; 
Yaratıcı'dır; Araştırmacı'dır; Yazar'dır; 
İdealist'tir; Realist'tir; “Demokratik”tir; 
Adil'dir; Uzlaşmacı'dır; Esnek'tir; 
Enternasyonel'dir; Ağabey-kardeş'tir , 
Hümanist'tir; “ 


Milli ve yerli olan bu endüstride artık Ekonomik bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bugünlerde, 
yatırımcı, işletmeci, yönetici, çalışan ve taşeron turizmin ülkemiz için, sayfalarımıza konuk olan dünya 
profesyoneli olmalıdır. Ve Sn. Ersoy'un dediği gibi çapındaki bu endüstrimizin, en iyilerinden olan 


aslında ülkemizdeki herkes, herkes biraz biraz turizmci 
olmalıdır. Tabii ki en önemli yapı taşımız turizmin 
neferleri olan profesyonellerdir. 


turizmin profesyonellerine ve turizm sektörünün 
yatırımcısından, profesyoneline, hizmet üreteninden, 
taşeronuna, acentesinden garsonuna, tüm paydaşlarına, 


Profesyonel turizm yatırımcısı, Profesyonel Otel tüm neferlerine, bütün platformlarda destek vermeniz 
Yöneticisi, Profesyonel otel çalışanı, garsonu, maid'i zaruretini hatırlatarak, rica ederim. 

,aşcısı......, hepsi mesleki yeterlilik ve formasyon ile 

oluşmalı ve yaşamalıdır. Turizmli günler... 
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TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


FİRUZ BAĞLIKAYA 
TÜRSAB BAŞKANI 


Turizmin önünü 
açmak ekonomiye 


20 yıllık dönemin ardından TÜRSAB (Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği) Başkanlığı görevine gelen 
deneyimli turizmci Firuz Bağlıkaya ile TÜRSAB'ın 
önümüzdeki süreçteki icraatları ve Türk Turizmi 
üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Bağlıkaya, “Turizm 
sektörünün önünü açmak, açılımlar yaratmak 
ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır” dedi. 


Turizm sektörünün en önemli STK sına başkan olmak 
ki 20 yıllık bir dönemin üzerine bunu başarmak nasıl 
bir duygu? 


ncelikle aday olmamdaki 

en önemli etkenin, 

eski yönetimin seyahat 

acentelerinin sorunlarına 

karşı olan duyarsızlığı, 
sorunları görmezden gelişi ve asli görevleri 
dışında işlerle uğraşarak TÜRSAB'ı adeta 
işlevsiz bir hale getirmesiydi. Buna izin 
veremezdik. Sektörün çoğulcu sesi yankı 
buldu ve biz de projelerimizle, sorunlara 
getireceğimiz çözüm önerileriyle aday 
olduk. Seyahat acentesi sektörünün 
sorunlarını ortak akıl ile çözmeye geldik. 
Meslektaşlarımın sesi olmak tabi ki büyük 
mutluluk verici. Kaybedilen onca zamanı 
kapatmak için tüm yönetim ekibimizle var 
gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllar koltuğa 
yapışmış, bütün konsantrasyonunu ve 
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düzenini hep bir kez daha seçilmeye endekslemiş, adeta 
seçim ve kongre ustası olmuş ve bunu her yerde dile 
getiren birisini kendi kongre salonunda kendi yazdığı 
senaryoda kendi ekibine rağmen, tüm koşulları kendinin 
belirlediği hatta yasal seçim tarihini bile kendi inisiyatifi 
ile değiştirerek seçimi bile kendi istediği tarihte yapan 
birisine karşı kazanmak, hem de iki mislinden fazla oy 
alarak kazanmak, gerçekten imkansız gibi düşünüleni 
başarmak çok gurur verici.. Biz zamanı gelmiş bir 
değişime vesile olduk, onun için çok mutluyum. 


Sektörde, TÜRSAB Başkanı olmanız büyük bir 
heyecan ve umut yarattı, bunu kollektif bir sinerjiye 
dönüştürmek için planlarınız neler? 


Göreve gelir gelmez tüm turizm paydaşlarıyla ve ilgili 
bakanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak, 
ortak akılla hareket etmek için TÜRSAB öncülüğünde 
Turizm İstişare Kurulu'nun oluşumunu sağladık ve ne 
mutlu ki bu kurulun sözcüsü olduk. Türk turizminin 
çözülemeyecek hiç bir sorunu yoktur. Pek tabi, farklı 
alanlarda faaliyet gösteren turizm paydaşlarının kendi 
menfaatleri de söz konusudur. Ancak, gördüğümüz 

odur ki; söz konusu Türkiye olunca bu birliktelik 
umduğumuzun çok ötesinde bir sinerji yarattı. Alınacak 
ortak kararlar ve yol haritası ile hedeflerimize ulaşıp 
yeni hedefler koyacağımıza inanıyorum. Türk turizmi 
bir atılım dönemine girmiştir. Türkiye zengin kültür ve 
turizm potansiyeli, eşsiz misafirperverlik örneği, mutfağı 
ve sunduğu her türlü turizm ürünü ile alternatifi olmayan 
bir destinasyondur. Bu potansiyeli ateşleyecek enerjiyi 
devlet ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştireceğiz. 
Kimsenin kuşkusu olmasın. 


İzninizle klasik, dillere pelesenk olmuş bir soru 
sormak istiyorum, Türk Turizmi nasıl kurtulur? 


Ben de izninizle bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Türk 
turizmi dünyada hak ettiği liderliğe ne zaman oturur? Zor 
dönemlerden geçtik, ama sektör olarak hiç vazgeçmedik 
daha çok çalıştık, daha çok inandık, güçlerimizi 
birleştirdik. Yeni bir tanıtım ve pazarlama politikasıyla, 
yeni bir stratejiyle, yeni pazarlara açılarak, tüm sektör 
paydaşları el ele Bakanlığımızın liderliğinde hareket 
ederse eminim önümüzdeki 10 yıllık dönemde Türkiye 
dünyanın bir numaralı turizm destinasyonu olacaktır. Her 
şey inanmakla başlar. Bizler de Türkiye'nin gücüne ve 
potansiyeline inanıyoruz. 


"Alınacak ortak kararlar ve yol 
haritası ile hedeflerimize ulaşıp 
yeni hedefler koyacağımıza 
inanıyorum. Türk turizmi bir atılım 


dönemine girmiştir." © © 


Sektörün yapısal gelişimi adına önce sizin sonrasında 
Sayın Bakanımızın da bir turizm profesyoneli olarak 
görev alması, bize kısa vadede hangi gelişmeleri 
vadediyor? 


Sayın Bakanımızın sektörün tam içinden gelişi, sorunlara 
ve çözümlerine çok iyi hakim olması tabi ki sektörümüz 
adına büyük kazanç. Sayın Bakanımızın hızlı ve çözüm 
odaklı yaklaşımı, sektörü dinleyerek politikaları oluşturma 
azmi çok kısa sürede olumlu sonuçlar verecektir. 
Kendimizi anlatmakla geçirdiğimiz zamanı artık sektörü 
en ileriye taşımak için kullanacağız. Turizm sektörü 
ekonomiye en çok katkı sağlayan stratejik bir sektördür. 
Sayın Bakanımızın vizyonu ve liderliğinde büyük bir 
sinerji yaratarak hızla yol alacağız. Turizm sektörünün 
önünü açmak, açılımlar yaratmak ekonomimize büyük 
katkı sağlayacak, toplum refahının artmasına ve bölgesel 
kalkınmaya, istihdamın artmasına kadar pek çok alanda 
geniş çaplı pozitif dalgalar yaratacaktır. 


Turizm yatırımcısına ve çalışanına mesajınız var mı? 


Öncelikle, turizme inanan, vatan aşkıyla millet 

aşkıyla yatırım yapan, istihdam sağlayan tüm 

yatırımcı arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür 

ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Onlar turizmin bu 
seviyelere gelmesinde, başarı öyküleri yaratılmasındaki 
kahramanlardır. Yine aynı şekilde, turizm aşkıyla 
ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bu sektörde canla 
başla çalışarak göğsümüzü kabartan turizm çalışanları da 
sahnenin önündeki gerçek aktörlerdir. Sağ olsunlar, hep 
var olsunlar. İnanıyorum ki, bu güzel birliktelik, ülkemize 
ve sektörümüze olan inanç olduğu sürece daha çok başarı 
hikayeleri yazılacaktır. 


Sizce Türkiye turizmi ve Türk turizm profesyoneli en 
çok nelere dikkat etmeli? 


Günümüz dünyası hızla değişiyor. Değişen demografik 
yapı, endüstri 4.0 devrimi, yeni alışkanlıklar, eğilimler 

ve beklentiler, genç nüfustaki farklı beklentiler, dünya 
ekonomisi hayatımızın her bölümünü etkiliyor. Bu durum 
her sektörde olduğu gibi rekabetçi bir ortam yaratıyor. 
Her gün değişen değişime hızla uyum sağlamak gerekiyor 
ve sürekli takip etmek gerekiyor. Büyük veriyi iyi 
kullanmamız lazım. Misafirlerimizin beklentilerini iyi 
analiz etmeli ve buna uygun yeni ürünler geliştirmeliyiz. 
Artık, daha hızlı balık olmalıyız. 


En büyük turizm hayalinizi bizimle paylaşır mısınız? 


Aslında hayal değil de amacım diyelim. Sürdürülebilir 
bir turizm politikasıyla, ülkemizin her yanındaki 

eşsiz güzellikleri, muhteşem insanımızı, mutfağımızı, 
kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak, göstermek, her 
bölgemizin kalkınmasına öncülük etmek. Tüm dünyanın 
alkışladığı ve örnek aldığı bir turizm destinasyonu ve 
sektörü yaratmak. Bunun için de durmadan, yorulmadan 
çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 100 milyon turist 
100 Milyar Dolar, ben bunu yaşayıp görmek istiyorum... 
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Siz turizmin çekirdeğinden yetişmiş biri ve Aska Hotels'in 
yaratıcısı olarak bize bu süreci ve kendinizi anlatır mısınız? 


amazan Aslan, 1967 yılında Adıyaman'ın Kahta 
İlçesi'nde doğdum. Turizm sektörüyle 1978 
yılında tanıştım. Turizmde 40 yıllık tecrübe ve 
bilgi birikimimle istediklerimin fazlasını elde 
ttim. Bazen bunun için çok büyük bedeller 
ödedim, ama sonuç olarak şu an istediğim huzura, mutluluğa 
ve sağlığa sahibim. 


Aska Hotels olarak sektörde 20 yılı geride bırakacaksınız. 
Aska Hotels'i bize anlatır mısınız? 


Aska Hotels, 1999 yılında kuruldu. Kurduğumda ilk 
hedefim; 2010 yılında 1000 çalışana ulaşmaktı. Hiçbir 
zaman çok sayıda otelim olsun şeklinde hırslarım olmadı, 
istihdam yaratmak hep önceliğim oldu. Hedefim olan 1000 
çalışan sayısına ise 2010 yılından önce ulaştım. 40 yıllık 
tecrübelerim ışığında sektörü değerlendirdiğimde; 2016 
yılında Türk turizmi hiç karşılaşmadığı durumlarla karşı 
karşıya kaldı ve sektör büyük kayıplar yaşadı. Aska Hotels 
olarak, bu dönemde yaşamımızı sürdürebilmek için, yaklaşık 
1000 çalışanımızla yollarımızı üzülerek ayırdık. Şu an 
bünyemizde 5 tesisimiz var. Bu tesislerin 4'ü Türkiye'de biri 
de Almanya'da yer alıyor. 2016 yılındaki kriz ile birlikte 
Berlin'deki tesisimizi Berlin Belediyesi'ne kiraladık. Asıl 
hedefimiz, Aska Hotels'i Avrupa'ya taşımak ve bununla 
ilgili 8 Days adlı bir marka kurduk. İlk tesisini 2015 yılında 
İstanbul'da açtık, maalesef 2016 yılındaki kötü dönemde 
markaya zarar vermemesi adına o tesisimizi kapattık. 
Avrupa'daki hedefimizden vazgeçmiş değiliz, sadece şu 
anda piyasayı takip ediyoruz. Kısa bir süre zarfında 8 Days 
markasını tekrar Avrupa'ya yayarak Aska Hotels 'in bir 
parçası olarak yolumuza devam edeceğiz. 


Yatırım yapmak ve büyümek için finansal 
mekanizmalardan yararlanmak gerekiyor, siz bu 
mekanizmaların Türkiye'de yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz? 


2016 yılından önce piyasalar parasal anlamda bolluk 
içindeydi ve bankalardan kredi kullanmak daha kolaydı. Bu 
kredilerin planlanmadan dağıtıldığı ve insanların o paraları 
hiç düşünmeden harcadıklarını gördük. 2016 yılındaki 
krizle birlikte sektör olarak, ayakta kalma mücadelesi 
verdik. Dolayısıyla piyasada devletin desteklediği Kredi 
Garanti Fonu gibi birçok özel ve devlet bankalarının 
turizmi yaşatmakla ilgili çabalar sarf ettiğine şahit olduk. 
Bugün itibariyle kredi imkanlarının kısıtlı olmasının piyasa 
şartlarından kaynaklı olduğunu bilmekteyiz. 2016 yılından 
günümüze kadar yapılandırmalarla ilgili büyük destekler 
aldık. Ancak bugünden itibaren yapılandırmalardan ziyade, 


40 yıllık tecrübem var, ama hala yeni bir 
şeyler öğreniyorum. Çünkü biliyorum ki ben 


kendimi güncellemezsem sınıfta kalırım. 


mevcut olan kredilerin faizi ve bununla beraber mümkünse 
kredinin ana parasıyla ilgili geri dönüşümlerin olması 
gereklidir ki sağlıklı bir yol alabilelim... Ayrıca,“Siz 

de yoksa kimsede yoktur,” mantığını da hiçbir zaman 
unutmadan eldeki değerleri korumalı ve kollamalıyız. 


Yurtiçinde Aska Hotels olarak planlarınız var mı? 


Tabi ki var. Biz, 2016 yılında krizle birlikte küçülmesini 
bilen bir şirket olduğumuzu gösterdik. Aska Hotels 

olarak; günü geldiğinde vazgeçmesini de biliyoruz 

ve vazgeçmediğimizde elimizdeki değerleri de 
kaybedeceğimizin bilincinde olan bir yapıya sahibiz. 2016 
yılında vazgeçtik, 4 tesisimizle yollarımızı ayırdık. Bu 
tesisleri kiralamıştık. Zaten bu tesislerle sezona mülk sahibi 
rakiplerimizin gerisinde başlıyorduk. Biz rakiplerimizle 

eşit şartlarda sektörde var olmayı tercih ettik. Arz talep 
dengesini korumak ve sürekli tavizler vermemek adına almış 
olduğumuz bu kararla yolumuza devam ettik. Şuan 2016 
yılındakinden çok daha güçlü olarak sektördeki varlığımızı 
sürdürmekteyiz. Biz üstümüzdeki ölü toprağı attık. Bazen 

su oluk oluk aktığında değerini bilemezsiniz, ancak damla 
damla aktığında suyun değerini anlarsınız ya, biz de sektör 
olarak su oluk oluk aktığında bilinçli davranmadık. Şu an ise 
su, damla damla akıyor ve biz sektör olarak dersimizi aldık. 
Her gün daha bilinçli ve temkinli hareket ediyoruz. Benim 
40 yıllık tecrübem var, ama hala yeni bir şeyler öğreniyorum. 
Çünkü biliyorum ki ben kendimi güncellemezsem sınıfta 
kalırım. Talep geldiğinde arz yaratmakta hiçbir problemimiz 
yok,5 değil 15 otel açabiliriz. Ama bu noktada önemli 

olan doğru zamanda doğru olanı yapmak. 2016 yılında biz 
sektör olarak çalışanımızı kaybettik, ama 2016 yılında bu 
ülke var olduğu sürece bu ülkede turizmin bitmeyeceğini 

de öğrendik... Aska Hotels olarak neredeyse yedeklerimizi 
kaybetmiştik. 2017 yılı bizim için toparlanma yılı oldu. 2018 
yılını da çalışan yılı olarak ilan ettik ve tekrar yedekleri 
toplamaya başladık. Her zaman söylediğim bir sözüm 
vardır; “Turizme güvenim sonsuzdur, bir liram var ise bu 
sektöründür, benim de başka bir işim yoktur.” Çıraklığını 
yapmadığınız işin, ustası olmazsınız. Herkesin kendi bildiği 
işi yapması gerektiğine inananlardanım... 


Son olarak turizm profesyonellerine söylemek istediklerinizi 
alabilir miyiz? 


Turizm çalışanları bu sektörün en az ağırladığımız misafirler 
kadar değerli ve önemli varlıklarıdır. Çünkü onların gücü 
kadar sektör güçlüdür.Bugün ne acıdır ki yurt dışından 
personel temin ediyoruz. Biz ivedilikle çalışan yetiştirmek 
adına turizm liselerinin ve üniversitelerinin sayısını artırmalı 
ve derslerini çoğaltmalıyız. Sektör olarak dikkat edeceğimiz 
bir diğer hususta tesislerimizdeki stajyerlerimize evlatlarımız 
gibi değer vermeliyiz ve bunu onlara hissettirmeliyiz. Çünkü 
onlar bu sektörün geleceğinin en önemli taşlarıdır. Ayrıca 
onlara sabırla ve bedel ödeyerek bir noktaya ulaşacaklarını 
yöneticilerimiz aktarmalıdır ki bu çocuklarımız mesleklerini 
severek yapsınlar. Yoksa sektörde çalışan konusunda 
sıkıntılarımız devam edecektir. Sektör olarak bu konuda 
üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmeliyiz. 
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OMER IÇKALE 
İÇKALE TURİZM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TÜSİAD TURİZM GRUP BAŞKANI 


Golf oynayacak, hatta 
yatırım iştahı olan 


MİSAFİRLERİ ÜLKEMİZE ÇEKMELİYİZ 


İçkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İçkale, grup olarak turizm yatırımları ve 
gelecek projelerinden bilgiler aktarırken önemli olanın golf oynayacak, yelken yapacak, 
gastronomi için memleketimizi adım adım dolaşacak hatta sonra bir de yatırım iştahı 

olacak misafirleri, ülkemize çekmek olduğunu vurguladı. 


Ömer Bey, siz çok faal bir turizm profesyonelisiniz, sizi 
akından tanıyabilir miyiz? 
o CO 


mezunu bir inşaat mühendisi ve 
Diyarbakırlı bir işadamıyım. İçkale 
Şirketler Grubu, 1972 yılında babamız 


merhum Mehmet İçkale tarafından kurulmuş ve kendisinin 
belirlediği doğru ve onurlu politikalarla yönetilerek Türkiye 
ekonomisinde bugün oldukça önemli bir yer edinmiştir. 
İnşaat, enerji ve turizm sektörlerinde Cumhuriyet tarihimizin 
öncü kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Grubumuz, 1985 
yılında kurulan İçkale Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile daha hızlı bir ivme kazanmıştır. 1989 
yılında Ankara'da açılan HOTEL İÇKALE ve 2007 yılında 
Belek'te açılan SPICE HOTEL & SPA olmak üzere iki beş 
yıldızlı otelimiz turizm şirketimiz bünyesindedir. Bugün, 
bu şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı görevini 
üstlenmiş bulunuyorum. Sivil toplum çalışmaları olarak 
ise, 2011-2016 yıllarında Belek Turizm Yatırımcıları Birliği 
Yönetim Kurulu'nda bilfiil görev aldıktan sonra 2017 
yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından TÜSİAD 
Turizm Grup Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. 


Spice Hotel olarak da Belek bölgesinin köklü otellerindensiniz, 
hizmet özelliklerinizden bahsedebilir misiniz? 

1300 yatak kapasitesine sahip SPICE HOTEL & SPA, 
aldığı ulusal ve uluslararası birçok ödülle grubumuzun 
gurur kaynağı olmuş ve adını altın harflerle Antalya 


turizmine yazdırmıştır. 2015 yılında Belek te gerçekleşen 
G20 zirvesinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Senegal 
Cumhurbaşkanı, Zimbabwe Cumhurbaşkanı, Afrika Birliği, 
Dünya Ticaret Örgütü ve İngiltere Merkez Bankası'na ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Fas mimarisine sahip 
SPICE HOTEL & SPA' da, delüks konseptimizi misafirlerimiz 
için eşsiz bir deneyime dönüştürmek adına, yenileme ve 
yatırımlarla her geçen yıl geliştirmekteyiz. Belek'in en büyük 
havuzu ve en uzun sahil bandına sahip otelimizde, sıra dışı 
plaj konseptimizin yanı sıra, tatil asistanlarımızın kişiye özel 
hizmet verdiği, özel havuzlu villalarımız bulunmaktadır. 
Farklı milletlerin damak tadına uygun geniş yelpazeli açık 
büfelerimizin yanında, Türk mutfağımızdan yerel lezzetler 
başta olmak üzere dünya mutfağından alternatif sunumların 
yapıldığı beş farklı ala carte restoranımız mevcuttur. 
Alışılmışın dışında gece şovları, canlı performanslar, konsept 
partiler ve dünyaca ünlü sanatçıların konser etkinlikleriyle 
uluslararası basında birçok kez yer almış bulunmaktayız. 
İngiltere orjinli Luxury Lifestyle Ödülleri'nden “Türkiye'nin 
En İyi SPA & Wellness Merkezi” ödülüne layık 
görüldüğümüzü bu vesileyle buradan paylaşmak isterim. 


Bakanımızla beraber yeni bir döneme adım attık, bu 
süreç ile ilgili sizin öngörülerinizi alabilir miyiz? 
Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Ersoy takdire 
şayan vizyonuyla, dinamik girişimci, otelci, operatör 
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kimliğiyle, tüm sektörün gıptayla baktığı, ismiyle marka 
olmayı başarmış, Golf Federasyonu'nun yönetiminde 
görev alarak Dünya Golf Turnuvası'nı Antalya'ya getirmiş 
bir duayendir. İçimizden parlayan bir turizmci yani... İlk 
defa yeni bakana, turizmin sorunlarını, tanıtımın önemini 
anlatarak yaklaşık dört aylık bir süreci turizmi öğreterek 
kaybetmeyeceğiz. İlk defa memleketimize gelecek yabancı 
ziyaretçileri, sadece deniz, kum, güneş ana akımıyla değil, 
farklı turizm dallarıyla çekmemiz gerektiğini anlatırken 
dilimiz damağımız kurumayacak. Başta kültür ve inanç 
turizmi olmak üzere, kongre, sağlık, spor turizmi, gastro, 
eko turizm gibi alt türlerle daha nitelikli alım gücüne sahip 
ziyaretçileri ülkemize çekebileceğimizi dile getirmemize 
ihtiyaç olmayacak. Olumlu politikası, 
tanıtımdaki tecrübesi ve çözüm odaklı 
bakış açısıyla bu yeni görevini, dört 
dörtlük icra edeceğinden en ufak bir 
kuşkum olmadığını belirtmek isterim. 


Turizm profesyonellerinin özellikle 
dikkat etmelerini önerebileceğiniz bir 
nokta var mı? 


Rekabet hususunda fiyat odaklı 

değil, kalite odaklı bir yönetim tarzı 
benimsemelerini tavsiye ederim. 
Ayrıca kalifiye işgören yetersizliği 
sektörümüzün büyük bir sorunudur. 
Bu konuda her birimiz adeta bir 
eğitmen gibi, sektöre adım atan yeni 
arkadaşlarımıza turizmi öğretmeyi asli 
görevimiz olarak kabul etmeliyiz. 


En büyük turizm hayaliniz nedir? 


TÜSİAD Turizm Grubu olarak 
önümüzdeki dönem çalışmalarımızda 
gerek turizm sektörünün yapısal 
sorunlarına gerekse son yıllarda 
yaşanılan daralmaya bir çözüm 
niteliğinde görülen turizm çeşitliliği 
ve dijital araçların turizm sektöründe 
kullanılması konularına odaklanılmasını 
planlamaktayız. Turizm çeşitliliği 
konusunda Deloitte ile işbirliği 

içinde hali hazırda bir çalışma 
yürütmekteyiz. Yapılacak çalışmanın 
amacı Türkiye'de potansiyeli olduğu düşünülen ve kitle 
turizmi dışında kalan alanlardaki turizm çeşitlerinin tespit 
edilmesi; Türkiye ekonomisine olası katkıların ortaya 
konması ve Türkiye'nin dört mevsim yoğun talep gören 
bir turizm merkezi haline dönüştürülmesi için stratejik 
adımların ve eylemlerin tariflenmesidir. Bu noktada 
tanıtım büyük önem arz etmektedir. Mısır'ın Piramitleri, 
İngiltere'nin Stonehenge'i sinema sektörüyle tanıttığı gibi 
Göbeklitepe'yi dünya kamuoyuna sunmalıyız. Özellikle 
Doğu ve Güneydoğu'nun turizm potansiyelinin çok yüksek 
olduğuna inanıyorum. Birçok farklı inancın merkezi olan 
Antakya'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i en az Vatikan kadar 
iyi lanse edebilmeliyiz. Bu değerlerimiz zaten mevcut, 


taş atıp kolumuzun yorulacağı konuysa farkındalık 
yaratmak... Turizmde dijital araçların kullanılması 
projemizin amacı ise turizm sektöründe cironun, karlılığın 
ve ekonomik büyümenin artırılması; sürdürülebilir ve 
etkili bir turizm stratejisi oluşturulması; bu stratejinin 
etkilerinin ölçülebilmesi; hedef kitlenin değişen taleplerine 
yönelik içerik yaratılması konusunda ilgili paydaşların 
bilgilendirilmesi; turizm stratejilerinin ve politikalarının 
etkilerinin ölçülmesi için bir mekanizma oluşturulması 

ve bölgesel strateji ve taktik politikalarının geliştirilmesi 


konularında dijital araçların kullanılmasıdır. Bu 
proje kapsamında yapılacak işbirliği 
için UNDP (Birleşmiş Milletler 


i 


, Tanıtım büyük önem arz etmektedir. Mısır'ın Piramitleri, 
İngiltere'nin Stonehenge'i sinema sektörüyle tanıttığı gibi 
Göbeklitepe'yi dünya kamuoyuna sunacağız. 


Kalkınma Programı) ile istişareler devam etmektedir. 

Turist sayılarında bu sene zaten rekora koşuyoruz. Önemli 
olanın golf oynayacak, yelken yapacak, gastronomi için 
memleketimizi adım adım dolaşacak hatta sonra bir de 
yatırım iştahı olacak misafirleri, ülkemize çekmek olduğunu 
unutmamalıyız. Türkiye'nin turizmdeki sıçraması ancak 

bu bahsetmiş olduğum gibi projelerin hayata geçmesiyle 
gerçekleşebilecektir. 
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YILDIRAY KARAER 
CORENDON TURİZM GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


Corendon'dan turizm 
ve havacılıkta 


DEV YATIRIMLAR 


ÇATISI ALTINDA HOLLANDA VE BELÇİKA'NIN EN BÜYÜK TUR OPERATÖRLERİNDEN 
CORENDON TRAVEL'IN YANI SIRA ÜÇ FARKLI HAVAYOLU, BİR İNCOMİNG ŞİRKETİ VE 
TÜRKİYE VE YURT DIŞINDA TOPLAM DOKUZ OTEL BULUNAN CORENDON TURİZM GRUBU, 
2018 YILINDA DA DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR. 


BU YATIRIMLARIN ARASINDA, BENELUX ÜLKELERİNDEKİ EN BÜYÜK OTELİ AÇMAK VE 
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ, ÇEVRECİLİĞİ, UZUN MENZİLİYLE ÖN PLANA ÇIKAN 737 MAX 8'İ 
TÜRKİYE'DE VE HOLLANDA'DA FİLOSUNA KATAN İLK HAVAYOLU OLMAK DA YER ALIYOR. 
CORENDON TURİZM GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI YILDIRAY KARAER, TURİZM 
SEKTÖRÜNÜ VE YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARINI ANLATTI. 


Turizm sektörü ve Corendon adına 2018'in ilk yarısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz, beklentilerinizi karşıladınız mı? 


u yıla hem sektörümüz hem de kendi 

grubumuz adına oldukça iyi bir başlangıç 

yaptık. Sektör olarak, 2015 yılı rakamlarını 

yeniden yakalayacağımızı öngörüyoruz. 

Corendon olarak da, yılın ilk yarısını 
hedeflerimiz doğrultusunda kapattık. Özellikle Avrupa 
pazarının geri dönüşü, hedeflerimizi tutturmamızda çok 
önemli bir etken oldu. Artan talebi karşılamak için tüm 
operasyonel çalışmalarımızı tamamladık ve bu doğrultuda 
birim gelirlerimizi artıracağımızı ve ciroda yeni bir rekor 
kıracağımızı öngörüyoruz. 


Corendon Hotels&Resorts olarak hangi ülkelerde 
faaliyet gösteriyorsunuz? Bu yıl ve önümüzdeki 
dönemde yeni yatırım planlarınız var mı? 


Corendon Hotels&Resorts olarak yurt içinde Antalya, 
Bodrum ve Çeşme'de dört otelimizle hizmet veriyoruz. Yurt 


dışında ise Amsterdam'da üç, İbiza'da ve Karayipler?deki 
Hollanda Antilleri'nin en büyük adası olan Curaçao'da 

birer otelimiz bulunuyor. Bu yılın Mayıs ayında açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Amsterdam'daki 680 odalı Corendon 
Village Hotel hem yatırım bedeli hem de yatak kapasitesi 

ile şu anda Benelux ülkelerinin en büyük oteli konumunda. 
Önümüzdeki dönemle ilgili olarak da, Barselona ve 
Londra'da otel yatırımları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bir diğer hedefimiz ise Kapadokya'da bir otel işletmek. 


Yatırım gerçekleştirdiğiniz ve hedefleriniz arasında 
bulunan lokasyonları nasıl belirliyorsunuz? 


Tur operatörümüzün uzun yıllardır faaliyet gösterdiği, yani 
yakından tanıdığımız şehirlere yatırım anlamında öncelik 
veriyoruz. Buna ek olarak, tur operatörlerimize gelen 
talepleri de çok önemsiyoruz. Mesela yıllardır hem Türkiye 
hem de Hollanda pazarlarından İbiza ile ilgili yoğun talep 
alıyor, fakat istediğimiz konseptte bir otel bulamıyorduk. 
Gelen talepleri karşılamak amacıyla sonunda kendi otelimizi 
hizmete sunduk. 
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Havayolu şirketiniz Corendon Airlines”da 2018 için 
hangi hedefleri belirlediniz, bunların hangilerini 
gerçekleştirdiniz? 


Bu yıla hem kendi tur operatörümüzün rakamları hem 

de çalıştığımız tüm diğer Avrupalı tur operatörlerinden 
aldığımız talepleri değerlendirerek filomuzu genişletme, 
uçuş noktalarımızı ve yolcu sayımızı artırma hedefiyle 
başladık. Özellikle 2017 yılında kurduğumuz Corendon 
Airlines Europe ile Avrupa içi uçuş frekansımızı her geçen 
gün arttırıyoruz. Tüm bu hedeflerimizi planlamalarımız 
doğrultusunda bir bir yerine getiriyoruz. 2018 yolcu sayısı 
hedefimizi de üç milyon olarak belirlemiştik. Yılın ilk yarısı 
bu sayıya ulaşacağımızı gösteriyor. 


Yalnızca havayolu değil, Corendon Turizm Grubu olarak 
bu yıl bizi en çok heyecanlandıran yatırımlarımızdan biri, 
Corendon Airlines filosuna kattığımız Boeing 737 MAX 

8 oldu. Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine 

göre 9640 daha sessiz olan 737 MAX 8, 9015 düşük yakıt 
tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle ön plana çıkan, 
dünyanın gözünün üstünde olduğu bir uçak. 737 MAX 8 ile 
bizler operasyonel verimliliğimizi artırırken yolcularımıza 
da daha konforlu bir uçuş deneyimi yaşatıyoruz. 


Tur operatörümüzün 
uzun yıllardır faaliyet 
gösterdiği, yani 
yakından tanıdığımız 
şehirlere yatırım 
anlamında öncelik 
veriyoruz. 


OZEL İNFO BOLUMU 


Ciro ve büyüme hedefleriniz nedir? 


2017 yılında Corendon Turizm Grubu'nun konsolide cirosu 
I milyar Euro olarak gerçekleşti. 2018'de hedefimiz yeni 
yatırımlarımız sayesinde 9015 büyümek. 


Hollanda ve Belçika*dan Türkiye'ye en fazla yolcu 
taşıyan havayolu firması olarak, bu ülkelerde 
Türkiye'nin yeniden bir numaraya yükselmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


İki sene aradan sonra Türkiye, Hollanda ve Belçika'da 
yeniden bir numaralı tatil tercihi oldu. Özellikle 
Hollanda'da, 2018 için yapılan Türkiye rezervasyonlarında, 
geçen seneye oranla 90100'ün üzerinde artış sağladık. Bu 
ilgide, erken rezervasyon fiyatlarının çok avantajlı olmasının 
büyük etkisi var. Üstelik Türkiye olarak sunduğumuz 
avantajlar fiyatla sınırlı da değil, tesislerimizle servisimizle 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Hollandalı ve 
Belçikalı turistler de, tatil için diğer Avrupa ülkelerini tercih 
ettikleri dönemde bu farkı yakından gördü. 2018 itibarıyla 
bu pazarda yeniden ele geçirdiğimiz liderliği, uzun yıllar 
boyunca koruyacağımızı düşünüyoruz. Bu güven ile tur 
operatörü olarak 1 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. 


TC-COR — 


seeesena 


TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


Ii. FEKRET DEMIRTURK 
MİRAGE PARK RESORT GENEL MÜDÜRÜ, 
MİMAR & TURİZM KOORDİNATÖRÜ 


Iyi hizmet, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ YARATIR 


Mirage Park Resort Genel Müdürü, Mimar & Turizm Koordinatörü İ. Fikret Demirtürk ; 
“Asya ve Avrupa arasında tarihler boyu köprü görevi gören bu değerli topraklarda barış 
içinde huzur ortamında yaşamak, tarihi ve doğal güzellikleri, dünyayı, tarihi yakından 
takip eden ve tatili seven turistlere deniz güneş ve kumun dışında sürdürülebilir turizmin 
sahip olduğu güzellikleri gösterebilmek adına ülkemizi ziyarete gelen tüm misafirlere en 
iyi hizmeti vermek gerekmektedir "dedi. 


Sizi tanıyabilir miyiz? 


Adapazarı doğumluyum. İlk, 
orta ve lise tahsilimi Ankara 
Yenimahalle”de; yüksekokulu, 


Ankara Devlet Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nde 
tamamladım. Askerlik sonrası Emek İnşaat'ta genç bir 
mühendis olarak başlayan iş hayatım GÜRİŞ bünyesinde 
Kemer Mirage Park Resort ile birlikte şekil değiştirdi. Mezunu 
olduğum bölümden farklı olarak turizm otelcilik alanında 
Mirage Park Resort ile başlayan kariyerimi; otel kiraya 
verilince Wow Hotels Kremlin Palace (Genel Müdür), Kemer 
Rose Residence Beach (Proje Müdürü), Manavgat Silence 
Beach Resort Otel (Turizm Koordinatörü), Champion Tatil 
Köyü (Renovasyon Proje Müdürü), Wow Hotels Bodrum 
Güvercinlik (Şantiye Proje Müdürü), Anex Tour (Turizm 
Koordinatörü) gibi sektörün öncü firmalarında çeşitli tarih ve 
görevlerde sürdürdüm. GÜRİŞ Holding, Mirage Park Resort 
Otel'in işletmesini tekrar devralınca Turizm Koordinatörü / 
Genel Müdür olarak geri döndüm. Bölgede; Güney Antalya 
Turizm Altyapı Birliği (GATAB ) ve Altyapı Turizm ve 
İşletme A.Ş.'nin (Altaş) oluşumlarında, Kemer Tanıtım 
Vakfı'nın (KETAV) kuruluşunda, Kemer Otelciler Birliği'nin 
kuruluşunda, Akdeniz Turizm Otelciler Birliği AKTOB”'un 
yönetimlerinde görev aldım. Halen AKTOB Yönetim Kurulu 
Üyesi olup Türkiye Otelciler Federasyonu'nun delegesiyim. 


Mirage Park Resort Hotel'i tanıyabilir miyiz? Turizm 
alanında kaç yıldan beri faaliyet gösteriyorsunuz? 


Otelcilik alanında GÜRİŞ'in ilk ve tek tesisi olan Mirage Park 
Resort olarak, denize sıfır, 110 dönüm alan içerisinde, 561 
Standart oda, 7 Villa, 8 Grand Suit, 12 Suit, 5 Aile odası ve 5 
Handikap odası ile toplamda 598 oda ile 12 ay boyunca hizmet 
vermekteyiz. Mülkiyeti, GÜRİŞ İNŞAAT ve MÜHENDİSLİK 
A.Ş'ye ait olan Antalya-Kemer-Göynük'te 1996 yılında 332 oda 
olarak işletmeye açıldı. 1997 yılında ek tesisleri ile 499 oda ve 
500 kişilik toplantı salonu ilavesi ile Mirage Park Resort Hotel 
büyüyen ve yenilenen yapısıyla hizmet vermeye devam etti. 
2000 yılında da 40 kişiden 1500 kişiye kadar kapasitesi olan 
15 salon ile tam donanımlı bir kongre merkezine kavuştu. 2005 
yılında kiraya verilen tesisin işletmesini 2015 Aralık ayında 
GÜRİŞ İnşaat adına tekrar geri aldık ve GÜRİŞ MIRAGE PARK 
RESORT olarak hizmete kaldığımız yerden devam ediyoruz. 


Yenilenen hizmetlerinizden bahseder misiniz ? 


Tesisimiz, 1996 yılından bugüne kadar yüksek katılımlı birçok 
ulusal ve uluslararası kongre ve farklı organizasyonlara başarıyla 
ev sahipliği yapmıştır. Tekrar GÜRİŞ bünyesine dahil olduğu 
2015 Aralık ayından itibaren yoğun bir renovasyon dönemine 
girmiştir. Bütün odalarda banyo, halı, mobilya, mefruşat, tv, 
kasa ve minibarlar; genel mekanlarda wc, mobilyalar, restoran 
alanları, SPA merkezi, amfitiyatro, çocuk kulübü ve pek çok alan 
ile birlikte yangın ve güvenlik, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
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AMMMMMMMMMMMMMNNNNNNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnımnnndı 


tamamı çağı yakalayan ve uzun yıllar boyunca güncelliğini 
kaybetmeyecek şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Renovasyon 
döneminde mutfağımız, misafirlerimizin beklentilerine ve 
yüksek hijyen standartlarına uygun olarak sıfırdan tasarlanmış ve 
özel GLUTENSİZ ürünler mutfağı ilavesi ile hizmete açılmıştır. 
Çölyak rahatsızlığı ve gluten intoleransı bulunan misafirlerimizin 
yeme-içme ihtiyaçları tamamen ayrı değerlendirilir. Satın alma 
aşamasından sunuma kadar geçen süreç izole bir ortamda 
gerçekleştirilir ve ana restoranımızdan ayrı özel bir bölümde 
açık büfe olarak servis edilir. Tesisimiz glutensiz mutfak 
uygulamasıyla, bu konuda gösterdiği hassasiyetten dolayı 
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden ödül almış, Türkiye'nin ilk 
ve tek Glutensiz mutfağa sahip otelidir. 


Tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak çocuk büfesi, 
bebek büfesi, diyet büfe, açık büfe yemek servislerimiz ve 
GLUTEN FREE özel bölümümüz ile birlikte Mirage Park 
Resort Hotel hizmet kalitesini sürekli üst segmentte tutmanın 
gayreti içindedir.15 kişiden 1500 kişiye kadar hizmet verebilecek 
kapasite ve donanımda 14 adet çok amaçlı toplantı ve kongre 
salonumuzun bulunduğu “Convention Center, günümüz 
teknolojisine uygun olarak kongre turizminin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekli ile hizmet vermektedir. 


Mirage Park Resort tekrar tekrar ziyaret edilen bir otel, 
bunu neye borçlusunuz ? 


Tesisimiz 110.000 m2 alana konumlanmış, 450 metre 
uzunluğundaki sahili ve kendine ait iskelesiyle, kusursuz bir tatil 
deneyimi sunmayı hedefliyor. “Ultra Her Şey Dahil? servisiyle 
hizmet sunan tesisimizde 5 adet tenis kortu, 1 adet çok amaçlı 


hijyen standartlarına uygun olarak sıfırdan tasarlanmış ve özel GLUTENSİZ 


Renovasyon döneminde mutfağımız, misafirlerimizin beklentilerine ve yüksek 
ürünler mutfağı ilavesi ile hizmete açılmıştır. 


saha, | adet 45x90 ebadında aydınlatmalı, doğal çim futbol 
sahası, 2 adet büyük yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, 3 
adet kaydırak ve 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. 
Konaklama sektöründe benzer hizmetlerin verildiği pek çok tesis 
mevcut. Fakat misafirlerimizin artık 5 yıldızlı otel standardının 
dışında farklı beklentileri var. Doğayla baş başa kalabileceğiniz, 
çocukların özgürce koşturabileceği, geniş yeşil alanları, her damak 
zevkine uygun, çeşitli, kaliteli ürünlerin sunulduğu yiyecek-içecek 
alanları, ekip arkadaşlarımızın güler yüzü ve ilgisi, aile sıcaklığının 
yaşandığı, sorun çözmeye değil sorunsuz tatil yaşatmaya odaklı 
bakış açımız tekrar tercih edilmemiz yönünde akla öncelikli gelen 
özelliklerimiz diye düşünüyorum. Ayrıca son dönemde sektörde 
adımızın sıklıkla geçtiği yeni bir uygulamamız, Türkiye'de ilk ve 
tek Gluten Free Mutfağımız mevcut. Gönüllülük esasına dayanarak 
uygulamaya koyduğumuz, oldukça beğeni ve takdir toplayan bu 
özel hizmetimiz sayesinde Repeat misafir alanında yeni bir kitleye 
hizmet verdiğimizin sinyallerini alıyoruz. Sorunsuzca ve güvenilir 
bir şekilde ne yiyeceğini düşünmeden tatil yapabilme fırsatını 
yakalayan misafirlerimiz uygulamadan oldukça memnun. Tercih 
edilebilirlikte rol oynayan bu önemli kriterin, ilerleyen dönemlerde 
yükselen bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. 


Mirage Park Resort Hotel 12 ay hizmet sunarak bölgenin 
ve Antalya'nın Mihenk taşı otellerinden... Bu çerçevede 
turizm sektörünün gelişimini tecrübeleriniz ışığında 
değerlendirir misiniz ? 


Ülkemizin bulunduğu bölgenin öneminin farkındayız. Asya ve 
Avrupa arasında tarihler boyu köprü görevi gören bu değerli 
topraklarda barış içinde huzur ortamında yaşamak, tarihi ve 
doğal güzellikleri, dünyayı, tarihi yakından takip eden ve tatili 
seven turistlere deniz güneş ve kumun dışında sürdürülebilir 
turizmin sahip olduğu 
güzellikleri gösterebilmek 
adına ülkemizi ziyarete 
gelen tüm misafirlere 

en iyi hizmeti vermek 

ve bu güzellikleri en iyi 
şekilde anlatabilmemiz 
gerekmektedir. Huzur 
ortamında, sevgi, barış ve 
kardeşçe bir dünya için 
turizmin önemi büyüktür. 


Son olarak sizin eklemek 
istedikleriniz... 


Ülkemiz ve turizm sektörü 
adına tatlı bir rekabet 
içinde; deniz-kum-güneş 
turizmine ek olarak doğal 
ve tarihi güzelliklerimizin 
sürdürülebilir turizm ilkesi 
ışığında ülkemize gelen 
turistlere tanıtılması, bu 
mekânların hak ettiği 

şekli ile sunulması, güven 
dolu, huzurlu, istikrarlı 

ve bol kazançlı bir dönem 
diliyorum. 


OZEL INFO BOLUMU 
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MUZAFFER EKEN 
KUYAB GENEL MÜDÜRÜ 


tel yatırımları 
durmalı, 


VAR OLAN OTELLERİN KALİTESİ ARTIRILMALI 


Kundu bölgesindeki turizmin gelişimini sağlayan KUYAB (Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği), 
Akdeniz ve Ege'nin birçok turizm beldesine de rol model olmuştur. Bölgedeki yatırımcıların bir 
araya gelerek oluşturduğu birlik, Türk turizminde önemli bir yere sahiptir. Uzun yıllardır var olan 
birliğin hedeflerini ve Türk turizminin geleceğini KUYAB Genel Müdürü Muzaffer Eken'den dinledik. 
Eken ; “Türk turizminde artık otel yatırımları durmalı, var olan otellerin kalitesi artırılmalı” dedi. 


Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği olarak kuruluş 
amacınızı anlatır mısınız? 


yılında Kundu Kemerağzı Özel 
Turizm Koruma Alanı ilan edildi ve 
bu bölgeye de Belek Bölgesi'nde 


olduğu gibi Yap İşlet Devret Modeli ile otel tahsisleri 
verildi. Bu Bölgede tahsis alan MNG Holding, IC Holding 
ve Palmiye Turizm Yatırımları A.Ş. şirketleri bir araya 
gelerek, bölgenin alt yapı sorunlarının ( yol, elektrik, su, 
telefon ve kanalizasyon) işlerinin giderilmesi amacıyla 
2001 yılında, Belek'te kurulan BETUYAB modeli bir 
yapılanma olan KUYAB A Ş'yi kurdular. KUYAB AŞ. 
bu bölgede 10 bin kişi kapasiteli bir Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi İnşa etti ve 2003 yılında bu tesisi hizmete 
aldı. Bölgede Kundu Kemerağzı Köyleri arasında 
kalan ve tesislerin bulunduğu alandaki 8 km'lik yolun 
asfaltlanmasını otamamlayarak omisafirlerin o tesislere 
ulaşımını sağladı. Trafo merkezleri, elektrik hatları ve 
telefon kablolama işlerini de tamamlayarak altyapıyı 
hazır hale getirdi. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü ile bir protokol hazırlayarak bu bölgede 
entegre vektör, sinek sivrisinek, hamamböceği, sürüngen, 
kemirgen v.s. zararlılar ile mücadele etmek amacıyla bir 
uygulama başlattı. Ayrıca yerel yönetimlerin o dönemde 
yetersiz kalması nedeniyle birliğe bağlı tesislerin organik 


ve inorganik atıklarının toplanması ve belediye katı atık 
alanında bertaraf edilmesi hizmetini de vermeye başladı. 


Kundu bölgesi çok hızlı gelişti, sebepleri ve bölgenin 
bundan sonraki gelişimi için öngörünüzü alabilir miyiz? 


Kundu Bölgesi Antalya şehir merkezine 18 km ve Antalya 
Havaalanı'na 12 km mesafede olan yakınlığı ile ayrıca 
kum sahilleri ve Fıstıkçamı Ormanları nedeni ile hızlı bir 
şekilde gelişerek Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden 
biri haline geldi. Bölgedeki tesisler, hem kapasite, hem 
de kalite bakımından ülkemizin sayılı turizm konaklama 
tesisleri arasında yer almaktadır. Venezia Palace, IC Green 
Palace, Topkapı Palace, Kremlin Palace gibi temalı otelleri 
ile yerli ve yabancı turistlerin gözde tercihleri arasında yer 
almaya başladı. Bölgenin konumu itibariyle gelecekte de 
burada birçok güzel tesisin ve projenin yapılması olasılığı 
hızlıca artmaktadır. Özellikle 2. bant turizm alanında kalan 
yerlerde bir golf sahası, özel lüx villalar ve eğlence aktive 
alanlarından oluşan bir yapılaşma olacağı inancındayım. 
Özellikle Aksu Çayı ıslahından sonra bu alanlarda devremülk 
ya da özel yapım villaların bulunduğu Sitelerin yapılacağı 
kanaatindeyim. Avrupalı birçok yatırımcı ile fuarlarda 
yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim bu yönde bir 
talebin önümüzdeki yıllarda artacağıdır. Yeni yatırımcıların 
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otelden ziyade bu tür lüx villa konseptli siteler yapması 
yönünde tavsiyelerim olacaktır. Bu gün İspanya ve Fransa'nın 
sahil kentlerinde bu model çok talep görmektedir. Biz de geç 
kalmadan şimdiden bu alanda çalışma yapmalıyız. 


Türk Turizm yatırımcısının eşgüdüm içerisinde hareket 
etmesi adına birliğiniz bir rol model olabilir mi ? 


KUYAB A.Ş. olarak birçok turizm bölgesine rol model 
olduğumuzu düşünüyorum. Nitekim bizim birliğimizi 
örnek alarak Antalya'nın birçok ilçesinde Ege ve Akdeniz 
sahillerindeki birçok bölge bu modeli uygulamıştır. Alanya, 
Side Manavgat, Kemer, Lara ve Kaş gibi turizm merkezlerinde 
bu model yapılanmalar ile bölgelerinin altyapı sorunlarını tek 
elden çözmek için çalışmalar yapıyorlar. Artık bizim gibi 
birlikler amaçlarına ulaşmıştır. Şimdi yeni bir yapılanma 
içine girmemiz lazım. Bunu Neden söylüyorum? Şöyle ki; 
KUYAB gibi kuruluşların amacı kuruldukları dönemdeki 
ülke ekonomisi ve bulunduğu bölgedeki yerel yönetimlerin 
yeterli maddi ve teknik imkanları olmadığı için, yatırımcılar 
tarafından bu hizmetlerin aksamaması ve kendi tesislerinin 
sorunlarını çözmek amaçlı bir araya gelinmiş ve kurulmuş 
Özel STK'lardır. Şimdi ülkemizin ekonomisi gelişmiş, yerel 
yönetimlerimiz güçlenmiştir. Bizlerin bu birlikleri birleştirip 
yeni bir model oluşturmamız lazım. Benim düşüncelerimde 
oluşan Model Turizm Bölge Birlikleri Kurulması. ATSO gibi 
bir yapılanma. Şöyle ki; Artık ilçe ya da turizm bölge alanları 
yerine illerde tek bir çatı altında toplanmış TURİZM BÖLGE 
BİRLİĞİ kurmak. Her turizm bölgesinden bir temsilci, 
turizmin her dalından bir temsilci ve yerel yönetimden 
bir temsilcinin yer alacağı bir meclis oluşturmak. Oluşan 
turizm bölge birliği ve meclisinde bölgenin sorunları, çözüm 
önerileri görüşülüp oluşturulan genel sekreter tarafından 
ilgili Bakanlık ile görüşülüp tek bir yerden sorunlar 
çözülmelidir. Bu model kamu tarafından da tek muhatap 
olarak algılanacağından yaptırım gücü de o açıdan güçlü ve 
hızlı olacaktır. Yani küçük küçük bölge birlikleri yerine tek ve 
güçlü bir birlik oluşturmanın zamanı gelmiştir. Bir düşünün, 
Turizm Bakanına her yöreden her ilçeden bir birliğin gidip 
sorunlarını anlatması mı daha hızlı çözüm olur, yoksa hepsini 
temsilen sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor halinde 
hazırlayıp sunan genel sekreter mi daha etkili olur? 


Sizce Türkiye turizmi ve Türk turizm profesyoneli en çok 
nelere dikkat etmeli ? 


Yeni tesisler yerine mevcut tesisleri yenileyip kaliteyi 
arttırmalıyız. Daha fazla tesis daha çok para demek değil. Sayı 
arttıkça hizmet kalitesi düşüyor dolayısyla gelen misafirin 
kalitesi de düşüyor. Kaliteli misafir ve kaliteli tesisi daha çok 
para kazandırır. Türkiye Akdeniz çanağında en güzel koylara, 
plajlara, vadilere ormanlara yaylalara ve muhteşem bir tarihe 
sahip bunları iyi değerlendirmeliyiz. Çeşitliliği artırmalıyız. 
Yukarıda biraz bahsettim villalar yaparak yerleşik turiste 
geçmemiz lazım. Bu alanda çok ciddi kazançlar var. Bu tesisi 
satın alan yabancıları ben en az konaklayanın 1-3 ay olacağını 
düşünüyorum. Bu da konaklama yaptığı yerleşkede esnafında 
tarımcının da sanayicinin de devletinde kazanacağı bir yapıya 
dönüşeceğinden eminim. Döviz girdisi artacaktır. Ekonomi 


"ARTIK BİZİM 
GİBİ BİRLİKLER 


e AMAÇLARINA 
ULAŞMIŞTIR. ŞİMDİ 
YENİ BİR YAPILANMA 
İÇİNE GİRMEMİZ 
LAZIM." 


canlanacaktır. Turizmciler olarak teknolojiye yatırım yapmalı, 
çağı kaçırmamalıyız. Tesislerimizi teknolojik tesislere 
dönüştürmeliyiz. Tanıtım alanında tek elden genel tanıma 
ağırlık vermeli tek tip yerine ürün çeşitliliği olan paket tur 
satışlarına yönelmeliyiz. 


Kundu bölgesi için en büyük hayalinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 


Kundu Bölgesi için en büyük hayalim; 1- Yeni otel 
yapılmamalı. Kundu Köyü ve Aksu Çayı etrafında günübirlik 
alanlar oluşturulmalı, restoran ve çay bahçeleri parklar 
yapılmalı. İkinci bantdediğimiz alanlarda Ekolojik villalardan 
oluşan EKOSİTELER yapılmalı. Spor alanları golf sahaları 
oluşturulmalı, Eğlence ve şovlara yönelik tesisler yapılmalı, 
kabare, müzikallerin, konserlerin olacağı mekanlar yapılmalı 
yani Disneyland türü bir yapılanma olmalı. Havaalanına, 
şehir merkezine yakın olan bu bölgenin geleceği çok parlak 
yatırımcıların bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. 
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SINIRSIZ GÜVEN 


BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER... 


Spice Hotel & Spa Belek Crystal Hotels 
Gloria Hotels & Resorts Belek Titanic Beach Hotel Lara 
Maxx Royal Resorts Voyage Belek Golf & Spa Belek 


Limak Lara De Luxe Hotel & Resort (o Rixos Downtown Antalya 


Letoonia Golf Resort Belek Kempinski Hotel The Dome Belek 
IC Hotels Green Palace Paloma Hotels 

Baia Lara Hotel Sirene Luxury Hotel Bodrum 

Ela Ouality Resort Belek Hotel Güral Premier Hotels & Resorts 
Mirage Park Resort Kemer Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 
Hotel Grand Park Lara The Land Of Legends Tneme Park 
DoubleTree by Hilton Kemer Kemer Belediyesi 

Granada Luxury Belek Mastob - Manavgat Side Turistik 


Otelciler Birliği Derneği 


Aska Lara Resort & Spa i N 
Matso - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 


Barut Hotels , j 
Altid - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği 


Regnum Carya Golf & Spa Resort 
Boytav - Bodrum Yarımadası 
Susesi Luxury Resort Tanıtma Vakfı 


Cornelia De Luxe Golf Resort Stone Group Hotels 
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TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


TUNÇ BATUM 
HİLTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA GENEL MÜDÜRÜ 


Sektörün 
kapsamlı bir 


KANUNA İHTİYACI VAR 


HİLTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA GENEL MÜDÜRÜ TUNÇ BATUM, 
TÜRK TURİZMİNDE DEĞİŞİM GEREKTİREN VE ACİL ÇÖZÜME KAVUŞMASI 
GEREKEN KONULARA DEĞİNEREK SEKTÖRÜN KAPSAMLI BİR KANUNA 

İHTİYACI OLDUĞUNU VURGULADI. 


Sizi yakından tanıyabilir miyiz ? 


988 yılında Üniversite de okurken Ankara 

Hilton da çalışma hayatına başladım. Mezun 

olduğum branş ile turizmin alakası olmamasına 

rağmen otelcilik beni daha cezbetti diyebilirim. 

Yabancı bir firma sayesinde yurt dışında turizm 
konusunda yönetici eğitimi alarak akademik olarak 
gelişimimi tamamladım. Sektörde 30. yılımdayım. 
Hemen hemen otelciliğin her alanında, yiyecek içecekten 
ön büroya kadar; yatırım danışmanlığı, Genel Müdürlük 
vb. çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundum. Yurt içi ve 
dışında çeşitli Ulusal ve Uluslar arası otel gruplarında 
çalıştım. 


Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Hotel'i sizden 
dinleyebilir miyiz ? 

Hilton Dalaman Resort & Spa 2009 yılında faaliyete 
geçmiş bir golf oteli. 422 odası var. 359 mt sahil bandı, 


6500 m2 kapalı ve açık havuzları, su parkları, çocuk 
klübü, 6 adet A la carte restaurantı ve çok büyük bir 

Spa imkanıyla sizleri karşılayan bir otel. Otel açıldığı 
günden bugüne özellikle hizmet kalitesi ve doğasıyla göz 
doldurmuş. Bence en önemli özelliğinin başında bölgenin 
sürekli esinti alan ve nemi az olan bir oksijen yüksek 
havası. Yazın en sıcak günlerinde bile bunalmadan tatil 
yapabiliyorsunuz. Doğası olağanüstü. Bu bölge endemik 
bitki ve faunasıyla yalnızca Türkiye de değil, Avrupa'da 
da eşsiz çeşitliğe sahip. 


Dalaman-Ortaca-Köyceğiz ve Dalyan iç içe bölgeler. Bu 
bölgenin yakın gelecekte ikinci bir Belek olma kapasitesi 
büyük. Uluslar arası havaalanı var. Sahil bandı gelişmeye 
çok müsait. Tarihi ve doğal güzellikleriyle çok zengin 
bir bölge. Bölgenin en dinamik şirketlerinden biri olarak 
sezonumuzu her yıl biraz daha uzatarak istihdama ve 
döviz girdisine ciddi katma değer sağlamaya çalışıyoruz. 
Biz kendi adımıza yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
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Golf tesisimizi hayata geçireceğiz. Bizim gibi bir çok 
yatırımcının da bu bölgeye ilgi duyduğundan şüphem 
yok. Büyütülen Dalaman Havaalanı'nın kapasitesini 
doldurması için daha fazla konaklama tesisinin bu 
bölgeye gelmesi şart. 


Hilton Dalaman'ın en önemli ayırt edici özelliği sizce ne ? 


Otelimizin en önemli iki özelliği de bölgenin kendisinden 
geliyor aslında. Yukarıda belirttiğim üzere flora ve fauna 
zenginliği inanılmaz. Bir de asıl hizmet kalitesinin 
mimarları olan etken bu bölgenin insanıyla çalışmak. 

Bu bizim için çok büyük şans. Çalışma arkadaşlarımız 
hizmet kalitemize güler yüzleri ve sıcak samimi 


Tüm yönetim ekibi için 
en önemli iki nosyon 


misafir ve personelin 
memnuniyeti. 


yaklaşımlarıyla sürekli değer katıyorlar. Bence en önemli 
farkımız bu. Devamında özellikle yemeklerimiz çok ön 
planda. Çocuk klübümüz de onu takip ediyor. Eğitim ve 
standartlar bizim vazgeçilmezimiz. Bize özel motivasyon 
ve eğitim yaklaşımımız var. Bunları da Hilton standartları 
ve eğitimleriyle birleştirdiğimizde ortaya iyi bir sonuç 
çıkıyor. Misafir memnuniyetini takip ettiğimiz çok 

ciddi sistemlerimiz mevcut. Hatalarımızdan veya 
eksiklerimizden ders alıp sürekli düzeltmeye yönelik 
bıkıp usanmayan azmimiz var diyebilirim. Tüm yönetim 
ekibi için en önemli iki nosyon misafir ve personelin 
memnuniyeti. Bunlar olmadan sürdürebilir başarıdan söz 
etmek mümkün olamaz. 


Yeni dönemde sizce Türkiye turizmi ve Türk turizm 
profesyoneli en çok nelere dikkat etmeli ? 


Türkiye turizmi STK'ları, odaları, birlikleri ve 
kurumlarıyla ortak bir hedefe yönlenmeli. Bu kurumların 
yöneticileri mutlaka sektörün içerisinden gelmeli. Alt 
yapı sıkıntıları çözülmeli ve en önemlisi yeni turizm 
bölgeleri oluşturulmalı. Yine tüm bunları yaparken 
yatırımcının önü açılmalı. Turizmde hız çok önemli. 
Tesisler her geçen yıl eskiyor. Yeni yatırımlarla hem eski 
yatırımları yenilemek finansmanınızı arttırıyorsunuz hem 
de riski azaltıyorsunuz. 


Turizm profesyonellerine tavsiyem sürekli kendilerini 
geliştirmeleri ve dünyadan kopmamaları. Dünya 
inanılmaz bir hızla şekil değiştiriyor. Bugün gündemde 
olan bir beğeni ertesi gün yerini başkasına bırakabiliyor. 
Dijitalleşme en kritik nosyonların başında geliyor. 
Pazarlamanızı buna göre adapte etmezseniz geride 
kalırsınız. Aynı şekilde teknoloji de çok hızlı ilerliyor. 
Bu gelişmeleri takip edip ekibinizi ve kendinizi doğru 
bilgiyle donatmanız çok önemli. 


Bir Turizm profesyoneli olarak sektörel beklentiniz nedir ? 


Sektörün kapsamlı bir kanuna ihtiyacı var. Bölgelerin 
birbirleriyle haksız rekabeti düzenlenmeli. Konvansiyonel 
tanıtım enstrümanlarının bırakılıp bambaşka bir tanıtım 
politikası kısa ve orta vadede hayata geçirilecek şekilde 
düzenlenmeli. Bölgelerin yatırım modelleri belirli bir 
strateji kapsamında geliştirilmeli. Hiçbir bölge daha 

önce İspanya vb. çeşitli ülkelerde görüleceği üzere otel 
çöplüğüne dönmemeli. 
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TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


UFUK GEZGİN 
ELA ÇUALITY RESORT GENEL MÜDÜRÜ 


Nitelikli 
turist, 
gelişimi ve 
sürekliliği 
YAKINDAN 
TAKİP EDER 


Sizi yakından tanıyabilir miyiz? 


971 yılında Almanya'nın Köln kentinde doğdum, 

liseyi bitirdikten sonra yüksek öğrenimimi 1991 

— 1995 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde 

“Alman Dili Eğitimi” üzerine Türkiye'de 

tamamladım. 1987 yılında otelcilik ve dolaysıyla 
turizm sektörü ile tanıştım. Eğitim hayatım boyunca her yaz 


tatilini fırsat bilip deneyim kazanmak adına ülkemizin en 


güzel sahil kasabalarında çalışmaya devam ettim. Profesyonel 
turizm hayatım ise, 1995 yılında Bodrum'da İsviçre sermayeli 
bir işletmede ön büro elamanı olarak başladı. 2005 yılının 
sonunda bu işletmeden ayrıldım ve 2006 yılında ilk Genel 
Müdürlük görevime başladım. Bu 10 yıllık süre zarfında sayısız 
yurtdışı deneyimim ve kısa süreli yurtdışı çalışmalarım oldu. 
Şu anda Genel Müdür olarak görev yaptığım Ela Ouality Resort 
ile birlikte, toplam 13 yıldır sektöre üst düzey yönetici olarak 
hizmet vermekteyim. 
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Nitelikli turiste hitap etmekte olan hizmet 
anlayışınızı oOve farklılıklarınızı o bize 
anlatabilir misiniz? 


Nitelikli turistin en önemli beklentisi, 
ihtiyaçlarının en üst düzeyde ve kaliteli 
bir o biçimde Oo karşılanmasıdır... Bunun 
sağlanabilmesi için, bir işletmenin çok iyi 
organize olması ve beklenti analizlerini 
doğru tahlil etmesi gerekir. Misafir, yüksek 
standartlarda oOhizmetin sürekliliğini (o ve 
gelişimini de yakından takip eder. Ela Ouality, 
son 11 yıldır, bölgemizde trendleri belirleyen 
önemli bir trendsetter. 


Geniş hacimli ve lüks odalar, ferah ve gösterişli 
dış mekanlar, dünya mutfağını tadabileceğiniz 
ala carte restoranlar, oçocuklarınızın 
eğlenirken eğitileceği çocuk kulübü konsepti 
“O City” projesi, kaliteli eğlence, spor ve 
animasyon programlarının uygulayıcısı ve 
çalışanlarına misafirleri kadar önem veren bir 
anlayış ile farkımızı tüm misafirlerimize his 
ettirmeye devam ediyoruz. 


Bakanımızla başlayacak olan yeni turizm 
anlayışında bilhassa hangi noktaların 
dikkate alınmasını önerirsiniz? 


Hizmet sektörünün en önemli faktörü, 
çalışanlardır. Bu meslek grubunda çalışan 
insanların tekrar keyifle ve güvenle 
çalışabileceği iş ortamlarının yaratılması, 
yetişecek yeni nesillerin ise eğitimlerini 
sağlam temellere dayandırmaları gerektiğinin 
altını önemle çizmek isterim. Bunun dışında, 
yatak arzının, talebin çok üstünde olduğu 
bölgelerde, yeni yatırım izinlerinin çok 
dikkatlice verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Aksi halde hizmet ve kalite rekabeti yerine 
fiyat rekabeti artar ki bu turizm gelirlerini 
artırmaya hedefleyen sektörün istemediği 
bir gelişme olur. Tanıtım faaliyetlerinin, 
günümüz dünyası insanlarının dikkatini 
çekebilecek şekilde; modern, dijital ve sosyal 
platformlar ile yapılmasını öneririm. En iyi 
tanıtım yolunun kültür, sanat ve spor olduğuna 
inanıyorum. 


Sizce Türkiye Turizmi ve Türk Turizm 
profesyonelleri gelişen dünya turizm 
endüstrisinde en çok nelere dikkat etmeli? 


Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri 
çok net bir biçimde belirlenmeli, yeni 
yatırımlar oyerine, mevcut yatırımların 
kullanım kapasiteleri artırılmadan büyümek, 
kısa vadeli kazançlar sağlasa da, orta ve uzun 


vadeli sürede artacak rekabetten dolayı zarar 
vereceğinden önemsenmelidir. 


Dünya turizm pastasından alacağımız 
payı artırmak istiyorsak, rakip ülkelerden 
daha fazla turistin ülkemizi tercih etmesini 
sağlamalıyız. Mevcut durumda bölgeler ve 
oteller birbirinden turist çekerek büyüme 
modeli seçiyorlar, ancak pasta payı bu şekilde 
hiç artmayacak, bunun çok iyi kavranması ve 
anlatılması gerekiyor. 


Çevre ve ekolojik denge çok önemli, her ne 
kadar temiz endüstri olarak tanımlansa dahi, 
turizmin çevreye belirli etkileri olmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil oteller 
ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğamızın 
korunması bize uzun yıllar iş imkanı yapma 
fırsatı verecektir, aksi takdirde kaybolacak 
doğal güzellikler bizim geleceğimizi de 
elimizden alacaktır. 


Gelecek hedeflerinizi bizimle 
paylaşır mısınız? 


Gelecekte, ülkemize milyonlarca insanın 
sadece deniz ve kum için gelmesini hayal 
etmiyorum. Bir gün üzerinde yaşadığımız 
Anadolu'nun insanlık tarihinde nasıl bir rol 
oynadığını, medeniyetin oluşmasında ne 
kadar büyük katkı sağladığını anladığımız ve 
anlattığımızda ülkemize gelecekturistsayısını, 
bugünün rakamları ile karşılaştırmayacağız 
bile. Benim hayallim ve hedefim bunun yakın 
bir gelecekte gerçekleşmesi ve biriktirmiş 
olduğum naçizane 30 yıllık tecrübemi bu 
dönemde ülkemin ve insanlarımızın hizmetine 
sunmaya devam edebilmek. 


En büyük turizm hayalinizi bizimle 
paylaşır mısınız? 


Yılda 70 milyon insanın turistik amaçlı ziyaret 
edeceği bir ülke olmak. 


Hizmet 
sektörünün en 
önemli faktörü, 
çalışanlardır. 


> 


Ela Guality Resort Genel Müdürü Ufuk 


Gezgin; “Nitelikli turistin en önemli beklentisi 
ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasıdır” 
diyerek misafirin, yüksek standartlarda hizmetin 
sürekliliğini ve gelişimini de yakından takip 


ettiğini vurguladı. 
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TURİZMİN PROFESYONELLERİ 


ÖZKAN HACIOĞLU 
NEREDEKAL.COM KURUCUSU VE GENEL MÜDÜRÜ 


Dijitalleşmeye ayak 
uyduran işletmeler 


TURİZMDE AYAKTA KALACAK 


VİZYONER ÇALIŞMALARLA TÜRK TURİZMİNE DEĞER KATAN NEREDEKAL.COM'UN KURUCUSU VE 
GENEL MÜDÜRÜ ÖZKAN HACIOĞLU ; “DİJİTALLEŞMEYE AYAK UYDURAN İŞLETMELER TURİZMDE AYAKTA 
KALACAK DEDİ VE BU KONUDA SEKTÖRE SAĞLADIKLARI HİZMETLERİ OKUYUCULARIMIZLA PAYLAŞTI. 


Sizi yakından tanıyabilir miyiz? 


LI 


ş hayatına 2000 yılında uluslararası bir finans 


şirketinde birikim ve yatırım planları satarak başladım. 


Bu şirkette 18 ayın sonunda satış müdürü pozisyonuna 

terfi ettim ve 2003 yılında askerlik görevim sebebiyle 

ayrıldım. Askerlik dönüşü Kariyer.net'te, o ana dek 
merkez ofis dışındaki ilk ofis olan Bursa bölge ofisinde satış 
müdürü ve akabinde bölge müdürü olarak çalıştım. Bölgenin 
çok hızlı bir şekilde karlı bir hale gelmesi sonrasında 
Anadolu'da hızlı şekilde yeni bölge ofisleri açmaya başladık 
ve bu ofislerin açılışlarına danışmanlık verdim. 2005 yılında 
merkez ofis dahil toplam 12 ofis sayısına ulaşmıştık ve ben 
de 2005 yılında Anadolu'daki bölge ofislerini yönetmek 
üzere bölgeler grup müdürü olarak görev aldım. 2006 yılının 
Kasım ayında Kariyer.net'ten ayrıldım. 2007 Mart'ında 
Neredekal.com'u hayata geçirdim ve o günden beri genel 
müdür olarak şirketin başındayım. İnanılmaz keyif aldığım 
bir iş yapıyoruz; dolayısıyla kendimi çok da çalışıyormuş 
gibi hissetmiyorum. 


Neredekal.com fikri nasıl doğdu? 


Kariyer.net'te bölgeler grup müdürü olarak çalıştığım süreçte 
çok yoğun seyahat ettim. Hafta sonları dışında neredeyse tüm 
vaktim bölge ziyaretleri ile geçiyordu. Gaziantep, Adana, 
Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çorlu... Gittiğim bölgelerde 
ekiple beraber ciddi sayılarda müşteri ziyaretlerinde 
bulundum. Dolayısıyla bölge ofislerinin çevre illerinde 

de vakit geçirme şansım oldu. Yeni yerler görmek, yeni 
kültürler tatmak, farklı lezzetler tatmak bana inanılmaz keyif 
verdi. Bu bölgeler hakkında internet üzerinden araştırma 
yapmaya kalktığımda neredeyse hiç bilgi bulamadım. Bir 
bağlamda bu eksikliği bir ihtiyaç olarak gördüğümden, 
Neredekal.com fikri doğdu diyebilirim.Walt Disney'in çok 
sevdiğim bir sözü var; “Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz...”. 
Her şey tabi ki bir hayalle başladı. İş ki, peşinden koşmak 
için bir hayaliniz ve onun arkasını dolduracak alt yapınız ve 
isteğiniz olsun. İnanç, inat ve çok çalışma olmadan dünyada 
benim bildiğim bir başarı hikayesi yok. Şu an Türkiye'de 
tüm seyahat siteleri arasında en çok ziyaret edilenlerden 
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"Müşteriler artık 
çok daha bilinçli, 
araştırmacı ve 
zorlayıcı." 


bl 


birisiyiz. Kendi alanımızda ise açık ara lideriz. Başlangıçta 
içsel hedefimiz, “İnsanların pek bilmedikleri ancak bilseler 
muhakkak gitmek isteyecekleri yerleri keşfedip tanıtmak...” 
idi. Şu an ise hedefimiz Türkiye'de tatil, seyahat, konaklama 
denildiğinde akla gelen ilk adres olmak. 


Dijital turizm dünyası ile ilgili bize neler aktarmak 
istersiniz? 

Turizm hem Türkiye, hem de tüm dünyada internet 
ekosistemine ve dijitalleşmeye en hızlı adapte olan 
sektörlerden birisi. Müşteriler artık çok daha bilinçli, 
araştırmacı ve zorlayıcı. Özellikle 2007 yılı sonrası artık 
hemen herkesin elinde bir bilgisayar ve herkes hemen her 
ihtiyacı için ciddi araştırma yapıyor. Gerek alternatif, gerekse 
daha uygun fiyat bulmak konusunda veriye ulaşmak çok 
daha kolay. Dolayısıyla dijitalleşmeye ayak uyduranların 
ayakta kaldığı ve kalacağı bir gündeyiz artık. Bununla 
beraber internet, turizmde son kullanıcı davranışlarını ciddi 
oranda değiştirdi, bu değişim çok büyük seyahat markaları 
doğurdu. Seyahat sektöründen para kazanan herkesin son 
kullanıcının bu agresif dijitalleşme hızına ayak uydurması 
kaçınılmaz. 


Neredekal.com iş modeli ile fark yaratmakta, bu farkın 
otel ve son tüketici için avantajları nelerdir? 

Bizim gerçekten çok ciddi bir ziyaretçi trafiğimiz var, 
ancak son kullanıcıdan direkt olarak hiçbir şekilde para 
kazanmıyoruz. Modelimiz kurumsal satış üzerine. Ağırlıkta 
görece küçük tatil otelleri ile yıllık listeleme paketleri ile 
çalışıyoruz. Bu modelde potansiyel misafirler tesislerle ilgili 
tüm bilgilere sitemiz üzerinden erişebiliyorlar. Buradaki en 
önemli hususlardan birisi de misafir yorumları. Daha önce 
bu tesislerde konaklamış misafirlerin tarafsız yorumları ile 
son kullanıcı en doğru tercihi yapabiliyor. Bunun yanında 
Türkiye'nin en büyük seyahat operatörlerinin odalarını 
sattığı tesisleri fiyat karşılaştırması yaptığımız model ile 


listeliyoruz. Bu modelde operatörlere potansiyel müşterileri 
web sitelerine tıklama ya da çağrı merkezlerine direkt çağrı 
yönlendirmesi ile ulaştırıyoruz Kent otelleri tarafında da 
direkt çağrı yönlendirmesi ile tesislere hizmet veriyoruz. 
Buradaki en büyük avantaj başta tesislerin kendi fiyatları 
da olmak üzere ilgili otelin satışını yapan operatörlerin 


fiyatlarını da göstererek en uygun fiyatı bulmalarını 
sağlamak. Bununla beraber Türkiye'nin açık ara en büyük 
seyahat içerik sitesiyiz. Böylelikle ziyaretçilerimize otelin 
yanı sıra, bölgede gezilecek yerler, öne çıkan mekanlar ve 
yapılabilecek aktiviteler için bilgi sağlıyoruz. 


Sizce Türkiye turizmi ve Türk turizm profesyoneli gelişen 
internet dünyasında en çok nelere dikkat etmeli? 


İnternet her türlü marka için itibar yönetiminin de yapılması 
gereken bir ortam. Bilginin ve özellikle olumsuz bilginin 
yayılma hızı başta sosyal medya kanalları ile son derece 
yüksek. Ziyaretler ortalama (o 75'ler civarında cep 
telefonlarına kaydı. Dolayısıyla mobil cihazlara uyum, 
gelişen teknolojilere hakimiyet son derece önemli. İnsanlar 
yeni çıkacak bir cihazı daha hiç fiziki olarak görmeden 
binlerce lira önden ödeyerek almaya razılar artık. Bu 
tamamen ürünlerin ve hizmetlerin internet üzerinden doğru 
şekilde tanıtılması ve yorumların okunması sayesinde 
oluyor. İnternet sadece mevcut ürünü tanıtmaya değil, 
ürünleri evirmeye de mahal veriyor. Dijitalleşme birçok 
markayı yarattığı gibi dünyanın önde gelen birçok 
markasını yok etti. Örneğin, fotoğrafçılık sektöründeki hızlı 
değişim ve dijitale adaptasyon o ana dek milyonlarca dolar 
değerine ulaşmış şirketleri yok etti. Dolayısıyla tüm bu 
değişimler başta internet ekosistemi ve dijitalleşmeyi doğru 
okumayı gerektiriyor. Bence turizm firmaları, işleri yeni 
nesil ekonomide genişlemek olan şirketlerle konjonktürü 
doğru anlamak adına daha fazla dirsek teması ve iş birliği 
yoluna gitmeli. 
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RAMAZAN ÜÇDAN 
GRANADA HOTELS YÖNETİM KURULU ÜYESİ 


Nitelikli turizme 
nitelikli 


İNSAN KAYNAĞI İLE ULAŞABİLİRİZ 


GRANADA YÖNETİM KURULU ÜYESİ RAMAZAN ÜÇDAN ; “GRANADA OTELLERİ OLARAK 
İNSAN KAYNAĞINA BÜYÜK ÖNEM VERMEKTE VE YATIRIMLARIMIZI DA BU YÖNDE 
YAPMAKTAYIZ. SEKTÖR OLARAK DA İNSANİ DEĞERLERE VE EĞİTİME DİKKAT ETMELİYİZ. 
ÇÜNKÜ NİTELİKLİ TURİZME ANCAK NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İLE ULAŞABİLİRİZ” DEDİ. 


Sizi ve Granada Otelleri'ni yakından tanıyabilir miyiz ? 


981 Kayseri doğumluyum. İştigal 

konularımızdan olan inşaat ve gayrimenkul 

sektöründe iş yaşamı ile ilgili deneyim 

kazandım. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Hacı Ösman Üçdan önceliğinde kurumsal 
olarak bilhassa yabancılara yönelik konut ve yazlık 
üretiminde iddialı projelerle ülke ekonomisine katkıda 
bulunduk. 


Turizm sektöründe ise ilk iddialı projemizi 2010 
yılında 516 odalı Granada Luxury Okurcalar ile 
yaptık. Bu projemizle mimarisi ve hizmet kalitesiyle 


Alanya'ya yeni bir vizyon kattığımıza inanıyoruz. 
2017 yılında ise Belek bölgesinde 100.000 m2 lik bir 
alanda 872 oda kapasitesindeki otelimizle iddiamızı 
perçinledik. 6000 m2 lik kongre merkezi ve çocuklara 
yönelik kurduğumuz ayıracalıklı dünya ile yine fark 
yarattığımız bir proje oldu. 


Otellerinizde ayırt edici özellik sizce ne? Mimari mi, 
hizmet mi? 


Bizim en önemli ayırt edici özelliğimiz insan 
kaynağımız. Personelimizin sürekliliğine ve 
motivasyonuna öncelikle önem veriyoruz. İşletme 
politikamızı da bu yönde geliştiriyoruz. Eğitime ve 
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nitelikli insan kaynağı ile 
ulaşabiliriz. 


Bir turizm yatırımcısı olarak 
sektörel beklentiniz nedir ? 


Özellikle belirtmek istediğim 
başlıca konular, turizm gelirlerinin 
ihracat kapsamına alınması 

ve yıldızlama kriterlerinin 
güncellenmesi gerekliliğidir. 


Turizm sektörü ihracatçı sayılmalı 
ve ihracatçı diğer sektörler gibi 
teşvik verilmeli. Uzun vadeli, 
düşük faizli krediler kullanıma 
açılmalıdır. Bizler, Türkiye'ye 
hakiki döviz girdisi sağlamaktayız. 
Konaklama sektörü de turizmin 
en önemli ayağıdır. Yeni 
açılımlarla turizmdeki konaklama 
sektörünün ve yatırımcısının yükü 
hafifletilmelidir. 


Türkiye'nin toplam ihracatı içinde 
turizm gelirlerinin payının yaklaşık 
dörtte bir oranında seyretmesi bu 
durumun en büyük göstergesidir. 
Burada üzerinde durulması gereken 


çok önemli bir konu turizm ürününü 
ihraç ederken ne kadarlık bir ithal 


Türkiye için turizm sektörünün en büyük gelir © © 


ve katma değer yaratan bir ihracat sektörü 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 


ekip ruhuna çok inanıyoruz. Başarımızı da buna borçlu 
olduğumuzu söyleyebilirim. 


Ufukta yeni bir yatırım var mı? 


Grup olarak yatırım yapmamızın ana 
motivasyonlarından birisi, milli ve yerli gelişimimiz 
için istahdam alanları yaratmaktır. Bu amaçla Granada 
Luxury Avsallar projemiz 800 yatak kapasitesi ile 
2019 sezonunda hizmet vermeye başlayacaktır. 


Sizce Türkiye turizmi ve Türk turizm profesyoneli en 
çok nelere dikkat etmeli ? 

İnsani değerlere, eğitime, sürekliliğe, motivasyona 
azami dikkat etmeliyiz. Nitelikli turizme ancak 


girdisi kullanıldığının hesaplanması 
ve bu hesaplamanın otomotiv, 
tekstil, gibi sektörler için de 
yapılarak karşılaştırılması. 


Türkiye'de turizm sektöründe 
yabancı girdi oranı oldukça duşüktür. Bu oranın, bir 
diğer önemli ihracat sektörü olan tekstil sektöründe 
Yo60 “ların üzerinde olduğunu düşünürsek, 

Türkiye için turizm sektörünün en büyük gelir ve 
katma değer yaratan bir ihracat sektörü olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Kanuni olarak bu kapsamda 
değerlendirilmesini arzu ediyoruz. 


Diğer bir beklentim de yıldızlama kriterlerinin 
güncellenerek denetlenmesi. Oda başına düşen metre 
kareden hizmet kalitesine kadar yıldızlama kriterleri 
yeniden düzenlenmeli ve denetlenmeli. Yıldızlama- 
Hizmet- Kalite dengesine standartlar getirilmelidir. 
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İSMET GÜRLEK 


TAYGA YABANCI DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRÜ 


İnsan kaynağına 


yapılacak düzenlemelerle 
HİZMET KALİTEMİZ ARTACAKTIR 


SEKTÖRDE 
KARŞILAŞILAN 
VASIFLI 
PERSONEL 

VE YABANCI 
PERSONEL 
İSTİHDAMI 
SORUNU İLE 
İLGİLİ ÇÖZÜMSEL 
YAKLAŞIMLARLA 
VARLIĞINI 
SÜRDÜREN 
TAYGA YABANCI 
DANIŞMANLIK, 
2018 YILINDA DA 
HİZMETLERİNE 
DEVAM EDİYOR. 
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TAYGA YABANCI 
DANIŞMANLIK'IN 
KOORDİNATÖRÜ 
İSMET GÜRLEK 
İLE VASIFLI 
YABANCI 
PERSONEL 
KONUSUNDA 
TÜRK 
TURİZMİNDE 
YAŞANANLARI 
İRDELEDİK. 


>> 


Ülkemizde yerleşik 
yaşayan yabancı 
veya ziyaret eden 
misafir sayısı her gün 
artmaktadır. 


Tayga Danışmanlık?ı tanıyabilir miyiz? 


ayga Yabancılar Danışmanlık, İnsan 
aynakları firması ve İŞKUR Özel İstihdam 
Bürosu olarak; 2006 yılından beri Antalya'da 
faaliyet göstermekteyiz. Firmamız, Antalya 
merkezli olup, ülkemizin her tarafına Rusya, 
Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, 
Endonezya, Avrupa ülkeleri ve bir çok diğer ülkelerden 
turizm alanına ve diğer sektörlerde ihtiyaca göre Servis 
Elemanı, Kat Hizmetleri, Animasyon, Mini-Club, Misafir 
İlişkileri, Ön Büro, Resepsiyon, Aşçı, SPA elemanı, 
Tur Operatörü Temsilcileri vb. departmanlara çalışma 
vizeli vasıflı personel getirerek ve firmalarımıza sözlü ve 
yazılı yabancılar mevzuatıyla ilgili danışmanlık hizmeti 
vermekteyiz. Firmamızın kuruluş ve hizmet amacı 
sektörde en çok karşılaşılan vasıflı yabancı personel 
konusunda yardımcı olmak, firmalarımızı yabancılar 
mevzuatıyla ilgili doğru ve güvenli olarak bilgilendirip, 
hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, iş yüklerini üzerlerinden 
almaktır. GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 
düzenlenen OM AWARDS ödüllerinde 2012 ve 2014 
yıllarında "Yılın En İyi Yönetilen İnsan Kaynakları ve 
Danışmanlık Firması" olarak ödüllendirildik. Ayrıca 
EM AWARDS 2017'de Türkiye'nin En İyi Yönetilen 
"İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri" dalında 
firmamızı aday gösterdiği için GM Dergi'ye çok teşekkür 
ediyoruz. Aynı zamanda, kurulduğumuz yıldan beri 
çözüm ortağımız olarak sahada karşılaşılan sorunlarla 
ilgili her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış 
İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığımıza bireysel ve sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla raporlar sunarak, bu güne 
kadar bir çok sorunu çözüme kavuşturduk. Bakanlıklara 
sunmuş olduğumuz raporları çalıştığımız firmalarla da 
paylaşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızdan dolayı 
firma temsilcilerimizin pozitif dönüşleri bizlere ayrı 
bir heyecan katarak işimizi daha iyi yapmamıza katkı 
sağlamaktadır. 


Yabancı personellerle ilgili sektörün yaşadığı 
sorunların ortadan kalkması için sunduğunuz çözüm 
önerilerinizi sıralar mısınız ? 


İlk olarak; 2004 yılından önce olduğu gibi firmanın 
anlaştığı yabancı personel ülkemize gelerek SGK girişi 
yapılarak işe başlaması, firma SGK giriş yaptığı tarihten 
itibaren Bir (1) ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımıza çalışma izin başvurusu yapmalıdır. Yurt 
içi çalışma izni müracaatlarında Çalışma Ve Sosya 
Güvenlik Bakanlığımız 6 aylık ikamet istememelidir. 

Bu durumda Konsolosluklarımız asli görevine 

dönecek iş yükü azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımızın iş yükü azalacak, yetki karmaşası ortadan 
kalkacaktır. Firmalarımız yabancı personelin izni sezona 
yetişir mi, yetişmez mi, konsolosluk vizeyi zamanında 
verebilirmi veremezmi, uçaklarda yer bulabilirmiyiz 
bulamazmıyız vb. sorular ortadan kalkacaktır.En 
önemlisi devletin SGK kaybı önlenecek. Firmalarımızın 
hizmet kalitesi artarak rekabet gücü yükselecektir. Bu 


şekilde yapılacak çalışma izin müracaatı kesinlikle 
Kamu güvenliğini tehlikeye sokmayacaktır. Ülkemize 
çalışmaya gelen yabancıların büyük çoğunluğu vizeye 
tabi ülkelerden değildir. Pasaportları ile turistik olarak 
ülkemize gelebilen ülke vatandaşlarıdır. Yine aynı 
şekilde Türk personel istihdamı azaltmayacak tam tersine 
arttıracaktır. Firmalarımız ihtiyacı olmayan personelini 
neden çalıştırsınlar, ihtiyacı oranında yerli ve yabancı 
personel çalıştırmaktadır. 


Konsolosluklarımıza ödenen vize harçları ülkemizden direk 
bankalara yatırılabilir. Turizme destek amacıyla günün 
şartlarında Seyahat Acentelerimize kolaylık sağlamak 
amacıyla şu anda Konsolosluklarımızdan Tur Operatörü 
(Rehber ) vizesi ( en fazla 8 aylık ) alarak çalışan yabancı 
personellerde aynı şekilde çalışma vizesi verilmeli, 
acentelerimiz müracaatlarda Konsolosluklarımızda 
sorunlar yaşamakta, devletimiz SGK kaybı yaşamaktadır. 
Ülkemizde yerleşik yaşayan yabancı veya ziyaret eden 
misafir sayısı her gün artmaktadır. Büyük yatırımların 
yanında küçük yatırımlarında önü açılmalıdır. Örneğin 
Rusya mutfağı, Asya mutfağı açmak isteyen yabancı veya 
yerli yatırımcı ağırlıklı olarak yabancı personel çalıştırmak 
zorunda ama 5-1 kriterine takıldığı için açamamakta. En 
basitinden bir restaurant açan yabancı sermaye çalıştıracağı 
yerli, yabancı personelin SGK'sını ödeyecek elektrik, 

su, telefon, gıda tüketimi gibi sarfiyatlar yapacaktır. 
Çalışma vize veya izin işlemleri Mesleki Yeterlilik Belgesi 
bulunan ve İşkur Kayıtlı İstihdam Büroları tarafından 
yapılmalıdır. Kanunlarımızca yasak olmasına rağmen 

şu anda herkes çalışma izni ve vize işlemleri yapıyor. 

Bu durum mağduriyetler doğurmaktadır. Bu işlemler 
Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan Özel İstihdam Büroları 
aracılığıyla yapılırsa denetim kolaylaşır, mağduriyetler 
önlenir. Bu belgeyi de herkes alamamalı, suiistimal 
edilmemesi için belli kriterler konulmalıdır. 


Yeni Turizm Bakanı ile başlayan dönemden 
beklentileriniz nelerdir? 


Yeni turizm bakanımızın turizmin içinden olması hepimiz 
için sevindirici olduğunu düşünüyorum. Ülke turizmimiz 
çok hızlı bir ivme kazanarak dünya turizminde hak ettiği 
yerini kısa zamanda alacaktır. Turizmin gelişmesi ile 
birlikte vasıflı, vasıfsız, yerli, yabancı personel ihtiyacı ve 
bu personellerin yasalarımıza uygun bir şekilde çalışmaları 
için yasal düzenlemelerin güncellenmesi konusunda özel 
istihdam bürolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tayga olarak 
bu konuda her türlü yazılı ve sözlü desteği verecek şekilde 
her zamanki gibi öncülük edeceğiz. 


Son olarak 2018 yılı faaliyetleriniz ve gelecek 
hedefleriniz nedir? 


2018 yılı içinde Tayga Yabancı Danışmanlık olarak 
faaliyetlerimize tüm hızımızla devam ediyor. Tacikistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle yaptığımız 
anlaşmalarla hizmet alanlarımızı genişleterek sektöre 
katkılarımızı sürdürmeyi hedefliyor. 
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SEBİH ÇAYLAK 
ASA DANIŞMANLIK CEOSU 


Sektörde büyük 
bir ara personel 
BOŞLUĞU OLUŞTU 


“Ülkemizde yakın tarihe kadar ara personelde sıkıntı yaşanmazken 
son dönemde çeşitli sebeplerle sektörden çalışanlar uzaklaştı. 
Turizm sektöründe ara personel istihdamında büyük bir boşluk 
oluştu. Ara personel bulma sıkıntısı çeken turizm sektörü yabancı 
ülkelerden personel ithal etmeye başladı" diyen Asa Danışmanlık'ın 
CEO'su Sebih Çaylak ile sektördeki yaşanan istihdam sorununu ve 
yabancı personel teminini değerlendirdik. 


Asa Danışmanlık'ı kısaca tanıyabilir miyiz? 


009 yılından bu yana turizm sektörüne yurt 
içi ve yurt dışında personel ve yönetici 
istihdamı sağlamaktayız. Yerli ve Yabancı 
Personel Temini, Yabancıların Oturma / 
Çalışma İzinleri Danışmanlığı, Yurt Dışı Vize 
Danışmalığı (Schengen, Rusya, Amerika ve İngiltere ), 
Uçak biletleri acenteliği gibi konularda 200'ün üzerinde 
şirketle çalışmaktayız. İş ortaklığı yaptığımız otellerin 
ihtiyaçlarına yönelik, birçok farklı ülkeden, konusunda 
uzman; SPA terapistleri, garson, barmaid, barmen, aşçı 
ve aşçı yardımcıları , resepsiyonist, misafir ilişkileri, 
host ve hostes, kat görevlisi, meydancı, animatör ve dans 
sanatçıları personellerin istihdamını gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye haricinde Dubai, Katar, Kıbrıs ve Almanya gibi 
ülkelerde de faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ara eleman 
sorunu yaşayan otellerin çözüm ortağıyız. Türkiye'deki 
partnerlerimize garson ve resepsiyonist, guest relation, 
animasyon elemanlarını Kırgızistan'dan ve Ukrayna'dan, 
Rusya, Polonya, SPA merkezlerinde çalıştırılmak üzere 
Bali ve Tayland Nepal'den sağlamaktayız. Ayrıca 2017 
yılında Katar Havalimanı'na personel desteği sunduk. 


Operasyonlarımızın 


başında kilit © © 
personellerimiz yer 
almaktadır. Yurt içinde 
deneyimli kadromuz 

ile sorunsuz bir şekilde 


operasyonlarımızı 
gerçekleştirmekteyiz. 


İstanbul?daki 3. Havalimanı'na da hem Asya ülkelerinden 
hem de Türki ülkelerden personel getirerek farklı alanda 
hizmet vermeye başladık ve bu da bizi hem gururlandırdı 
hem de heyecanlandırdı. 


Son 5 yıllık süreçte istihdam anlamında turizm 
profesyonelleri ve sektör neler yaşadı, siz neler 
yaptınız? 


2016 yılının kötü günlerini yüzde 60 oranında 2017 
yılında geride bıraktık. Toparlanan turizm ile birlikte 
Asa Danışmanlık olarak yabancı personel istihdamında 
artan taleplerle çok verimli bir yıl geçirdik. 2017 yılının 
sonunda da GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 
organize edilen Om Awards 2017 Ödülleri'nde Asa 
Danışmanlık olarak “Türkiye'nin En İyi Yönetilen İnsan 
Kaynakları Hizmetleri” dalında ödülle layık görülmenin 
haklı gurunu yaşadık ve bu ödül bizi motive etti. 2018 
yılında ise tam anlamıyla altın çağımızı yaşıyoruz 
diyebilirim. 5 yıllık süreci değerlendirecek olursak; 
Ülkemizde yakın tarihe kadar ara personelde sıkıntı 
yaşamazken son dönemde sezonun kısalması, maaşların 
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istenilen düzeylerde olmaması ve günümüz hastalığı 
beğenmemezlik sektörden çalışanları uzaklaştırdı. Ve 
sektörümüzde kocaman bir ara personel boşluğu oluştu. 
Ara personel bulma sıkıntısı çeken turizm sektörü 
yabancı ülkelerden personel ithal etmeye başladı. 
Yabancı personel konusunda, 2000 yılından bu yana 
guest relation, tur operatörü, animasyon ve mutfak için 
belli bir sayıda alınırken son 5 yıldır artık tesis yönetimi 
dışındaki tüm departmanlarda görmemiz mümkün hale 
geldi. Yabancı personel hizmeti verdiğimiz tesislerden 
aldığımız geri dönüşlere göre; gelen personellerin 
Rusça, Türkçe ve bazılarının İngilizce bilmesi müşteri 
memnuniyetini artırmanın yanında yönetici ve işvereni de 
mutlu etmekte. 


Turizm profesyonelleri personel seçiminde nelere 
dikkat etmeli? 


Asa Danışmanlık olarak; yurt 
dışından personel temin 

ederken önce onların bizim 
kültürümüze ve otellerimize 
uygun olup olmadığını süzgeçten 
geçiriyoruz. İkinci olarak 
eleman seçme işlemi personelin 
ülkesinde otel yetkilisi tarafından 
gerçekleşiyor. Bu da doğru 
insanı seçmek adına önemli bir 
adım. Son yıllarda bu işi yapan 
firmaların sayısı artması ile 
birlikte hem yurt içinde hem 

de yurt dışında daha önce hiç 
yaşadığımız gayri ahlaki şeyler 
olmaya başladı Biz millet olarak 
maalesef hızlı tüketmesini 
seviyoruz. Bunun önlemini 
almak otel yetkililerimizin ve 
bizim elimizde olan bir durum. 
Biz istihdam ofisleri olarak yakın 
tarihte bir dernek kuracağız. 
İşimizin saygınlığını kurmak 
istiyoruz. Otel yetkililerimizde 
çalışacakları firmaları bir 
süzgeçten geçirirse 96100 olmasa 
da maksimum düzeyde önlem 
almış olacağız. Otellerimiz 
seçtikleri personelle kendi 
vizyonlarını temsil ediyorlar. 
Kendi markalarının vitrini 

olan bu insanları seçerken hem 
çalıştıkları firmaları hem de 
seçtikleri personelleri ince eleyip 
sık dokumalılar. 


Asa Danışmanlık olarak 2018 
yılındaki hedefleriniz neler? 


2018 yılında ASA Danışmanlık 
olarak Özbekistan Çalışma 


Bakanlığı ile yeni işbirlikleri için protokol imzalayarak 
uzun sürecek bir işbirliğinin ilk adımını attık. Asa 
Danışmanlık olarak Kırgızistan'dan gelecek personel için 
uçak sorunu yaşıyorduk. Bu sorunu da oradaki devlet 
yetkilileriyle iletişime geçerek” ilk Charter seferimizi 

3 Mayıs 2018 tarihinde Kırgızistan'dan kaldırarak 
gerçekleştirdik ve yaklaşık 250 personeli bu uçak ile Türk 
turizm sektörüyle buluşturduk. Son olarak ; Temmuz ayı 
verilerimize baktığımızda yurt içi ve yurt dışı 5 bin paxın 
üzerinde işlem yaptık. Yıl sonu ön görümüz; 7500 paxı 
bulacağımız yönündedir. Çok sıcak görüşme yaptığımız 
iki ya da üç büyük projemiz var, onlarda netleşince 
inşallah sizlerle paylaşacağız. 


Son olarak Asa Danışmanlık olarak olmazsa 
olmazınız nedir? 


Asa Danışmanlık olarak 
olmazsa olmazımız, 
hem yurt içi hem de 

yurt dışında misafir 
memnuniyetidir. 
Operasyonlarımızın 
başında kilit 
personellerimiz yer 
almaktadır. Yurt içinde 
deneyimli kadromuz 

ile sorunsuz bir şekilde 
operasyonlarımızı 
gerçekleştirmekteyiz. 
Yurt dışında birebir 
kendim operasyonların 
başında bulunuyorum. 
Bu yıl geçen senenin 

iki katı talep alıyoruz. 
Önceki yıllarda grup 
otellerden çok az talep 
alırken bu yıl neredeyse 
tüm grup otellerin ara 
personel eleman teminini 
gerçekleştirdik. Yurt 
dışından temin ettikleri 
personelleri birebir seçme 
olanağı sunuyoruz. Orada 
seçilen personellerimize 
burada oryantasyon 
eğitimlerini veriyoruz ve 
otellere başladıklarında 
onları adaptasyon 
sürecinde takip ediyoruz 
ve yaşanabilecek 
sorunları böylece en aza 
indirgiyoruz. Böylece 
otellere en yüksek 
memnuniyeti sağlamış 
oluyoruz. 
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RAMAZAN BECER 
CRM GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


Turizm sektörünün 
dijital alanda 


PROFESYONELLEŞMESİNİ SAĞLIYORUZ 


Ramazan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? sektöründeki tüm süreçlere yakinen hakim oldum. 2009 
yılında ise farklı bir alana yönelerek; emlak, bilişim ve 
elçuk Üniversitesi Turizm ve Otelcilik dijital sektörlere yönelik fikirlerimi hayata geçirmek üzere 
bölümünden 1998 yılında mezun oldum ve uzun İstanbul maceramız başladı. Dijital dünyanın sunduğu 
süre işin mutfağından başlayıp otel müdürlüğüne fırsatları görerek markalara dijital medya çözümlerinin 
kadar pek çok görevde yer aldım. Seyahat yanı sıra 360 derece reklam hizmeti sunan CRM Medya'yı 
acentası tecrübelerim de oldu. Bu nedenle turizm büyük bir heyecanla 2012 yılında kurduk. 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜM 
SÜREÇLERE HAKİM OLAN CRM GROUP 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN 
BECER, TURİZM SEKTÖRÜNÜN DİJİTAL 
DÜNYADA PROFESYONELLEŞMESİ 
ADINA ONLARA ÇÖZÜMLER 
SUNUYORUZ” DEDİ. 


CRM Group, turizm sektörünün dijital dünyada 
profesyonelleşmesi adına hangi hizmetleri vermekte? 


CRM Group olarak turizm sektörüne geçiş yapma 
sürecinde otellerin pazarlama süreçlerinde bir takım 
eksiklikleri olduğunu gördük. Özellikle online 

çözüm araçlarının konumlandırılması ve pazar 
payındaki yerinin genişlemesinden rol aldığımız iş 
tecrübelerimizde, otelcilik sektöründe dijital reklamcılık 
ve dallarındaki eksikliğin çok büyük olduğunu 
gözlemledik ve çözümler geliştirmek üzere yola çıktık. 
Ve böylece dijital dünya alanında bakir olan turizm 
sektörüne özel bir pazarlama modeli geliştirme kararı ile 
CRM Turizm'i 2017 yılında hayata geçirdik. 


Bu noktada turizm profesyonellerinin imdadına 
yetiştiğimizi düşünüyoruz. Çünkü operasyonlarını 
aldığımız bir otele, CRM Turizm'in sağladığı 

ayrıcalık ve hizmet kalitesi bu iş için arayış içinde 
olan vizyoner turizm profesyonellerine derin bir “oh” 
çektiriyor. Burada online ve ofline reklam, markalaşma 
adımları, medya satın alma, TV reklamcılığı, kreatif 
çalışmaları, web sayfası tasarımı, sosyal medya 
yönetimi, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri, 
Google adwords reklam stratejileri, Yandex mecra 
reklamcılığı ve bu operasyonların analiz ve raporlama 
çalışmaları ile daha bir çok konuda sağladığımız 
hizmetlerin tek bir muhatabının olması tüm projenin 
uyum içinde ve her hamlesinin birbiri ile örtüşen 
şekilde ilerlemesi fark yaratıyor. Çalıştığımız tesislerin 
aslında kendi bünyesinde istihdam edemeyeceği kadar 
kalifiye personeli bizimle çalıştıklarında sahip olacağı 
ayrıcalığını da es geçmemek lazım. 


Tüm dijital reklam için gerekli görsel ve hedef kitle 
analizleri yapıldıktan sonra yatırım bütçesinin en büyük 
kalemi olan adwords ve sosyal medya reklamları için 
ekiplerimiz start verirler. Tüm görsel çalışmaların 
aslında misafir adayları ile buluşturulduğu bu operasyon 
sayesinde doğru hedef kitle erişimi, kullanılan banner 
veya videoların etkileşim oranları analitik çalışmalar 

ile yoğun takip ile izlenir. Yaratılan leedler ile bu 


Her süreç 
© © bir zincirin 
halkaları 
gibi birbiri 
ile doğrudan 
ilişkilidir. 


operasyonun son bacağı olan satış sonlandırma ekibi 

ile gelir sağlanmaya başlanmaktadır. Aslında bu 
noktada süreç sona ermemiştir. Satış ekiplerinin 
kullandıkları satış CRM yazılımına girilen verilerin 
analizleri neticesinde görsel hazırlık aşamaları, tasarım 
çalışmaları, reklam yatırım ve hedef kitle süreçlerine 
geri bildirimler ile operasyon süreci yönetilmektedir. 
Bahsi geçen her süreç bir zincirin halkaları gibi birbiri 
ile doğrudan ilişkilidir. Herhangi bir halkanın zayıflığı 
tüm operasyonu olumsuz etkileyebileceği için çok çok 
titiz çalışmalar ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek 
adım adım ilerliyoruz. İşte bu noktada CRM Turizm, 
verdiği tüm hizmetlerin sonucunda ancak bir satış elde 
ettiğinde, bu satış üzerinden bir komisyon alarak kazanç 
sağlıyor. CRM Turizm'in tek amacı satış yapmak ve 
otele turist kazandırmaktır. Yani “harcattığı paranın 
üzerinden değil otele kazandırdığı paranın üzerinden bir 
hak ediş gerçekleştirir”. 


Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek olduğunuz Antalya 
Digital Zirvesinin 2018 programını anlatabilir 
misiniz? 

CRM Medya olarak turizm sektöründe dijital pazarın 
öneminin farkındayız ve bu alandaki bilgi boşluğunu 
doldurmak ve yenilikleri sektör profesyonelleri ile 
paylaşmak adına Dijital Zirve etkinliğimizi her yıl 
gündemimizde tutuyoruz. Yaklaşık olarak 500-600 
katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz zirve kapsamında 
hizmet ettiğimiz sektörü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 
CRM Medya ve CRM Turizm'in organize ettiği Antalya 
Dijital Zirvesi #3, bu sene 19 Ekim 2018 tarihinde yine 
turizmin kalbinin attığı Antalya'da gerçekleştirilecek. 
Üçüncü senesinde yaklaşık 1000 kişiyi ağırlamaya 
hazırlanan dev zirve, geçtiğimiz yıllarda da 500'e yakın 
turizm ve otel profesyonelini ağırlamıştı. Sektöre yön 
veren isimlerin yer alacağı Antalya Dijital Zirvesi #3, 
alanında uzman konuşmacıları, keyifli panelleri ve 
zenginleşen içeriğiyle bu sene de misafirlerini bekliyor. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de muhteşem 
hediyelerin verileceği zirve kapsamında misafirleri 
çeşitli sürprizler bekliyor... 
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FORBES 


Bir kraliçe 
-kimsenin önünde 
eğilmeyen, hepsini 
sindiren ve zafer 
Tek bir dünya, (| Kazanan bir kraliçe. 


i —SARAH J. MAAS 
SALMA AVEK tek bir hakikat, 

: tek bir tanrı ve 
tek bir kanun 
vardır. 


—MARCUS 
AURELIUS 


BİR BAŞKASININ 
İPİYLE KUYUYA 
İNEN AHMAKTIR. 
—LOUIS V'AMOUR 


Kadınların erkekler üzerinde 
değil, kendileri üzerinde bir güce fiği» 
sahip olmasını istiyorum. 


—MARY WOLLSTONECRAFT —EMMA GOLDMAN 
Bi ” TI 
sd BÜYÜK BİR AĞACIN 4 
> 3 GÖLGESİNDE 
# —ELIZABETH CADY STANTON HİÇBİR ŞEY iYİ 
GELİŞMEZ. 


—CONSTANTIN BRANCUSI 


KİŞİNİN NEFSİNİN NEFSİ 
ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNE 
ÖZGÜRLÜK DENİR. 


—ALBERT PIKE 


A 


—MUSTAFA KEMAL ATATÜRK pe 


—NAPOLEON BONAPARTE 


Yaşamım beni 
Herhangiiinini memnun etmiyordu, 
bize liderliği LA ali a 
yapabilmesinin o ($$ eri d€ kendı hayatımı 
tek yolu, kendi 7 yarattım. 
rehberliğimize —COCO CHANEL 
duyduğumuz 
ime Cİ DOĞUŞTAN KRAL, ÇOK NADİR 


kazandırmasıdır. 
—HENRY MILLER 


RASTLANAN BİR VARLIKTIR. 


—JEAN-JACGUES ROUSSEAU 


KENDİNE USTA DİYEBİLMEK İÇİN ÖNCE USTANI GEÇECEKSİN, 


SONRA SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN. 
—JAPON ATASÖZÜ 


—B.C. FORBES 
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MÜKEMMEL UYUM 


DAHA FAZLA AYRICALIK 
DAHA FAZLA HAYAT 


CONCORDE LUXURY RESORT, CYPRUS 
Is PLEASED O WELCOME YOU 
PERFECTION & HARMONY 


Tenli TI in 


R concordehotels.comitr : 
d a ai i > en e ve ys 


CONCORDE DE LUXE RESORT CONCORDE LUXURY RESORT CONCORDE VİLLAS & SUİTES zar 


ANTALYA KIBRIS KIBRIS 


Türk Telekom'la iş yerinize 
her şey dahil 
internet fırsatı 


Her şey dahil ayda 


Ge 
diri Ne 


|.” 
rü 


» 
lll Ve a” 


Türk Telekom > 
"Dp 


kurumsal.turktelekom.com.tr e 444 5 444 * Yeni gelene 24 ay sözünüze 

Kampanyadan TTNET A.Ş.nin tesis adresinde daha önce hiç abonelik yaptırmamış veya abonelik iptali üzerinden en az 3 ay geçmiş olan yeni 
kurumsal aboneleri kampanya kapsamındaki paketlere 24 ay abone olma taahhüdünde bulunarak yararlanacaktır. Kampanya 31.12.2018 tarihine 
kadar geçerlidir. Kampanya kapsamında abonelere VDSL modem ücretsiz verilecektir. Kampanyadan faydalanan aboneler kampanyaya katıldıkları 


paketlerden daha düşük paketlere ya da farklı kampanyalara geçemez. Taahhütnamenin imzalanmasından doğan Damga Vergisi aboneye aittir. 
Aboneler taahhüt süresinin bitiminden sonra yürürlükteki işletmeci internet hizmet tarifesinden ücretlendirilecektir. Taahhüt süresi içerisinde 
taahhütnamenin ihlal edilmesi durumunda taahhütnamede belirtilen ihlal halinde ödenecek ücret aboneye yansıtılır. 20 GB AKN sonrası hız 
1 Mbps'ye kadar düşecektir. Ayrıntılı bilgi için: www.turktelekom.com.tr 


